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Felsefenin işe yaradığını daima bildiği halde, tam olarak ne işe yaradığını hiçbir zaman söyleyemeyenlere... 


“Herhangi bir şekilde aklın karışmasına neden olan tüm sahte Anlayışları ve Görüşleri dışlayan Akıl, hayatı mutlu ve zevkli kılan tek şeydir.” 
—EPİKÜR 


“Sorgulanmamış bir hayat yaşanmaya değmez.” 
—SOKRATES 


“İnsan ömrünün süresi bir noktadan ibarettir ve yaşamın özü bir akış, algıları kasvetli, vücudun bileşimi bozulabilir, ruh hızlı bir koşuşturma, kader gizemli ve şöhret anlamsızdır... Öyleyse 

insana ne kılavuzluk edebilir? Yalnızca tek bir şey; felsefe.” 
— MARCUS AURELIUS 


“Kederimin bulutları dağıldı ve ışığı hevesle içime çektim. 
Düşüncelerimi yeniden toparladığımda, doktorumun yüzünü incelemek için döndüm. Gözlerimi çevirerek kadının üzerine 

diktiğimde, gençliğimden bu yana kendi evinde bakımımı 

üstlenen hemşiremi gördüm: Felsefe.” 
—ANICIUS BOETHIUS 


“İnsanoğlu, aklının büyüklüğünü ve gücünü tahmin edemez.” 
—GEORGE FREDERICK HEGEL 


“Felsefe, insanın kendi doğasını araştırması, aynı zamanda gerçeği keşfetme çabasıdır.” 
—IRIS MURDOCH 


“Marangozlar ağacı şekillendirir; okçular okları; bilgeler ise kendilerini.” 
—BUDA 
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Teşekkür 


Felsefe alanındaki atalarıma ve çağdaşlarıma, bana daima ilham kaynağı oldukları için teşekkür ederim. Felsefe, bir an olsun kurumadan kıvrılarak akıp giden bir nehirdir. 

Amerika ve yurtdışındaki pek çok akademik ve profesyonel meslektaşıma yapıcı paylaşımlarından ötürü teşekkür ederim. Zihin aydınlatıcı teorileri ve etkileyici uygulamaları ile felsefi sorgulamanın ateşini canlı tuttukları için minnettarım. 

Vaka çalışmalarına katkıda bulunan tüm uygulayıcılara teşekkürlerimi sunarım. Genel sınırlamalar nedeniyle, sunulan tüm bilgileri bir araya getiremedik. Keith Burkum, Harriet Chamberlain, Richard Dance, Vaughana Feary, Stephen Hare, Alicia Juarrero, Chris McCullough, Ben Mijuskovic, Simon du Plock ve Peter Raabe'nin vakalarını kullandık. Ayrıca, çalışmalarından ve kavrayışlarından faydalandığım şu hekimlere de teşekkür ederim: Gerd Achenbach, Stanley Chan, Pierre Grimes, Kenneth Kipnis, Ran Lahav, Peter March ve Bernard Roy. 

Hollandalı meslektaşlarımıza, özellikle de Dries Boele ve Ida Jongsma'ya Sokratesçi Diyalogun Nelson yönteminde yetiştirilen ilk Amerikalı yardımcılara eğitim verdikleri için teşekkürlerimi sunarım. 

Açık görüşlülükleri ve cömert destekleri sayesinde Amerika'da felsefi uygulamanın ortaya çıkışını hızlandıran Charles deCicco, Joğlle Delbourgo, Ruben Diaz Jr., Paul del Duca, Ron Goldfarb, 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John Greenwood, Robbie Hare, Mahin Hassibi, Merl Hoffman, Ann Lippel, Thomas Magnell, Robyn Leary Mancini, Jean Mechanic, Thomas Morales, Yolanda Moses, Gerard O'Sullivan, Mehul Shah, Paul Sharkey, Wayne Shelton, Jennifer Stark, Martin Tamny ve Emmanuel Tchividjian gibi değerli isimlere de teşekkür ederim. 

Uzmanlığı ve keyifli editörlüğünden ötürü Tim Duggan'a teşekkürlerimi sunarım. 

Son olarak, eliptik karalamalarımı büyük bir beceriyle tercüme ederek okunabilir bir yazı haline getiren Colleen Kapklein'a teşekkür ederim. Bugüne kadar öğrendiğim tüm filozoflar, hiçbir yardımı dokunmayan, popülerlikten uzak kitaplar yazabilir. Netice itibariyle, basit konuları ele alarak bunları şaşırtıcı derecede karmaşık bir hale getirmek bizim işimiz. Ancak popüler yazında karmaşık konuların şaşırtıcı derecede basitleştirildiği, sanatsal olmanın yanı sıra fikre de sadık kalan bir üslup belirlemek gerekiyor. Uzman yardımı olmadan, bu görevi yerine getirmeyi bırakın, tasarlamam bile imkânsızdı. 


LOU MARINOFF 
New York, 1999 


Buradaki vaka çalışmaları, danışmanlık hizmetim süresince karşılaştığım vakaların yanı sıra, meslektaşlarım tarafından gönüllü olarak bana sunulan uygulamalardan oluşmaktadır. Müşterilerimizin adları, yaşadıkları yerler, meslekleri, ayrıntıları ve diğer mahrem bilgileri değiştirilmek suretiyle kimlikleri korunmuştur. 
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BÖLÜM : I 


ANTİK BİLGELİK İÇİN YENİ 
KULLANIM YÖNTEMLERİ 


Felsefede Karşılaşılan Sorunlar 
Neydi ve Son Zamanlarda Nasıl 
Düzelme Sağlandı? 


“Akıl hastalıklarına çare olarak felsefeden faydalanılır; öyleyse felsefe, aklın ilacıdır.” 
—EPİKÜR 


“Filozof olmak yalnızca incelikli düşüncelere sahip olmak ve hatta bir ekol kurmak değildir... 
Hayatın birtakım problemlerini sadece teorik olarak değil, pratik olarak da çözmektir.” 


— HENRY DAVID THOREAU 


Genç bir kadın, annesinin kötü huylu göğüs kanseri ile karşı karşıya kalıyor. Orta yaşlı bir adam, kariyerini değiştirmeyi düşünüyor. Kızı Musevi bir adamla nişanlanan ve oğlu Müslüman bir kadınla evlenen Protestan kadın, ortaya çıkabilecek dini uzlaşmazlıklardan korkuyor. Başarılı bir yönetici, yirmi yıllık karısından ayrılıp ayrılmayacağına karar vermeye çalışıyor. Bir kadın, partneriyle mutlu bir yaşam sürmesine rağmen taraflardan yalnızca biri çocuk istiyor. Dört çocuğa bakan dul mühendis baba, yüksek öneme sahip bir projedeki tasarım hatasına itiraz ettiği takdirde 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işini kaybetme riskinden korkuyor. İstediğini düşündüğü her şeye sahip olan bir kadın, sevgi dolu kocasına ve çocuklarına, güzel evine, yüksek maaşlı kariyerine rağmen anlamsızlıkla boğuşuyor: hayatına dönüp baktığında “Hepsi bu kadar mı?” diye düşünüyor. 


Bu insanların tamamı, kendilerini rahatsız ettiğini hissettikleri sorunlarla başa çıkmak için profesyonel yardım almış. Daha önce, “akli dengesizlik” nedeniyle yardım almak için bir psikologu, psikiyatrı, sosyal hizmet görevlisini, evlilik danışmanını ve hatta aile hekimlerini ziyaret etmiş olabilirler. Ruhani işlerle ilgilenen birine danışmış veya ahlaki tavsiye vermesi ve yol göstermesi için dine dönmüş bile olabilirler. Çocuklukları hakkında tartışmalara, davranış kalıplarının analizine, antidepresan reçetelerine veya günahkâr doğaları ve Tanrı'nın affediciliği hakkında argümanlara da katlanmış, ancak hiçbiri mücadele ettikleri sorunun kalbine inememiş olabilir. Hastalığa, alınması gereken bir tümör veya ilaçlarla kontrol edilmesi gereken bir belirti gibi yaklaşarak teşhis koymaya odaklanan, uzun vadeli ve ucu açık bir tedavi seansına başlamış olmaları da mümkün. 

Ancak artık psikolojik veya psikiyatrik tedaviden memnun kalmayan veya bu tür tedavilere karşı olanlar için yeni bir seçenek mevcut: felsefi danışmanlık. Yukarıda tarif edilen kişiler farklı türde bir yardım arıyordu. Dünyanın muhteşem bilgelik geleneklerinin içyüzünü kavramak amacıyla felsefi danışmanlık uygulayıcısına danıştılar. Yerleşik dini kurumlar gün geçtikçe daha fazla insan üzerinde yetkisini kaybettiğinden ve psikoloji ile psikiyatri insan hayatları üzerinde fayda sağlama sınırlarını aştığından (ve yarardan çok zarar vermeye başladığından), pek çok insan felsefi uzmanlığın mantık, ahlak, değerler, anlam, rasyonalite, uzlaşmazlık ya da risk durumunda karar verme ve insan hayatını karakterize eden tüm zorlukları kapsadığını anlamaya başlıyor. 
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Bu durumlarla karşı karşıya kalan insanlar, endişelerini dile getirmeye yetecek kadar derin ve geniş ifadeler kullanma ihtiyacı duyuyor. Bu insanlar şahsi hayat felsefelerinden yola çıkarak çözüm üretme yoluyla, bazen geçmişteki büyük düşünürlerin de yardımıyla, yüzleşmekte oldukları durumu yönetmek için plan oluşturabilir ve bir sonraki duruma daha sağlam adımlarla, ruhani ve felsefi açıdan bütünlük sağlayarak geçebilir. Teşhise degil, diyaloga ihtiyaçları vardır. 

Bu süreci kendi hayatınızda da uygulayabilirsiniz. Kendi başınıza çalışabilirsiniz, ancak bazen sohbet edebileceğiniz, herhangi bir ayrıntının gözünüzden kaçmadığından ve makul kılma çabasının gerçekten makul olanı aşmadığından emin olabilecek bir partnerinizin olması işinize yarar. Bu kitapta geçen yol gösterici öğütler ve örneklerle, sorgulanmış bir hayatın huzur, denge ve bütünlük gibi avantajlarını keşfetmeye hazır olacaksınız. Felsefe konusunda deneyimli olmanıza gerek yok, Platon'un Cumhuriyet adlı eserini veya herhangi bir felsefe metnini okumak zorunda da değilsiniz (elbette istemiyorsanız.) Tek ihtiyacınız olan, felsefi düşünce tarzını edinmek; ki bu kitabı seçtiğiniz ve buraya kadar okuduğunuza göre bu düşünce tarzını benimseyeceğinizi söyleyebilirim. 


KENDİ FELSEFENİZ 


Hayatta herkesin bir felsefesi vardır, ancak aramızdan çok az kişi oturup hassas noktaları çözme ayrıcalığına veya rahatlığına sahiptir. Biz, bu yolculuk sırasında bu ayrıcalığı kazandırma amacındayız. Deneyim iyi bir öğretmendir, ancak deneyimlerimizi bir nedene bağlamaya da ihtiyacımız var. Hayatımızın kalan kısmında yola devam etmek için eleştirel düşünmemiz, kalıpları inceleyerek her şeyi bir araya getirip büyük resmi oluşturmamız 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gerekiyor. Kendi felsefemizi anlamamız, pek çok sorunu önlememize, çözmemize ya da idare etmemize yardımcı olabilir. Felsefelerimiz ayrıca deneyimlediğimiz sorunların temeline inebilir, dolayısıyla aleyhimize değil lehimize işleyen bir bakış açısı benimsemek için sahip olduğumuz fikirleri değerlendirmeliyiz. Bir sorunu çözmek için inandığınız değerleri değiştirebilirsiniz; bu kitap size nasıl değiştireceğinizi gösterecek. 

Yaygın olarak düşünülenin aksine, felsefe illa ki göz korkutucu, sıkıcı veya anlaşılamaz değildir. Yıllar boyunca bu konu hakkında yazılanların çoğu mutlaka bu kategorilerden birine dâhil edilse de, işin özünde felsefe hepimizin sorduğu soruları incelemektedir: İyi bir yaşam nedir? İyi nedir? Yaşamın anlamı nedir? Neden buradayım? Neden doğru olanı yapmalıyım? Doğru olan nedir? Bunlar kolay sorular değildir ve kolay cevapları da yoktur; zaten cevapları kolayca bulabilseydik hâlâ üzerlerinde düşünüp taşınıyor olmazdık. İki insanın kendiliğinden aynı cevabı bulması mümkün değildir. Ancak farkında olup olmamamız ya da sayısını bilip bilmememiz fark etmeksizin, hepimizin işe yarayan, faydasını gördüğümüz prensipler vardır. 

Bir yol çizmek için binlerce yıldır uğraşıyor olmanın en güzel yanı, tarihteki en bilge insanların bu konular üzerine kafa yormuş ve bize faydalanabileceğimiz kavrayışlar ve kılavuz ilkeler bırakmış olmalarıdır. Ancak felsefe de kişiseldir, siz kendinizin filozofu da sayılırsınız. Diğer kaynaklardan öğrenebildiğiniz kadarını öğrenseniz de, hayatınızı yola koymak için kendiniz düşünüp taşınmalısınız. İyi haber şu ki, yeterince teşvik gördüğünüzde kendi başınıza verimli bir şekilde düşünebilirsiniz. 

Peki, bu teşviki nereden bulacaksınız? Başlangıç için bu kitapta. Bu kitap, size felsefi uygulamanın meyvelerini sunuyor. 
Aynı mesleği paylaştığım uygulayıcılar ve ben, yalnızca akademik anlamda filozof değiliz. Çoğumuz doktora unvanına sahip 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olmamıza, üniversitelerde eğitmenlik yapmamıza ve uzmanlık makaleleri yayınlamamıza rağmen, bundan fazlasını yapıyoruz: ayrıca müşteri danışmanlığı, grup fasilitasyonu ve kurumsal danışmanlık hizmeti de sağlıyoruz. Felsefeyi yalnızca teorik ya da hipotetik bağlamdan çıkarıp, günlük kişisel, sosyal ve mesleki sorunlar üzerinde uyguluyoruz. 

Beni ziyaret ettiyseniz, sizlere Kierkegaard'ın ölümle başa çıkma hakkındaki düşüncelerinden, Ayn Rand'ın bencilliğin erdemi üzerine fikirlerinden, Aristo'nun her şeyde neden ve itidal gözetme öğüdünden bahsetmiş olabilirim. Karar teorisini, Yi Cing'i (Değişimler Kitabı), Kant'ın yükümlülük teorisini incelemiş olabiliriz. Sorununuza bağlı olarak, filozofların durumunuza en uygun düşen, size en çok fayda sağlayacak fikirlerini gözden geçirmiş olabiliriz. Bazıları Hobbes'un otoriter yaklaşımını severken, örneğin başkaları Lao Tzu'nunki gibi daha sezgisel bir yaklaşıma yanıt verir. Bu filozofların felsefelerini derinlemesine keşfedebiliriz. Ancak kendi felsefi bakış açınıza sahip olma ve bu bakış açısını daha açık bir şekilde ifade etmeye çalışma ihtimaliniz daha yüksektir. Size kendi fikirlerinizi ortaya çıkarma ve onlara ışık tutma yolunda kılavuzluk edeceğim ve büyük ihtimalle yeni fikirler de önereceğim. 

Sorununuza felsefi açıdan baktığınızda, şimdi ve gelecekte karşınıza çıkan her türlü zorlukla net bir şekilde, derin temelli ve uzun vadeli yüzleşme yolunu bulacaksınız. Bu gerçek huzura ilaçlarla değil akıl yürüterek kavuşacaksınız. Prozac'tan değil Platon'dan yardım alacaksınız. Net ve açık bir şekilde düşünmeniz gerekli, ancak üstesinden gelemeyecek değilsiniz. 


Hayat stresli ve karmaşık, ancak streslenmeniz veya karmaşaya düşmeniz gerekmiyor. Bu kitap günlük yaşamdaki insani sorunları ele alıyor. Özellikle inancımız veya güvenimiz eksildiğinde 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hassaslaşıyoruz, çünkü pek çoğumuz dinde ve bilimde tüm cevapları bulamadığımızı hissediyoruz. Bu yüzyıl boyunca, din gerileyip bilim ilerledikçe ve anlam tükendikçe önümüzde git gide genişleyen bir boşluğun kapıları açıldı. Çoğumuz bu boşluğu içine düşene dek anlamıyoruz. Varoluşçu filozoflar bu konuda yoğun çabalar harcasa da, düşenleri kurtarmayı başaramıyor. Yolumuzu çizmek için, tüm felsefe okullarının pratik uygulamalarını derleyip bir araya getirmeliyiz. 

Evrenin karşımıza çıkardığı yeni gizemleri hâlihazırda var olan bilmecelerle birleştirmeye ne teolojinin ne de bilimin hızı yetiyor; dolayısıyla felsefe etrafımızdaki dünyayı inceleme konusunda yardımcı olabileceğini yeniden hatırlatmaya başlıyor. Bertrand Russell, felsefeyi “teoloji ile bilim arasında bir şey... her iki yandan saldırıya açık sahipsiz toprak parçası gibi,” şeklinde tanımlamıştır. Ancak dezavantaj gibi görünen bu değerlendirmenin avantajı, felsefenin dogmaları veya zayıflıkları içine almak zorunda kalmadan her iki taraftan güç alabilmesidir. 


Bu kitap, hayatınızdaki önemli meseleleri nasıl ele alacağınızı göstermek için tarih boyunca dünyanın dört bir yanındaki en önemli felsefelerden ve filozoflardan yararlanıyor. Herkesin yüz yüze kaldığı sorunları ele alıyor; mesela aşk ilişkilerini idare etmek, ahlaklı bir yaşam sürmek, ölümle başa çıkmak, kariyer degişikliğine adapte olmak ve anlam ya da amaç bulmak gibi. Elbette her sorunun bir çözümü yoktur, ancak çözüm bulamasanız dahi hayatınıza devam etmek için sorunu bir şekilde idare etmeniz gerekir. İster çözüm bulmak, ister başa çıkmayı denemek isteyenler için, bu kitap size yardımcı olabilir. Ancak yüzeysel Yeni Çağ veya patoloji kökenli psödomedikal yaklaşımlar sunmak yerine, bu kitap özellikle durmaksızın zorluklar çıkaran bir dünyada refah ve bütünlük içinde yaşamanıza yardım etmek üzere kullanılan, zaman içerisinde deneyimlenmiş öğütler sunuyor. 
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Felsefi danışmanlık, görece yeni olmakla birlikte oldukça hızlı büyüyen bir felsefe dalıdır. Felsefi uygulama hareketi 1980'lerde Avrupa'da doğmuş olup Almanya'da Gerd Achenbach ile yola çıkarak 1990'larda Kuzey Amerika'da büyümeye başlamıştır. Felsefe ve pratik sözcükleri pek çok insanın kafasında bağdaşmasa da, felsefe daima insanların günlük yaşamında kullanabileceği araçlar sunmuştur. Sokrates günlerini Agora'daki başlıca hususları tartışarak geçirirken ve Lao Tzu başarıya giden yolu zarardan kaçınarak takip etme yöntemi hakkındaki fikirlerini kaydederken, her ikisi de bu fikirlerin kullanılmasını amaçlamıştır. Felsefe, aslen akademik bir disiplinden ziyade bir yaşam biçimidir; yalnızca araştırılacak değil aynı zamanda uygulanacak bir konudur. Ancak son yüzyılda tamamen fildişi kulenin gizemli kanadına sevk edilmiş olup teorik anlayışlara ağırlık vererek pratik uygulamadan yoksun bir hal almıştır. 

Analitik felsefe, felsefe denildiğinde muhtemelen ilk aklınıza gelen teknik terimdir. Çoğu zaman akademik olarak tanımlanan alandır. Bu felsefe dalı, genellikle soyut ve ózgónderimseldir; dünya hakkında neredeyse hiçbir husustan bahsetmez. Yaşamda nadiren faydalanılabilir. Bu yaklaşım üniversiteler için uygundur. Felsefenin temel öğretisi, her türlü genel eğitimin bir parçasını oluşturmalıdır; felsefe bölümü olmayan bir üniversite tıpkı başsız bir vücuda benzer. Ancak safi teoriye dayanan bir dalın bulunduğu pek çok akademik çalışma alanında, aynı zamanda uygulamalı bir dal da mevcuttur. Teorik ya da uygulamalı matematik, teorik ya da deneysel bilimler okuyabilirsiniz. Tüm çalışma alanlarının teorik sınırlarını genişletmesi gerekse de, akademik felsefe son zamanlarda daha çok teori üzerinde durmuş, bu da uygulamaya zarar vermiştir. Burada olmamın sebebi sizlere felsefenin 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yaşayan bilgeliğini hatırlatmaktır. Felsefe gerçek yaşamla ve bu yaşamı nasıl sürdüreceğinizle ilişkili olup, felsefenin hayatla hiçbir ilişkisi olmayan zihin jimnastiği olarak kurumsallaştırılmasına son vermektedir. 

Felsefe yeniden gün ışığına çıkmakta, sıradan insanların anlayıp uygulayabileceği bir hal almaktadır. İnsan davranışları hakkındaki ebedi sezgilere ulaşmanız mümkün kılınmaktadır. Bizler, felsefe uygulayıcıları olarak, söz konusu sezgileri tozlu raflardan çıkarıp üzerlerindeki tozu silkeleyerek size uzatıyoruz. Bunları kullanmayı öğrenebilirsiniz. Deneyime gerek yok. Kendi yolunuzu çizmeden önce bu topraklarda bir yürüyüşe çıkmak isterseniz, bu kitap size kılavuzluk etmenin yanı sıra kendi başınıza veya bir arkadaşınızla çıkacağınız yolculuğu güvenli ve büyüleyici kılmak için ihtiyacınız olan tüm yol işaretlerine ulaşmanızı sağlayacak bir anahtar da verecektir. 

Yüzyıllardır süregelen bilgelikten faydalanmak için doktora yapmış olmak vs. gibi gereklilikler söz konusu değildir. Neticede yürüyüşe çıkmak için biyofizik okumak, çadır kurmak için mühendislik okumak, iş bulmak için ekonomi okumak zorunda değilsiniz. Benzer şekilde, daha iyi bir yaşam sürmek için felsefe okumanıza gerek yoktur, ancak uygulamaya koymanız gerekebilir. Felsefe hakkındaki gerçek (aynı zamanda iyi saklanan bir sır) şudur: Pek çok insan felsefeden yararlanabilir. Felsefi sorgulama için diplomalı veya sertifikalı bir filozof olmak bile gerekmez; sadece konuya felsefi açıdan yaklaşma isteği yeterlidir. Bunun için kimseye ödeme yapmanıza gerek yoktur — yine de süreci bir uzmanla birlikte yaşamak ve ondan öğrenmek isteyebilirsiniz — çünkü uygulamayı istekli bir partnerle, hatta kendi başınıza, kendi evinizde, bir kafede ya da alışveriş merkezinde yapabilirsiniz. 

Bir felsefe uygulayıcısı olarak, müşterimin çıkarlarını savunurum. Benim işim, müşterilerimin ne tür bir sorunla yüzleştiklerini 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anlamalarına yardımcı olmak ve iletişim yoluyla bu sorunu bileşenlerine ve çıkarımlarına ayırarak sınıflandırmaktır. Müşterilerimin en faydalı çözümleri bulmalarına yardım ediyorum: Kendi inanç sistemleriyle uyumlu olmasının yanı sıra zaman içerisinde kanıtlanan bilgelik prensipleriyle bağdaşık olan, daha erdemli ve etkin bir yaşam sürmeye yardım eden bir felsefi yaklaşım. Müşterilerle çalışırken inançlarını tanımlamaları (ve faydalı olmayan inançları değiştirmeleri) ve değer, anlam, ahlak gibi evrensel soruları keşfetmeleri için uğraş gösteriyorum. Bu kitapla çalışarak, aynısını kendiniz için de uygulama yöntemini öğrenebilirsiniz; ayrıca aynı konu üzerinde başka bir bakış açısından faydalanmanız da mümkün olmaktadır. 


Beni ziyarete gelen çoğu müşteri, yaptıkları eylemlerin hayata bakış açılarıyla uyumlu olup olmadığını öğrenerek içini rahatlatmak istiyor ve tutarsızlıklara dikkat çekeceğime güveniyor. Felsefi danışmanlık, geleneksel psikoterapide de sıklıkla görüldüğü üzere, geçmişten ziyade bugüne odaklanarak geleceğe yöneliyor. 
Bir diğer fark da, felsefi danışmanlığın genellikle kısa vadeli olması. Bazı müşteriler için yalnızca tek bir seans ayırıyorum. Tipik olarak, müşterilerimle birkaç aylık dönem boyunca birden fazla seans düzenliyorum. En uzun danışmanlık sürem yaklaşık bir yıl civarındadır. 


Felsefi danışmanlık seansı, sorunları felsefi literatürden anekdotlarla eşleştirmekten ibaret değildir, ancak bazen çetrefilli bir sorunu çözmek için basit bir aforizma yeterli olmaktadır. Tedavi için iletişimden, başlı başına fikir alışverişinden yararlanılır. Bu kitap, kendi felsefenizi netleştirmek için ihtiyacınız olan tüm bilgiyi sağlamanın yanı sıra, kendi iç müzakerenizi veya bir arkadaşınızla olan diyalogunuzu nasıl yürüteceğiniz hususunda da kılavuzluk etmektedir. Size tüm seçenekleri değerlendirebilecek kadar radikal, doğru seçeneği seçecek kadar öngörülü olmayı öğreteceğim. 
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Bir sorunla başa çıkmak için tamamen felsefeye güvenmeden önce, durumunuza uygun olduğundan emin olmalısınız. Ayakkabınızda sizi rahatsız eden bir taş varsa, danışmanlığa ihtiyacınız yoktur; o taşı ayakkabınızdan çıkarmaya ihtiyacınız vardır. Empati yeteneği ne kadar gelişmiş bir dinleyici bulursanız bulun, bu kişi hangi terapi ekolüne bağlı olursa olsun, onunla ayakkabınızdaki taş hakkında konuşmanız ayağınızın acısını dindirmez. 
Sorununun fiziksel olduğundan şüphelendiğim kişileri, tıp veya psikiyatri uzmanlarına yönlendiririm. Bazıları Platon'dan faydalanmadığı gibi, bazıları da Prozac'tan fayda görmeyebilir. Bazılarının önce Prozac'a, ardından Platon'a veya hem Platon hem de Prozac'a ihtiyacı olabilir. 

Felsefi danışmanlara başvuran çoğu kimse, halihazırda terapi görmesine rağmen bu terapiden son derece memnuniyetsiz ayrılmış, en azından bir kısmını tatmin edici bulmamış insanlardır. Sorunun kökleri felsefi ise ve terapistleri ya da doktorları bunu anlamamışsa, psikolojik veya psikiyatrik tedaviden zarar görebilirler. 
Kimsenin sizi açıkça dinlemediğini veya size kulak vermediğini düşünerek sorununuzu çözme konusunda asla yardım alamayacağınızı hissetmeye başlarsanız çaresizlik hissi artabilir. Uygunsuz terapi zaman harcar (en iyi ihtimalle) ve sorununuzu büyütebilir. 

Nihayet felsefi danışmanlığa güvenen pek çok insan, öncelikle psikolojik danışmanlıktan yararlanmış, bunun kendilerine yetmediğini fark etmelerine rağmen bir süre devam etmiştir. Geçmişiniz kesinlikle sizi yönlendirir ve alışkanlık haline gelen bakış açınız hakkında fikir verir, dolayısıyla geçmişinizi incelemek yardımcı olabilir. Kendi psikolojinizi anlamak, kendi felsefenizi şekillendirme konusunda faydalı bir hazırlık aşamasıdır. Hepimiz psikolojik yükler taşıyoruz, ancak fazlalıklardan kurtulmak için 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felsefi danışmanlık gerekebilir. Zihniniz mümkün olduğunca hafifleyecektir. Psikolojik ve felsefi danışmanlık alanlarında farklı şekilde ele alınan kendinizi tanıma, bir ansiklopedi olarak Siz'i ezberlemek değildir. Her bir ince ayrıntı üzerinde kafa yormak, yükünüzü hafifletmeye değil, bavulunuzu ağırlaştırmaya yarar. 


Psikoterapiye bir metre bile yaklaşmayan pek çok insan, düşüncelerini ve dünya görüşlerini başka biriyle paylaşma fikrini cazip ve makul bulmuştur. Psikolojik terapi sizin için bir sıçrama tahtası olsun ya da olmasın, eğer meraklı, şüpheci, düşünceli, analitik ve konuşkan biriyseniz felsefi danışmanlıktan büyük verim sağlayabilirsiniz. Aslına bakılırsa, sorgulayıcı zekâya sahip olan her insan, filozofların birleştirici amaç olarak benimsedikleri hayat irdelemesine hazırdır. 


MANTIK SAHİPLERİ İÇİN TERAPİ 


Felsefi danışmanlık, Kanadalı meslektaşım Peter March'ın sözleriyle “mantık sahipleri için terapi” anlamına gelir. Bana göre, bu tanım hepimizden bir parça içeriyor. Maalesef, psikoloji ve psikiyatrinin büyük bir kısmı, karşısına geçen herkesi ve her şeyi “hasta olarak itham etmeyi” (yani ilaç tedavisini) hedefliyor ve kapıdan içeri giren her insana teşhis koymanın, sorunlarına neden olabilecek sendromu ve hastalığı bulmanın yollarını arıyor. 
Madalyonun öteki yüzünde, pek çok Yeni Çağ düşüncesi, dünyanın (ve üzerindeki herkesin) tam olarak nasıl olması gerekiyorsa öyle olduğunu veya olacağını esas alıyor. Doğuştan sahip olduğumuz huylara ve kusurlara rağmen genellikle kabul edilmeyi beklememiz gerektiğini ve bu kusurları anormal olarak görmek için hiçbir neden bulunmadığı sürece (asıl anormal olan mükemmeliyetçiliktir), değişime uzak olduğumuzu hissetmenin de hiçbir gereği yoktur. Sokrates irdelenmeyen bir hayatın yaşamaya değer 


25 


PROZAC'I BIRAK PLATON'A BAK 


olmadığını açıkladığında, sabit kişisel değerlendirmeye karşı çıkıyor ve kişisel gelişimin en büyük tutku olarak görülmesi için uğraş veriyordu. 

Sorun yaşamak normaldir ve duygusal sıkıntılar illa ki hastalık demek değildir. Sürekli daha karmaşık hale gelen bir dünyayı gözlemlemenin ve yönlendirmenin yolunu arayanlar, daha tatmin edici bir hayata sahip olmak için eskiden kalma bu yolu kat ederken, herhangi bir rahatsızlıkla etiketlenmeleri gerekmez. 
Bu kitapta, özellikle ahlaki çelişkilerle; profesyonel etik çatışmalarla; deneyimlerinizi inançlarınızla birleştirmede yaşadığınız zorlukla; akıl ile duygu arasında yaşanan uyuşmazlıklarla; anlam, amaç veya değer krizleriyle; kişisel kimlik arayışlarıyla; ebeveynlik için strateji arayışıyla; kariyer değişikliği endişesiyle; hedeflerinizi başarma yetersizligiyle; orta yaş değişiklikleriyle; ilişki sorunlarıyla; sevdiğiniz birinin ölümüyle veya kendi ölüm fikrinizle karşı karşıya kaldığınızda felsefeden faydalanma yöntemlerini göreceksiniz. Ayrıntılı inceleme için insanları kendi felsefeleri ile yüzleşmeye iten en yaygın yaşam koşullarını seçtim. Sıkıntınız ne olursa olsun, bu teknikleri ve kavrayışları uygulayabilirsiniz. 

Bu kitap, felsefeden kendi kendinize faydalanmanız için kılavuzluk ederken, size “şu iki özdeyişi al ve beni sabah ara” önerisinde bulunmuyor. Yaşamın en zorlu mücadeleleri için pratik bir kılavuz görevi üstleniyor. Felsefeye giriş dersini daha önce almamış (ya da hatırlayamayan) kişiler için hızlı bir felsefe özeti sunuyor. Ancak aynı zamanda hep birlikte daha iç içe ve memnun bir şekilde yaşayabilmemiz için ciddi yollar düşünüyor. Günlük yaşamda karşılaştığımız başlıca soruları ele alıyor ve tüm zamanların en bilge filozofları tarafından verilen yanıtları ve sizin için en büyük anlamı taşıyacak cevaba, yani kendi cevabınıza erişmenize yardımcı olmak için stratejileri sunuyor. 
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Bu kitapta neler anlatıldığını görmeniz için, aşağıda kitabın içeriği hakkında kısa bir açıklama bulabilirsiniz. 


Bölüm I'de, felsefi uygulama, kendinize yardım etmek için felsefeden faydalanma yöntemleri ve kendi kendinize yardımın sinırlarını açıklıyorum. Felsefenin gerçek hayattaki kullanım (veya kullanılmama) şekline ilişkin yanlışların ve son zamanlarda yapılan doğruların yer aldığı bu kısmın ardından, ikinci kısımda psikoloji ve psikiyatrinin güçlü ve zayıf noktaları ele alınıyor ve çeşitli terapi türleri kıyaslanıyor. 3. kısımda sorunlarla felsefeyi kullanarak mücadele etmek için beş adımlık PEACE süreci sunuluyor. 4. kısımda, size tarihi bir bakış açısı sunmak için danışmanlık uygulamamla ilişkili fikirlere sahip filozoflar hakkında kısa bir özet bulunuyor. 

Bölüm II'deki kısımların her birinde, felsefi danışmanların karşısına çıkan en yaygın sorunlardan birine odaklanarak, felsefenin bu sorunları nasıl ele aldığı gösteriliyor ve felsefi düşünce sistemini kendi sorunlarınız üzerinde uygulamanız için kılavuzluk sağlanıyor. Vaka çalışmaları, her bir ortak sorun için bir dizi seçenek sunmak üzere, büyük düşünce ekollerinin açıklamaları ve belirli önemli felsefi teoriler ile harmanlanıyor. Bu araçlar, kendi hayatınızı irdelemeniz için gereklidir. 

Bölüm IITte, felsefi danışmanlığın ardındaki bakış açısı genişletilerek, felsefenin gruplar ve kurumlarla nasıl uygulandığı inceleniyor. Felsefi uygulama terimi, üç tür profesyonel etkinliğe atıfta bulunuyor: Bireysel müşterilere danışmanlık yapmak, çeşitli türde gruplara yardım etmek ve çeşitli türde kurumlara danışmak. Dolayısıyla, felsefi danışman bir tür felsefe uygulayıcısıdır. Bazı uygulayıcılar bir tür uygulamada uzmanlaşırken, bazıları da birden fazla türde görev yapmaktadır. Bu kitap danışmanlığa 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odaklanmaktadır, ancak diğer uygulama türleri de önemlidir ve burada anılmaktadır. Gruplarda çalışan bireyler, bu tür karşılaşmalardan kişisel kazanım elde edebilir ve kurumlar bireylerle ve gruplarla aynı türde kişisel irdelemeden ve felsefi aydınlanmadan faydalanabilir. 

Son olarak, Bölüm IV'te, ek kaynak listesi size çok daha fazla bilgi sunuyor. Ek A'da bir dizi faydalı filozof ve en büyük eserleri sıralanıyor. Ek B'de, Amerika'daki ve yurtdışındaki felsefi uygulama kurumları listeleniyor. Ek C, felsefe uygulayıcılarını içeren ulusal ve uluslararası bir dizinden oluşuyor. Ek D, felsefi uygulama ve ilgili başlıklar üzerine bir okuma seçkisi sunuyor. Ek E, kendi kendinize danışabileceğiniz uzun ömürlü felsefi bilgelik kaynağı Yi Çing'i nasıl kullanacağınızı gösteriyor. 

Bu kitap, tipik birebir felsefi danışmanlık seansından çok daha didaktiktir. Bir felsefe uygulayıcısı ile seansta üç yöntemden biri kullanılabilir. Sorununuzu herhangi belirli bir filozofa ya da felsefeye bağlı kalmadan genel olarak tartışabilirsiniz. Bu tür sohbeti, daha çok arkadaşlarınızla, partnerinizle, ailenizle, bir barmenle ya da taksi şoförüyle edersiniz ve bazen en iyi yaklaşımı sunar. Kritik ve analitik becerileri kullanarak kendi başınıza düşünür, kavrayışınızdan faydalanır ve bilinçli olarak felsefeye uygun davranmaya çalışmadan felsefi açıdan değişime uğrarsınız. 

Danışmanlık seansındaki diğer bir ortak yol, müşterinin özellikle felsefi açıdan yönlendirilmek istemesidir. Bu denklemde, felsefi tekerleği yeniden icat etmiş olabilir, bu toprakları önceden başka birinin haritada işaretlediğini bildiğinizden güven duyabilirsiniz. Tüm kaleleri kendi başınıza tutmadıysanız, sizden önce gelenlerden öğrenebilirsiniz. Resmileştirilmiş düşünce ekolünü bir nebze anlamak, kendi noktalarınızı birleştirmenize ve boşlukları 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doldurmaniza yardımcı olabilir, ancak danışmanınız, siz istemediğiniz takdirde, genellikle her başlık üzerinde ayrıntılı söylevlerde bulunmayacaktır. 

Üçüncü ve daha zorlu bir alternatif, sorunlarla bu şekilde başa çıkmış, ancak konuya ilgi duymaya devam edenler içindir. Daha karmaşık olan bu alternatif, başka bir uygulayıcıya sevk edilmeniz veya bibliyoterapiyi keşfetmeniz, yani felsefi metinlerle uğraşmak zorunda kalacağınız anlamına gelebilir. Bir Budist kavrayışından faydalanmış ve Zen öğretisi hakkında daha fazlasını öğrenmek istiyor olabilirsiniz. Ya da Aristo'nun bir fikrinden yararlanmış ve filozofun etik sistemini daha derinden keşfetmek istiyor olabilirsiniz. Bu tür çalışmalar, kendinizi gelecekteki sorunlara karşı belirli bir sorunla başa çıkma deneyiminden bile daha kapsamlı olarak hazırlamanıza yardımcı olabilir, ancak bu tek bir fikirdir ve elbette herkes için doğru olmayacaktır. 


Danışmanlık uygulamam bu üç yaklaşımın tamamını içerse de, bu kitap özellikle ikinci yaklaşıma odaklanıyor. Belli başlı felsefeleri bilmek zorunda değilsiniz; bu benim işim. Sizin işiniz, felsefi açıdan sorgulama yapmak için sorununuzu ve istekliliğinizi ortaya koymak. Sonuç olarak ortaya çıkan diyalog — ister dâhili ister harici olsun — tüm sorunlarınızı yorumlamanıza, çözmenize veya idare etmenize yardımcı olacaktır. Ben, sizi ölü filozoflarla iletişime geçirecek bir medyum değilim; ancak fikirlerine, sistemlerine ve kavrayışlarına giden yolda kılavuzunuz olacağım. Bu filozoflarla tanıştığınızda, yolunuza çıkan engellerle mücadele etmeniz için size başarıyla hizmet edecekler. 

Ne bilimin, ne de dinin tüm sorularımıza yanıt vermediğini öğrendik. Felsefi psikoterapist Victor Frankl, bunun “varoluşsal vakuma” yol açtığını ve sıradan insanların bu varoluşsal vakumdan çıkmak için bir yola ihtiyaç duyduğunu düşünmekteydi: 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Kliniklerimiz ve muayenehanelerimize gelerek içindeki boşluktan, yaşamının tamamen anlamsız bir hal aldığından şikâyet eden hastaların sayısı gün geçtikçe artıyor. Varoluşsal vakumu, insanoğlunun en temel motivasyon gücü olarak düşünebileceğimiz kavramla, yani “anlamlandırma arzusu” ile ilgili olarak yaşanan hayal kırıklığı şeklinde tanımlayabiliriz. 


Frankl, “anlamlandırma arzusu” ifadesini psikolojinin iki esas fikrine paralel olarak kullanmıştır: Adler'in “güç arzusu” ve Freud'un “zevk arzusu.. Ancak, Franklin de önceden gördüğü üzere, çoğu insanın esas sorununun derinliklerinde hâlâ bir şey yatmaktadır ve mevcut tıbbi, psikolojik ve spritüel tedaviler bunu dindirmeye yetmeyecektir. Daha önce anlam ve ahlak hakkındaki sorularımızı geleneksel otoritelere yöneltmiştik, ancak söz konusu otoriteler artık parçalanmış haldedir. Çok sayıda insan, artık gizemli bir tanrısal varlığın dogmatik emirlerini veya kesin olmayan bir sosyal bilimin gayri şahsi istatistiklerini pasif olarak kabul etmekten memnuniyet duymuyor. En derindeki sorularımız cevapsız kalıyor. Daha da kötüsü, inançlarımız sorgulanmıyor. 

Bunun alternatif yolu, felsefe uygulamasıdır. Artık yeni bir bakış açısı edinme zamanı geldi ve burada açıklanan söz konusu yeni yöntem, aslında uzun zamandır unutulmuş ancak son zamanlarda yeniden hatırlanan antik bir yöntemdir. Yeni milenyuma girerken, dönüp dolaşıp aynı noktaya geldik. 


“Arayışlardan asla vazgeçmeyiz 

Ama tüm arayışlarımızın sonunda 
Başladığımız yere geri dönmüş oluruz 
Ve orayı yeniden keşfetmeye başlarız.” 
—TLS. ELIOT 
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Terapi, Her Yerde Terapi, 
Ancak Düşünecek Fikir Yok 


“Yanlışlıkla veya bazı art niyetli amaçlarla kimi tuhaf fikirler öne sürüldüğünden bu yana... filozoflar aşikâr olanın gerçekliğini savunmaya veya yanlış bir şekilde hayal edilen şeylerin varlığını reddetmeye zorlandılar.” 

— MUSA İBN MEYMUN 


“.. akıl hastalığı kavramı bugün öncelikle kişisel ve sosyal ilişkilerdeki sorunları belirsizleştirmek ve “örtbas etmek’ için kullanılıyor; tıpkı cadılığın Ortaçağın ilk dönemlerinden Rönesansın sonuna dek aynı amaçla kullanılması gibi.” 


—THOMAS SZASZ 


Amerika, terapötik bir toplum haline geldi. Daha doğrusu, “terapi görmüş” demeliyiz. Kendi muayenehanesini açan uygulayıcı sayısı gün geçtikçe artıyor ve kanunlara göre terapist olarak adlandırılmak için gereken nitelikler (eğer varsa) belirgin değil. 
Bir kokteylde “Terapistim diyor ki...” ifadesini ortaya atarsanız, sohbetin geri kalanında tekrar söz hakkı alamazsınız, çünkü herkes terapistinin ne dediğinden bahsetmeye başlayacaktır. ABD Başkanı Clinton, ofisini gölgeleyen skandal yüzünden kabinesini 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topladığında, katılımcılar bu toplantıyı Washington Post gazetesine strateji toplantısı ya da siyasi bir toplantı olarak değil, bir “grup terapi seansı” olarak tanımlamıştı. Barmenler, taksi şoförleri, en yakın arkadaşınız, anneniz ve tanıdıklarınız, her türlü eziyete çare bulmak için psikolojiye benzer bir dizi tavsiye vermek üzere daima hazır bekler. Mahallenizdeki süpermarkette “kendi kendine yardım” kitaplarıyla dolu raflar uzayıp gider. Televizyondaki sohbet programları insan doğasındaki her türlü pisliğin en yüzeysel haline değinmek konusunda başrol oynamıştır. Bugün bile, program senaryolarında panel katılımcılarının yumruk yumruğa girmesinin amaçlandığı belli olsa da, kapanış jeneriği girmeden hemen önce işleri daha medeni bir şekilde yoluna koymak için araya yapmacık bir tavırla terapist sokuluyor. Tüm terapistlerin tatilde olduğu Ağustos ayında insanların nasıl hayatta kaldığı adeta bir muamma. 

Bu durum yıllardır sürüyor; ancak akli ve duygusal sağlığımız için yardım talebi azalmak bilmediğine göre, pek ders almışa benzemiyoruz. Yüksek nitelikli psikolojik danışmanlık veya psikiyatrik bakım, pek çok kişisel karmaşa türüne değerli ölçüde yardım sağlayabilir ve işe yarar çözümler sunabilir. Ancak her iki alan da (tüm alanlar gibi) kapsam açısından dardır ve dolayısıyla herkes için, hatta daha önce önemli faydalar edinmiş çoğu insan için bile sonsuza dek süren, eksiksiz sonuçlar sağlayamaz. Yeterli gelmez. 

Ayrıca felsefi danışmanlık her duruma çözüm sağlayamaz; bazen felsefi çalışmaya ek olarak veya bunun yerine, ya da çalışmaya başlamadan önce müşterilerimi psikolojik veya psikiyatrik bakıma yönlendirmem gerekebilir. Ancak felsefi danışmanlık, insanların danışmak istediği en yaygın sorunlara işe yarayabilecek uzun vadeli yaklaşımlar sunma hususunda oldukça ilerlemiştir ve diğer danışmanlık türlerinin dolduramadığı boşluklardan bir kısmını doldurabilir. Bu kısımda, psikolojinin ve psikiyatrinin 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faydaları ve sınırları keşfedilmekte, felsefi danışmanlığın yeri gösterilmektedir. 


SATRANÇ OYUNU 


Satranç oyunu benzetmesi (felsefi danışmanlık alanındaki meslektaşım Ran Lahav'dan esinlenilmiştir) danışmanlığa yönelik psikolojik, psikoanalitik, psikiyatrik ve felsefi yaklaşımlar arasındaki farkları yansıtmaktadır. Bir satranç oyununun ortasında olduğunuzu ve az önce hamle yaptığınızı düşünün. 


Psikoterapistiniz size “Bu hamleyi neden yaptınız?” diye sorar, siz de sorunun amacından emin olmaksızın “Eh, kaleyi almak istedim” yanıtını verirsiniz. Ancak terapistiniz bu hamlenin olası psikolojik nedenini bulmak için soru sormaya devam eder, çünkü “kaleyi almak istedim” cevabının ardında bir açıklama yattığından emindir, siz de eninde sonunda terapistinizin varsayımlarını haklı çıkarmak için tüm hayat hikâyenizi anlatabilirsiniz. Bir zamanlar popüler olan, ancak şu anda oldukça eleştirilen bir psikolojik teoriye göre, mevcut saldırgan davranışınız —yani kaleyi almak istemeniz— geçmişteki bir hayal kırıklığından kaynaklanmaktadır. 

Psikanalistiniz de size aynı soruyu soracaktır: “Bu hamleyi neden yaptınız?” Yine “Eh, kaleyi almak istedim” yanıtını verdiğinizde şöyle devam edecektir: “Oldukça ilginç. Bu hamleyi neden yaptığınızı açıklarken neden kaleyi almak istedim dediniz?” 
Bu durumda tekrar tüm hayat hikâyenizi baştan sona anlatmak zorunda kalabilirsiniz, şanslıysanız çocukluğunuzun birkaç dönemi ile atlatırsınız. Terapistiniz hâlâ tatmin olmazsa, bebekliğinize dönerek bilinçsizce sahip olduğunuz bazı nedenleri karşınıza çıkarabilir. Hâlâ mevcut olan, ancak artık şiddetle eleştirilen bir psikoanalitik tedaviye göre, sahiplenici davranışınız —yani kaleyi 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almak istemeniz— emzirilmiş olmaktan doğan bastırılmış güvensizliğinizden kaynaklanmaktadır. 


Psikiyatrınız da size “Bu hamleyi neden yaptınız?” diye sorar ve siz yine “Eh, kaleyi almak istedim” yanıtını verirsiniz. Şimdi psikiyatrınız belirtilerinizi en iyi şekilde tanımlayan kişilik bozukluğunu bulana dek Tanısal ve İstatistiksel Kılavuz (DSM) dergisinin son sayısını okumaya koyulur. Ah, işte burada: “Agresif-Posesif Kişilik Bozukluğu.” Hâlâ mevcut olmakla birlikte gittikçe daha çok eleştirilen psikiyatrik teoriye göre, davranışınıza beyin hastalığı belirtisi olarak teşhis konulur ve bu sözde belirtiyi bastırmak için ilaç tedavisine başlarsınız. 


Tüm bunların aksine, felsefi danışmanınız size “Bu hamle şu anda sizin için ne anlam, amaç ya da değer ifade ediyor?”, “Bir sonraki hamlenizi nasıl etkileyecek?” ve “Bu oyundaki genel konumunuzu nasıl değerlendiriyorsunuz ve oyunu nasıl geliştirebilirsiniz?” sorularını sorabilir. Filozof, hamleyi yalnızca geçmişteki bir durumun etkisi olarak görmek yerine, oyunun kendi içindeki önemine ve ileride yaratacağı etkilerin nedenine bakar. Yaptığınız hamleler hakkında seçim şansına sahip olduğunuzu göz önünde bulundurur ve hamlenin nedenini oyunla ilişkili görebilir, ancak oyunun tamamına etki ettiğini kesinlikle düşünmez. 

Bana göre, hayatınızı yaşamak köklerini kazıyıp durmaktan çok daha sağlıklıdır. En arsız bitkiyi pürüzsüz hale getirmek için sürekli köklerini kazırsanız, ne kadar ilgi gösterirseniz gösterin, bitkiniz asla serpilmez. Yaşam bir hastalık değildir. Geçmişi degiştiremezsiniz. Felsefi danışmanlık geçmişten başlar ve insanların dünyaya daha üretken gözlerle bakmasını sağlamak ve dolayısıyla bunu günlük hayata uyarlamak üzere kapsamlı bir plan oluşturmak için ileriye doğru yol alır. 
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Felsefe ve bilim bir zamanlar birlikteydi ve aynı görevi görüyordu. Aristoteles, astronomi ve zoolojinin yanı sıra mantık ve ahlak okumuştu. Robert Boyle'un (sıcaklığın sabit kalması koşuluyla bir miktar gazın basıncı ile hacminin çarpımının daima sabit olduğunu kanıtlayan Boyle Kanunu'nun yaratıcısı) özgeçmişi- nin en başında “deneysel filozof” yazıyordu. Hareket kanunları, doğa filozofu Sir Isaac Newton tarafından, biyolojik evrim ise doğa fılozofu Charles Darwin tarafından keşfedilmişti. Bunun gibi filozoflar, etraflarındaki dünyayı test etmek ve ölçmekle uğraşıyordu; bu süreç çoğu filozofun sorduğu “Dünya nasıl işler?” sorularının daha ayrıntılı olarak ele alınmasından ortaya çıkmıştı. 
On yedinci yüzyıldaki bilimsel devrimden önce, bu yaklaşımlar birbirinden ayrılmaktan ziyade birleştiriliyordu. 

Neticede bilim ve felsefe yollarını ayırdı ve Batı tıbbı —yüzyıllarca şarlatanların, berberlerin, frenolojistlerin ve yılan yağı tüccarlarının elinde dolaştıktan sonra— bilimle ittifak kurdu. Psikiyatri, on sekizinci yüzyılda primitif tıbbın bir dalı olarak gelişti ve yirminci yüzyılda Freud'un uyanışı ile yerini gerçekten sağlamlaştırdı. Tıp hâlâ bilimle sanatı dengeliyor: CAT taramaları ve doktorun tutumu, kemoterapi ve görselleştirme teknikleri, elektrokardiyogramlar ve ikinci görüşler. Freudyen psikanaliz ve kendisiyle fikir ayrılığına düşen öğrencilerinin Jung, Adler, Reich, Burrow, Horney vs.) geliştirdiği tüm biçimler, her şeyden öte ayrılıkçı bir dine dönüşmüştür. Freudyen ve Jungyen psikanalistler tıpkı Ultra-Ortodoks ve Rekonstrüksiyonist Museviler, Katolik ve Protestan Hıristiyanlar, Sünni ve Şii Müslümanlar gibi bölünmüş ve birbirlerine karşı kin beslemeye başlamıştır. Psikanalist olmak için tıp doktoru olmanız gerekmez; belirli bir doktrine —tam anlamıyla— bağlı olmanıza da gerek yoktur. 
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Freud'un psikiyatri felsefesine göre, tüm akli sorunlara (kendisi bunu nörozlar ve psikozlar olarak adlandırmaktadır) eninde sonunda fiziksel sorunlar olarak açıklama getirilecektir. Diğer bir deyişle, Freud'a göre tüm akıl hastalıklarının nedeni beyindeki hastalıklardır. Modern psikiyatri de tamamen bu yolda ilerlemiştir. Her türlü makul davranışın sebebi DSM'de (Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı) aranmakta, burada olası bir akıl hastalığının belirtisi olarak teşhis edilmektedir. DSM'deki sözde akıl hastalıklarının büyük bir kısmına herhangi bir beyin hastalığının neden olduğu hiçbir zaman kanıtlanmamış olsa da, ilaçlarını pazarlayan ilaç endüstrisi ve psikiyatrlar mümkün oldugunca çok sayıda “akıl hastalığını” tanımlamaya yeminli. Neden? 
Herkesin bildiği nedenlerden ötürü: güç ve kâr. 

Şunu düşünün: 1952'de, DSM-I'de 112 bozukluk sıralandı. 
1968'de, DSM-IlI'de bu rakam 163 bozukluğa yükseldi. 1980'e gelindiğinde DSM-III te 224 hastalık sıralanmıştı. En son baskı olan 
1994 DSM-IV'te ise 374 bozukluk bulunuyordu. 1980'lerde, psikiyatrlar her on Amerikalıdan birinin akıl hastası olduğunu öngörüyordu. 1990'larda, bu rakam her iki insandan birine düşmüştü. 
Yakında herkes hasta olarak görülecek; elbette psikiyatrlar hariç. 
Onlar baktıkları her yerde — laboratuar hariç - “akıl hastalığı” görüyor ve sigorta şirketinizin ödeyebileceği kadar ilaç yazıyor. 

Elbette başkalarına ve kendilerine zarar vermemesi için ilaç tedavisine ihtiyaç duyan ya da psikiyatrik açıdan kapatılması gerekenler olsa da, bu hastaların sayısı ne iki, ne on, ne de yüz Amerikalıdan biridir. En önemlisi, kişisel mutsuzluk, grup çatışması, kaba davranış, ahlaktan uzak cinsel yaşantı, epidemik suç ve zevk verici şiddet, akıl hastası olan bir toplumun değil, toplumun ahlaki yapısının daha da bozulmasına izin veren ve bunu teşvik eden, idealist bir siyasetten ve felsefi erdemden uzak bir sistemin ürünüdür. Filozoflar bu konu hakkında çoğunlukla sessiz kalsa da, 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felsefe uygulayıcıları büyük oranda ahlaki yoksunluk içine düşen toplumumuzun ahlaki düzeninin ve bununla birlikte “akıl sağlığının” yeniden sağlanmasına yardımcı olabilir. Ahlaki düzen bir ilaç değildir, ancak yan etkileri muazzamdır. 

Psikoloji aslen bir çalışma alanı olarak ortaya çıkmamış olsa da, 1879'da Wilhelm Wundt'un ilk psikoloji laboratuarını açması ile söz konusu durum değişmiştir. Bunun öncesinde, psikoloji ile özdeşleştirdiğimiz gözlem ve kavrayış türleri filozofların alanına giriyordu. Psikoloji başlı başına kabul gördükten sonra bile, felsefe ve psikoloji yirminci yüzyıla girerken ikiz disiplinler olarak kalmıştı. Her iki alanda da büyük bir düşünür olarak takdir edilen William James, 1900'lerin başlarında Harvard'da felsefe ve psikoloji alanında ortak bir kürsü kurmuş, Cyril Joad da 1940'larda Londra Üniversitesi'nde benzer bir yaklaşıma gitmişti. Ancak son yüzyılda bu iki alan yollarını ayırdı ve psikoloji akademinin beşeri bilimler kanadından çıkarak sosyal bilimlere yerleşti. Felsefe âlemindeki sağlam yerine rağmen, James psikolojiyi bir bilim haline getirmek için öne atılmış, “Psikolojiye bir doğa bilimi olarak yaklaşarak onun gerçekten bir doğa bilimi olmasına yardım etmeyi umuyordum;" diye belirtmişti. 

Davranışsal psikolojinin gelişi ile birlikte ayrılık tamamlanmisti. John Watson ve B. F. Skinner gibi davranışsal psikologlar, insan doğası ile ilgili sorularını laboratuar ortamına taşıyarak bunlar hakkında deneyler yaptı. Bu yaklaşım, filozofların tipik olarak sevdiği Rodin'in Düşünen Adam heykeli (el çenede, dirsek dizde, düşüncelere dalmış) ile özetlenen yaklaşımdan oldukça uzaktı. Ancak ister fikirlerinizi Sokrates ile sözlü düellolar yaparak, isterseniz labirentlerde fare koşturarak geliştirin, sonuç itibariyle sorduğunuz sorular temelde aynıdır: Bir insan nasıl mutlu yaşar? Rasyonel iradeyle mi, yoksa koşullu tepki ile mi? Her ikisi de geçerliyse, bunlar birbirini nasıl etkiler? 
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Filozoflar daima insan doğasını gözlemlemiştir, bu da aslında bir psikologun iş tanımı gibi görünmektedir. İnsanlıkla ilgili her türlü felsefe, psikolojik kavrayış olmaksızın eksik kalır. Psikoloji de felsefi kavrayış olmadan eksiktir; söz konusu iki alan böylesine çatallı olması sebebiyle birbirinden zayıf görünmektedir. 
Felsefenin mantık gibi bazı alanları psikolojiden oldukça uzaktır. Ancak esasen, felsefe gözleme, duyu verilerine, algıya, izlenimlere dayanır ve tüm bunlar psikolojinin topraklarından geçer. 
Dünyaya baktığımızda, önümüzdekini net olarak görmemiz şart değildir; psikolojik tuhaf davranışlar ve sübjektif yorumlamalar da neredeyse daima etkilidir. Bu kutuplaşma, yani obje ile deneyim arasındaki farklılık, psikolojidir ve o olmadan hiçbir felsefi bakış açısı desteklenmez. 

Davranışsal psikoloji ve merkezinde duran uyaran-tepki teorisi, insanı istenilen sonuca koşullandırılabilen veya programlanabilen bir makine gibi görür; tek ihtiyacınız olan, doğru dürtüyü bulmak ve kullanmaktır. (U-T teorisi, Pavlov tarafından köpeklerin önlerine bir tabak yemek konmadan önce zil sesi çalarak eğitilmesi ve köpeklerin zil sesine karşı salya salgılamaları ile doğrulanmıştı.) Ama bunun büyük bir kısmı U ve T arasındaki tire ile atılmıştı. Psikolojinin ve insanlığın zengin, önemli kısımları- nın tamamı, tüm eylemlerin basit neden ve sonuç ilişkisine indirgenmesi ile göz ardı edilmektedir. İnsanı belirli dürtülere kontrol edilebilir yollarla tepki veren bir yaratıktan ibaret olarak düşünmek, insanlığımızı köreltmektedir. Psikolojik çalışmaların görünürdeki konusunu oluşturan psişeyi görmezden gelir. Bizler koşullandırılmış davranışlardan ibaret değiliz: Hayatımızda belirlenmiş tepkilerden çok daha fazlası var. Sorun, modern psikolojinin, yani bilim olarak psikolojinin büyük bir kısmının davranışsal psikolojiden ve davranışsal psikolojinin insan deneyimini yoksullaştırmasından indirgenmiş veya etkilenmiş olmasıdır. 
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Bilimsel yöntemin uygulanması, insanlar ve nasıl davrandikları hakkında bilgiler verir. Ancak, kavrayışla ilgili ipleri ayıklayabilmesine rağmen, psikoloji insan doğasının karmaşık dokumasını asla çözemeyecektir. Örneğin, doğru bilimsel yöntem olması bir yana, davranışsal psikoloji asla insan yaşamının başlıca bileşenlerinden ve felsefenin can damarlarından olan bir etik sistemi geliştiremeyecektir. Eğer bir eylemi ortaya çıkarmak yalnızca doğru güdüyü bulmaktan ibaretse, insanların tüm eylemleri yalnızca ödül almak veya cezadan kaçınmak için yapmaya indirgenir (Bu dürtü ya havuç ya da sopadır.) Bu koşullar altında, sevap işlemek mümkün olabilir mi? Doğru olanı yalnızca doğru olduğu için yapmak, yanlış olanı ise yalnızca doğru olmayacağı için yapmamak mümkün müdür? 

Davranışçılar, yaşlı bir kadının karşıdan karşıya geçmesi için her yardım ettiğinizde size hafif bir elektrik şoku verselerdi, bu merhametli insan tavrını kısa sürede bir kenara bırakacağınızı söylerler. Ayrıca, karşıdan karşıya geçerken kadının yanından hızla ilerleyip onu kenara ittiğinizde size doğru ödülü verirlerse, bunu çekinmeden yapabileceğinizi iddia ederler. Bu şekilde, davranışçılar aklımızdaki zengin iç dünyaları hesaba katmadan insanları sığ göstermektedir. Oysa biz, yiyecek gönderen kola yiyeceklerin arkası kesildikten uzun süre sonra bile deliler gibi basmaya devam eden farelerden daha değişik ve karmaşık yapılarız. (Elbette o farelerden daha akıllı davranmadığımız zamanlar da oluyor, ancak bu başka bir hikâyenin konusu.) 

İnsanların sahip olduğu en iyi yeteneklerden biri, kendi iç dürtülerimizi koruyabilmektir. Bazen, nahoş ve angarya bir işin ardından kendimize bir top dondurma sözü vererek davranışçılardan öğrendiğimiz yöntemi kullanmış oluruz. Ancak kendimizi şeref, görev ve hizmet duygusuyla da motive edebiliriz; bunlar filozofların genellikle üzerinde durduğu, ancak temelde deneysel 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psikolojinin kapsamı dışında kalan başlıklardır. Bu nedenle Arthur Koestler deneysel psikolojiye “sıçansı psikoloji” adını vermektedir: Deneyselciler netice itibariyle kemirgenlerden pek çok şey öğrenmiş, ancak insanlarla ilgili çıkardıkları dersler sınırlı kalmış ve varoluşumuzun büyük sorularına kesinlikle değinememiştir. 

Tüm bilim adamları “gözlem nesnesi” gruplarıyla çalışır; bu gruplar onların araştırdıkları şeylerdir. Örneğin, astronomi uzmanları galaksiler, yıldızlar ve gezegenlerle; kimyagerler atomlarla, moleküllerle vs. ilgilenir. Bilim adamlarının görevi gözlem yapmak, gözlemledikleri olgularla ilgili kayıt tutmak, gözlemledikleri olguların neden gözlemledikleri şekilde hareket ettiği konusunda teoriler ileri sürmek ve bu teorileri deney yoluyla test etmektir. Sosyal bilimlerde, gözlem nesneleri tam olarak fiziksel değildir ve doğrudan ölçülemez. Bu da pozitif (veya doğal) bilimler ile sosyal bilimler arasındaki başlıca felsefi farklılıkların ortaya çıkmasına neden olur ve üniversitede asla tam anlamıyla kapsayıcı bir bilim dalı bulamayacağınız anlamına gelir. Sosyal bilimlerde, araştırmacılar gözlemledikleri konu hakkında kendi dünya görüşlerini empoze ederler, Margaret Mead gibi parlak zekâların bile öznel (hatta belki de bilinçsiz) önyargılarına dayanarak kusurlu sonuçlar çıkardıkları için eleştiri oklarına hedef olmaları- nın nedeni de budur. Pozitif bilimciler de benzer sorunlarla karşılaşabilir, ancak gözlemledikleri şeylerin daha somut ve nesnel doğasından ötürü, önyargıların araştırma sonucu üzerindeki etkisi azalmış olur. 

Psikolojide, gözlem nesnesi psişeden ibarettir. Bunu nasıl gözlemlersiniz? Hatta bu nedir ki? Nöropsikoloji bir dereceye kadar ölçülebilir olan beyni gözlemler. Ancak genel psikoloji zihni gözlemler. Akıl, veya psişe, fiziksel özelliklere sahip olmadığından, tüm gözlemler daha dolaylıdır ve tüm sonuçlar pozitif bilimlere kıyasla daha öznel ve daha az kesindir. Doğrudan gözlem avantajına 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sahip olduğumuz pozitif bilimlerde bile, edindiğimiz bilgiler kusursuz değildir. Zihin konusunda ne kadar çok cevap bulmamış sorumuz varsa, elle tutulabilir, tartılabilir ve parçalara ayrılabilir nitelikteki beyin hakkında da neredeyse o kadar cevaplanmamış sorumuz bulunmaktadır. Bu durumda, bütün meselenin çok daha soyut olduğu ve elimizde gözlemlenebilecek somut bir şeyin bulunmadığı psikoloji gibi sosyal bilimlerde hedeften uzaklaşmanın ne kadar kolay olduğunu gözünüzde canlandırın. 

Yine de, psikolojinin nispeten yakın zamanda bilimselleşmesi ile insanoğlunun süreklilik gösteren diyalog ihtiyacının birleşmesi, yirminci yüzyılda psikolojik danışmanlık sektörünün beklenmedik ölçüde büyümesine yol açmıştır. İlk psikologlar insanlara danışmanlık yapmaya başladığında, akademik psikologlar onları sapkınlık, döneklik gibi sıfatlarla suçlamıştı. Geleneksel akıl “Psikolojik danışmanlık psikoloji değildir.” diyordu. Ancak birkaç on yıl içinde, danışmanlık yapan psikologların sayısı diğer tüm psikologların toplam sayısını çoktan aştı. 

Hükümetlerin konuşma terapisi ruhsatlandırması konusunda, danışman psikologların üstü kapalı tekelciliği söz konusudur; bu nedenle tıp doktoru olmamalarına rağmen sağlık sigortanız danışmanlık görüşmelerinizi finanse etmektedir. İlk başvurduğunuz aile hekiminiz sizi doktor olmadığı halde sağladığı hizmetin karşılığı sağlık sigortası tarafından ödenen bir danışman psikologa sevk edebiliyorsa, o zaman aynı bağlamda felsefi danışmana sevk edilmeniz de mümkün olmalıdır. 

Sosyal bilimciler ölçümlerini yaparken istatistiklere güvenmek zorundadır. İstatistikler size bir grup hakkında fazlasıyla bilgi verebilir, ancak birey hakkında hiçbir bilgi vermez ve bu psikologların karşısına çıkan bir diğer duvardır. Genellikle güvenilir istatistikleri kabul etmemiz doğru olmakla birlikte, bunların bizi birey olarak betimlemedikleri hususunda ısrarcı olmalıyız. Psikolojik 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veriler, kız çocuklarının ortalama olarak erkeklerden daha güçlü sözel becerilerinin olduğunu ve erkeklerin de kızlardan daha güçlü mekânsal-zamansal becerilere sahip olduğunu göstermektedir. Ancak bu, Amerika'daki okullarda uygulanan SAT sınavı- nın sözel bölümünde 800 puan alan erkek çocuğu veya Küçükler Ligi'nde birinci olan beysbol takımı için atış yapan kız çocuğu için pek önemli değildir. Gözlemlerimizden kullanabileceğimiz ne öğrendik? (Bir fikrin “doğruluğunu” bu bilgiyi kullanıp kullanmadığımıza bakarak test eden William James'in pragmatik sesi de bunu sorar.) Erkekler için daha mı çok okuma dersi gereklidir? 
Kızların daha fazla spor yapması mı lazımdır? Kızlarla erkekleri karışık gruplar halinde verimli olarak eğitmek mümkün müdür? 
İstatistikleri inceleyerek büyük gruplar için en iyi sonucu neyin vereceğine karar vermeyi deneyebiliriz. Ancak çocuğunuz için en iyisini arayan bir ebeveynseniz, kendi deneyimlerinizi ve sezgilerinizi takip etmeniz de sizin için aynı ölçüde faydalı olacaktır. 

Felsefenin de en iyi ders planını oluşturamadığını düşünüyor olabilirsiniz. Ancak bu kararları son kertede sınırlı fayda sağlayan “gerçekleri” ile yönlendiren de eğitim felsefesidir. Fırsat eşitliğine yönelik felsefi kararlığımız nedeniyle, pek çok kız ve erkek karma eğitim veren okullarda okumaktadır (bu durum okuma dersi notlarında küçük ve belki geçici farklılıklara yol açsa bile.) 
Ayrıca, eğitmenler en etkili olduğunu düşündükleri okuma yöntemini seçmektedir; buradaki farklılıklar da felsefeyle ilişkilidir. 
Amerikan okullarının büyük kısmından mezun olan öğrenciler cahil kalmıştır, bunun sebebi kısmen de olsa okuma yazma öğrenmeyi garanti eden öğretme yöntemleri (örn. fonetik öğretimi) yerine okuma yazma öğrenimini olanaksız kılmayı garanti eden (örn. sözcüklerin bütüncül öğrenimi) öğretme yöntemlerine duyulan sistematik felsefi bagliliktir. Çocuklara okuma yazmanın 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nasıl öğretileceğini ve nasıl öğretilmeyeceğini bildiğimizden, seçtiğimiz eğitim yöntemi salt olarak kendi eğitim felsefemize dayanmaktadır. 

Ne tür bilim adamları olursanız olun, cevap aradığınız sorular “Bu nasıl işler?” ve “Yapmakta olduğu işi yapmasının sebebi nedir?” sorularıdır. Bilim adamları neden ve sonucu arar (bu, davranış bilimcilerin son derece basitleştirdiği bir noktadır.) Psikologlar “İnsanlar nasıl işler? Yapmakta oldukları işi yapmalarının sebebi nedir?” sorusunu sormaktadır. Bir psikoloji terapisti ise “Bu insan nasıl işler? Yapmakta olduğu işi yapmasının sebebi nedir?” 
sorusunu sormaktadır. Terapist, sonuçları görmekte (örn. anksiyete, depresyon) ve nedenlerini aramaktadır (örn. partnerle olumsuz ilişki, alkolik ebeveyn.) Olguları incelemenin bilimsel yolu bu olabilir, ancak bir birey üzerinde uygulandığında, psikolojik terapi iki büyük sorunla karşılaşmaktadır. 


Neden ve Sonuç 

Bu sorunlardan ilki, filozofların post hoc ergo propter hoc olarak adlandirdiklari bir yanilgidir. Latince bilmiyorsaniz sóyle açıklayalım: Bir olay diğerinden önce olduğu için, sonraki olayın sebebi önceki olaydır. Bu, bazı durumlarda doğru olabilir. Önce ayağınızı çarpar, ardından “Ah!” dersiniz. Ancak bunun illa ki her zaman doğru olması gerekmez. Küçükken ebeveynlerinizden şiddet gördüyseniz, şimdi ise öfkenizi kontrol etme sorunu yaşıyorsanız, ilk olayın ikincisine sebep olduğu çıkarımına varamazsınız. Belki doğrudur. Ancak alakasız da olabilir. Nedensel olsa bile, başka yan faktörler bulunabilir. Ayağınızı çarpmanıza dönecek olursak, ayakkabı giymemek, yerde döküntü bırakmak, karanlıkta telefona yetişmek için koşmak vs. bariz bir şekilde nedenseldir. Ancak tıpkı türlü yemeğine benzeyen geçmişinizde, her 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bir malzemenin şu anki durumunuz üzerinde gerçekten etkili olması mümkün müdür? Annenizin öfkesi, sinirlendiğinizde çabuk parlamanızı mı öğretmiştir? Ya babanızın soğukluğu? İkisi de mi? Yoksa hiçbiri mi? 

Şu an içinde bulunduğunuz güçlüğün nedenlerini aramak için hayatınızdaki olaylara dönüp bakmanın yarattığı bir diğer sorun da, göremeyeceğiniz bağlantıların olma ihtimalidir. Hafızanız da kusursuz değildir, dolayısıyla bazı önemli gerçekler unutulacak ve gereksiz ayrıntılar hatırlanacaktır. Peki ya bu geçmişe yapılan kazı aslında yalnızca vakit kaybıysa; ancak terapistiniz ve siz maden cevherinin ana damarına ulaştığınızı sanıyorsanız? En iyi ihtimalle, eninde sonunda varacağınız noktaya ulaşsanız bile, alakasız ayrıntılar ve hatalı dönüşlerle uzun zaman harcarsınız. 

Sizi yönlendirmek için bir kimyager ya da fizikçininki gibi açık seçik kurallar bulunmadığından, neye neyin sebep olduğunu nasıl bileceksiniz? Prensipte her şey, her şeyin nedeni olabiliyorsa (biri diğerinden önce geldiği sürece), bir teoriniz olduğunda, teorinize uyan öğeleri alıp kalanını göz ardı etme tehlikesi vardır. 
Abraham Maslow'un ince bir şekilde değindiği üzere, alet çantanızdaki tek alet çekiçse, etrafınızdaki pek çok şeyi çivi olarak görmeye başlarsınız. 

Psikoloji hassas bir araca dönüşmüş olsa dahi, mevcut rahatsızlığınızın nedenlerini bulmanız size nasıl fayda sağlayacaktır? 
Etiketlenmek, ya da “rahatsız” olarak sınıflandırılmak kendinizi iyi hissetmenize neden olacak mı? Çürüğünüzün olduğunu bilmek ağrınızı geçirmez; çaresi dolgu yaptırmaktır. Kafanıza top çarptığı için başınızın ağrıdığını anlayınca kendinizi daha iyi hissetmezsiniz, ama aspirin işe yarayabilir. Evet, dişlerinize daha iyi bakmanız ve gelecekte benzer acılardan kaçınmak için oyun becerilerinizi geliştirmeniz gereklidir. Evet, bazıları psikoloji ile fiziksel acısının kaynağını keşfederek rahatlayabilir; bazıları da 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nedenini anladığı zaman rahatlamasını sağlayacak eylemler bulabilir. Ancak pek çok insan için, nedeni saptamak yeterli olmayacaktır. Turnayı gözünden vurana dek aylarca, yıllarca kazmaya devam edecekler, ancak buldukları zaman ilk sözleri muhtemelen “Bu ne şimdi?” olacaktır. Fiziksel acılarının nedenini bilmek, ama bu acıyı azaltmak için herhangi bir çare bulamamak, bazılarının kendini daha da kötü hissetmesine neden olacaktır. Evliliğiniz iyi gitmediği için depresyona girdiğinizi bilmek, yalnızca depresyonunuzu artıracaktır; çünkü geriye dönüp geçmişi değiştiremezsiniz. 


Tibbi Model 

Psikiyatrik ve psikolojik terapilerle ilgili ikinci büyük sorun, tıbbi modeli taklit ediyor olmalarıdır. Devlet tarafından ilaç gibi lisans verilmekte ve sağlık sigortası tarafından karşılanmaktadır (en azından kısmen.) Tıp doktorları fiziksel hastalıklar için teşhis ve tedavi eğitimi görmüştür. Psikiyatrlar ve psikologlar ise “akıl hastalıklarını” tedavi etmek için eğitim görmüştür. Bu terim, mecazi olduğu için tırnak içindedir. Ancak bu mecazi benzetme git gide gerçeklikle karıştırılmaktadır. Bunu klasik bir psikiyatri şakasında görebiliriz: Randevusuna erken gelen hastalara endişeli, geç gelen hastalara saldırgan, vaktinde gelen hastalara da kompulsif teşhisi konulurmuş. Bu şaka bizzat gerçek ve mecazi hastalık arasındaki farkı çok iyi bilen psikiyatrlar tarafından anlatılırdı. Ancak artık güldürmüyor, çünkü aradaki farklılık Thomas Szasz'ın “akıl hastalığı miti” adını verdiği kavram tarafından belirsizleştirildi. 

Tıbbi sorunlar genellikle “sendrom” olarak adlandırılır. Sendrom taşıyanlar gözlemlenir, belgelenir, araştırılır ve anlaşılır. Örneğin, Down sendromu spesifik bir genetik diziden kaynaklanmaktadır, 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Tourette sendromu ise heyecan sonucunda ortaya çıkan, tehlikesiz mimikler ve seslendirmelerle kendini gösteren belirli bir beyin işlevsizliğidir. Kazanılmış bağışıklık yetmezliği sendromuna (AIDS) bağışıklık sistemine saldıran ve etkisiz bırakan bir retrovirüs (HIV) neden olur. Peki ya “Körfez Savaşı Sendromu” gibi teşhisler? Bunun anlamı nedir? Görünüşe göre, Körfez Savaşı'nda hizmet veren bazı kişilerin kendini pek iyi hissetmemesi demektir. Kimse bu kişilerin biyolojik maddelere ya da kimyasal toksinlere maruz kalıp kalmadığını, sorunlarının tıbbi mi, psikolojik mi, yoksa her ikisi birden mi olduğunu bilmemektedir (veya söylememektedir.) Körfez Savaşı sendromu gibi bir teşhis koymak kulağa oldukça bilimsel gelse de, sorun hakkında yeni veya faydalı bir bilgi sağlamamaktadır. Benzer şekilde, “ani bebek ölümü sendromunu” (SIDS) düşünün. Maalesef, bazı bebekler beşiklerinde beklenmedik bir şekilde ölmektedir. Daha önceleri buna “beşik ölümü” adı veriliyordu. Şimdi çok daha süslü bir ismi var, ancak halen sorun hakkında hiçbir kesin bilgi vermiyor. Yani bir duruma sendrom deyip geçmek, ne hakkında konuştuğumuzu, hatta tıb- ben (yani fiziken) herhangi bir sorun olup olmadığını bildiğimiz anlamına gelmiyor. 


Bu durum filozoflar için yeni değil. İşte size afyon hakkında Ortaçağ'dan kalma ünlü bir “açıklama.” Soru, afyonun (tıbbi amaçla kullanıldığında) neden insanlarda uyku yaptığı idi. O zamanın doktorları (bazıları, söylediğim için üzgünüm ama muhtemelen filozoftu) afyonun insanları uyutma sebebinin “afyonun dormitif özellikleri” olduğunu söylüyordu. Herkes bu ifadeyi onaylayarak başını sallamış ve yıllarca bunun duruma açıklık getirdiğini kabul etmişti. Ancak aslında hiçbir manası yoktu. Dormitif sözcüğü Latince dormire, yani “uyumak” fiilinden gelmektedir. Afyonun insanları uyutma sebebinin dormitif özelliklerinden kaynaklandığını söylemek, afyonun insanları uyutma sebebinin insanları 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uyutmak olduğu anlamına gelmektedir. Yani hiçbir bilimselliği yoktur, yalnızca yuvarlak bir açıklamadan ibarettir. 


Peki, gerçek fiziksel hastalıkların yuvarlak tanımlarını mecazi akıl hastalıklarına uygularsak ne olur? Sözde bozukluklarla dolu koca bir hayvanat bahçesi elde etmiş oluruz. Geçmişte yaşanan nahoş bir deneyimden kaynaklanan, çözülmemiş bir duygusal sorununuz mu var? DSM'de bu bir akıl hastalığına dönüşür: posttravmatik stres bozukluğu. Çocuğunuz aritmetik öğrenmede güçlük mü çekiyor? Büyük olasılıkla bunun sebebi öğretmeni- nin durumdan bihaber olması veya mevcut öğretim yöntemlerine göre 2 + 2 = ? sorusunun doğru cevabının, öğrencinin kendisini iyi hissetmesini sağlayan sayı olduğunun iddia edilmesidir. 
Aancak DSM'ye göre bu bir akıl hastalığına dönüşmektedir: gelişimsel aritmetik bozukluğu. Son piyango çekilişini kaybettiğiniz için üzgün müsünüz? DSM'de bu da bir akıl hastalığı olarak görülmektedir: piyango kaynaklı stres bozukluğu. Bu tür bir teşhisle karşı karşıya kaldığınızda, kendiniz veya çocuğunuz için psikiyatrik tedaviyi reddeder misiniz? DSM'de ret kararınız da bir akıl hastalığına dönüşmektedir: tedaviye uyumsuzluk bozukluğu. 

Keşke tüm bunlar bilimkurgu veya komedi olabilseydi. Ancak bu durum günümüzde cidden bilim olarak kabul görüyor. 
1987'de, Amerikan Psikiyatri Birliği, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun (ADHD) bir akıl hastalığı olarak kabul edilmesi için gizli oylama yaptı. Aynı yıl, yarım milyon Amerikalı çocuğa ADHD teşhisi konuldu. 1996'da yaklaşık 5,2 milyon çocuğa, yani Amerika'da okul çağındaki çocukların yüzde 10'una ADHD teşhisi konulduğu tahmin edilmektedir. Bu “epidemik” hastalığın “çaresi”, üretimi ve satışlarıyla birlikte kâbus gibi yan etkileri bir anda fırlayan Ritalin. İlaç sektörü için oldukça iyi görünen bu haber, çocuklar üzerinde aynı etkiye sahip değil. ADHD'nin belirli bir beyin hastalığından kaynaklandığını gösteren tek bir tıbbi 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kanıt bile yok; ancak bu iddia okul çağındaki milyonlarca Amerikalı çocuğu akıl sağlığı bozuk olarak göstermeyi, baskıyla ilaç vermeyi ve bu “akıl hastalığı teşhislerini” kalıcı sicillerine işlemeyi haklı gösteriyor. 

Neden normal, sağlıklı, meraklı ve -sürekli gürültü çıkaran— çocuklar okulda dikkat gösterme sorunu yaşamaktadır? İhtimallerden biri ADHD olsa da, pek çok başka ihtimal de vardır. Bu sorun motivasyon yokluğu, disiplinsizlik, çalışacak konu kalmaması, öğretim gerektiren standartların yokluğu, bilgiyi değerlendiren testlerin yokluğu, beceriksiz öğretmenler ve kayıtsız ebeveynlerden de kaynaklanabilir. Zorunlu standartların yerini anlamsız sloganların alması, evde ya da okulda bu çocuklara erdem aşılayan ahlaki bir otoritenin bulunmamasından da kaynaklanabilir. 
Psikoloji ve psikiyatrinin de suç ortaklığı ile, eğitim sistemi bir öğrenme yolundan zayıflıklarla dolu bir mayın tarlasına dönüşmüştür. Bu ortaklar, adalet sistemine, askeriyeye ve hükümete de benzer şekilde sızmış ve bu kurumları kolonize etmiştir. Bu durumda, insanların artık felsefeye dönmesi (ya da geri dönmesi) sürpriz olabilir mi? 

Gündüz vakti rüya görmek işimize geliyor. Çocuğunuz okulda dikkat göstermiyorsa, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğundan mustarip demektir. Bu tür bir teşhisten şikâyet ederseniz, siz de dikkat eksikliği bozukluğunu inkâr etme bozukluğuna sahipsiniz demektir. 

Bu yaklaşımı bilimsel olarak adlandırmanın yarattığı sorunlardan biri, bu sözde bozuklukların herhangi bir bilimsel kritere göre test edilmemesidir. Bir şeyin varlığını herhangi bir kanıta dayandırılmaksızın ilan etmek veya varsaymak, filozoflar tarafından “somutlaştırma” olarak adlandırılır. Psikiyatrlar ve psikologlar, sendromları ve bozuklukları somutlaştırmada ustadır: Bunları hayal eder, ardından insanlarda belirtiler bulur ve hastalığın 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varlığının kanıtı olarak gösterirler. Belirtileri gruplandırma sayesinde nasıl bir fayda elde edilirse edilsin, büyük bir handikap da söz konusudur: Böyle bir gruplandırma, sorgulama gücünü öldürür ve cevabımız olmadığında sanki cevabımız varmış gibi düşünmemize neden olur. Sebepsiz yere mutsuz mu hissediyorsunuz? 
Ah, bunun adı dolayımsız depresif sendromdur ve çok sık görülür. Sıranın üzerinde parmaklarınızla ritim tutmayı mı seviyorsunuz? Perküsif dijital bozukluktan mustaripsiniz demektir. Burada devreye yeniden pragmatizm girer: “Bunları nereden kapıyoruz?” 

Peki, ya çok sık âşık olan bir kadınsanız, Peter Pan sendromundan mustaripseniz, ya da kocanız Mars'tan gelmişse? Etkili kişisel yardım kitaplarının hepsi, genel olarak kişisel gelişim ve hayatınızı iyileştirme sözü verir. Ancak günümüzde oluşturulan psikoloji, özellikle de popüler psikoloji, kendiniz hakkında öğrendiğiniz dar kavrayışları hayatınızın büyük resmine uygulamanıza yardımcı olacak araçlara sahip değildir. En çok satanlar listesindeki en yeni kitabın kapağında ne tür sözler verilirse verilsin, psikoloji sizi ancak belirtilen yere kadar götürebilir. Tüm makul kavrayışları (psikolojik kavrayışlar sadece bir türü oluşturur) birleştirerek hayata dair tutarlı, işe yarar bir plan yapmak ve yaklaşım sağlamak, yani kişisel felsefenizi oluşturmak için ihtiyacınız olan şey... felsefedir. Müşterilerimden pek çoğu hâlihazırda yogun psikolojik çalışmadan geçmiştir; büyük bir kısmı hazırlayıcı nitelikte faydalar edinmiş olmasına rağmen, hiçbiri bu çalışmanın tek başına hayatlarına iç huzur hissi getirebildiğini düşünmemektedir. Psikolojinin başarılarının sırrı olduğunu düşünenler ise, benim ofisime uğramamaktadır. 

İnsanlara yardımcı olan teorilere güvenmekte herhangi bir sorun yoktur (neticede felsefi danışmanlar da bunu yapmaktadır), ancak bunu bilim adı altında yapmak yanıltıcıdır. Terapi, ya da danışmanlık, başlı başına bir sanattır. Büyük bir kısmı sübjektiftir ve 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laboratuar biliminin objektif çerçevesi içine yerleştirilmesi mümkün değildir. Ayrıca duygusal, entelektüel, psikolojik, hatta felsefi zorluklar yaşıyoruz diye, illa ki bir tür sendrom veya bozuklukla etiketlenmek zorunda mıyız? Elbette hayır. 

Psikiyatri de çoğu kimsenin paylaşma ihtiyacı duyduğu günlük sorunlara yeterince yanıt verememektedir. Akli veya duygusal belirtilere sahip biyoloji tabanlı hastalıklara yönelik post-Freudyen yaklaşım ve bunları kontrol edebilmeye yönelik reçeteli ilaçlar, psikiyatriyi halkın çok ufak bir kesimiyle ilişkili kılmaktadır. Manik depresifler gibi tamamen kendi kontrolleri dışında fiziksel hastalıktan kaynaklanan işlevsizliğe sahip kimselere ilaç tedavisi ile yardımcı olunmaktadır. Böyle bir sorunla başa çıkmak için öncelikle bir psikiyatrın muayenehanesine gidersiniz. Ancak sorununuz kimlikle, değerlerle veya etiklerle alakalı ise, birinin size akıl hastalığı teşhisi koyarak somutlaştırması ve reçete yazması hiç makul olmayacaktır. Kendinizi bulmanızı, hedeflerinizi başarmanızı ve doğru olanı yapmanızı sağlayacak bir hap yoktur. 

Sorununuzun kökeni felsefe ile ilişkili ise, sizi ebedi rahatlığa ulaştıracak şeyi eczane raflarında bulamazsınız. Amerikalıların hızlı çözüme karşı bir zaafı vardır. Yaşamımızı geliştirmek ve her şeye kolay yanıt bulmak için teknolojiye güveniriz. Toplumumuz ayrıca istenmeyen her türlü şey için kişisel sorumluluğu azaltacak bahaneleri seve seve kabullenir. Sigaranın zararlarını bilmesine rağmen günde bir paket içmekten vazgeçmeyen tiryakiler bile artık akciğer kanserine yakalanmalarının neticesinde tütün şirketlerini dava ediyor, sanki tek suçlu şirketlermiş gibi. Herhangi bir mutsuzluğun ya da hastalığın kaynağı olarak kontrolümüz dışında kalan genetik, biyolojik ya da çevresel bir etkene yüklenmek, bu ağır yükü sırtımızdan atmanın en iyi yolu değil mi? En önemlisi, ilaçlar Amerika'da dünyanın herhangi bir yerinden daha ucuza ve daha bolca satılıyor. 
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Tüm bunlar, bizi psikiyatrik bakış açısıyla özdeşleştirmek için kurulan tuzaklar. Ancak bu bakış açısına uymak, size yalnızca suçlanmamanın verdiği anlamsız bir his ve kolay yanıtlar hakkında sahte bir umut hissi kazandırır. Çünkü kolay yanıt yoktur. 
Kişisel sorununuz için gerçek, ebedi bir çözüm sağlamanın tek yolu, bu sorun üzerinde çaba harcamak, sorunu çözmek, ders çıkarmak ve aldığınız dersi gelecekte uygulamaktır. Felsefi danışmanlığı çok sayıda terapi çeşidinden ayıran odak noktası budur. 


DEPRESYONUN DÖRT YÜZÜ 


Psikoloji, psikiyatri ve felsefenin aynı şeye farklı yönlerden nasıl baktığını ve bunun tedavi üzerindeki etkisini anlamak için, depresyonu anlamanın dört yoluna bakalım. Merceklerden her biri bazı durumlarda net bir görüntü elde etmenizi sağlayacak, bazı durumlarda ise başkalarını izlerken görüş açınızın bozulmasına neden olacaktır. Doğru merceği daima doğru zamanda, doğru şekilde kullanıyor olsaydık, sorun yaşayan bir kimseye mümkün olduğunca düzgün, etkin ve uzun vadeli bir yardım sunabilirdik. Ancak bir danışman, sıklıkla tek bir mercek kullanır, mercek değiştirmeyi unutur veya ihtiyaç olandan farklı bir mercekle bakmayı seçer. 

Depresyonun nedenlerinden biri, beyinle ilgili bir sorun olmasıdır; yani nörokimyasal ileticilerin, kabul edilebilir beyin fonksiyonu aralıkları ile parazit yapan bir şekilde üretilmesi ve salınmasına sebep olan genetik bir sorun. Bu tür bir depresyon, fiziksel bir hastalık olup pek çok sonuç yaratabilir. Diğer bir depresyon türüne tetiklenmiş beyin durumu neden olur; yani genetik değil biyolojiktir. Madde bağımlılığından kaynaklanabilir; örneğin amfetaminlerin ya da alkol gibi bir depresanın yan etkileri. Bu tür depresyon, fiziksel veya psikolojik bağımlılığa işaret eder. Üçüncü 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tipik depresyon nedeni, çözülmemiş çocukluk travması veya geçmişteki başka bir sorundur; belirgin (ve genel olarak kabul gören) bir Freudyen görüş olup, tıbbi değil psikolojiktir. Dördüncü depresyon türü, bir kimsenin güncel yaşamında gerçekleşen şiddetli bir durumdan kaynaklanır. Bu profesyonel bir kriz, boşanma ya da iflas gibi yaklaşmakta olan kişisel veya mali bir sorun, ahlaki ya da etik bir dram olabilir. Burada depresyon fiziksel ya da psikolojik unsurlardan kaynaklanmaz; sanık olarak beyin kimyası, madde kullanımı ve çocukluk travmasını gösteremeyiz. 


İlk iki örnekte, şahsın tıbbi bakıma ihtiyacı vardır. Psikiyatri böyle durumlarda oldukça etkilidir, çünkü belirtiler ilaç tedavisi ile doğru biçimde kontrol edilebilir. Ancak ilaçlar asıl sorunu tedavi edemez- belki genetik mühendisliği bir gün çözümünü bulur- dolayısıyla oklar yine konuşma terapisini gösterecektir. Üçüncü ve dördüncü örneklerde, konuşma terapisi en uygun tedavi yöntemidir. Geçmişle ilgili çözülmemiş sorunlarda psikolojinin büyük yardımı dokunabilir, ancak psikolojik danışmanlık yerine veya ardından, felsefi danışmanlık da yardımcı olabilir. Ne var ki, tüm danışman türlerinin en sık karşılaştığı dördüncü senaryoda, iyileşmenin en kestirme yolu felsefeden geçmektedir. Bazı insanlar felsefi yaklaşımı benimsemez, dolayısıyla başka bir tür danışmanla daha iyi sonuç alabilir. Çoğu kimse psikolojik kavrayıştan faydalanabilir, ancak sorun yalnızca anlamakla çözülmez. 
Kendinizi tanımıyorsanız, ne yapılması gerektiğini nasıl bilebilirsiniz ki? Kendinizi tanımak psikolojik olduğu kadar fizikseldir. Ancak netice itibariyle, en derininizde yatanı keşfetmek felsefenin görevidir. 

Geçmişte yaşadığınız çözülmemiş bir tür travma nedeniyle kronik depresyondan mustaripseniz, ilaç tedavisi bu konu hakkında konuşmanıza yardımcı olabilir ve kısa vadede fayda sağlayabilir. Çok nadir de olsa, aynı durum daha ani bir krizle karşı 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karşıya kaldığınızda da geçerli olabilir. Ancak ilaç almak kaçınılmazı erteler; bunun riskli yanı, hap nedeniyle kendinizi iyi hissetmenizin yapmanız gereken işi yapmayacağınız ve ileride doguracağı zorlukları bastıramayacağınız anlamına gelmesidir. Dış dünyada ilaçlar işe yaramaz; ruh halinizi Prozac'la yumuşatsanız da, sadist bir patronla, aldatan eşinizle ya da bürokratik bir bankayla uğraşma zorunluluğunuz devam eder. Cevaplar bir kutu hapta saklı değildir ve asla olmayacaktır. Ulaşabileceğiniz en iyi nokta, durumu geçici bir süreliğine örtbas etmektir. 


Tıpkı ilaç tedavisinin tamamen psikolojik veya felsefi vakalarda yardımcı olması gibi, felsefe de fiziksel veya psikolojik çalışmanın yapıldığı tüm vakalarda ekstra yardım sağlayabilir. Manik depresyon için lityum ihtiyacı gibi en zorlu psikiyatrik vakada bile, tıbbi açıdan stabil olduğunuzda felsefe size yardımcı olabilir. Durumunuza yönelik işlevsel bir felsefi düzen geliştirebilirseniz, bunun gibi bir teşhise katlanmak kolaylaşabilir. Pek çok hastanın ilaçlara devam etmekte güçlük yaşamasının nedenlerinden biri (ilaçlar yardımcı olsa dahi), söz konusu ilaçları içerken her nasılsa kendileri gibi hissetmemeleridir. Bu da insanı en temel felsefi sorunun kalbine götürmektedir: “Ben kimim?” İlaçla kendinizi yeniden keşfetmeniz gerekebilir. Bu da filozofların ekmek kapısı olan başka soruları beraberinde getirebilir (“Beni ben yapan nedir? Fiziksel bedenim dışında ben neyim?) 


UZMANLIK DEĞİL, EMPATİ 


Herhangi bir dalla uğraşan iyi bir terapist, iyileşmeye giden uzun yolda hoşgörü, empati ve moral desteği sağlayacaktır. Size önem veren bir bireyle kuracağınız diyalog gibi son derece basit bir unsur, pek çok vakada iyileştirici görev üstlenir. Bir danışmanı iyi yapan özellik uzmanlığı değildir; hatta uzmanlık gerekli 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bile değildir. Daha önemlisi dinleme, empati kurma, diğer kişinin ne söylediğini anlama, yeni bir bakış açısı sunma, çözüm ya da umut verme kabiliyetidir. Terapide verdiğiniz tepkilerin büyük bir kısmı, terapistin tarzına dayanır. Şahsen alakalı olduğunuz, kavrayışları size uyan ve size anlamlı gelen örnekler sunan bir kimse, terapide ilerleme kaydedeceğiniz kişi olacaktır. 

Çoğu konuşma terapisi, belirli bir terapi yönteminden ziyade, terapist ve terapistle hasta arasındaki uyum nedeniyle işe yarar. 
Diğer kişinin kim olduğuna ya da size ne anlattığına bakılmaksızın, etkileşim başlı başına işe yarayabilir. Ancak sorununuza derhal çare olmaz. Duygusal bir diş ağrısı için acil tedavi metodu yoktur; çürüğü dolduracak ya da dişi çekecek bariz bir yöntem bulunmaz. Sorununuzu anlamayı, onunla yaşamayı öğrenmeyi ve hayatınıza devam etmeyi hedeflemelisiniz. Psikolojik danışmanlık, bir soruna yönelik duygusal tepkilerinizi keşfetmenin ve uzlaşma sağlamanın bir yoludur. Başlangıç için iyi bir yerdir. Felsefi danışmanlık ise sorununuzun özünü keşfetmenin ve uzlaşma sağlamanın bir yolu olup, son noktayı koymak için iyi bir yerdir. 
Felsefi danışmanlık bariz biçimde daha dolaysızdır; karşı karşıya olduğunuz sorun her neyse bu sorunla mücadeleye, şahsi felsefenizle tutarlı olan gerekli önlemleri bulmaya ve almaya, öğrendiklerinizi hayatınızın ilerleyen kısımlarında kullanmaya odaklanır. 

Müşterilerimin büyük bir kısmı için, felsefi danışmanlık kısa vadeli bir önermedir. Çoğu kimse için, psikolojik danışmanlık uzun vadelidir. (Düzenli bakım müdahalesi ile bu düşünce değişmekte, ancak uzun vadeli olacak şekilde tasarlanan bir ilişkinin süresinin kısaltılması, süreçte gelişme sağlamak yerine caydırıcı bir etki yaratmaktadır.) Terapinin özüne bakıldığında, neredeyse tüm terapilerin hiç terapi yapılmamasından daha iyi olduğu (yanlis türde bir terapinin hiç terapi górmemekten daha kötü olmasına rağmen) ve danışman seçiminde iyi bir psikologun kötü bir 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filozoftan daha iyi bir seçenek teşkil ettiği düşünülebilir. Bazen, en iyi seçenek ne tür bir evveliyata sahip olduğuna bakmaksızın, deneyimli bir insanla konuşmak olacaktır. Hepimiz, insanlar arasında uzun süre yaşayarak pek çok bilgi ve deneyim edinen büyükannelerimiz ve büyükbabalarımızdan faydalı tavsiyeler almışızdır. Çoğu insanın işine asıl yarayacak olan, psikolojik ve felsefi kavrayışın dengelenmesidir. 

İyi psikologların büyük bir kısmı oldukça felsefidir. En iyi filozoflar da aynı zamanda psikoloji ile ilgilenir. Psikoterapinin sayısız dalı vardır; şu an kulağa tıbbi gelmesine rağmen, psikoterapi sözcüğünün tıpla hiç alakası olmayan iki Yunanca sözcü- gün birleşiminden meydana geldiğini hatırlatırım: #/erapewein bir şeye “katılma”, psukhe ise “ruh”, “nefes” veya “karakter” anlamına gelir. Dolayısıyla, psikoterapi sözcüğü ruhunuza katılma anlamına gelebilir ve buna göre rahibiniz, imamınız ya da hahamınız, psikoterapistiniz olabilir. Ayrıca nefesinize katılma anlamına da gelebilir ve bu durumda yoga eğitmeniniz, flüt hocanız veya meditasyon gurunuz psikoterapist olabilir. Yine, karakterinize katılma anlamına gelebilir ve böylece felsefi danışmanınız psikoterapist görevini üstlenir. 

Her kişisel sorunu akıl hastalığı olarak görme fikrinin kendisi başlı başına bir akıl hastalığıdır. Bunun temel sebebi düşüncesizliktir ve iyileştirmenin başlıca yolu düşünceli davranmaktır. 
Bu durumda devreye felsefe girer. 
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Çağımızda PEACE: 
Sorunlarla Felsefi Olarak Mücadele Etmenin 
Beş Adımı 


"Filozofun savı insanın acısına çare olmuyorsa, boştur.” 


—EPİKÜR 


“Felsefi sorun, kavramlarımızdaki düzensizliğin farkına 


varmaktır ve bunları düzene sokarak çözülebilir.” 


—LUDWIG WITTGENSTEIN 


Felsefi danışmanlık, bilimden ziyade sanattır ve her birey üzerinde benzersiz şekilde ilerler. Tıpkı psikolojik terapinin sayısız farklı şekli olduğu gibi, felsefi danışmanlık da en az uygulayıcı sayısı kadar farklı permütasyona sahiptir. Bir sorunla felsefi yöntemleri kullanarak kendi başınıza veya profesyonel olmayan bir partnerin yardımıyla baş edebilirsiniz. Asıl soru “Nasıl?” sorusudur. Bazı felsefi danışmanlar, özellikle Gerd Achenbach, açıklanabilecek ya da öğretilebilecek genel bir yöntem bulunmadığı konusunda haklıdır. Neticede, felsefe uygulamanın genel bir yöntemi yoksa felsefi danışmanlık uygulaması için bir yöntem olması nasıl beklenebilir? 
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Yine de, deneyimlerim sayesinde pek çok vakanın PEACE (barış) yöntemi adını verdiğim beş adımlı bir yaklaşımla uyum sağladığını gördüm. Bu yaklaşım iyi sonuçlar vermektedir, takibi kolaydır ve ayrıca felsefi danışmanlığı diğer konuşma terapisi türlerinden ayıran özellikleri göstermektedir. Göreceğiniz üzere, bu kitapta yer alan sorunların büyük kısmı PEACE yöntemi ile çözülmüştür. Belki sizinki de bu yöntemle çözüme ulaştırılabilir. 
PEACE, uygulayacağınız beş aşamayı temsil eden bir kısaltmadır: sorun, duygu, analiz, tefekkür ve denge. Bu kısaltma, söz konusu adımların uzun vadeli huzura giden en kesin yol olması nedeniyle de uygundur. 

İlk iki adımda sorununuz için bir çerçeve çizilir, pek çok insan bu aşamaları doğal olarak geçmektedir. Sorunu birlikte veya kendileri için tanımlayacak birilerine ihtiyaç duymazlar, ancak bazen yeniden dönülmesi ve düzeltilmesi gereken bir nokta olabilir. 
Duygusal tepkileri ani ve net olmakla birlikte (kimsenin hissetmeyi öğrenmeye ihtiyacı yoktur), başka düşünceleri de besleyebilir. Ardından gelen iki adım, sorunu kademeli olarak inceler ve pek çok insan bunu kendi başına yapabilse de, yeni bölgenin keşfi için bir partner veya kılavuzdan yardım alınabilir. Üçüncü adım sizi psikoloji ve psikiyatrinin ötesine taşırken, dördüncü adım felsefe topraklarının ortasına yerleştirir. Son aşama, ilk dört adımda öğrendiklerinizi hayatınızla bütünleştirir; çünkü serebral yöntemler, nasıl kullanacağınızı bilmediğiniz sürece pratik değildir. 

Size sürecin nasıl işlediğini göstermek için her adımı kısaca açıklayacağım. Ardından geriye dönerek daha detaylı açıklamalar yapacak ve sürecin eylem safhasında nasıl işlediğini görmeniz için örnek bir vaka yoluyla konuyu bağlayacağım. Bölüm II'deki her kısım, PEACE yöntemi açısından en az bir vakayı da tarif etmektedir. 
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Bir hususla felsefeyi kullanarak yüzleşirken, öncelikle sorunu tanımlamalısınız. Örneğin, anneniz veya babanız ölüm döşeğinde olabilir, işyerinde küçülmeye gidiliyordur ya da eşiniz sizi aldatıyordur. Genellikle sorunumuz olduğunu biliriz ve çoğumuzun içinde bulunan uyarı sistemi, yardıma ya da ek kaynaklara ihtiyaç duyduğumuzda kapanır. Bazen sorunu tanımlamak göründügünden daha zordur, dolayısıyla sorununuzun parametreleri net değilse, bu adım biraz uğraş gerektirebilir. 

İkincisi, sorun tarafından tetiklenen duyguların hesabını yapmalısınız. Bu bir iç hesaplaşmadır. Duyguları gerçek bir şekilde ele almalı ve yapıcı olarak yönlendirmelisiniz. Psikoloji ve psikiyatrinin büyük bir kısmı asla bu aşamanın ötesine geçmez, dolayısıyla avantajları sınırlıdır. Yukarıdaki örnekler uyarınca, duygularınız muhtemelen keder, öfke ve üzüntünün karışımından oluşmaktadır, ancak bu sonuca varmak için biraz çaba sarf etmeniz gerekebilir. 

Üçüncü adım olan analizde, sorunu çözmeye yönelik seçeneklerinizi numaralandırır ve değerlendirirsiniz. İdeal bir çözüm, hem dış unsurları (sorun), hem de iç unsurları (sorun nedeniyle ortaya çıkan duygular) yatıştıracaktır, ancak ideal çözümün gerçeğe dönüştürülmesi illa ki gerekli değildir. Bir örnek verecek olursak, ölüm döşeğindeki annenizin fişinin çekilmesini istemek, anneniz için en iyisi olacakken, sizin için en zor karar olacaktır. 
Kararı doktorlara ya da kardeşinize bırakabilir, gereksiz yere yaşam desteğine devam edilmesini de planlayabilirsiniz; bunlar en uygun çözümü bulmak için aklınızın içinde yürümeniz gereken çeşitli yollardır. 

Dördüncü aşamada, geriye doğru bir adım atar, yeni bir bakış açısı edinir ve içinde bulunduğunuz durumu tüm boyutları ile że-Jekkür edersiniz. Bu aşamaya dek, her bir aşamayı bölmelere ayırarak ele almıştınız. Artık söz konusu parçaları birleştirmek için 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beyninizin tamamını kullanmaya başlarsınız. Ağaçları bir bir incelemek yerine, ormanın şeklini incelersiniz. Yani, durumunuzla ilgili bütünleşik ve kapsamlı bir felsefi görüş elde edersiniz: Sorunun yüzleştiğiniz hali, bu soruna karşı verdiğiniz duygusal tepki ve analiz ettiğiniz seçenekler. Bu noktada, durumunuzu tam anlamıyla ele almaya yönelik felsefi kavrayışları, sistemleri ve yöntemleri düşünmeye hazır olursunuz. Farklı felsefeler, durumunuza zıt yorumlar sunmakla birlikte nasıl çözüleceğine ilişkin (Çözüm yolu varsa) çeşitli yöntemler de sunar. Annenizin ölümüyle yüzleşme örneğimizde, yaşam kalitesi, başkalarına karşı sorumluluklarınız, yaşam desteğini çekmenin etik olup olmaması ve rakip değerlerin bağıl ağırlıkları hakkında kendi fikirlerinizi ortaya koymanız gereklidir. Düşünce yoluyla, en adil ve benliğinizle tutarlı olan felsefi bir sav oluşturmanız lazım gelir. 

Son olarak, sorunu dile getirdikten, duygularınızı ifade ettiklen, seçeneklerinizi analiz ettikten ve felsefi bir sav oluşturduklan sonra, dengeye ulaşırsınız. Sorununuzun özünü anlar ve uygun, adilane önlemler almaya hazır olursunuz. Kendinizi dengede hisseder, ancak önünüzdeki kaçınılmaz değişiklikler için hazırlıklı kalırsınız. Örneğin, annenizin solunum destek ünitesinin fişinin çekilmesine karar verirseniz, bunu onun da isteyeceğinden, ölümü size zor gelse bile, zor bir durumda onun dileklerini yerine getirmekle sorumlu olduğunuzdan emin olursunuz. 


PEACE'İ KEŞFETME 


Bazı kimseler tek bir danışmanlık seansında beş boyutun tamamını halledebilirken, bazıları için PEACE haftalarca ve aylarca sürebilir. Sürenin uzunluğu hem müşteriye, hem de duruma bağlıdır. Müşterilerin pek çoğu, felsefi danışmanlığa başvurmadan önce ilk üç aşamayı kendi başlarına halletmiştir (sorunu tanımlama, 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duyguları ifade etme, seçenekleri analiz etme.) Bu durumda, süreç tefekkür aşaması ile devam eder. Kendi başınıza, bir arkadaşınız veya partnerinizle ya da eğitimli bir uygulayıcı ile çalışırken, kendi hızınızda ilerlemelisiniz. 

Her birimiz kendi yaşantımızın merkezinde yer alır, dünyaya benzersiz bir tepeden bakarız. Varoluşu başımıza gelen ve etrafımızda olan bir dizi olaydan ibaret görebilir, ya da olanların büyük bir kısmı için sorumluluk duyabiliriz. Önce kötüyü, ardından iyiyi düşünmek insan doğasının bir parçasıdır. Bir trajedi halinde, er ya da geç “Neden ben?” diye sorarsınız. Ancak piyangodan büyük ikramiyeyi kazanan birinin aklına bu soruyu sormak hiç gelmez. Çocuklarımız uslu ve başarılı olursa iyi ebeveynler olduğumuz için kendimizi tebrik ederiz. Ancak yaramazlık yapıp isyan ederlerse onları suçlarız. İyi şeylerin sorumluluğunu üstlenmek, ancak kendimizi kötü olandan uzak tutmanın, kendi çıkarlarımızı korumanın ve muhafaza etmenin bir yolu olup, Hobbes'un “insanlar öncelikle kendilerini önemserler” savındaki ısrarında haksız çıkmadığını göstermektedir. 

Karşılaştığınız sorunu tanımlama amacıyla, olan bitene yargılama yapmadan bakmayı deneyin. Filozofların “fenomen” olarak adlandırdığı olguyu görüyorsunuz; yani sizin dışınızda gerçekleşen olaylar, inançlarınızdan, hislerinizden ve arzularınızdan bağımsız olarak var olan gerçekler. Özellikle felsefi açıdan düşünürseniz, bunu fenomenal bir aşama olarak görebilirsiniz. Yi Çing öğretisine göre, her şey sürekli değiştiğinden, daima yeni durumlarla karşılaşırız. 

Şansımıza, çoğu şeyi rutin olarak hallederiz. Her yeni başlangıçta detaylı olarak inceleme yapmamız gerekmez, çünkü bize pek çok yolda kılavuzluk edecek sosyal adetlerimiz ve şahsi alışkanlıklarımız vardır. Dolayısıyla durumunuzu irdelediğinizde, sizin için neyin basit bir fenomen, neyin gerçekten sorun olduğunu 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belirlemeniz gerekir. Şimdi mevcut durumla ilişkili olmadığınızı varsayalım. Sadece hayatınızı yaşayıp işinizle ilgileniyorsunuz. 
(Daha sonra, bu sürecin üçüncü ve dördüncü adımlarında, kendi payınıza düşen kısmı kontrol edebilmek için bu sorunun ne kadarından sorumlu olduğunuzu irdelemeniz gerekecektir.) Okyanusta yüzen bir balık gibisiniz, ancak okyanusun kendisi değilsiniz. 

Ne zaman hazırlıklı olmadığınız sıra dışı bir şeyle karşılaşsanız, duygusal bir tepki verirsiniz. Beynin en yaşlı kısmı olan limbik sistem, duygu fizyolojisini oluşturur: Dürtülere karşı otomatik (teknik olarak otomatik) tepkiler. Ancak duygu deneyimi beynin daha yüksek olan, psikolojik tepkilerinizin yorumlandığı ve etiketlendiği kısmında oluşur. Bu, tek yönlü bir yoldur. Ayrım, bir duyguyu yalnızca tanımlayarak kontrol edemeyeceğinizi garantilemekte; ancak tam olarak bunu başarmaya çalışan psikologlar ve psikiyatrların çoğu söz konusu noktayı göz ardı etmektedir. Kızgın olduğunuzu anlamak vücudunuzdaki öfke tepkisini (örn. kalp hızında artış, adrenalin salgısı) değiştirmez. Duyguyu tanımlamak değerli bir bilgidir, ancak kavrayışın herhangi bir his içermesini beklemeyin. Bu duyguyu hissettiğinizde ve tanımladığınızda, bu adımın üçüncü parçası söz konusu duyguyu doğru şekilde ifade etmektir. İfade'de bu hissin önünü kesmez, psikologlar ve psikiyatrlar bunu da dikkate almalıdır, ancak duygunun uygunsuz şekilde ifade edilmesi büyük olasılıkla durumunuzu kötüleştirecektir. 

Analizle, fikirlerinizin dökümünü çıkararak sorununuzu çözme sürecine başlarsınız. “Beni mutsuz eden bir sorunum var, çözmek için ne yapabilirim?” diye sorabilirsiniz. Alternatifler oluşturmanın en yaygın yolu analojidir. Daha önce deneyimlediğiniz ve çözdüğünüz bir sorunu yeniden deneyimliyorsanız, geçmişteki durumlarla nasıl başa çıktığınıza bağlı olarak, çözüm için ne yapmak ve ne yapmamak gerektiğini bilirsiniz. Ayrıca en 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yakın arkadaşınızın başından geçenleri, filmlerde gördüklerinizi ya da bu kitapta okuduklarınızı düşünebilirsiniz. Başka durumlarla benzerlikler bulma, yani analoji yapma, mevcut sorununuzu anlamanın güçlü bir yoludur. Sorun hakkındaki hislerinizi değiştirmeyebilir, ancak neden ve nasıl meydana geldiği hakkında size kavrayış sunabilir ve olası tepkiler vermenize yardımcı olabilir. 

Psikolojik terapiler analizin ötesine geçmez; tabii bu kadar yol kat edebilirlerse. Büyük bir kısmı bunu başaramaz; sonsuza dek süren “onaylama” duygularının arasında sıkışıp kalırlar. Psikiyatrlar sıklıkla sorunun makul incelemesini göz ardı ederek duygulara odaklanmayı ve sizi çocukluğunuza döndürmeyi tercih eder. 
Bu çalışmayı yıllarca sürdürebilir ve hiç ilerleme kaydetmeyebilirsiniz. Yine, pek çok insan PEACE yönteminin ilk üç aşamasını kendi başlarına geçtikten sonra tefekkür ve denge aşamasına gelince durabilir. Bu aşamalar olmadan sorunlara çözüm bulmak mümkün değildir. 

Bu da bizi tefekkür aşamasına ve ilk üç adımda topladığınız tüm bilgilerin bütünleştirilmesine getirir. Burada hedefiniz, genel durumunuza yönelik bir yatkınlık, bir tavır veya bir tür kabullenme yolu benimsemektir. Sözlükte yatkınlık kelimesinin karşılığı en geçerli eğilim, rağbet, ruh hali veya mizaçtır. Neşeli bir yatkınlığa sahip olduğunuz söylendiğinde, size iltifat eden kişi bunu kast etmektedir. Ancak bu kitapta, yatkınlık kelimesi felsefi bir bakış açısı belirtmenin yollarından biridir. Kendinizinkini bulmak için, Sorununuzun aciliyetine, duygunuzun gücüne, analizinizin mantığına bir adım geriden bakmanız gerekmektedir. En önemli adım, durumunuza ilişkin olarak, kendinizi iyi hissetmenize ve hayatınıza devam etmenize imkân veren kapsayıcı bir felsefi bakış açısı benimsemektir. 

Tanınmış bir filozofun çalışmasında, kaynağı okuyarak veya eğitimli bir filozoftan alakalı noktaları öğrenerek sizi yansıtan felsefeyi bulabilirsiniz. İçinde muhakkak kişisel bir felsefe bulursunuz; 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ancak bu felsefe bilinçli olmayabilir veya işinize yarayacak kadar hesaplanmayabilir. Dolayısıyla, kendi felsefenizi açığa çıkararak görmenize ve işinize yaramasını sağlamanıza yardımcı olacak bir kılavuza, bir aynaya ihtiyacınız olması muhtemeldir. Yatkınlık kavramını gerçekten içinizde bulmanız mümkündür. Bir alet üretmekten ziyade, değerli bir maden çıkarmaya benzer. İçinizin derinliklerinde hissetmediğiniz bir felsefi yatkınlık iddiasında bulunuyorsanız, durumunuzu telafi etmek veya rasyonelleştirmekten fazlasını yapamazsınız. Bu da gerçek veya uzun vadeli rahatlama sağlamaz. Mevcut yatkınlığınızın sorununuzu daha da kötüleştirdiğini ve yatkınlığınızı değiştirerek yaşamanızı değiştirebileceğinizi de keşfedebilirsiniz. Bu tür bir değişim, tıpkı tırtılın kelebeğe dönüşmesi gibi güzeldir. Her şey değişir ve değişimden en iyi sonucu çıkarmak için anahtarınız, sahip olduğunuz yatkınlıktır. 
Ben bunu bazen beyinsel ya da kavramsal aşama (-sel ile biten bir sürü sözcük) olarak düşünüyorum. Beyinsel dememin sebebi, zekânız ve duygularınızla hareket ediyor olmanızdır; yani beyninizin tamamı ile. Bu durumda durumunuzun tüm unsurları, dünyanızın tüm unsurları, felsefenizin tüm unsurları dâhil, her şeyin nasıl iç içe geçtiğini gösteren bir anlayışa ihtiyacınız vardır. Bu birlikteliği sağlarsanız, sorunu geride bırakma olanağı bulursunuz. 
Önünüze bir engel çıkarsa, kavramsal bir dönüm noktasına ihtiyaç duyarsınız. Alışkanlık olarak verdiğiniz tepkiler yeterli olmaz. 
Son adımda, dengeye ulaşırsınız. Yeni edindiğiniz veya betimlediginiz yatkınlık ile en iyi fikrinizi hayata geçirir ve öğrendiklerinizi kalıcı olarak hayatınıza dâhil edersiniz. Sorununuz sorun olmaktan çıkar ve artık gelişmiş olan sorunsuz ve olağan halinize geri dönersiniz, ta ki koşullar yeniden size tuzak kurarak dengenizi sarsana kadar. Daima belirli düzeyde sarsıntı yaşayacaksınız; kimse sonsuza dek dengede kalamaz. Ancak PEACE yöntemini kendi başınıza tamamladıysanız, gelecek için donanımlı olmanız gereklidir. Faydalı bir yatkınlık keşfettiğinizde, bu yatkınlık 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geçmez. Onu tüketemezsiniz. Yüzükoyun düştüğünüz benzer durumlarda, bir dizi koşul dâhilinde işinize yarayan her şeyi hatırlayarak yeniden kullanabilirsiniz. İşinize yarayanlar güçlenir ve yaramayanlar rafa kaldırılır. Bu son aşamaya kadar gelirseniz, bir daha asla başladığınız noktaya dönmezsiniz. Deneyiminizle başa çıkarak ve dengeye ulaşarak kendinizi tanıyabilirseniz, en derin trajediden sonra bile hayatınız zenginleşir. 

Ben bu son adımı genellikle esas adım olarak görüyorum; çünkü buraya ulaştığınızda durumunuzun esasını kavramış oluyorsunuz. Sorununuzun özünü keşfetmekle kalmayıp, kendiniz hakkında da esaslı bilgiler ediniyorsunuz. Mevcut durumunuzu çözmenize ve kendinizi bir sonraki duruma hazırlamanıza olanak sağlayan kavrayış budur. Mutlak çözümler daima mümkün değildir, dolayısıyla kararlılık çoğu vakada daha uygun bir hedeftir. Bu adımın esaslarından biri de ilerlemenize imkân vermesidir. Felsefi açıdan kendi kendinize yetebilirsiniz, dolayısıyla daha fazla danışmanlığa ihtiyacınız kalmaz (elbette temel değerlerin ötesine geçerek devam etmeye karar vermezseniz.) Dengeye ulaştıran bir yatkınlığı nereye giderseniz gidin yanınızda taşırsınız. Nahoş bir belirtiyi bastırmak istediğinizde ecza dolabından çekip çıkaramazsınız. Terapist veya reçeteli ilaç gibi bağımlı olduğunuz bir şey değildir. Bir parçanız olur. 


PABLO CASALS VE MARK TWAIN'İN ORTAK 
ÖZELLİĞİ NEDİR? 


PEACE yönteminin ilk iki adımı, psikoloji ve kendi kendine yardım alanındaki atalarım sayesinde tanıdıktır. Daha önce belirttiğim üzere, pek çok kimse labirentin başlangıç kısmında yolu kendi kendine bulur, ancak daha sonra dışarıdan yardım ister. 
Üçüncü ve dördüncü adımlar olan analiz ve tefekkür, bu yöntemi daha öncekilerden ayırır; en yeni ve benimsemesi en zor adımlar 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olduklarından, bunları iki güçlü örnekle aydınlatmak istiyorum. 
Bu örnekler kendi felsefi danışmanlıklarını üstlenen ünlüleri içermektedir. Bu bölümün ilerleyen kısımlarında, bizzat karşılaştığım bir vakayı inceleyeceğiz. 

Büyük çellist Pablo Casals, bir kayak kazası sonucunda kolunu kırmış ve altı hafta boyunca alçıyla gezmek zorunda kalmıştı. 
Sorunu barizdi: kolunun alçıda olması nedeniyle planları alt üst olmuş ve kariyeri kesintiye uğramıştı. Duygusal tepkisi muhtemelen hayal kırıklığı, endişe, perişanlık, depresyon ve korkunun karışımıydı. Analizinde tüm mantıksal komplikasyonlar hesaplanmıştı: konserleri iptal etme veya yeniden tarih belirleme, doktor ve fiziksel terapist randevularına katılma, menajerini arama, sözleşmeleri yeniden kaleme alma, kolu iyileştiğinde rehabilitasyonunu planlama vs. 

Hayranları ile bu haberi paylaşmak için gerekli bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıya katılan muhabirler Casals'ın umutsuz olacağını beklerken, Casals ziyadesiyle neşe dolu bir şekilde toplantıya katılmıştı. Neden bu kadar mutlu olduğunu sordular. 
“Çünkü artık prova yapmama gerek kalmadı.” diye cevap verdi. 

Casals bir felsefe uygulayıcısına danışmış olsaydı çok şaşırırdım, ancak sorunla yüzleşmede tefekkür aşamasının önemini kavradığı açıktı. Kendi içinin derinliklerine ulaşarak, durumuna göre en faydalı tutumu çekip çıkarmıştı. Koşulların yıkıcı unsurlarının farkında olduğu aşikârdı, fakat o yapıcı olanlara odaklanmayı seçmişti. Kısıtlamaları sınırlayıcı olarak değil, özgürleştirici olarak görmüştü. Soruyu yeniden çerçevelendirmiş, kendi kendine “Önümüzdeki altı hafta boyunca daha önce imkânım olmayan neleri yapabilirim?” diye sormuştu. Tahiti'ye tatile mi gitti, kumarhanelerde tek kollu oyun makinelerinde mi oynadı, yoksa arkadaşlarıyla zaman mı geçirdi bilmiyorum ama yeteneğine yönelik talebe bakılırsa böyle bir zamanı normal şartlar altında bulması 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mümkün değildi. Yatkınlığı sayesinde durumunu mümkün olan en iyi şekilde lehine çevirmeyi başarmıştı. 

Bu kadar huzurlu olduğunuzu düşünmüyorsanız, bu konunun sizi aşıp aşmadığına karar vermeden önce size başka bir örnek daha sunacağım. Mark Twain, en az edebi başarıları kadar çabuk öfkelenmesiyle de meşhurdu. Kolayca provoke olurdu ve bir kez öfkelendi mi hiddetinin karşısında durulmazdı. Gücendiğinde hiç beklemeden kırıcı bir mektup döşer, fakat bu mektubu üç gün boyunca zarfında bırakırdı. Bu üç günün sonunda hâlâ kızgınsa, mektubu gönderirdi. Ancak genellikle öfkesi diner, mektubu yakardı. Bu gerçek, mektupta yazanların bir kopyasına imrenerek bakan hayranlarını üzebilir, fakat Twain'in dostları ve tanıdıkları için lütuf olduğu su götürmezdi. 

Bahse girerim Twain bu mektupları sorunu tanımlamak, duygularını ifade etmek (özellikle öfke) ve seçeneklerini analiz etmek (bazıları mükemmel derecede çarpıcı olmalı) için kullanıyordu. 
Ancak düşünsel kavrayışı sabrın, açık fikirliliğin, derin düşüncenin ve değişme isteğinin erdemlerini gösterme amaçlıydı. Twain her ne kadar asabi olsa da, söz konusu erdemlerle ikna olmadıysa kendini tutmayı bilirdi. Öfkeli mektubunu ister yollasın ister yollamasın, dengesini yeniden sağlamak için hem mektubu hem de üç günlük mühleti kullanırdı. 

Bu özelliğinin farkında olup olmadığını bilmememe rağmen, Twain en iyi eylemin sizi utandırmayan ve pişman etmeyen eylem olduğunu belirten Çin düşüncesini yansıtıyordu. Üç gün bekleyip mektupla ne yapacağına sakin kafa ile karar vererek, doğru yolu bulacağından emin oluyordu. 

Casals”ın ve Twain'in bu konularla ilgili fikirlerini ve düşünce yapısını derinlemesine bilmediğimizden, yatkınlıklarını ne kadar kolay ya da zor keşfettiklerini ve bunları eyleme geçirmek için ne 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kadar uğraş verdiklerini bilmiyoruz. Kan, ter ve gözyaşları dókülmedi diye kararın kolay verildiğini sanmayın. Yüzleştikleri sorunu felsefeye dökmek için çaba sarf etmeye istekli olanlar, faydalı yatkınlıklar bularak bir denge ölçütü yakalayabilir. Bu iyileşmenin illa ki hızlı olması gerekmez. Ancak elinizden geleni yaparak sonuca varmanın öfke, suçluluk, gerçeklerden kaçma, bağımlılık, mağduriyet, acı çekme, dava açma ve Evden Alışveriş Kanalı gibi diğer tüm alternatiflerden daha iyi olduğunu garanti edebilirim. 


VINCENT 


Vincent, profesyonel yazar olarak başarılı bir kariyere sahipti. 
Ofisini hatıralık eşyalarla, fotoğraflarla vs. dekore etmişti. Ayrıca sahilde toplanmış Tahitili yarı çıplak kadınların resmedildiği ünlü bir Gauguin tablosunun baskısını da asmıştı. Vincent'in kadın iş arkadaşlarından biri, yetkili amirlerine resimden rahatsız olduğunu bildirerek kaldırılmasını istedi. Şirketin cinsel taciz hakkındaki kurallarına uygun olarak, amir Vincent'ı ofisine çağırdı ve tabloyu kaldırmasını söyledi. Vincent itiraz etse de çaresi yoktu: ya tabloyu indirecek, ya da istifa edecekti. Bu iki seçeneği değerlendirdikten sonra, iki olumsuz seçenekten daha hafif olanını seçerek tabloyu kaldırmaya karar verdi. Neticede, yeni bir tablo bulmak yeni bir iş bulmaktan daha kolaydı. Vincent mantıklı olanı yapmıştı. Ancak, işini kaybetmemek adına tablodan vazgeçtikten sonra hissettiği öfke ve ilkelerine ihanet etme duygusunun giderek artacağını tahmin etmemişti. 

Bu vakayı PEACE yöntemine göre inceleyecek olursak, felsefi danışmanlığın psikolojik danışmanlıktan farkını net bir şekilde göreceksiniz. Felsefi danışmanlık üzerine verdiğim kamuya açık dersleri dinleyen pek çok psikolog, ders sonrası yanıma gelerek “Biliyor musunuz, sizinle aynı işi yapıyorum,” diyor. Aslında, hiç 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de aynı işi yapmıyorlar ve demek istediğimi anlatmak için genellikle bu vakayı kullanıyorum. Psikologlara Vincent'in hikâyesini birebir anlatıyorum ve nasıl bir yol çizeceklerini soruyorum. İstisnasız olarak, doğrudan kızgınlık, öfke, ihanet gibi duygularına yöneliyor ve bu alanlarda yapacakları birçok çalışmadan bahsediyorlar. Bana kalırsa, bu hem para hem de vakit kaybı olacaktır. 
Bir felsefi danışmanın (saygılarımla) bu vakayı nasıl ele alacağını psikologlara açıkladığımda, birden psikolojik eğitimleri nedeniyle akıllarına gelmeyen koca bir bakış açısı evrenini fark ediyorlar. 
Yöntem şöyle ilerliyor: 


BİRİNCİ AŞAMA: Sorun. Vincent'in sorunu kısacası adaletsizlik hissinden mustarip olmasıydı. Tabloyu indirmeye zorlanarak haksızlığa uğradığına ve sanattaki kişisel zevki nedeniyle işinin tehlikeye atılmaması gerektiğine inanıyordu. Adaletsizlik hissi nedeniyle duyguları yoğunlaşmıştı. Asıl sorun duyguların kendisi değil, buydu. 


İKİNCİ AŞAMA: Duygular. Vincent duygularını yapıcı olarak ifade etmenin yolunu bulamamıştı. Bu kadar öfkelenmek ve kendi kendine ihanete uğradığını hissetmek istemiyordu, ancak sistem kendisini daha iyi hissetmesini sağlayacak bir çare sunmamıştı. 


ÜÇÜNCÜ AŞAMA: Analiz. Tüm seçenekleri değerlendirdikten sonra, Vincent muhtemelen doğru olanı yapmıştı. İşini seviyordu ve böyle bir iş bulması çok zordu. Tablo nedeniyle istifa etmiş olsaydı, yine aynı adaletsizliği hissedecek ve üstelik işinden olacaktı. Üzgün ve iş sahibi olmak, herhalde üzgün ve işsiz olmaktan daha iyidir. Çok parası olsaydı, bu olay nedeniyle işverenini dava edebilir ve mahkemede şansını deneyebilirdi. Ancak 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parası buna yetmiyordu. İntikam fantezileri düşününce tatmin edici görünse de, asla gerçekten değerlendirilmeleri mümkün degildi. Yine de, Vincent amirini tehdit edip iş arkadaşına saldırmayı veya öfkeden deliye dönerek ofiste ateş açmaya kalkmayı seçseydi, muhtemelen hapse girerdi. Neticede, Vincent'in kararı alabileceği en doğru karar bu olarak gözüküyordu. 


DÖRDÜNCÜ AŞAMA: Tefekkür. Felsefi açıdan, Vincent'la kabahat ve zarar arasındaki farkı anlama üzerine çalıştık. Biri ya da bir şey size zarar verirse, yani sizi iradeniz dışında fiziksel olarak yaralarsa, bu zararın suç ortağı olmazsınız. John Stuart Mill'in zarar ilkesi “Gücün medeni bir toplumun herhangi bir üyesi üzerinde iradesi dışında haklı şekilde uygulanabilmesinin tek amacı, başkalarına yönelik zararın önlenmesidir,” diye belirtmiştir. 

Ancak kabahat başkadır. Biri veya bir şey size karşı kabahat işlerse, yani size bir şekilde hakaret ederse, bu hakaretin kesin olarak suç ortağı olursunuz. Neden? Çünkü üzerinize alınmış olursunuz. Fiziksel yumruk gibi bir şeyden pasif olarak zarar görebilir, ancak tablo gibi bir şeyden rahatsız olarak bu durumda etkin bir rol üstlenirsiniz. Geçmiş günlerden kalan bir diyalogu hatırlayalım: 


“Affedersiniz, amacım sizi incitmek değildi.” 
“Rica ederim, öyleyse üstüme alınmıyorum.” 


Bu tür medeni bir davranış, kayıtsız düşünceyi benimseyen bir kültür tarafından kullanılmaz hale getirilmiş, bu nedenle kabahatle zarar birbiriyle karıştırılır olmuştu. Marcus Aurelius ikinci yüzyıl Roma'sında bu farkı biliyordu, ancak bizim gelişmiş kültürümüz unutmuştu. Günümüzde insanlar kendi üstlerine alınıyor ve başkalarını kendilerine zarar vermekle suçluyor, sistem de bu fikri bireysel özgürlüklerin içini oyan kurallarla destekliyor. 
Daha da kötüsü, sistem insanları rahatsız olmaları karşılığında 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para ile ödüllendirerek bu karışıklığı güçlendiriyor. Herkesin ya ayağını denk aldığı ya da olur olmaz şeylerden gücendiği aşikâr. 


“Fikrinizi geri alırsanız, “Üzerime alındım” şikâyeti de geri alınmış olur. “Üzerime alındım” şikâyetini geri alırsanız, kabahat ortadan kaybolur.” 


-MARCUS AURELIUS 


Zararla kabahat arasındaki farklılık, Vincent'ın ilk düşünsel dönüm noktasıydı. İkincisi, bu tür bir adaletsizliğin sistemik olduğunu ve doğrudan kendisine yönelik olmadığını fark etmesi ile gelmişti. Onu şikâyet eden kişi ve amiri, hiç anlamadıkları büyük bir oyundaki piyonlardan ibaretti. Bu işteki tuhaflık neredeyse gülünçtü. Ne de olsa Vincent duvarına Playboy'un orta sayfa güzelini asmamıştı; gerçi o bile paha biçilemez bir tablonun reprodüksiyonundan daha provokatif olmasına rağmen bazıları tarafından sanat olarak kabul edilebilirdi. Rahatsız olmanın yollarını arayanlar daima bir hedef bulur, ama sorun kendilerindedir. Onların sorunu, rahatsız olmaya ihtiyaç duymalarıdır. Vincent elinde olmadan araya girerek başka birinin ihtiyacına mani olmuştu. 

Vincent durumunu adaletsiz olarak değerlendirmek zorunda değildi, çünkü sistem tarafından rahatsız edilmiş ama zarar görmemişti. Sistemin toleranssızlığı tarafından rahatsız edilmeyi reddetme gücü vardı ve bu gücü uygulamaya karar vermişti. Vincent artık kendisini bu adaletsizliğe karşı bağışıklı kılan ve negatif duygularının dağılmasına imkân veren felsefi bir yatkınlığa sahiptir. 


BEŞİNCİ AŞAMA: Denge. Vincent, işinin başına döndüğünde artık iş arkadaşına ve amirine karşı kötü hisler beslemiyordu. Onların sanat zevki karşısında duygulanmak yerine yapacak başka 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işleri vardı; kariyerine odaklanmalıydı. Sonuç olarak, Vincent'a duvarına asmak istediği on tablonun yer aldığı bir liste hazırlamasını ve bu listeyi iş arkadaşına göstererek ondan rahatsız olmayacağı bir tablo seçmesini istemeyi önerdim. Bu şekilde herkes yeni dekordan memnun olacaktı. 

Vincent'in PEACE süreci tek bir oturumda başarıyla tamamlanmıştı. Bu süre zarfında ne çocukluğu, ne cinsel fantezileri, ne rüyaları, ne Oedipus kompleksi hakkında konuşmuş, ne de kendisini daha iyi hissetmesi için reçete yazmıştım. Buradan çıkarılacak ders: Psikoloji ve psikiyatrinin adaletsizlik hakkında söyleyecek sözü yoktur. Felsefi bir sorunu çözmek istiyorsanız, felsefeden yardım alın. 


KENDİ FELSEFİ DANIŞMANINIZ OLUN 


Felsefeyi uygulamak, iç dünyanızı keşfetmek demektir. Kendinizi keşfetme yolculuğuna çıkacak en yetkili kişi siz olsanız da, bazen aynı yollardan geçmiş filozofların rehberliğinden faydalanabilirsiniz. Genellikle en verimli düşünceler yalnızken çıktığından, filozoflar neredeyse daima yalnız çalışır. Bununla birlikte, düşüncelerimiz 2.500 yıllık çeşitli felsefi geleneklerden önemli kavrayışlarla etkilendiğinden, filozoflar neredeyse asla yalnız çalışmaz. Felsefi danışmanlar adeta çöpçatan gibidir: Müşterilerimize kendi felsefe yorumlamalarını ve hayatları boyunca benimseyebilecekleri ve refah içinde yaşayabilecekleri koşulları bulmaları için yardım ediyoruz. 

Aristo'yu ya da Zen'i bilip bilmemeniz fark etmeksizin, kendinize felsefi açıdan yardımcı olabilirsiniz. PEACE yönteminin adımlarını izleyin. Bir sonraki bölümden ve Bölüm II'de resmedilen ve Ek A'da (Filozofların Popüler Eserleri) vurgulanan önemli felsefi fikirlerden sizinle ilgili olan öğretileri alın. Kitaptaki vaka 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çalışmaları, şahsi endişelerinizi çeşitli çağlarda yaşamış bilgelerden yola çıkarak aydınlatmanız için örnekler sunmaktadır. Bu donanımla, pek çok durumda kendi kendinize dengeye ulaşabileceksiniz. Her sorunun hızla düzeltilemeyeceğini unutmayın. Büyük keşifler bazen daha fazla zaman ve çaba gerektirir. 

Bu yöntemin belirli bir adımında takılıp kaldıysanız, bir sonraki aşamaya geçmek için yardıma ihtiyacınız olabilir. Bazıları birinci adımda takılıp kalarak, yüzleştikleri sorunun doğasını rahatlıkla tanımlayamaz. İnsanlar genellikle duygusal aşamada sıkışıp kalır ve kendilerini kızdıran duyguları dindirme amacıyla hareket eder (örneğin sorunlarından kaçmak için içki içenlerin sorununun çok içki içmeye dönüşmesi.) Üçüncü adımda takılıp kalarak yalnızca analizle değiştirilemeyecek bir durumu durmadan analiz etmeye uğraşanlar da sıklıkla görülür. İlk üç adımı geçmeyi başaranlar için, tefekkür aşaması dakikalar ya da aylar, hatta nadiren de olsa yıllar sürebilir. Ancak denge aşamasına ulaştığınızda, gösterdiğiniz çabalara değmiş olur. 

Sıkışıp kaldıysanız ve kendinizi çekip çıkaramıyorsanız, bir felsefi danışmanı ziyaret edebilirsiniz (bkz. Ek C'deki dizin.) Veya danışmanlık yapmayan, ancak felsefeyle ilgilenen bir kişiyle çalışmayı deneyebilirsiniz. Felsefi görüşleriniz hakkında tartışmak için birbirinizden faydalanabilirsiniz. Bazen, kendinize büyük yardımınızın dokunması için başka birinden küçük bir yardım almanız gereklidir. 
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Felsefeye Giriş Dersinde Kaçırdığınız Konular 
Size Şimdi Yardımcı Olabilir 


“İlkçağ felsefesi, insanoğluna yaşam sanatını sunmuştur. Buna karşın, modern felsefe öncelikle sadece uzmanlara özgü teknik bir jargondan oluşmaktadır.” 


—PIERRE HADOT 


“Felsefede eğitim diye bir şey varsa, bu yalnızca insanı kendi kendine düşünme yolunda eğiterek sağlanır.” 


—LEONARD NELSON 


Alfred North Whitehead, “Avrupa'nın felsefi geleneğinin en sağlam genel özelliği, Platon'a ait bir dizi dipnottan oluşmasıdır,” diye yazmıştır. Gerçekte, konuyla ilgilenen kişilerin Platon'un savlarına verilen cevapları, savlarına verilen cevaplara karşı verilen cevapları, bu cevaplara karşı verilen cevaplara verilen cevapları (eh, demek istediğimi anladınız) okuyabilmesi için, pek çok ağaç hayatını feda etmiştir. Whitehead'in bildirisi ışığında, örülecek birkaç ilmekle birlikte, bu bölümde bazı önemli felsefi fikirler, benim felsefi danışmanlıkta sıkça başvurduğum başlıca okullar ve düşünürler oldukça kısa bir şekilde vurgulanmaktadır. Umarım, birtakım felsefi fikirlerin günlük yaşamda nasıl doğrudan 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kullanılabildiğini, Maimonides'i hecelemenize ya da Nietzsche'nin ismini telaffuz etmenize gerek kalmadan görmeye başlarsınız. 
Felsefe, belirsiz ve zor olması ile ünlenmiş olsa da, herkese pratik yöntemler sunabilir. 

Genel bir plan sunma amacıyla, burada belirttiğim filozofları kategorilere ayırdım. Bu elbette onları organize etmenin tek yolu değil, dolayısıyla isimlerini başka bir yerde farklı şekilde etiketlenmiş olarak görürseniz şaşırmayın. Filozofların çok sevdiği şeylerden biri, özellikle kategoriler üzerine yapılan tartışmalardır. Kategorilere eklediğim zaman periyotları bile genel olup, her bir geleneğin ana düşünürlerinden bazıları daha erken veya daha geç dönemlere yerleştirilmiştir. Bu bölümün felsefe tarihine veya tüm önemli filozoflara tanımlayıcı bir gözle bakmadığı anlaşılmalıdır. Ben size yalnızca konunun özünü vermek istiyorum, bu sayede söz konusu fikirlerin Bölüm II'de yer aldığı şekliyle uygulanması hakkında kaynağa sahip olacaksınız. 

Önceden uyarıldığınıza göre, Felsefeye Giriş dersini alıyorsanız sınav kâğıdınızda D yazdığında beni dava etmeyin ve alacağınız tüm bilgiler için bu bölüme güvenmeyin. Bunu daha çok bir kokteyl partisi için kopya kâğıdı gibi düşünün. Büyük resmi hemen şimdi görmekle ilgilenmiyorsanız ve ajandanızda entelektüel kokteyl partileri bulunmuyorsa, doğrudan Bölüm Iye veya Bölüm Ide özellikle ilginizi çeken herhangi bir alt bölüme geçebilirsiniz. Merakınız kabarırsa, bu bölüme daha sonra da dönebilirsiniz. Daha detaylı bilgi istiyorsanız, felsefeye ve uygulanışına ilişkin pek çok kitap bulunmaktadır ve bu kitapların bir kısmı Ek D'de sıralanmıştır. 

Ağımı Batı felsefesinden ibaret olarak değil de daha geniş bir şekilde örmek benim için çok kıymetli olsa da, kendimi fikirlerden oluşan küçük bir alt kümeye tekrar tekrar geri dönerken buluyorum. Felsefenin üç önemli dalı, aşağı yukarı aynı antik dönemde, 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yani kabaca M.Ö. 600—400 yılları arasında doğmuştur. Pek çok insanın aklında beliren felsefe imajının, yani sakallı, toga ve sandal giyen erkeklerden oluşan görüntünün sorumlusu Sokrates, Platon ve Aristo'yu da barındıran Atina ekolüdür. Onlar da birtakım önemli Pre-Sokratesçiler (örneğin Kinikler ve ilk dönem Stoacılar) üzerine temelleniyordu, ancak biz mevcut amaçlarımız doğrultusunda en büyük silahlara bağlı kalacağız. Aynı zamanda, gezegenin farklı bir bölümünde, Hindistan'ın Orman Bilgeleri, en ünlü isim olarak da Siddhartha Gautama (Buda) Hindu dünya görüşüne katkıda bulunuyordu. Dünyanın etrafında başka bir noktada, Konfüçyüs ve Lao Tzu, Konfüçyüsçülük ve Taoizm'i geliştiriyor, bu iki inanış, daha eski bir inanış olan Yi Çing ile birlikte Çin felsefesinin temelini oluşturuyordu. Söz konusu antik medeniyetlerdeki bu oldukça önemli dönem, felsefe tarihini biçimlendirmişti. 


Müşterilerimle birlikte bu üç geleneği neredeyse eşit miktarda kullanıyor, seçimlerimi doğal olarak bireylere göre şekillendiriyorum. Batı düşüncesinde, antik dönem, çağdaş dönem ve arada kalan tüm dönemlerde yaşamış filozoflarda faydalı noktalar buluyorum. Doğu felsefesine aşinalığım öncelikle Bhagavad Gita ve Buda öğretileri gibi Batı'da teorisi ve uygulaması yaygın şekilde bilinen ve araştırılan antik metinlere odaklanıyor. Doğu bilgeliği- nin çağdaş guruları, yandaşlarını yeni düşünce akımları belirleyerek veya antik zamanların bilgeliği ile uyum içerisinde yaşayarak kazanmaya meyilli sayılmaz. Genişlemeden ziyade örnek ve açıklamadan ilham alırlar. Bu durumda dahi, ilham aldıkları yazınlar oldukça fazladır ve çoğunluğu İngilizceye tercüme edilmemiştir. 
Kullandığım Hindu ve Budist metinlerinden bazıları, takipçileri tarafından kutsal görülmekte (onları laik bilgeliğin kaynağı olarak kullanmama rağmen) ve sorgulama ya da yeniden düşünme amacıyla neredeyse hiç açılmamaktadır. Ekleziast Kitabr'ndan Hz. 
İsa'nın Öğretileri'ne kadar Yahudi-Hıristiyan kaynakları da faydalı 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felsefi kavrayışlar içermektedir. Ayrıca şairler, oyun yazarları ve roman yazarları da katkıda bulunmaktadır. Nadiren de olsa, Casey Stengel'in sözleri de. Filozoflar ukala olmamalıdır; bilgeliği nerede bulabilirsek şükretmeliyiz. 


DOĞU 


Hint felsefeleri (Hinduizm ve özellikle iki aykırı mezhebinden biri olan Budizm) varoluşun döngüsel doğasını, durumların geçiciliğini, arzuların sarhoş edici etkilerini ve bağlılık duymamanın önemini vurgulamaktadır. Bağlılıklar, ister kendinize ister başka kimselere veya şeylere olsun, acı çekmenin başlıca sebebidir. Dolayısıyla acıyı azaltmanın yollarından biri, bağlılığı sona erdirmektir. Genel anlamda Hint felsefesi, Hindu veya Budist olması fark etmeksizin, her şeyi adeta ibadet gibi gönülden inanarak yapmamız, yalnızca uğraşlarımızdan doğan meyveleri toplamaya odaklanmamamız gerektiğini savunur. 

Budizm, insanların ahlaki eşitliğini yüceltirken, kişisel sorumluluk ve başkalarına karşı şefkat duygusunu da destekler. Bir kimsenin düşünüp taşınan aklının, doyumsuz egosunun ve duygusal arzularının, safi huzurun (Buda doğası) gerçekleştirilmesi ile sürekli çatıştığını öğretir ve gürültülü aklı adım adım sakinleştiren, arzunun Zincirlerini kıran, bir kimseye tamamen ve olduğu gibi barış içinde yaşama imkânı tanıyan pek çok uygulama sunar. Budizm'in hedeflerinden biri, beladan arındırılmış yaşamdır. 

Buda, Dört Yüce Gerçek belirlemiştir (daha doğrusu kâtipleri ve öğrencileri kaleme almıştır; Buda doğrudan yazın bırakmamıştir) Bunlar güçlü felsefi ilaçlardır; dolayısıyla müşteriler özenli davranmaya yetecek kadar acı çekmediyse, onlara bu gerçeklerden pek bahsetmem. Ancak bu Gerçekler, yaşamın en zorlu imtihanları boyunca önemli bir yol çizer, bu nedenle aşırı zorlayıcı 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durumlarda kalan insanlara fayda sağlayabilir. İlk Gerçek, acı yaşamın bir parçasıdır. İkincisi, acıların sebebi vardır; kazayla doğmazlar. Üçüncüsü, bu sebebi keşfedebilir ve acıyı önlemek için sebepler zincirini kırabiliriz. Sebebi ortadan kaldırırsak, etkiyi de ortadan kaldırmış oluruz. Dördüncü ve en önemlisi, üçüncü maddede açıklanan sona ulaşmak için çaba göstermeliyiz. 

Budist öğretisine göre, ahlaki davranışlarımız da dâhil olmak üzere tüm yaptıklarımızın bir sonucu vardır; ancak bir sonucun kendini göstermesi için ne kadar zaman gerektiğini ve kendini ne şekilde göstereceğini söyleyemeyiz. Belirli bir durumda olmayı seçme şansımız olmayabilir, ancak içinde kaldığımız durumda ne yapacağımızı seçebiliriz. İyiyle kötü arasında seçim yapar, iyi seçimler yapmamız halinde iyi sonuçlarla karşılaşırız. Kötü seçimler yaparsak, kötü sonuçlarla karşılaşırız. Bu, insanlara bir sorumluluk ve kontrol ölçütü bırakır. 

Buna karşın, reenkarnasyon inancı nedeniyle Hinduizm pasiflik ile sonuçlanabilir. Bu yaşam bütünüyle bir önceki yaşamınızda aldığınız ödülle veya cezayla sınırlıysa, eylemleriniz nasıl bir fark yaratabilir ki? 

Budizm, varoluşu bir an dizisi olarak görmekte (Hinduizm'in yaşam dizisine karşıt olarak) ve buna göre her bir anda olanlar bir sonraki anda olacakları etkilemektedir. Benim de tercih ettiğim bu anlayış, daha iyimser bir görüş olup daha fazla kişisel sorumluluk istemektedir. Her iki şekilde de, Batı'nın bilimsel ilerlemeye yönelik sabit fikrine karşın, burada öncelik ahlaki gelişime dayalıdır. 


“Bu bilgiyi ve nasıl hayata geçirilebileceğini sana açıklayacağım; ama bu bilgileri hayata geçirmeyi başardığında, bu hayatta yaşamaya değer hiçbir şey kalmayacak.” 

—BHAGAVAD GITA 
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Cin felsefesinin ana ilkesi, her şeyin değiştiğine dayanır. Hayatın hiçbir döneminde koşulların hep aynı kalmasını beklememeli, her değişimle birlikte tamamen yeni bir durumla aklınızı karıştırmamak için değişimin doğasını anlamaya uğraşmalısınız. 
Koşulların neden ve nasıl değiştiğine yönelik kavrayışlara sahip olduğunuzda, değişim size daha doğal gelecek ve değişim anlarında doğru tahminlerde bulunarak doğru olanı yapabileceksiniz. 
Lao Tzu (7ao Te Ching'in yazarı), Konfüçyüs ve Yi Çing'in anonim yazarı/yazarları gibi filozoflar, bize içinde bulunduğumuz koşullardan en iyi ne şekilde faydalanabileceğimizi, bununla birlikte kontrolümüz dışındaki durumlarda ve kötü durumlarda da en iyi sonucu nasıl elde edebileceğimizi öğretir. Her durumda, kendi kararlarımızdan kendimiz sorumlu oluruz. Sabit değişime rağmen, dünya düzenli bir yer olarak görülmektedir. İnsan dünyasının işleyişini anlamak için, doğal dünyanın işleyişini anlamalı ve benzerliklerin farkına varmalıyız. 740'nun ortak tercümesi “Yol” olup koşulların açıklığa kavuşma yolunu vurgular. İnsanların yaşamak için en iyi yolu, sosyal ve siyasi süreçleri şekillendiren doğal kanunlarla uyum içinde yaşamaktır. 

Cin felsefesi, iyi bir yaşam sürmenin yollarını aramaya odaklanır. Bireyler iyi bir yaşam sürerse, toplum da iyi, yani çatışmadan uzak, dürüst ve üretken olur. (Batı düşüncesinin aksine) iyi yaşama giden yolda salt bilgiye önem vermez. Yaşam kalitesinin yolu; görev ve ahlaklılığın yansıması, deneyimin yorumlanması ve sürecin anlaşılmasından geçer. 


“Konfüçyüs ve Lao Tzu gibi büyük düşünürlerin temsil ettiği düşüncelerin niteliğini takdir etmeye muktedir olanların, bu düşünürleri kolayca göz ardı etmeleri mümkün değildir; düşünürlerin temel yorumlama kaynağı olarak başvurduğu Yi Çing'i görmezden gelmek ise çok daha nadir bir ihtimaldir... 
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Ben seksen yaşını devirdim ve insanların değişen fikirleri artık beni etkilemiyor; eski ustaların düşünceleri benim için Batı Aklının felsefi önyargılarından çok daha değerli.” 


—CARL JUNG 


BATI 


Batıda, görünüşe göre sizler rahatsız olmayın diye felsefi araştırmaları biz filozoflar yapıyoruz. Kişisel felsefi içgözlemin öneminin sıradan insanlar üzerine yöneltilmesi, felsefi danışmanlığın itici gücüdür. 

Sokrates, genel anlamda Batı felsefesinin “Vaftiz Babasr” olmasının yanı sıra, felsefi danışmanlığa yönelik önemli rol modellerinden biridir. Sokrates Platon'un akıl hocası ve eğitmeni olup çalışması yalnızca Platon'un yazınları ile yaşatılmaktadır. Felsefi danışmanlarının ona başvurmasının sebeplerinden biri, Sokrates'in hâlihazırda bilgiye sahip olduğumuza, bilmemiz gerekenin içimizde olduğuna ve dışarı çıkarmak için yardıma ihtiyacımız olabileceğine inanmasıdır. Büyük bir sorunla boğuşuyorsanız, kendi bilgeliğinizi ortaya çıkarmanız için sizinle birlikte çalışacak bir nevi felsefi ebeye ihtiyacınız olabilir. Sizin sahip olmadığınız uzmanlık bilgisine sahip oldukları için yardım aldığınız doktorlar ve avukatların aksine, felsefi danışmanlarının belirli bir uzmanlığa sahip olmaktan ziyade bir tartışmayı yürütebilme yeteneğine sahip olmaları yeterlidir. Biz size cevap sunmayız, ancak faydalı sorular sormanıza yardım ederiz. Hiç bilmediğiniz bilgileri açığa çıkaran yetkililer olarak davranmaktan ziyade, pek çok insanın ihtiyacı olan, unutmuş veya ihmal etmiş olduğu kendini inceleme yöntemlerine kılavuzluk ederiz. 

Sokrates'in felsefi danışmanlarına (ve öğretilerini faydalı bulan sayısız başka kimselere) bıraktığı bir diğer önemli katkı da 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Sokratesçi yöntem denen kavramdır: Nihai cevapları almak için bir dizi soru sormak. Sokrates'in ünlü özdeyişi “Sorgulanmayan hayat yaşamaya değmez,” düşünürün nitelikli bir yaşam sürmek en önemli şeydir ve bunu öncelikle sorgulama yoluyla başarırız inancını özetlemektedir. 


Tüm bu felsefi dipnotların nedeni olan Platon bir esasçıydı. 
Saf ve soyut Biçimlerin varlığına ve maddi objelerin, söz konusu biçimlerin kusurlu kopyaları olduğuna inanırdı. Bu Biçimler degişime kapalıdır, ancak bizler değişken görünümlerin dünyasında yaşıyoruz ve bu Biçimlere yalnızca akıllarımız yoluyla erişebiliriz. Düzgün bir eğitimle, noetik dünyaya (fikir dünyası) sızarak Adalet, Güzellik ve Gerçeklik olgularının saf Biçimlerini anlayabilir, bu sayede yaşadığımız gerçek dünyada bu olguların daha iyi kopyalarını oluşturabiliriz. Platon, en yüce tutkunun, bu yolla şeylerin esaslarını keşfetmek olduğunu düşünürdü. Bu fikir, felsefi danışmanlık için de yankılanmaktadır; çünkü bir şeyin özünü bilmezsek, ona sahip olduğumuzu nasıl anlarız ki? Örneğin, mutluluk nedir? Ya memnuniyet? Ahlaklılık? Bunun gibi kavramlara yönelik anlayışınızı bilmek, size kendi yaşamınızda durduğunuz noktada felsefi bir bakış açısı sunar. 

Aristoteles, eleştirel düşünmenin önemini ve faydalarını geliştirerek yüzyıllara dayanan felsefi sorgulama için bir sahne kurmuştur. Pek çok fiziksel ve sosyal bilime öncülük etmiştir; ancak Aristoteles tamamen teoriye dayanıp uygulama yapmadığı, deneylerle ilgilenmeyip kanıt bulmak için özellikle çaba sarf etmediginden, günümüzde bu bilimlerin pek azı bilimsel olarak faydalıdır. Aristo aynı zamanda mantığı da icat etmişti; mantık, temel biçimiyle eleştirel düşünme aşarıasında hatalar içeren sorunlara sahip müşterilere oldukça yardımcı olmaktadır. 

Aristoteles'in etik teorisi de oldukça önemlidir. İyiliği tüm makul yaratıkların ulaşmaya çalıştığı bir erdem olarak tanımlamıştır; 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bu görüş, eğer mevcutsa oldukça iyimserdir. Erdem, bir kimsenin seçim yapmasına dayanır, Aristoteles erdemli seçimin Altın Orta olduğuna, yani aşırılıklar arasındaki mutluluk verici orta yol olduğuna inanırdı. İyi yaşamı oluşturan tüm bu bileşenler hakkındaki düşünceleri, bir müşterinin kendi fikirlerini irdelemesi sırasında felsefi danışmanlık açısından oldukça faydalıydı. 


“Mevcut çalışmamız, maksat açısından diğer çalışmalar gibi safi teorik değildir; çünkü sorgulamamızın amacı erdemin ne olduğunu bilmek değil, nasıl iyi olunacağını bilmektir ve bu, erdemin tek faydasıdır. Dolayısı ile eylemleri gerçekleştirmenin doğru yolunu iyice düşünmeliyiz...” 

—ARİSTOTELES 


ROMA İMPARATORLUĞU VE ROMA 
KATOLİK KİLİSESİ 


Aristoteles'ten sonra, Batı'da benim felsefi danışmanlık açısından faydalı bulduğum bakış açısında uzun süreli bir durgunluk yaşandı. Antik Yunan uygarlığının (felsefe dâhil) “İleriye Büyük Atılım” dönemi sırasında haritası çıkarılan muazzam büyüklükteki toprak parçası, yüzyıllarca ekilmeden bırakıldı. Roma İmparatorluğu'nun askeri gücü nedeniyle, muhtemelen fetihlere büyük oranda enerji harcandığı için, felsefi evrim uzun bir süre gecikti (Romalı Stoacılar gibi önemli istisnalar hariç.) 

Roma İmparatorluğu çöküşe geçtikten sonra, Roma Katolik Kilisesi'nin siyasi ve ruhani idaresi Avrupa düşüncesine hâkim olmuştu ve izin verilen tek ilim katı bir şekilde dine bağlıydı. İnsanların büyük çoğunluğu okuma yazmayı bilmiyordu ve mevcut bulunan çok az sayıdaki metnin büyük kısmı Yunanca, Lalince, Arapça ya da İbraniceydi. Meslekten olmayanlar, hayatları 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üzerinde hâkimiyet kuran kutsal yazıların resmi tefsirini duyuyor, ancak onlara erişemiyorlardı. Fikir ayrılığına izin yoktu. Pek çok kitap yasaklanmıştı. Filozoflar da dâhil olmak üzere birçok insan kazığa bağlanıp yakılıyordu. Avrupalıların inancı fazla, ama sorgulaması zayıftı. Özgür düşünce olmadan, teolojik olmayan felsefe durma noktasına gelmişti. 


Roma Katolik Kilisesi öylesine güçlüydü ki, 1651 yılında Thomas Hobbes kiliseye “vefat eden Roma İmparatorluğu'nun mezarı üzerinde tacıyla oturan Hayalet” adını vermişti. Bir anlamda, Kilise imparatorluktan daha güçlüydü. Kalemin kılıçtan keskin olması ünlüdür; fikirlerin, doktrinin gücü de safi devlet otoritesinden daha uzun süre yaşar. Kılıcın gücüne güvenen en büyük imparatorluklar bile sonsuza dek süremez. Ruhani ve düşünsel güçler, uzun vadede daha kuvvetlidir. Ancak Kilise'nin hâkimiyeti altında, insanın derin düşünce ve şüphecilik kapasitesi ciddi ölçüde kısıtlanmış ve dogmalar sorgusuz sualsiz kabul edilmişti. Öte yandan, felsefe her şeyi sorgular. İnanç gerektiren teoloji ile şüpheye dayanan felsefe arasındaki bu temel ayrılık, genellikle iki alanı birbirine zıt kılar; her iki alanın da Reform dönemine ve Bilimsel Devrim'in başlangıcına dek, bir milenyumdan uzun süredir var olduğu şüphesizdir. 


Roma Katolik Kilisesi'ni ayrı tutmuyorum, tüm dinler bu şekilde işlemektedir. Her dinin karşı konulamaz olduğu varsayılan temel inançları vardır, ta ki bir filozof gelip bu inançlara karşı koyana dek. Aguinas sayesinde Roma Katolik Kilisesi'nin teolojisine Aristoteles'in metafizik ve bilim hakkındaki düşünceleri de dâhil edildiğinden ve bunların büyük kısmının mantıksız olduğu ortaya çıktığından, Kilise bu mevzuu karmaşık bir hale getirmiştir. Ancak, Roma'ya karşı ihanetle suçlanmadan Aristo'nun felsefesi hakkında konuşmanız mümkün değildir. On yedinci yüzyılda Galileo'yu kaynar suya sokturan (hatta daha da sıcak bir 


82 


DR. LOU MARINOFF 


ateşin içine) budur: Galileo, Aristo'nun bazı fizik ve astronomi (ikirlerinin tamamen yanlış olduğunu kanıtlayarak, Roma Katolik Kilisesi'nin bu fikirlerle ilişkili doktrinlerini de kasıtlı olmadan tamamen yanlış kıldığından, o günlerde muazzam bir suç işlemis oluyordu. 

Ancak dinler de evrim geçirir. Roma Katolik Kilisesi, Yasaklı Kitaplar Listesi ile ünlüydü. Hobbes'un Leviathan isimli eseri çıkar çıkmaz yasaklanmıştı, ancak bu eser dini siyasete karşı çıkan ne ilk, ne de son kitaptı. Yirminci yüzyılda, Yasaklılar Listesi Freud'un Tüm Eserleri isimli kitabın yanı sıra, Aldous Huxley, James Joyce, Alfred Kinsey, Thomas Mann, Margaret Mead, Bertrand Russell, H. G. Wells gibi yazarların eserlerini de içeriyordu. 
“İnsanoğlunun, Freud'un benlik kavramı ile ilgili fikirleri üzerinde düşünmesine izin verilmiyorsa, olgunlaşarak Freud'un benlik kavramı ile ilgili düşüncelerinin ötesine geçmeleri nasıl beklenebilir ki?” diye sorabilirsiniz. Ancak zaman hızla değişiyor. Papa II. John Paul döneminde, Roma Kilisesi artık Darwin'in Türlerin Kökeni isimli eserinin (1859'da çıktığından beri Liste'de birinci sıradadır) Genesis ile uyumlu olduğunu kabul etmektedir. Bunun, tüm bahisleri geçersiz kıldığını düşünüyorsanız haklısınız. Papa II. John Paul'ün Fides et Ratio (İnanç ve Neden) adlı genelgesi, tüm Katolikleri felsefeye odaklanmaları için teşvik etmektedir. 
London Daily Telegraph gazetesi, “Papanın, eski piskoposların benzini attıracak bir dizi felsefi kahramanı var,” diye belirtmiştir. 
Papa, yalnızca Batılı filozofları değil, aynı zamanda Hindistan'ın kutsal metinlerini, Buda'nın öğretilerini ve Konfüçyüs'ün eserlerini de beğenmektedir. Dolayısıyla şimdi yeni bir retorik soru doğuyor: “Papa Katolik mi?” diye sormak yerine, “Papa felsefi mi?” diye sorabiliriz. 


83 


PROZAC'I BIRAK PLATON'A BAK 


"^. pek çok kimse, yaşamı boyunca tökezleyerek, nereye gittiğini bilmeden kendini uçurumun kıyısında bulmaktadır. Bazen, bu duruma görevi düşüncelerine kültürel ifade katmak olan kimselerin artık gerçeği görmeyerek, yaşamı değerli kılan sabır dolu sorgulamayoluna kestirmeden ulaşmayı tercih etmesidir.” 


—PAPA II. JOHN PAUL 


Teoloji ile felsefe arasındaki bu yeni ortaklık, doğrudan ağacın köklerine uzanmaktadır. Kişisel anlamda, Zen öğretisine ve saygın Roshi Robert Kennedy'nin kahvaltı sofrasına sık sık konuk olmaktayım. Bu doğru; kendisi hem bir Zen ustası hem de Cizvit'tir. (Kitabı Ek D'de tavsiye edilmektedir.) Dahası da var: İtibarlı yüksek öğrenim sunan ve felsefi uygulama alanında mezun düzeyinde ders vermemi isteyen ilk Amerikan okulu, New Jersey'de küçük bir Katolik üniversitesi olan Felician College idi. 
Benim bakış açıma göre, Roma Katolik Kilisesi, oldukça kapsamlı bir felsefi rönesansı destekliyor. Bu durum hem Katoliklik, hem de felsefe için oldukça ilginç ve muhteşem. 


İLK MODERNLER 


On yedinci yüzyılda ortaya çıkan ilk modern filozoflar, Karanlık Çağların sona erdiğini gözler önüne sermişti. Francis Bacon, Thomas Hobbes, René Descartes ve Galileo gibi isimler tarafından teşvik edilen felsefi devrimin ardından, dünyanın artık eskisi gibi olması mümkün değildi. “Bilgi güçtür,” diye ilan eden Bacon, inanç ve kılıç arasında üçüncü bir hayati yol açmıştı: bilim. 
Bilim sözcüğü o zamana dek henüz türetilmemişti, ancak Bacon'un deneysel bilgiye odaklanması ile dünyayı deneyimlemek ve üzerinde deneyler yapmak için yeni bir yöntem bulunmuştu. Bacon, belli başlı fiziksel olgu örneklerinden, test edilebilir hipotezlere 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kadar genellemenin önemini vurguluyordu. Eğer güç bilgiden geliyorsa, bilgi de deneylemeden geliyordu. Bacon, hem deneyimin hem de nedenin dünyayı tanımak adına gerekli olduğunu savunuyordu. Dünya, bilimsel yöntemi bizlere kazandırdığı için Bacon'a büyük minnet borçludur. 


“İnsan bilgisi ve insan gücü bir aradadır, çünkü nedenin bilinmediği yerde etki sağlanamaz. Doğanın buyruklarına uyulmalıdır... Doğanın inceliği, çoğu zaman duyguların ve kavrayışın inceliğinden büyüktür.” 


—FRANCIS BACON 


Bacon, mali durumu ve kültürü gelişkin bir aileden geliyordu ve bilgeliğini Latince olarak kayda dökmek için birkaç sekreter tutmuştu. Genç bir erkek olan Thomas Hobbes da Bacon'un kâtiplerinden biri olarak çalışıyordu. Hobbes, zamanla mesleğini iyi öğrenmiş, akıl hocasını geçmişti. İlk modern düşünürlerin önde gelenlerinden biri olan Hobbes, ilk siyaset bilimci ve ilk deneysel psikologdu. Başlangıçta herhangi bir teoriyi benimsemeden, insan doğası hakkında bilgi edinmek için insanların ne yaptığını gözlemliyordu (Freud'un daha sonraları altüst ettiği bir yöntem.) 
Hobbes, insanların doğası gereği kendini önemsediğini ve barışı sürdürmek için medeniyetin ve yetkinin denetleyici etkisine ihtiyaç olduğunu gözlemlemiştir. 

Rene Descartes'a, bizlere akıl ve iradenin birlikte var olabildigini gösteren ünlü deyişi bıraktığı için teşekkür etmeliyiz. Akılla beden arasındaki ayrılığın ve aralarındaki karmaşık ilişkinin bilinmesi, felsefi danışmanlığı mümkün kılmaktadır. Beyninizden ayrı olarak, aklınızda sorular, şüpheler, yanlış bilgiler, sağlam olmayan açıklamalar ve tutarsızlıklar olabilir, ama hastalık olması 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mümkün değildir. Hastalık fiziksel bir sorundur, dolayısıyla beyninizden kaynaklanan bir sorununuz varsa veya olduğundan şüpheleniyorsanız, bir doktora görünmelisiniz. Fikirler ve inançlar makul akli durumlardır, yalnızca ve illa ki fiziksel değildir; bu nedenle bir felsefi danışman, bedenleri iyileştirmenin aksine akılları işlemek için zemin hazırlamak üzere Descartes'ın bahsettiği ayrıma istinat eder. 

Descartes'ın diğer katkısı, yukarıda bahsi geçen teorik katkısından daha pratiktir. Tüm şüphecilerin kralı olarak, kendisine “içindeki en küçük şüpheyi dahi giderene dek bir şeyin doğru olduğunu asla kabul etmeme” misyonunu yüklemiştir. Doğru inançları belirsiz veya yanlış inançlardan ayırmak için, tüm bildiklerimizi (veya bildiğimizi düşündüklerimizi) dikkatle irdelemeye inanmıştır. Her şeyi eleştirel bir ışığın altına tutarak incelemeye dayanıp dayanamayacağını görmek istemiş ve öğretmenlerden veya kendi hislerinden ayrı düşen en küçük bilgi kırıntısını dahi kabul etmeyi reddetmiştir. Diğer ünlü deyişi “Düşünüyorum, öyleyse varım” birinci şahıs için neyin doğru ve haklı olduğunu keşfetme sorumluluğunu üstlenmektedir. Bu kavram, aynı zamanda düşünceye (hislere ve duygulara değil) anlayışın esası olarak değer vermek suretiyle felsefi danışmanlık için zemin hazırlamaktadır. 

Galileo, fiziksel olguların doğasını inceleme ve gözlemlerini kabul gören doktrinle çatışmaları halinde bile rapor etme cesaretine sahipti, Gerçeklerin teori ile uyuşmaması halinde, gerçeklerin değil teorinin yanlış olacağını savunuyordu. Örneğin, Aristoteles ayın mükemmel bir şekle sahip olduğunu ilan etmiş, ancak gökyüzüne teleskop tutan ilk kişi olan Galileo, ayın kraterleri ve dağları olduğunu anında gözlemlemişti. Ve sapkınlıkla suçlanmıştı! Psikiyatri on yedinci yüzyılda var olsaydı, Galileo'nun vakasına Aristotelyen mükemmeliyet bozukluğu ya da lunar krater ve dağ sendromu ile uyumsuzluk teşhisi konabilirdi. 
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Bu ilk modern filozoflar, algı ve deneyimin dünyayı anlamada kilit rol oynadığı fikrine katılan İngiliz deneyciler Hume, Berkeley ve Locke'un yolunu açmıştır. Platon, bildiklerimizi akıl yoluyla öğrendiğimize ve aslen içimizdeki bilgi ile doğdugumuza, ancak bunu çıkarmak için bir rehbere veya ebeye ihtiyacımız olabileceğine inanıyordu. Deneyciler bu fikre doğrudan yanıt verecek şekilde çalışıyor, odak noktasına nedenden ziyade deneyimi koyuyordu. Hislerimiz yoluyla deneyim elde etmenin anlamını düşünüyorlardı. Kendilerinden önce gelen ilk modernler gibi, daha özenli bilimsel sorgulama için zemin hazırlamaya yardımcı oluyorlardı. 

John Locke'un ünlü mirası, yeni doğan bir bebeğin aklının tabula rasa, yani boş bir sayfa olduğu fikriydi. Akıllarımızın tam anlamıyla kolayca etkilendiğinden ve tüm bilgilerin aklımıza dışarıdaki benliklerimiz tarafından sokulduğuna inanıyordu. Deneyim yoluyla elde edilen fikirleri iki türe ayırmıştı: Duyular, yani görerek, işiterek ve diğer duyularımızla elde ettiğimiz bilgiler ve derin düşünceler, yani içgözlemle ve düşünme, inanma, hayal etme ve arzulama gibi akıl süreçleri ile elde ettiğimiz bilgiler. Locke'un kısmen haklı olduğunu düşünsem de, fikirleri felsefi danışmanlık için kuvvetliydi. Pek çok kimse Locke'dan farklı düşünüyordu; örneğin bazıları dil öğrenmede doğuştan yetenekli olduğumuzu düşünürken, Locke doğuştan gelen fikirlerin olmadığını savunurdu. Ancak haklı olduğu nokta, öğrendiğimiz dilin duyduğumuz, yani deneyimlediğimiz dil olmasıdır. 

Boş bir sayfa ile başlamak, çocukların kendi değerlerini ve önyargılarını oluşturma yetisine sahip olmadan uzun zaman önce, değerler ve önyargılar edindiği anlamına gelmektedir. Ayrıca çocuklar pek çok şeyi eleştirmeden kabul eder. Bu, genç akıllara 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şekil vermekten sorumlu olan ebeveynler, öğretmenler ve diğer herkes için önemli anlamlara sahiptir ve bu fırsatla birlikte gelen muazzam sorumluluğu açıklar. Aynı zamanda, çocuklarımızın intihar etmesi veya cinayet işlemesi, uyuşturucu kullanması ve git gide artan ölçülerde çıldırması halinde, öğrenmekte oldukları derslerde ciddi hatalar olduğunu göstermektedir. Ayrıca, felsefi danışmanlık potansiyelinin, boş defterinize yazılan yanlış ya da zararlı düşünceleri silmeye ve daha geçerli veya daha faydalı olan yeni fikirler yazmaya yardımcı olduğunu belirtmektedir. 

David Hume, deneyciliği sınıra taşımıştı ve tıpkı Locke gibi deneyimlerimiz haricinde fikirlerimiz olmadığına ve “tüm fikirlerimizin [duyu] izlenimlerimizden kopyalandığına” inanıyordu. 
Ayrıca, gerekli neden diye bir şeyin olmadığını, herhangi iki olay arasında nedensel bir ilişki kuramayacağımızı düşünürdü. Sık sık geçmişteki deneyimlerimize dayanarak bağlantılar kurarız (bu topa sopayla vurursam hareket eder), ancak bir olay sırf geçmişte belirli bir şekilde oldu diye, gelecekte de bu şekilde olmaya devam edeceğinin garantisi yoktur. Bir şeyin düzenli olarak diğerini takip etmesi, ilkinin ikincisine neden olduğunu kanıtlamaz. Kavraması zor olabilir, ancak bu sav oldukça özgürleştiricidir. Gerekli nedeni inkâr etmek, alınyazısı ve kader diye bir şey olmadığını söylemekle eşdeğerdir. Bu, değişimi başarabileceğiniz inancının kapısını açan anahtardır. 


RASYONALİSTLER 


Immanuel Kant'ın başını çektiği on sekizinci yüzyıl rasyonalistleri, akla yeniden vurgu yaparak Platon'un dipnotlarını genişletmişlerdir. Ancak Locke'un deneyimi boş sayfayı işaretleyen tek tebeşir olarak gördüğü yerde, Kant ve rasyonalistler aklın bu noktada izlenim de bıraktığını ileri sürerek Platon ile uzlaşmıştır. 
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Deneycilerin bir şeyin işe yarayıp yaramadığını görmek için deneme yolu aradığı ve ardından bunu sonuçlara dayanarak geliştirdiği yerde, rasyonalistler öncelikle işlerin nasıl yürüdüğüne bakarlar. Rasyonalistler, bilginin bir biçiminin diğer bir biçime yol açtığına ve tüm bilgileri birleştirmek için bir yol bulmanın mümkün olduğuna inanıyordu. 

Kant, aklın da sınırları olduğunu fark etmiştir. Ünlü Saf Aklın Eleştirisi eserinde, Kant teorisini açıklarken dünyanın fenomenal (hissedebildiğimiz şeyler; bize göründüğü şekliyle dünya) ve numenal (gerçek haliyle dünya) alanlara bölündüğünü söylemiştir. Bu da... yine Platon'a dipnot gibi görünüyor! Kant'a göre, şeyler değişmez, tek bir şekle sahiptir ve biz yalnızca görünümleri biliriz. İster atomlara, kayalara, isterseniz ilişkilere, toplumlara baktığınızda, şeyleri pek çok şekilde gözlemleyebilirsiniz. Örneğin, pencereden karşıdaki ağaca bakın. Şimdi aynı şeyi gece yarısında yapın. Yağmurlu bir günde deneyin. Ardından ağaca bakmak için kızılötesi cihaz kullanın. Bir yarasanın, filin ya da renk körü bir insanın bu ağacı nasıl göreceğini hayal edin. Ağaç gerçekten nasıl görünüyor? 
Bu tariflerden biri gibi mi? Yoksa bu tariflerden hiçbiri mi? Kant, tüm olası yollarla tüm algılanamayan yolların toplamda numenal yolu oluşturduğunu savunmaktaydı. Dolayısıyla, “şeyin kendisi”, yani şeyin gerçek hali, her türlü belli başlı fenomenal betimlemeden daha zengin, daha derin ve daha eksiksizdir. Sahip oldugumuz akıl, bize yalnızca fenomenal dünya hakkında fikir verebilir. 


“Ancak akıl bizlere şeyin kendisi hakkında herhangi bir şey öğretmez; yalnızca olası deneyim alanında kendi eksiksiz ve en yüksek kullanımı ile ilgili bilgileri öğretir. Ancak, mevcut durumda makul olarak arzulanabilecek tek şey budur ve bundan memnun olmak için yeterince nedenimiz mevcuttur.” 


—IMMANUEL KANT 
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Felsefi danışmanlıkta, mevcut algimizin şeyleri görmenin yollarından yalnızca biri olduğunu ve ne kadar fazla bakış açısı soruşturursak, anlayışımızın o kadar iyi olacağını aklımızda tutmamız önemlidir. Kant'ın çalışması ayrıca bizi kategori tanımlama veya yargıda bulunmaya karşı uyarmaktadır, çünkü kategorinin veya yargının şeyi ya da şeye bakış şeklimizi yansıtıp yansıtmadığını bilmek güçtür. Anais Nin, bu fikri “Etrafımızı oldukları gibi görmeyiz, biz nasılsak öyle görürüz,” diyerek özetlemiştir. 

Kant'in ahlak teorisi de felsefi danışmanlık da önem taşır. 
Kant, deontoloji (kurala dayalı) düşünce ekolüne mensuptu; bu ekol, eylemlerin doğruluğu veya yanlışlığının sonucun iyiliği veya kötülüğüne bağlı olduğunu savunan teleolojik veya sonuca bağlı ahlakın karşısındaydı. Teleolojistlere göre Robin Hood bir kahramandır, çünkü sonuç olarak yaptığı eylemler (fakire vermek), bu yolda faydalandığı vasıtaları (zenginden çalmak) haklı çıkarmaktadır. Kant gibi deontolojistler ise kuralın kural demek olduğuna inanmaktadır: çalmak yanlıştır. Jean Valjcan, aç karısına ve çocuklarına bakılmaksızın, somun ekmek çaldığı için hapse atılmalıdır. 

Deontolojik ekolün gücü, doğru yolu bulmakta zorlandığınız vakit danışabileceğiniz bir kural kitabının bulunmasıdır (ister İncil, Kuran, İzci Kılavuzu, isterse kendi şahsi elyazmalarınız olsun.) Temel kurallara katılmak genellikle kolaydır. Buradaki dezavantaj, belirli bir kural dizisi olduğu zaman daima istisnaların bulunabileceğidir (örneğin meşru müdafaa ve idam cezasının “Öldürmeyeceksin” emrine rağmen genel olarak kabul görmesi gibi) ve istisnalara katılmak hiç kolay değildir. Öte yandan, sonuca bağlı ahlak ile, sonucu öğrenene kadar neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilemezsiniz ve bu da ileriye dönük plan yapmayı güçleştirir. Bu ekolün güçlü yanı ise, esnekliği ve açık fikirliliğidir. 

Bir açıdan, bireylerin ne tür bir ahlaki sistemi benimsediklerini ve beğendiklerini tanımlamalarına yardımcı olmaktadır. Kant, 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bunu bir adım öteye taşıyarak deontolojistler için alışılagelmedik bir kural eklemiştir. Kararlarınızı ahlaki ve etik mükemmelliğe göre test edebileceğinize ve etmeniz gerektiğine inanmış, bunu yapmanıza yardımcı olmak için Kategorik İmperatif olarak adlandırdığı bir düşünce deneyi oluşturmuştur. Herhangi bir eylem sırasında, kendinize “Benim yerimde olan başka birinin aynı şeyi yapmasını ister miydim?” diye sorun. Cevabınız evet ise, doğru yoldasınız. Cevabınız hayır ise, bunu kendiniz de yapmazsınız. 
Örneğin, bir durumda yalan söylemek işinize gelebilir, ancak başkasının size yalan söylemesini istemeyeceğinizi düşünüyorsanız 


kendiniz de yalan söylememelisiniz. 


“Ben asla ilkemle ters düşecek eylemlerde bulunmam, böylece ilkemin evrensel bir kanun olmasını da arzu edebilirim.” 


—IMMANUEL KANT 


YENİ-ESKİ EKOLÜ 


Avrupa, felsefi düşüncenin yuvası olarak kalırken, genç Amerika ülkesi Atlantik'in ötesinde olan bitenden büyük ölçüde etkileniyordu. Amerika anayasasını hazırlayan Benjamin Franklin ve Thomas Jefferson, bizzat deneysel filozoftu. Amerika'nın ilk zamanlarından ötürü daha ziyade kabaca bir terminoloji kullanan tamirciler de diyebiliriz. Mucitler, doğa bilimciler, numune toplayıcılar gibi ülkenin kurucu ataları, deneyci geleneği takip ediyordu. Meslektaşları John Adams ve Thomas Paine gibi, onlar da rasyonalistlerden miras kalan neden gücünün ve hümanistlerden miras kalan ahlaki eşitlik ve bireysel başarı kutsamasının tadına bakmıştı. A Deneyi için Anayasadan daha iyi bir örnek düşünülemez. Amerika'nın kuruluşu, yaratıcılarının felsefi etkileşimine 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çok şey borçludur; bir grup felsefe uygulayıcısından oluşan bu yaratıcıların benzerleri bir daha dünyaya gelmemiştir 


ROMANTİKLER 


Değişmez bilgiye yönelik tüm bu ilgi, on dokuzuncu yüzyıl romantik devriminin gelişimini kışkırtmıştır. Deneycilik bize daha iyi donanım kazandırmış, rasyonalizm daha iyi teoriler sunmuş ve neticede bilimsel ve teknik gelişmeler dünyaya eşi benzeri görülmemiş teknolojik ilerleme getirmiştir. Ancak Bilim ve Sanayi Devrimlerinde, romantikler deneyciliğin ve rasyonalizmin en kötü yönlerini görmüştür. Tüm bu ilerleme insanlığa hizmet etmek amacıyla kaydedilmiş olsa da, romantikler bu tür soylu isteklerin sıklıkla istismar denizinde kaybolduğunu gözlemlemiştir. Savaşların silahlar geliştikçe daha korkutucu bir hal alması, köleliğin yurtdışına taşması, kadınların ve küçük çocukların memleketteki madenlerde ve fabrikalarda acımasızca çalıştırılması nedeniyle, romantikler etrafa bir göz atarak, atalarının yolundan ilerledikçe işlerin daha iyiye değil daha kötüye gittiğini görmüştür. Romantik felsefe; materyalizme, toplumun mekanikleşmesine ve insanların makine çarkları gibi görülmesine tepki olarak doğmuştur. 


Buna karşın, romantikler her bireyin benzersizliğine, spiritüelliğin önemine ve sanatın gücüne odaklanmıştır. Medeniyetten ziyade doğaya, zekâdan ziyade duyguya değer vermiştir. Rousseau, bir on sekizinci yüzyıl figürü olmasına rağmen, prototip bir romantikti. Rousseau'nun doğal halimize bırakıldığımızda tam anlamıyla kendimiz gibi olacağımızı, ancak medeniyetin insanı körleştirdiğini savunan soylu vahşi fikri, izlenen yol hakkında bilgi vermektedir. Almanya'da, Hegel'in öncülüğünü yaptığı (daha sonra kendisinden bahsedeceğiz) ve idealizm adı verilen farklı bir romantizm türü ortaya çıkmıştı. İngiltere'de romantizm Byron, 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Shelley, Keats, Wordsworth, Browning gibi şairlerle kendini felsefeden ziyade şiirde göstermiş olmakla birlikte, etkileri aynıydı. 


“Doğa ana narin eserlerini 

İçimden akan insan ruhuna bağladı 

Ve insanın insandan yaratıldığını düşünmek 
Yüreğimi ıstırapla doldurdu.” 

—WILLIAM WORDSWORTH 


Jean-Jacques Rousseau'nun pek cok fikri naif oldugundan ve bizzat kendisi bu fikirlere göre yaşamadığından, pek hayranı sayılmam. Rousseau “İnsanın doğası gereği iyi olduğuna, onu toplumun bozduğuna” inanırdı. Bu düşünce, Hobbes'un devletin olmadığı yaşamı “ıssız, zavallı, kötü, yabani ve kısa” olarak telaffuz ettiği düşüncesi ile tamı tamına zıttır. Ben gerçeğin bu iki fikir arasında bir yerlerde olduğuna inanıyorum. İnsanların kendilerini önemsedikleri şüphe götürmez ve denetlenmediği takdirde bu unsur nahoş aşırılıklara yol alabilir. Ancak toplumda iyi unsurlara da sahibiz. Cömert, adil ve dürüst olabiliriz. Çoğu kimse her iki yöne de kaymaya eğilimlidir; bu fikre Aristoteles ve Konfüçyüs de katılmıştır. 

Doğa ile eğitim arasındaki tartışma hiçbir zaman neticelendirilemeyebilir, ancak terbiyenin doğa tarafından sunulan tellerle özenli besteler yaptığı da aşikârdır. Amerikalılar, muhaliflerin çarpıştığı arenalara bayılır: Rousseau'ya karşı Hobbes, Demokratlara karşı Cumhuriyetçiler, Dırdır Eden Annelere karşı Onlardan Nefret Eden Kızlar gibi. Ancak bu yolla hiçbir çözüm sağlanmaz. Bizler, gerçeğin karşılıklı meydan okuma yoluyla ortaya çıkacağını düşünüyoruz, fakat sonuç genellikle karmaşaya dönüşüyor. Uyumsuzluklar önemli fikirlere dikkat çekmek adına iyidir, ancak dünya siyah-beyaz değildir. 
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Hegel'in diyalektik fikri, siyah-beyaz düşüncenin ötesine geçme nedenini geliştirmektedir. Hegel, çatışma yaşayan bir kimsenin tez ve antitez oluşturması, ardından bunları sentez yoluyla uzlaştırması gerektiğine inanırdı. Sentez, her bakış açısında doğru ile yanlışı görmeyi ve bu sayede her ikisinden daha iyi olan sonuca varmayı gerektirir. Bu görüşün fazlasıyla basit olduğunu düşünmeden önce, Hegel'in vardığımız sentezi yeni bir tez olarak sunup, bu yeni teze yine yeni bir antitezle karşılık vermek suretiyle yeni bir sentez hakkında tartışmamız, bunu ebediyen sürdürerek ta ki nihai senteze, Mutlak Fikre veya doğruya ulaşana dek devam etmemizi düşündüğünü eklememe izin verin. Sonsuza dek devam etmek istemiyorsanız bile, art arda uygulanan bu tür daraltma adımları, kişisel yaşam felsefeniz için faydalı bir yaklaşımdır. 

Hegel'in felsefi danışmanlığa yönelik vasiyetlerinden biri de aşkınlık fikridir. Hegel'e göre, aşkınlık hem “yadsıma” hem de “muhafaza etme” anlamına gelmektedir. Kimliğiniz, bir dizi iç içe geçmiş halkaya benzer. En içteki halka sizin benliğinizdir, ardından sırasıyla aileniz, toplumunuz, kasabanız veya şehriniz, eyaletiniz, ülkeniz, gezegeniniz vs. gelir. Eylemleriniz, her düzeyin münhasırlığını veya kapsayıcılığını teşvik eder. Toplumunuza hizmet ederseniz, ailenize de hizmet etmiş olursunuz ve böylece bu düzeyin kapsayıcılığını muhafaza edersiniz. Ailenizi aşmış, buna rağmen onlara ve dolayısıyla kendinize hizmet etmiş olursunuz. Benzer şekilde, ülkenize hizmet ettiğinizde şehrinizi ve insanlığa hizmet ettiğinizde ülkenizi aşarsınız. 


FAYDACILAR 


On dokuzuncu yüzyılda, Faydacılık Sanayi Devrimi'nin başarısız olduğu kanısıyla ortaya çıkmıştı. Bilim ve teknoloji ile elde edilen muazzam ölçüde objektif gelişmenin göz ardı edilmesi mümkün olmamakla birlikte, Faydacılar bu devrimin yine de başarısız 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olduğunu, çünkü çoğunluk için yaşam kalitesini arttırmadığını savunmuştur. Faydacıların bir araya geldiği toplantılarda satılan hediyelik tişörtte “En fazla insana en fazla mutluluk” yazmaktadır. 
Bu ifade o zamanın kadınları, Musevileri, Katolikleri, muhalifleri ve diğer “sosyal azınlıklarının” kabul edildiği ilk İngiliz üniversitesi olan University College London'in kurucusu olan Jeremy Bentham'a aittir. (Bu okulun beni de kabul ettiğini söylemekten gurur duyarım, yüksek lisans eğitimimi burada tamamlamıştım.) 
Okulun fırsat eşitliği ilkesi, Faydacıların sosyal adalete bağlılığı- nın bir sonucu olarak ortaya çıkmaktaydı. Faydacılara göre, mutluluk bireysel bir durum değil, eşitlikçi ve faydalı sosyal yapı sayesinde mümkün kılınan bir durumdu. Faydacılar, ideal toplumu en üst kısmında müreffeh üyelerden oluşan minik bir zirvenin, üst kısmı destekleyen geniş tabanda ise daha zor koşullar altında yaşayanların bulunduğu bir piramitten ziyade, geniş ve müreffeh orta kesimi içeren bir oval olarak resmetmiştir. Faydacılık, sosyal politika hakkında düşünmenin ziyadesiyle faydalı bir yolu olmasına rağmen, karşıt fikirdekiler söz konusu akımı salt bu tanımla sınırlamıştır. Oysaki faydacılık bir aile içinde, daha küçük bir toplulukta ya da bir arkadaş grubunda yaşamayı da kapsamakta, bu da felsefi danışmanlıkla ilişkisini açıklamaktadır. 


“Doğa, insanlığı iki bağımsız efendinin, acı ve hazzın hâkimiyeti altına koymuştur. Ne yapmamız gerektiğine yalnızca bu iki efendi karar vermekte, ne yapacağımızı da onlar belirlemektedir.” 


—JEREMY BENTHAM 


John Stuart Mill, Faydacılığın parlak lideridir. Bentham'la birlikte çalışmış ve yaptığı katkılarla Bentham'ı aşmıştır. Bentham"inki gibi araba tamponuna cuk oturacak bir özdeyişe sahip 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olmasa da, Mill'in fayda formülasyonu, yani en fazla mutluluk ilkesi daha özgündür: “Eylemler mutluluk getiriyorsa doğru, mutluluğun tersini getiriyorsa yanlıştır. Mutluluktan kasıt, hazzın varlığı ve acının yokluğudur; mutsuzluktan kasıt, acının varlığı ve hazzın yokluğudur.” Eylemlere ve sonuçlarına odaklanırken gerekçelerini göz ardı eden bu yaklaşım, sorunlu olmakla birlikte oldukça etkileyici görülmüştür. 

Faydacı olmasının yanı sıra özgür düşünceli ve özgürlükçü de olan Mill, aynı zamanda eşitlikçiydi ve kadınların zapt edilmesini eleştiren bir makale yayınlamıştı. Zamanının ötesinde olduğu belli olmasına rağmen, çalışması Mary Wollstonecraft'ın Kadın Haklarının Gerekçelendirilmesi adlı eserini takip ediyordu. Mill, genel anlamda bireysel özgürlüğün büyük savunucularından biriydi ve en ünlü eserlerinden biri olan Özgürlük Üzerine'de zarar prensibini ortaya koymuştu. Anımsayacak olursak, bir kimseyi sınırlamanın tek haklı gerekçesinin bu kimsenin başkalarına zarar vermesini önlemek olduğunu düşünüyordu. Hatta daha ileriye giderek başkalarına zarar vermediğiniz sürece kendinize zarar verme hakkınızın bulunduğunu söylüyordu. Mill, sarhoş olarak araba kullanmadığınız sürece isterseniz her gece körkütük sarhoş olabileceğinizi, içkinizi almak için çocuklarınızın öğle yemeği parasını kullanabileceğinizi, karınızı dövebileceğinizi ya da ihmal edebileceğinizi öngörüyordu. Bu durum şahsi yaşamınızın yanı sıra devleti de etkilemekte ve felsefi danışmanlığın etiklerini de önemli ölçüde etki altına almaktadır. Bir müşteri bana gelip başkasına zarar vermek istediğini söylerse, ona danışmanlık yapmayı reddeder ve muhtemelen zararın meydana gelmesini önlemeye çalışarak duruma müdahale ederim. Bazı danışmanlar doktor-hasta gizliliğinin çıkarları doğrultusunda farklı bir yol izleyebilir. Ben, öncelikle müşterime karşı sorumlu olmakla birlikte ikincil olarak topluma karşı da sorumlu olduğumu düşünüyorum. 
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Modem felsefenin tamamen Amerikan olan tek okulu pragmatizm, rasyonalizmin kendini beğenmişliğine ve romantizmin naifliğine karşı tepki olarak gelişmiştir. Kurucuları Charles Sanders Peirce (Pörs olarak telaffuz edilir), William James ve John Dewey'dir. Pek çok noktada kendi aralarında doğal olarak farklılık göstermelerine rağmen (hangi filozof grubu göstermez ki?), ana fikirleri bir teorinin doğruluğunun, bir eylemin haklılığının veya bir uygulamanın değerinin faydalı olup olmamasına göre belli olmasıdır. Başka bir deyişle, en iyi araç işin görülmesini sağlayan araçtır. Bu görüş özü gereği Amerikan'dır: dayanıklı, taşınabilir ve pratik. Bir şey sizin için iyiyse, iyi demektir. Esas pragmatistlerin felsefi danışmanlığı sevinçle karşılayacağını düşünüyorum: İnsanlara yardım ettiğine göre pragmatik olarak değerlidir. 


“İşe yarayacak bir teori bulmalıyız... Teorimiz tüm önceki gerçekler ile belli başlı yeni deneyimler arasında orta yol kurmalıdır. Sağduyuyu ve geçmişteki inancı mümkün olduğunca dengede tutmalı ve makul ya da eksiksiz olarak doğrulanabilecek hedeflere yol açmalıdır. “İşe yaramak” deyişi söz konusu her iki anlamı da karşılamaktadır...” 


— WILLIAM JAMES 


VAROLUŞÇULAR 


Varoluşçuluk, entelektüel düşüncenin büyük bir kısmının kendi kendine çökmekte olduğu on dokuzuncu yüzyılın sonunda ortaya çıkmıştır. Pek çok kimse, insanlığın tüm bilgileri edinmenin eşiğinde olduğunu düşünüyordu. Akıl yürütme sırası, fizik ve matematikte kalan birkaç problemin çözülmesine uzanıyordu ve bu 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problemler çözüldüğünde teorik ve doğal dünyaya ilişkin bilgilerimiz tamamlanacaktı. Bu başarı, sosyal dünyaya da sıçrayacak ve kısa sürede yeniden cennete dönecektik. Antik Yunanların bu tür abartılı kendine güven karşısında bir sözü vardı: hubris yani kibir. Ve bu söz genellikle gururun kırılmasından daha acı verici bir düşüşe öncülük ederdi. 

Elbette, konunun derinliklerine indikçe yalnızca henüz yanıtlanmamış yeni sorularla karşılaşmıyor, aynı zamanda yanıtlanması mümkün olmayan yeni sorularla da yüz yüze kalıyoruz. 
Einstein'ın izafiyet teorisi uzunluk, kütle ve zamanın mutlak olmadığını, bunların başka şeylere görece ölçülebildiğini, yalnızca ışık hızının değişmez göründüğünü göstermişti. Kuantum teorisi (ve Heisenberg belirsizlik prensibi) gelişmiş donanıma rağmen, mikroskopla görülemeyecek kadar küçük doğa örgüsünün belirli bir sürede kesin olarak ölçemeyeceğimiz yapılar içerdiğini göstermiştir. Gödel'in eksiklik teoremi, asla kanıtlayamayacağımız veya aksini ispat edemeyeceğimiz teoremlerin bulunduğunu, dolayısıyla matematikteki bazı soruların asla cevaplanamayacağını göstermiştir. Bu ani mutlakıyet kaybını kavramaya başladığımızdan, yani mantık, matematik ve fizik alanında kusurlu bilgiye mahküm edildiğimizden, biyolojik, psikolojik ve sosyal alanlardaki bilgilerde daha da büyük boşluklarla karşılaştık. Artık bizi akıllı kılacak bilgilerin toplamını görmemiz mümkün değildi. Bilimsel ve teknolojik ilerlemenin yeni felsefi kavrayışlarla sağlamlaştırılması gerekiyordu. 

Varoluşçular doğrudan bu boşluğu doldurmaya yönelmişti. O ana dek felsefe üzerinde baskınlık kuran Platonik esasçılığı (ve kusursuz bilgi fikrini) reddetmişlerdi. İlk esas diye bir kavramın olmadığına, yalnızca varlığa inanırlardı. Ne görürseniz onu alırsınız. Bu tartışma, esas yoksa hepimizin içinin boş olduğuna değin sürer. Bu bakış açısına dayanarak, Nietzsche “Tanrı öldü!” 
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diye ilan etmiştir (ve bu yetmezmiş gibi başka bir yerde de “Onu biz öldürdük” demiştir.) 

Rastlantısallıktan ve kayıtsızlıktan oluşan bir evren hakkında düşünmek, çoğumuzu çaresizliğin derinliklerine iter. Bizi birbirimize bağlayan zengin ve sık dokumalı kumaştan mahrum kalırız. Bu, ilk bakışta yabancılaştıran, izole eden, ruhsuz bir dünya görüşüdür. Tüm bunların arkasında yatan his “Sabahları neden yataktan kalkayım ki?” hissidir. Çoğu Varoluşçunun ateizmiyle tamamen zit düşen Hıristiyanlık eğilimine rağmen genellikle ilk Varoluşçu olarak bilinen Seren Kierkegaard, yaşamlarımıza yönelik bu bakış açısıyla yüzleşme tepkisini “dehşet” olarak tanımlamıştır. Sartre buna “bulantı” adını vermiştir: “Bu bahçe, bu şehir, ben, hepimiz asılsızız. Bunu aniden fark ettiğinizde, midenizi bulandırıyor ve her şey amaçsızca sürüklenmeye başlıyor... işte buna bunaltı diyorum.” Gerçekten de, bazıları Varoluşçuluğu bir felsefeden ziyade ruh hali olarak görüyor ve Varoluşçuluğun bazı önde gelen metinleri felsefe bilimiyle ilgili eserlerden ziyade romanlardan oluşuyor (özellikle Sartre ve Camus'ye ait romanlar.) 

Ancak buradaki kilit nokta genellikle göz ardı ediliyor: Varoluşçular, iyiliğe yönelik temel fikirlerden ve yüce otoriteden yoksun oldukları bir dönemde doğruyu bulmak için ahlaki bir serüvene girmişlerdi. Hiçbir nedeni olmadığında dahi doğru olanı yapmamız gerektiğini ve gerçek cesaret ile bütünlüğün, kendi adına doğru olanı yapmak anlamına geldiğini savunuyorlardı. Bu temiz havaya çıkmak gibidir: Doğru olan her neyse, cezalandirilmaktan korktuğumuz, övgü için can attığımız, sonucu avantajlı bulduğumuz ya da günah işlemekten kaçındığımız için değil, sadece doğru olduğu için yapılmaktadır. Kötü şeyler ise illa ki bir nevi ceza olarak değil de olması gerektiği için olmakta, bu da bizi suçluluk duygusundan kurtarmaktadır. Yine de doğru ve yanlışı bilmeliyiz; aslında etik yolu bulmak için tahmin ettiğimizden de 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çok neden var. Bu, varoluşçuluğun tam ortasında yer alan ve genellikle bunaltıcı boş laflarla tıkandığı için gözden kaçırılan umut ve iyilik cevheridir. Varoluşçular aslında ahlaklılığı yeniden keşfetmiştir. Onların düşünce hattında, söylenebilecek tek söz bu olabilir. 


Kierkegaard safi varoluşla yüzleşmenin zorluğunu fark etmiştir, burada esas yoktur, gizem yoktur, anlaşılmazlık yoktur, anlam yoktur, amaç yoktur, değer yoktur. Umudun, ilerlemenin ve ideallerin yanılsama gibi göründüğü bir uçurum belli belirsiz göz kırpmaktadır. Varoluşunuz oldukça incelir ve hayatta olma nedeninizi merak etme tuzağına düşmek kolaylaşır. Dini inançlar gerçek olup olmadıklarına bakılmaksızın oldukça rahatlatıcı gelebilir ve varoluşçuluk ya da başka bir kavram bu inançları yolun dışına ittiğinde endişeye düşmek mümkündür. Ben Kierkegaard'dan felsefi danışmanlıkla uğraşan bazı meslektaşlarım kadar yoğun faydalanmıyorum, ancak endişenizin kaynağını tanımlamak size yardımcı olabilir. Kendini gergin hisseden, ancak nedenini bilmeyen insanlar için, bu gerginliğin belirli bir durumdan mı (tıbbi test sonuçlarını bekleme, boşanmanın ardından gelecek hayatı düşünme), yoksa soyut bir varoluş kaygısından mı kaynaklandığını çözmek kayda değer olacaktır. Pek çok insan varoluşçu bir dönemden geçerek, anlamı ve amacı kademeli olarak hayatına tekrar dâhil eder ve sonunda endişeyi geride bırakır. Varoluşçuluk cesaretinizi kırıyorsa, bunu yalnızca bir dönem olarak düşünmeye ve bunu aşmak için yapabileceklerinizi görmeye çalışın. Bir varoluş krizini aştığınızda, kendinizi daha huzurlu hissedebilirsiniz. Bu, aşırı yüklerden kurtulmanın yollarından biridir. 

Frederich Nietzsche, özellikle insan ve üstün insan fikriyle hatırlanır. Nietzsche, her bireyin gelişmek ve üstün insan olmaya çabalamakla görevli olduğunu düşünürdü. Bu düşünce, bir açıdan olabileceğinizin en iyisi olmaya veya kendinizi genel standardın üzerine çekmeye yönelik bir çağrıydı. Nietzsche'nin kendisi 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ortalama kişilere özgü, sağlıksız aşağılık duygusuna sahipti; yükselmenin geleneksel ahlaklılığı reddetmek anlamına geldiğine inanırdı ve fikirleri Naziler tarafından kötü bir şekilde istismar edilmişti. Çalışmasından faydalanmak için, kin yığınının arasından bilgelik tohumlarını ayıklamanız gereklidir. Ancak, sıradanlıktan kolaylıkla tatmin olduğumuza ve çoğumuzun içimizdeki potansiyeli değerlendirmediğine yönelik inancı, dikkate değer bir uyarıdır. 

Jean-Paul Sartre, Varoluşçuluğun bir başka mantıksal uzantısını keşfetmiştir: Eğer evren belirsizse, kendi yolumuzu seçmekte tamamen özgürüz. Eylem sorumluluğunun daima bireye düştüğü sabit olasılık, ürkütücü bir önerme olmakla birlikte, aynı zamanda özgürleştiricidir. Geçmiş deneyiminiz ne olursa olsun, gelecekteki rotanızı kontrol edersiniz. Sartre, eylemlerimizden sorumlu oldugumuzu inkâr etmek için gösterilen çabaları “kötü niyet” olarak etiketlemis ve dini, ya da dini inancı, başlıca suçlulardan biri olarak görmüştür. Varoluşsal endişe bulantısı tanımı ile Sartre ayrıca aklı ve bedeni belli bir düzeye kadar birleştirerek Varoluşçuluğun akıl karıştıran etkilerinin fiziksel açıdan da rahatsız edici olabileceğini kabul etmiştir. 


“İnsan kendisini ne yaparsa o olur. 
Bu varoluşçuluğun ilk prensibidir.” 
—JEAN-PAUL SARTRE 


Albert Camus'nün Veba ve Yabancı gibi romanlarında ve Sartre'ın Bulantı romanı ve Çıkış Yok piyesinde, kahramanlar her şey yerle bir olurken dahi sürekli doğru olanı yapmaya çalışmaktadır. Çok acı çekmelerine rağmen iyi insanlardır; duygusuz olmalarına rağmen hâlâ doğru olanı yapmak için uğraşırlar. 1957 
yılında Edebiyat dalında Nobel Ödülü kazanan Camus, özellikle 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absürt ile ilgileniyordu ve anlamsız varoluş hissini tarif etmek için bundan faydalanırdı. Mevcut belirti ister absürtlük, ister bulantı, isterse dehşet olsun, varoluş krizlerine sıkça rastlanılmakta ve felsefi danışmanlar aracılığıyla çözüm bulunmaktadır. 


ANALİTİK FELSEFE 


Analitik felsefe, Varoluşçulukla aynı dönemde ortaya çıkmıştır. Analiz, felsefi tabirle, bir kavramı mümkün olan en küçük parçalarına ayırarak mantıksal yapısını ortaya çıkarmaktır. Bu alan, olan biteni mantıksal yapılar ve resmi dilin özellikleri bakımından açıklamayı hedeflemektedir. Bu felsefe dalının öncüleri Bertrand Russell, Gottlob Frege, Alfred Ayer ve G. E. Moore'u mantık üzerine gayretle odaklanmalarından ötürü takdir ediyorum. Ancak gayret sarf ederken duygusal, manevi, esas olan her şeyi, başka bir deyişle geriye kalan her şeyi hariç tutmuşlardı. 
Russell bizzat her türlü akla yatkın beşeri konuya dokunan yetmişten fazla kitap yazmasına ve kendisini tutkuyla (boş yere değilse) toplumsal davalara adamasına rağmen, kurulmasına yardımcı olduğu düşünce ekolü günden güne beşeri dünyadan elini eteğini çekmiştir. Bu noktadan itibaren neredeyse sadece akademide takip edilen felsefe, neticede öylesine tecrit edilmiş, belli bir uzmanlık alanına dönüşmüş ve anlaşılmaz hale gelmiştir ki, günlük yaşamla alakası git gide azalmış ve sıradan insanlarla arasına daha fazla mesafe girer olmuştu. 

Felsefe eskiden fiziksel dünyayı ele alır ve insan doğasının iç yapısını araştırırdı. Ancak bilim bu alanlar üzerinde üstünlük kurduktan sonra, artık felsefeye ne iş düşüyor? Cevabım şöyle: Bu aşağı yukarı sizin yaklaşımınıza dayanıyor. Eleştirel düşünme ve iyi yaşam kurma yolları, antik zamanlardan beri felsefenin başlıca 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ilgi alanı olmuş, ancak tüm bunlar son birkaç yıldır halkın gündeminden düşmüştü. Bu sırada, analitik felsefe geleneği en az üç ana dalda devam etmektedir: dil felsefesi, bilim felsefesi ve akıl felsefesi. Her biri, filozoflara bağlı olarak verimli ya da verimsiz bir şekilde gelişmektedir. 

Dil felsefesinin en iyi yanı, bu muhteşem insan kapasitesinin önemli yapılarını ve özelliklerini ortaya çıkarmasıdır. En kötü yanı, anlam duyumuzun yalnızca bu tür yapılardan ve özelliklerden ortaya çıktığında ısrar etmesidir (ancak nasıl ortaya çıklığını gösterememektedir.) Bilim felsefesinin en iyi yanı bilimin işleyişini açıklaması ve bilim insanlarının deney yapmak ve sonuçlarını yorumlamak için yürütmesi gereken felsefi varsayımları keşfetmesidir. En kötü yanı, bilimden anlamayan filozoflar larafından uygulandığında, yozlaşması ve yanlış anlaşılan teoriler hakkında boş teoriler geliştirmesidir. Akıl felsefesinin en iyi yanı, akılla beyin arasındaki, beyinle bilgisayar arasındaki, bilgisayar işlemleriyle bilinç arasındaki farkları anlamaya çalışmasıdir. En kötü yanı, inançlarımız olduğuna inanmakla hata yapıyor olma ihtimalimizi veya sırf düşünceleri düşünmekte olduğumuzu düşündüğümüz için düşünceleri düşündüğümüzden emin olamayacağımızı tartışarak zamanını harcamasıdır. Analitik felsefenin en iyi yanı, insan anlayışının bıçak ağzında duruyor olmasıdır, çünkü filozoflar daima insanın yanlış kanıya düştüğünü görmek için fırsat kollar ve bu her çağda bolca görülmektedir. En kötü yanı, Zararsız bir meşgale olmasıdır; ancak en kötü yanı bile di-Ber birçok şeyden fazlasıyla daha iyidir. 

Analitik felsefeye yüklendiğimi düşünüyorsanız, bu bilgileri en yetkili ağızlardan öğrenebilirsiniz. Amerika'nın belki de en ünlü ve saygın analitik filozofu olan Willard Quine bile benden 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daha az diplomatiktir; kaldı ki ben diplomasi konusunda meşhur bile değilim! 


“Kabul edelim ki, dilbilimsel felsefenin ışığı altında üretilen literatürün büyük kısmı felsefi açıdan tutarsızdır. Bazı parçalar... 
tamamen yetersizdir; çünkü yeni filizlenen felsefi yayıncılık alanında kalite denetimi düzensizdir.” 


—WILLARD QUINE 


UYGULAMALI ETİK VE FELSEFİ DANIŞMANLIK 


Değişim çarkı, 1980”lerin ortalarında uygulamalı etiğin ortaya çıkması ile yepyeni bir hale bürünmüştür. Biyomedikal, işletme, bilgisayar ve çevre etikleri günümüzde gerçek dünyadaki sorunları analiz etmek için felsefi araçlardan faydalanmanın en bilindik yollarıdır. Halen büyümekte olan bu sektör, felsefeyi kullanarak günümüzün bazı önemli hususları üzerinde çalışmalar yapmaktadır. Bu sorunlar, bilimsel ve teknolojik değişimin bizi mevcut kanunları (ister ötenazi, ister yasadışı göçmenleri istihdam etme, ister internette nefret söylemlerine izin verme, ister toksik atık boşaltımı ile ilgili olsun) yeniden gözden geçirmeye ve çizmeye zorlaması nedeniyle gün yüzüne çıkmaktadır. Yasaları oluşturmadan veya değiştirmeden önce, felsefi konumlarımızı netleştirmemiz gereklidir. Yasal etik ve gazetecilik etiği hakkında ders kitapları bile vardır, ancak görünen o ki pek rağbet görmemektedir. 

Son olarak, Avrupa'da son yirmi yıldır ve Amerika'da son on yıldır, felsefi danışmanlık pratik felsefenin anlamını genişletmeye başlamıştır. Uygulamalı etik, uzmanlık alanlarına kadar uzanmıştır ve bazen bireylerin önemli konularını da ele almaktadır. Bazı uygulamalı etikçiler aynı zamanda danışmanlık ve bilirkişilik 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yapmaktadır; dolayısıyla onlar da felsefi danışmanlardır. Ancak uygulamalı etik genellikle kişisel sorunlardan ziyade büyük meseleleri ele almaktadır. 

Buna karşın, felsefi danışmanlar bireysel müşterilerle çalışmaktadır. Gerd Achenbach, 1981 yılında Almanya'da felsefi danışmanlık uygulamasını başlatarak bu fitili ateşlemiştir. Felsefi uygulama “hareketi” günümüzde dünya çapında büyük ilgi çekmektedir. Meslektaşlarımla birlikte, müşterilerimize sorunlarını çözmeleri veya sorunlarıyla başa çıkmalarına yardımcı olmak üzere felsefe ile ışık tutmak için yüzyıllardır süregelen ortak bilgelikten faydalanıyorum. Yaşamı zorlaştıran ve karmaşık bir hale getiren ve nihayetinde değerli ve faydalı kılan tüm modern (ve postmodern) yaşam başlıklarını ele alıyoruz. İnsanların irdelenmiş bir hayat sürdürmelerine yardımcı oluyoruz. 

Umarım Platon'a ilişkin bu dipnot, felsefeyi anlaşılması güç değil, dinamik bir gelenek olarak şekillendirmeye yardım edebilmiştir. Biz uygulayıcılar, geride bıraktığımız iki buçuk milenyum boyunca biriken bilgelik ile yeni milenyumun yepyeni uygulamalara yönelik yoğun ihtiyacı arasında köprü kurmanın yollarını arıyoruz. Antik bir fikir olan, hatta belki de dünyanın en eski ikinci mesleği olan felsefe uygulamasının yeniden zamanı gelmiştir. 
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GÜNDELIK SORUNLARLA BASA CIKMA 


5 


İlişki Arayışı 


“Tüm dilekler anında kabul olsaydı, insanlar hayatlarını nasıl meşgul eder, nasıl zaman geçirirdi? Bu yarışın Ütopya'da gerçekleştiğini, orada her şeyin kendi kendine yetiştiğini, nar gibi kızarmış hindilerin etrafia uçuştuğunu, âşıkların 

hiç aksilik olmadan kavuştuğunu ve hiç zorlanmadan ilişkilerini yürüttüğünü hayal edin: böyle bir yerde bazıları can sıkıntısından ölür ya da kendini asar, bazıları kavga edip birbirini öldürür, böylece doğanın onlara vereceğinden daha fazla acıya kendi kendilerine sebep olurlardı.” 
—ARTHUR SCHOPENHAUER 


“Yalnız yaşamak için ya hayvan ya tanrı olmak lazım.” 
—FREDERICK NIETZSCHE 


Tüm ilişki türleri (aile, arkadaşlar, komşular ve iş arkadaşları) insanın sosyal temasa dair vazgeçilmez ihtiyacını kısmen karşılasa da, bu ihtiyaç kendini en çok aşk ilişkisi arayışında gösterir. 
Herkes uzun soluklu bir aşk ilişkisine ihtiyaç duymaz ya da istemez, bazıları da devamlı sosyal temas ağını genişletmeye çalışır. 
Ancak çift ilişkisi genellikle yetişkin ilişkisinin merkezinde yer alır. Aşk ilişkisi yaşayanların bu ilişkiyi sürdürmek için çok fazla enerji harcaması gerekir, bu konuyu 6. Bölüm'de detaylı olarak 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ele alacağız. Aşk ilişkisi içinde olmayan pek çok insan da birini bulmak için benzer miktarda enerji sarf eder. 

Siz de bu gruba dâhilseniz, sona eren ilişkilerin buhranından kaçınmak için doğru ilişkiyi bulmalısınız (bkz. 7. Bölüm.) Çin felsefesi, her sonda yeni bir başlangıç bulunduğunu öğütler; şiddetli fırtınalar hızla esip gürler ama uzun sürmez. Hem Hıristiyan, hem de Hindu felsefesine göre ne ekersek onu biçeriz. Güçlü ve makul bir eş bulmak için potansiyel bir ilişkinin başlangıcından itibaren uğraş göstermek, uzun vadede karşılıklı olarak tatmin edici bir sonuç sağlama yolunda epeyce vakit alabilir. İlişki ölümle, boşanmayla veya sonsuz olasılıktan herhangi biriyle sonlansa da, tohumları başlangıçta atılır. Yeni bir ilişkiye eşlik eden duygu fırtınasına rağmen bilinçli olarak ilerlemek, ilişkinin düzgün bir şekilde seyredeceğini garanti etmez; tüm ilişkilerin iniş çıkışları vardır, ancak neticede yatırımınız için en iyi sonucu verecektir. Bu bölümde ilişki arayışının neden ve nasıl sorularına felsefe ile cevap aranmaktadır. 

Teknolojik açıdan gelişmiş bir toplumda yaşamınızı sürdüreceğiniz eşi bulmak, en azından herkesin birbirini tanıdığı ve görece daha az insan arasından seçim yaptığı ilkel bir köyde eş bulmaktan daha zordur. Elbette köyde gerçekleşen bir evlilik illa ki mutlu sonuçlar verecek değildir, ancak bu tür bir topluluktaki yakınlık, eş bulamayan veya bulduğu eşten memnun olmayanlar için destek sağlamaktadır. Artık çevremizin sınırları oldukça geniştir, ancak bunun karşılığında topluluk anlayışı yitirilmekte ve insan gruplarını bir arada tutan sosyal destek ağı yıpranmaktadır. 

Marshall McLuhan, “küresel köy” fikrinden ilk olarak 1960'larda bahsetmiştir. O günden beri, dünya daha da küçülmüş ve aradaki bağlantılar kısalmış; internet, ucuz ve geniş kapsamlı uçak seyahati, köksüzlük ve küreselleşme dünyadaki insanları birbirine daha da yaklaştırmıştır. McLuhan siber alandan değil yalnızca fiziksel 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alandan bahsediyordu ve küreselleşmenin sosyal etkilerini tahmin edemezdi. İnsan etkileşimlerinin artık çoğunlukla bilgisayar ya da telefon gibi bir nevi teknolojik arayüz ile sürdürülmesi nedeniyle, insanlar arasındaki temas, bireysel ilişkiler ve topluluklar oluşturmak için gereken yakınlığı kaybetmektedir. Fransız filozof Henri Bergson, ileri görüşlü davranarak ruhun teknolojik ilerleme ile birlikte mekanikleşebileceği ve bu durumun sosyal varlıklar olarak gelişimimizi etkileyebileceği konusunda uyarıda bulunmuştur. 


“Bu mekanizma insan ırkının tamamını ele geçirirse ve insanlar kendilerini daha zengin ve daha uyumlu bir çeşitlilik içinde yetiştirmek yerine tekdüzelik tuzağına düşerse dünya neye döner?” 


—HENRİ BERGSON 


Hızla ilerleyen teknolojik toplumumuzda, işlerin nasıl gelişeceği hakkında endişelenmekle meşgul olmaktan, dünyamızla ve diğer insanlarla ruhani bağlantılar kurmayı unutur olduk. Dolayısıyla, kendimizi ve hayatımızı paylaşabileceğimiz birini aramaya yeniden önem vermeliyiz. 


DOUG 


Doug, sabahın erken saatlerinde radyoda sohbet programı sunuyordu. Gece vardiyasında çalışmanın tuhaflıkları da dâhil olmak üzere işini seviyor ve tatmin edici buluyordu. Ancak başka bir önemli alanda pek mutlu sayılmazdı: Anlamlı bir aşk ilişkisi yaşamak istiyordu. Alışılagelmedik çalışma saatleri nedeniyle insanlarla tanışması güçleşiyor, hele ki biriyle flört etmesi iyiden iyiye zor oluyordu. (Ofis içi ilişkinin yarattığı sayısız sorun bir 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yana) işyerinde bile insanlarla yeterince temas kuramıyordu, çünkü çalıştığı saatlerde istasyonda sadece çekirdek kadro bulunuyordu. 
Vardiyası bittiğinde ve biraz rahatlama fırsatı bulduğunda ise, dünyanın geri kalanı kahvaltı ediyor ve işe gitmeye hazırlanıyordu. 

Buradaki ironi elbette Doug'ın her gece çok sayıda insanla etkileşime girmesiydi: radyo dinleyicileri. Sadık bir kitlesi vardı ve telefonları hiç susmuyordu. Milyonlarca insanın karşısında yayın yapıyor, dinleyiciler onu içlerinden biri olarak görerek evlerine ve arabalarına konuk ediyordu. Ancak Doug hiç kimseyi tanımadığını hissediyordu. 

Doug, teknolojinin yabancılaştırıcı gücünün bir örneğini temsil ediyor ve bu yönüyle modern hayatın simgelerinden birini oluşturuyordu. Yaşadığı sorun, toplumda giderek yaygınlaşan bir yatkınlıktan kaynaklanıyordu: İncecik bir teknolojik iplikle birbirine bağlanan, ancak gerçek bir sosyal dokudan yoksun olan yapay topluluklar. Teknolojinin insan yaşamını büyük ölçüde geliştirdiği su götürmez bir gerçektir. Faydalarından biri, potansiyel ilişki çevremizin genişlemesidir. Ancak genişleyen bu çevrenin bedeli, pek çok seçenekten ve olasılıktan oluşan sonsuz bir denizde kaybolmamızdır. Geçmişte dayatılan sınırlar olmadan, artık potansiyel partnerleri nasıl bulacağımızı ve değerlendireceğimizi bilemiyoruz. 

Hep almaya alışkın olduğumuzdan, bir değişiklik yapıp aşırıya kaçan bir örnek verelim; teknoloji, doğuştan sosyal varlıklar olan bizler için hayati önem taşıyan gerçek topluluk fikrini bizden çalmaktadır. Bu etkileri hayatınızda hissetmek için medyayla Doug kadar iç içe olmanız gerekli değildir. Bahse varım ki, internette modern hayatın yalnızlığından şikâyetçi olanlara adanmış en az bir sohbet grubu bulabilirsiniz, tabii bu grubun üyeleri de yalnızlıklarını gerçek yerine sanal etkileşimlerden faydalanarak 


112 


DR. LOU MARINOFF 


dile getirmektedir. Ancak durumunuz ne olursa olsun, fırtınalı bir dünyada yaşıyorsunuz. İlişkiler de bir nevi güvenli liman sunuyor. 

Doug'a göre, tüm bunlar kendisini ev halkından biri yapan teknolojik sistemin ironik bir bedeli olduğu anlamına gelmektedir: yalnızlık. Beni görmeye geldiğinde, sorunu hakkında önceden büyük gayret göstermişti. PEACE yönteminin adımlarına bakılacak olursa, Doug P, E ve A adımlarını zaten geçmişti. Sorununu tanımlamıştı: İşinden ötürü uymak durumunda olduğu sıra dışı çalışma saatleri, kendisini arayanlarla kurduğu sosyal temasın dayanıksızlığı ve samimi ilişki yoksunluğu. Duygusal açıdan, yalnızlığı ve anlamlı bir aşk ilişkisine duyduğu arzunun gerçeklesmemesi nedeniyle mutsuz olduğunu biliyordu. Doug, elindeki seçeneklerin kabul edilemez olduğunu görüyordu: işinden ayrılmak ya da belirsiz bir süre boyunca bekâr kalmak. İşinden oldukça memnundu ve değiştirmeyi hiç istemiyordu. İlişki yaşama isteği, en büyük önceliklerinden birini oluştursa da, sırf bu yüzden kariyerinin önemli bir kısmını feda etmeye niyeti yoktu. 

Doug, en iyi felsefi yatkınlığı bulmak için irdelediği tüm unsurları birleştirerek durumunu yeniden değerlendirmek üzere diyaloga ihtiyaç duyduğu bir noktadaydı: PEACE sürecinin tefekkür (C) aşaması. Asırlardır, filozoflar insanlardan inançlarını yeniden irdelemesini istemektedirler. Üzerinde konuşulup durulan irdelenmiş yaşamın özü budur. Dolayısıyla, Doug'la birlikte çalışarak, nasıl bir dönemden geçtiğini kavramsallaştırmanın başka yolları olup olmadığını aramaya koyulduk. Felsefi danışmanı olarak görevim, kendi hikâyesini yeniden değerlendirmesini sağlamaktı. 

Doug, sevdiği işte geçirdiği saatler yüzünden çok istediği ilişkiyi yaşayamadığına inanıyordu. Çalışma saatlerinin flörtleşme bir yana, başkalarıyla tanışmasına bile mani olduğundan emindi. 
Gerçeğin bundan ibaret olup olmadığını birlikte sorguladıktan sonra, normal saatlerde çalışmasına rağmen tatmin edici bir ilişki 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kurma hususunda benzer hayal kırıklıkları yaşayan milyonlarca insan bulunduğuna karar verdik. Elbette alışılagelmedik saatlerde çalışmasına rağmen ilişki kurmakta zorlanmayan milyonlarca insan da vardır. Bu küçük ama rahatlatıcı bir kavrayıştır: Doug'ın kalp kırıklığına, vardiyalı çalışmadan başka bir şey de neden olabilirdi. Aynı durumda başkalarının olduğunu bilmek, Doug'in istediği türde bir ilişki kurma yolunda yeniden umutlanmasını ve sorunla mücadele etmek için enerji toplamasını sağlamıştı. Bilim insanları bu tür yeniden düşünme yöntemine varsayımlarınızı kontrol etme adını vermektedir ve bu, bilimsel yollarla sorun çözümünde belli başlı araçlardan biridir. Kişisel ve felsefi sorun çözümünde de aynı faydayı sağlamaktadır. 

Düşünsel yola girmek için, Doug'in sorununa yönelik alternatif açıklamaları irdelemesi gerekiyordu. Aşkı bulmak için gerçekten de yeni insanlarla mı tanışması gerekiyordu, yoksa hâlihazırda tanıdığı birini gözden kaçırmış olabilir miydi? Neden ve sonuç ilişkisini tersine mi döndürüyordu; çalışma saatlerini ilişkileri feda etmek adına seçmiş olabilir miydi? İnsanlarla yüz yüze tanışmasını (radyo dalgaları üzerinden kimsenin yüzünü görmeden tanışmasının aksine) veya biriyle tanıştığında ilişki kurmasını engelleyen sorun kendisinde olabilir miydi, örneğin utangaçlık gibi? 
Durumunu idare etmenin yolunu bulmak için, Doug'in hiçbir şeyi çantada keklik olarak görmemesi gerekiyordu. Kendiniz hak kında keşfettiğiniz her şey hoşunuza gitmeyebileceğinden, böyle irdelenmiş bir hayat sürmek başta rahatsız edici olabilir, ancak kendiniz hakkındaki gerçekleri öğrenmek sizi geçici bir süreliğine şaşırtsa da, uzun vadede daha iyi bir etki sağlar. Güdülerinizi tanımanın, inançlarınızı yeniden şekillendirmenin, hedeflerinizi gerçekleştirmek için yola koyulmanın ve daha uzun vadeli huzura kavuşma- nın tek yolu kendinizi gerçekten anlamaktan geçer. 
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Doug'la aynı durumda olanların sayısını öğrenseniz şaşırırdınız: eli yüzü düzgün, zeki, espritüel, konuşkan, efendi, ancak hayatını geçirebileceği samimi bir eşten yoksun. Doug'ın durumunda, ona uygun birkaç olasılığı gözden geçirdik. Bu kaderin oyunu olabilir miydi? Belki de, ama Doug bilinmeyen güçlerin etkisi altında olma fikrinden hoşlanmıyordu. Peki ya irade gücü? 
Doug, pizza ısmarlamaya karar verdiğinde, tek bir telefonla sipariş vererek en sevdiği malzemelerle dolu bir pizza ısmarlayabileceğinden emindi. Birini bulmak da bu kadar kolay mı olmalıydı? 
Doug böyle düşünmüyordu. Yaşamını geçireceği kişi, bir dilim pizzadan çok daha özel olmalıydı. Ama bulunamayacağı anlamına gelmiyordu. Acaba Doug, gerçekten istediği kadın tipini etkileyemeyeceğini mi hissediyordu? Yoksa her şeyi doğru mu yapıyordu? 
Belki de eşi çoktan yola koyulmuştu ve Doug yalnızca gecikme nedeniyle endişeye kapılıyordu. Pizzanız geç kaldığında, siparişi kontrol etmek için telefon edersiniz. Ama gerçek aşkınızın gelişi geciktiğinde kimi arayabilirsiniz ki? Ve gecikmeyle kastedilen zamanın uzunluğunu nasıl bilebilirsiniz? 

Doug'a sorunuyla ilgili iki kavrayış önerdim; biri Taoizm, di- geri Budizm'e aitti. İlk olarak, Lao Tzu bir yandan bir şeyi ölesiye isterken diğer yandan ona ulaşamayacağınızı düşünmenin halet-i ruhiyenize zarar vereceğini söylemiştir. Baharda bir elma ağacının altında durun. Tek bir elma göremez, ağacı sallayarak ya da ağaca tırmanarak elma bulamazsınız. Şimdi sonbaharda aynı ağacın altında durun. Olgun elmalar avucunuza düşecektir. 
Kalbinizdeki arzuyu hayata geçirmek için gereğinden fazla çaba göstermeniz veya bunu yanlış zamanda denemeniz mümkündür. 
Daha az arzulamaya ve zamanlamayı daha iyi ayarlamaya gayret gösterin. İnsanlarla tanışma açısından, genellikle hiç gayret yöstermediğiniz zaman başarıya ulaşırsınız. Aramayı keserseniz, 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aradığınızı bulursunuz. Bulamazsanız da, zaten aramadığınız için umurunuzda olmaz. Bunun adı aramadan arama sanatıdır. Mantıksal bir paradoks gibi görünse de, Tao bu tür konularla canını sıkmazdı ve bu nedenle de başarıya ulaşırdı. 


“Beş renk insanın gözünü kör eder. 

Beş ses insanın kulağını sağır eder. 

Beş tat insanın damağını zedeler. 
Kovalamak ve avlamak insanı vahşi kılar. 


Ulaşılması zor olan, insan davranışına zarar verir.” 
—LAO TZU 


İkinci kavrayış Buda'ya aittir: Hayatta başımıza gelenler, niyet ettiklerimizdir; istediklerimiz, arzuladıklarımız, hayalini kurduklarımız değil, niyet ettiklerimizdir. Buradaki ana fikre göre, şu an yaşamakta olduğunuz durum daha önceki istemlerinizin, geçmişte niyet ettiklerinizin sonucudur. Şu anki niyetinizi düşünerek gelecekte yaşayacağınız deneyimi etkileyebilirsiniz, ancak bu süreç hemen gerçekleşmez. Zaman gereklidir. Ne kadar zaman? Kendiniz deneyip görün. Doğru uygulama ile içinde bulunduğunuz zamanda daha doyurucu bir yaşam sürmeye başlayacak, yani neredeyse hiçbir şeyden mahrum kalmayacaksınız. İstediği- . 
nize değil, niyet ettiğinize sahip olacaksınız. Ve gereğinden fazla istediğiniz şeyden vazgeçeceksiniz. 


“Varoluş olgularının habercisi akıldır; en yüce rehberi akıldır 


ve onlar akıldan oluşmuştur.” 
—BUDA 
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Aslında, yakın ilişki kuracağınız kişi aklınız tarafından ortaya konulmaktadır, tıpkı sizin de onun aklında olduğunuz gibi. Onu bulmak için niyet ettiğinizde, o da yola koyulacaktır. 


Doug, bu bakış açılarının faydalı olduğunu gördüğünden, işten çıktığında kapalı olan tüm sosyalleşme mekânlarının kapısında dövünmeyi bırakmaya başladı. Bunun yerine, o saatte açık olan yerleri keşfetmeye koyuldu. Artık bu sıralarda şehirdeki en popüler kahvaltı mekânının müdavimlerinden biri olmuş, orada otururken aklından “İnsanlarla loş ve kulakları sağır eden bir bodrum diskosunda değil de, onları duyabileceğim ve görebileceğim medeni bir yerde, örneğin kahvaltı sofrasında tanışmak ne güzel olurdu,” diye geçiren biriyle göz göze gelmek üzere olabilir. 

Doug, sorununun çözülebilir olduğunu (ve işiyle çakışmasından kaynaklanmadığını) anladığından artık harekete geçmeye hazırdı; dolayısıyla bir aşk ilişkisi kurmasına yardımcı olabilecek diğer pratik yaklaşımlardan bahsetmeye başladık: ortak zevkleri paylaştığı biriyle tanışabileceği hobi gruplarına katılabilir, alışılagelmedik çalışma saatlerine sahip birini aradığını belirten bir arkadaşlık ilanı verebilirdi. Doug hangi adımı atarsa atsın, seçeneklerini sınırlayacak felsefi yerleşik fikirlerden kaçınması çok önemliydi. 

Felsefi danışmanlık, Doug'a tefekkür aşamasında yardımcı olmuş, Doug kendisi için bir şeyler yapmaya hazır hale gelmişti: birileriyle tanışmak için adım atacaktı. Yatkınlığı, sorunlu (“İş saatlerim yüzünden kimseyle tanışamıyorum”) olmaktan çıkarak gerekli (“Başkalarıyla tanışmamak için iş saatlerimi bahane ediyorum”) olmuştu. Düşünme yoluyla yatkınlığında temel bir değişikliğe giderek, aradığı maceraya atılmaya hazır olmuştu. Bu gerekli aşamada, artık sorunu ortadan kalkmıştı: kalbinin sesini dinlemeye niyetliydi. 
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Siz de niyetinizin ne olduğunu düşünerek kendi kaderinizi şekillendirebilirsiniz. İstekleriniz arasında kaybolabilir, ancak ne hakkında düşündüğünüzü bilmediğinizden içinde bulunduğunuz labirentin farkına bile varmayabilirsiniz. PEACE yönteminin amaçlarından biri, aklınızda dönüp duran programı açığa çıkarmak ve rutini değiştirmek isteyip istemediğinize karar vermenizi sağlamaktır. Yeni Çağcılar bu fikri daha da öteye taşıyarak, neyi iddia ederlerse onun gerçekleşeceğini savunmaktadır. Piyangoyu kazanacağınızı düşünerek piyangoyu kazanmanız elbette gülünç olacaktır. Bilinçli eylemlerle değiştirebilecekleriniz (örneğin insanlarla tanışma yönündeki yatkınlığınız ve onlarla tanışmaya hazır olmanız) ve değiştiremeyecekleriniz (örneğin hava durumu) ara- 


sındaki farkı ayırt etmeniz gereklidir. 


SUSAN 


Doug, Susan'ı tanısaydı, deneyimlerine bakarak çok sayıda insanla tanışmanın tatmin edici bir ilişkiye giden kesin yol olmadığını anlayabilirdi. Büyük bir finans şirketinin başarılı yöneticilerinden biri olan Susan, lüks araba reklâmlarında mankenler tarafından tasvir edilen atletik, çekici, otuzlu yaşlarında bir kadındı. Muhteşem bir arkadaş çevresi vardı, tam anlamıyla sosyal bir hayat sürüyordu ve flörtleşmeden yana hiç sorun yaşamamıştı. Yine de profesyonel, finansal ve sosyal başarısına rağmen hayatında bir eksiklik hissediyordu. Uzun vadeli bir ilişki istiyor, doğru partnerden çocuk sahibi olmayı arzuluyordu; ancak şimdiye kadar görüştüğü hiçbir erkek bu idealini gerçeğe dönüştürebilecekmiş gibi görünmüyordu. Görüştüğü erkeklerin çoğunu hayalindeki aile sofrasına oturtmayı bırakın, onlara ikinci bir randevuyu bile layık görmemişti. 
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Tipki Doug gibi, Susan da kendi hikáyesini sorgulamanin faydasını görmüştü. Doug'in aksine, deneyiminin çeşitli yönlerini analiz ederek bütünleştirdiği için, aynı duygulara dönüp duruyordu: Aşk ilişkisi istemesine rağmen, yanlış insanla ilişki yaşayacağına hiç ilişki yaşamamayı tercih ediyordu. Onu dinledikçe, durumu değerlendirme şekline hak verdim ve Susan kendi durumunu detaylı bir şekilde gözden geçirdikten sonra sorgulamaya devam etme ihtiyacı duymadım. Standartları yüksek tutmak iyi bir şeydi ve Susan kendi durumunu istatistiksel ortalamalara göre ölçmemeliydi. Felsefi uygulamanın avantajları arasında, kendi özünüzü ve onu hayata geçirmek için gerekli cesareti bulma yöntemleri yer almaktadır. 


Susan, kendinde ve başkalarında erdeme değer veriyordu. 
Susan'ı bu bakış açısından vazgeçmemesi (bu günümüz toplumunda oldukça nadir görülen bir özellik), ancak gerçekçi olanı da anlaması yönünde teşvik ettim. Hiçbir ilişki kusursuz değildir. 
Her açıdan mükemmel insanı bulabilseniz bile, bu “sonsuza dek mutlu” yaşayacağınız anlamına gelmez. Ayrıca, kimin erdemli olduğunu önceden bilemezsiniz, dolayısıyla Susan böyle birini bulmak isterse, hakkında yargıda bulunmadan önce onu tanımak için zaman ayırmalıdır. Bu tek bir randevudan uzun sürecektir. 


Susan'ın tüm adaylara kendini kanıtlama fırsatı vermeden onlarla iletişimini kestirip atmayı bir yana bırakarak, doğru partner arayışına sadık kalması için uzun vadeli flörtleşme olasılığını tartıştık. Susan, tıpkı eski dönemlerdeki gibi kendini saklıyordu; ancak günümüzde bu özellik çok nadir görülür olmuştu. Bir ilişkiyi yavaş yavaş keşfetmek, uzun vadeli bir ilişkinin temelini oluşturabilir, ya da en azından ilişkiye devam etmemek için geçerli bir sebep sunabilirdi. Susan bu bağlamda potansiyel partnerlerine karşı dürüst olarak sabırlı birini istediğinden bahsetmeyi planlıyordu. 
Toplumca öylesine müsamahakâr olduk ki, ilişkiler de dâhil olmak 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üzere pek çok alanda sınır koymuyoruz. Her şey çok hızlı ve anlık gelişiyor. İnternet erişiminin veya hava seyahatinin avantajları ne olursa olsun, aşırı hız flörtleşmeye zarar veriyor. Evinizin temelini kuracağınız birini arıyorsanız, işi bir gecede tamamlama sözünü veren kişiyi değil, en güçlü temeli oluşturacak ve en sağlam işi yapacak kişiyi istersiniz. 

Susan'ın erdem hakkındaki düşüncesi Aristoteles'le paralellik gösteriyordu; Aristo'ya göre, mutluluk zevkten ve eğlenceden fazlası demekti. Bunların geçici olduğunu, kalıcı olmadığını, dışarıdan geldiğini, ancak memnuniyet hissinin insanın içinden geldiğini yazmıştı. Bu mutluluğun bilgelik, ölçüyü aşmama, cesaret ve adalet gibi klasik erdemleri yerine getirerek elde edildiğini düşündüğünden, buna “karakterin mükemmelliği” adını vermişti. 
(İnanç, umut ve hayırseverlik gibi Hıristiyan erdemleri yüzyıllar sonra ortaya çıkmıştı.) Tıpkı Aristo gibi, Susan'a göre memnuniyet, potansiyelinize erişmek anlamına geliyordu. Aristo, bu erdemleri yerine getirmenin orta yolu bulma arilamına geldiğini eklemişti. Susan, sorunlarını Aristo'ya itiraf etme şansı bulabilseydi, Aristo ona ilkelerinden taviz vermemesini, ancak bu ilkelerin aşırıya kaçmadığından emin olmasını öğütlerdi. 


“Mutluluk erdemli faaliyetlerden oluşuyorsa, en büyük erdemin, başka bir deyişle doğamızın en iyi parçasının faaliyeti olmalıdır. 
... Sonuç itibariyle, mutluluk düşünce gücünün ulaşabildiği en son noktaya ulaşır ve insanın düşünce gücü ne kadar kuvvetli olursa mutluluğu da o kadar büyük olur; kazara değil, düşüncesinden dolayı gerçekleştiğinden, başlı başına soyludur. Dolayısıyla mutluluk bir düşünme biçimi olmalıdır.” 
—ARISTOTELES 
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Susan, Stoacıların fikirlerine de tepki vermişti. Stoacılığın rahatsızlık halinde dişlerinizi gıcırdatma, yani insanların genellikle söylediği üzere durumları “felsefi” olarak ele alma anlamına geldiği popüler söyleve rağmen, başlıca Stoacılık kavramı yalnızca elinizden alınamayacak şeylere değer vermektir. Dolayısıyla deger, yeni kürk mantonuzda ve Platin kredi kartınızda değil, erdem gibi unsurlarda bulunmaktadır. Stoacılar için amaç gücü üstünüzde tutmaktır. Elinizden alınabilecek bir şeye değer verirseniz, kendinizi o şeyi sizden alabilecek kişinin gücü altına sokarsınız. Bir araba hırsızının, Stoacı yaklaşımı eksiksiz olarak benimsemeyenler üzerinde nasıl bir etkisi olduğunu düşünün. Pahalı ve sinir bozucu alarmlar alıyor, arabadan ne zaman ayrılacak olsak bu “Kulübü” çalıştırmaya çabalıyor, sigortalara ve özel otoparklara servet harcıyoruz; üstelik henüz arabanın başına bir şey gelmeden önce. 
Araba çalınırsa, duygusal açıdan yaşadığımız üzüntünün derecesini tarif etmeye imkân yok, ancak Richter ölçeğiyle ölçülebileceği kesin. Her sokak arabalarla dolu; erdemli insanlarsa çok daha nadir görülüyor. Susan haklı olarak standartlarına ve beklentilerine değer veriyor, Stoacılar da Susan'ı değerlerini düşürmesi için etkileyen kuvvetlere karşı gösterdiği direnci minnetle karşılardı. 


“Doğamız gereği, mutlu bir yaşam sürmek için büyük donanımlara ihtiyacımız yoktur; her birimiz kendi mutluluğumuzu yaratma olanağına sahibiz. Harici şeylerin neredeyse hiç önemi yoktur... 
Bir insan için en iyisi, diğer insanların gücünün erişebileceği yerin uzağındadır.” 

—SENECA 


Susan'ın kaderci bir yanı da vardı, dolayısıyla Tolstoy da hitap ediyordu Susan'a. Tolstoy, insan kaderine inanırdı. Susan da 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kaderin ilişkilerde büyük rol oynadığını hissediyor, ancak durumu üzerinde kendisinin ne kadar gücü olduğunu da merak ediyordu. İstediği aşkı bulabilecek ve hayatına dâhil edebilecek miydi? Yoksa her şey kadere mi bağlıydı? Tüm felsefi hususlarda olduğu gibi, bu sorulara da kesin bir yanıt vermenin imkânı yok. 
Bunu öğrenmenin tek yolu yaşamak; elbette yaşayınca da cevap bulamayabilirsiniz. Felsefi teorilerin matematik teoremleri gibi kanıtlanması mümkün değildir. Kesin yanıtları bilmediğimizden, en önemlisi sorularınıza yanıt verdiğine inandığınız olgular ve inanma sebebinizdir. 


“İnsanın özgür iradesinin tarihi olayları etkilemeye muktedir, yani kanunlara tabi olmayan bir kuvvet gibi tanınması, tarih için de tıpkı astronomide gökcisimlerinin serbest bir kuvvet tarafından hareket ettirildiğinin kabul edilmesinde olduğu gibi aynıdır.” 

—LEO TOLSTOY 


Susan, kafasında yarattığı veya razı geldiği ilişkiyi bekledigini anlamıştı. Yüce beklentilerini karşılayan kişiyi bulana kadar beklemeye karar verirse, bu kişiyi yarın da bulabilirdi, asla bulamayabilirdi de. Bekleme süresini belirleyemezdi. Yalnızca ödün vermeden ne kadar süre bekleyeceğine ve nasıl bir ödün vereceinc karar verebilirdi. 


Farklı dünyalarda yaşamış olmalarına rağmen zıt görüşlere sahip olmakla birlikte, Aristoteles ve Konfüçyüs erdemin alışkanlık olduğuna inanıyordu. Erdem başarılamayacak bir hedef değildir; aksine uzanabileceğimiz bir yerdedir. Toplum bizi koşullandırmakta olsa da, bir noktada hangi alışkanlıkları edineceğimize dair sorumluluk üstlenmeliyiz. Susan, erdemli olmayı 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sürdürdüğü için kendiyle gurur duyuyor ve yaşamını sürdüreceği partnerin de aynı amaç doğrultusunda gayret göstermesini bekliyordu. Bir psikolog, Susan'ın mükemmeliyetçiliğine odaklanarak bu tutumunu bir hata olarak görebilir ya da daha derindeki duygularını bastırmak için kullandığını düşünebilirdi, ancak bir filozof Susan'ın erdem görüşünü ve başkaları üzerinde bu değeri nasıl değerlendirdiğini daha yakından incelemeyi tercih ederdi. 
Susan artık yüksek standartlarına bağlı kalmanın memnuniyet yolunu açtığını düşünerek güvenle rahatlama imkânı bulmuştu. 
Başkalarında kendi yansımamızı görürüz, dolayısıyla ilişkiler kendimizi daha iyi anlamamıza yardımcı olabilir. Kendimizi daha net bir şekilde görmek, felsefi uygulamanın da hedefidir ve bu kitapta ilişkilere neden üç bölüm ayrıldığını açıklamaktadır. Eksiksiz bir insan olmak için, başkalarıyla birlikte olmanız gereklidir. 
Bu bölümde gördüğümüz üzere, ilişki aramanın arkasında yatan dürtü ve bir sonraki bölümde göreceğimiz üzere ilişkiyi buldugumuzda sürdürmeye gayret etme ihtiyacımızın nedeni de budur. 
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İlişkiyi Koruma 


“Değişmeyen tek şey değişimdir.” 
—HERAKLİT 


“Bütün dünya bir ateş çukurudur. 
Sizi yanmaktan hangi ruh hali kurtarabilir?” 
—KAO FENG 


Makineler ve organizmalardan sistemlere kadar tüm yapılar bakıma ihtiyaç duyar. Bilhassa karmaşık ve işlenebilir türde bir yapıya sahip olan ilişkiler, düzgün şekilde işlemeye devam etmek için sürekli onarım ve koruyucu önlem gerektirirler. Bir canlıyı işlevsel tutmak için gereken denge devamlı değişmekte, hiç durmadan küçük ayarlamalar gerektirmektedir. İnsan gibi ayrıntılı ve karmaşık iki canlıyı bir araya getirmek ve yapıyı, yani ilişkiyi sürdürmek için gösterilen çaba ise iki katı daha fazladır. Her iki bireyin kendi ihtiyaçları ve istekleri vardır, ilişki de kendi içinde başka bir dizi gereksinim barındırır. 

Hem dâhili hem harici bakım gerekebilir. İlişkileri yürütmek zordur, ancak büyük kısmı gayet tabii olarak, üzerinde düşünmek zorunda kalmadan başarılır. Bedeniniz kendini sağlıklı tutmak için siz farkında olmadan çok çalışır, örneğin ısıyı ve solunumu düzenler. Ancak bir noktada grip aşısı, antibiyotik ya da 


124 


DR. LOU MARINOFF 


fizik tedavi uzmaninin muayenesi gibi digaridan müdahaleye de ihtiyaç duyarsınız. Bir ilişkiyi sağlıklı tutmak için de yıldönümü partisi ya da terapi yoluyla olduğu gibi dışarıdan yardım almak gerekebilir. Bir ilişkinin yürümesine genellikle akşam yemeğinde ne yeneceğine birlikte karar vermek, partnerinizin kuru temizlemedeki eşyalarını almak ve sabah ayrılmadan önce küçük bir öpücük vermek gibi rutin etkileşimler yardımcı olur. Aralarında ise, ilişkilerdeki en büyük sorunların yer aldığı ve en fazla çabanın sarf edilmesini gerektiren orta yol yer alır. 


GÜÇ VE SAADET 


Elde edebileceğimiz kadar gücün peşinden koşarız. Thomas Hobbes, gücünüzü istediğiniz veya sizin için iyi olduğunu düşündüğünüz şeyi alabilme kabiliyetiniz olarak tanımlamıştır. İyinin ideal bir Biçimi olduğunu savunan Platon'un aksine, Hobbes iyinin tanımına her bir birey tarafından ayrı ayrı karar verildiğine inanıyordu. Bir şeyi sevdiğimiz için iyi dediğimize; sevmediğimiz için kötü dediğimize inanıyordu. Hobbes'a göre, hayatta umabileceğimiz en iyi şey “saadetti” ve saadeti mutluluklar zinciri veya sizin için iyi olduğunu düşündüğünüz şeyi alarak öyle ya da böyle düzenli olarak kendinizi mutlu edebilme yetisi olarak görüyordu. Bu tür bir mutluluk uzun sürmemektedir. (Daha sonraları, Freud bu mutluluğun geçici olduğunu yeniden keşfetmiştir.) Hobbes'a göre, esas güç saadeti sürdürmekten geliyordu. 


“İlk sırada tüm insan soyunun genel bir eğilimi vardır; ancak ölünce biten, güç üstüne güç elde etmek için duyulan sürekli ve huzursuz arzu.” 

—IHOMAS HOBBES 
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İyi bir şekilde sürdürülen ilişki, bir tür saadettir; güç kaynağıdır. Neredeyse herkes, mutlu olmalarını veya memnuniyet duymalarını sağlayacak ilişkiler isteme konusunda hemfikirdir. Neredeyse herkes, ilişkiye ne katacakları konusunda çok daha belirsiz davranır. Bu çelişki, ekonomi uzmanlarının azalan getiriler ilkesi olarak adlandırdığı kavramla karmaşık bir hale getirilmiştir: Bir şey ne kadar sık olursa, değeri o kadar azalır. İlk öpücüğünüz ve ağzınızdan çıkan ilk “seni seviyorum” sözcükleri başınızı döndürmüştü; zaman geçtikçe partnerinizle her ikisini de kullanmaz oldunuz. Partnerinize saçlarının güzelliği ile ilgili iltifat etmeniz büyük olasılıkla ilişkinin başlarında size epeyce artı puan kazandırmış, ancak zamanla etkisini yitirmiştir. 

İnsan, doğası gereği en iyi olanı arar ve kendini önemser. Başkalarına hizmet ederken dahi, genellikle ya bize getirisi olduğu için, ya da bunu yapmazsak zarara uğrayacağımız için hizmeti üstleniriz. İnsanlar savaş zamanı ve diğer olağandışı durumlarda başkaları için canını feda ederken, sıradan zamanlarda pek böyle davranmaz. Genellikle, fedakârlık yaparak öncelikli olmasa da kendi ihtiyaçlarımızı da karşılarız. Egoist bir yaratık olarak, bıçak kemiğe dayandığında kendi mutluluğunuz için eşinizin mutluluğunu feda edebilirsiniz. Bu, güç savaşı için temel oluşturur ve Hobbes her ilişkiyi bir nevi güç savaşı olarak görmektedir. Sürdürmek derken, güç dengesi için orta yolu bulma arayışını kastediyorum. 

İlişkiyi sürdürmek bu kadar çok çaba gerektiriyorsa, neden orta yolu hedeflemekle zaman harcayalım ki? İlişkilerin harika yanlarından biri, bütünün düzgün bir gidişatla parçaların toplamından daha büyük olmasıdır. İdeal olarak, her iki üye de bireysel potansiyelini ve takımının potansiyelini keşfetmek için destek alır. 
İşler bozulursa, onarılamayacak şekilde zarar gören bir ilişki için harcanan muazzam enerji, bütünün parçaların toplamından daha 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küçük olması anlamına da gelmektedir. (Kuma çizilen bu cizgi- nin ötesindeki toprak, bir sonraki bölümün konusudur.) Tıpkı bir ortak tasarruf hesabında olduğu gibi, kaynakları ortaklama yoluyla ideal büyüklüğe ulaşılmaktadır. Ancak taraflardan biri sadece para yatırırsa ve diğer taraf sadece para çekerse, çekler geri dönmeye başlar. Benzer şekilde, ilişkide yalnızca bir taraf geçinmek için gayret gösterir ve diğer taraf kayıtsız kalırsa, ortak hesapları da yetersiz bakiye ile sarsılacaktır. Hesaptan fazla para çekme koruması günlük ihtiyaçları karşılayabilir, ancak büyük miktarda para gerektiğinde işinize yaramayacaktır. 


SARAH VE KEN 


Birlikte oldukları dört yıl boyunca, Sarah ve Ken, ilişkilerinde saadeti yakalamıştı. Sarah'nın arkadaşları “mükemmel” ilişkisini kıskandıklarını söylüyordu. Sarah ve Ken, lisansüstü eğitimin stres dolu son senesinde görüşmeye başlamışlardı ve artık emeklerinin karşılığını alarak iki ayrı firmada basamakları hızla tırmanmaya koyulmuşlardı. Her ikisi de uzun çalışma saatlerine rağmen hafta sonları boş vakitlerini birlikte yürüyüş ve kayak yaparak geçirmeyi seviyordu. Ken terfi alamadığında, Sarah onu teselli etmiş ve bir sonraki fırsat için hazırlanmasına yardımcı olmuş; Sarah'nın annesine kanser teşhisi konulduğunda Ken onu yalnız bırakmayarak kemoterapi tedavisi başarıyla tamamlanana dek, birkaç haftada bir Sarah'yla birlikte annesinin memleketine uçmuştu. 

Sarah beni görmeye geldiğinde üç yıldır beraber yaşıyorlardı. 
Sarah'nın daha önce ilişki yaşadığı adam evlenip aile kurmak istediği, Sarah ise kendini hazır hissetmediği için ilişkiyi noktalamışlardı. Sarah artık otuz iki yaşına geldiği ve kariyerinde iyi bir noktada olduğu için çocuk sahibi olmak istiyordu. Ama kariyeriyle annelik arasında denge kurmanın zorluğundan endişeleniyordu ve 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bu sorumluluğu üstlenmenin temelinde sağlıklı bir evliliğin yattığından emindi. 

Sorun şu ki, Ken bir sonraki adımı atmaya hazır değildi. Bir gün baba olmayı istiyordu, ama şimdilik Sarah'ya Aziz Augustinus duasına istinaden “Beni iffetli kıl... ancak henüz değil” diyordu. Sarah'yla yaşadığı ilişkiden bu haliyle çok memnundu ve evliliği ebeveynliğin ön aşaması olarak görüyordu; bu durumda haklıydı da. Sarah istediği gibi bir anne olmak için, ilişkisini degiştirmesi gerektiğini biliyordu. Ancak ilişkiyi yeni bir aşamaya taşıyarak değiştirmek istiyordu, yeni birini bularak değil. 

Sarah, Ken'e baskı yapıp yapamayacağını merak ediyordu. 
Bilinçli olarak çocuk yapmaya hazırlanmak mümkün müydü? 
Yoksa Ken'i babalığa zorlamak büyük bir hata mıydı? Hamile kalırsa Ken'in sorumluluğu almaya hazır olacağını düşünmüştü. 
Ama aile kurarken daha düşünceli davranmak istiyor, partnerini kaybetme ve tek başına annelik yapma riskini almak istemiyordu. 

Sarah, çelişkisinin ardında finansal güdünün de yattığını kabul ediyordu. Bu tür düşünceleri faturalarla ölçtüklerinde, ilişkideki kendi yükünü Ken'in üzerine atıyordu. Ama çocukları küçükken evde kalabilmek istiyor ve bunun Ken'i ve kendisini nasıl etkileyeceğinden korkuyordu. Eşit olmayan gelirler ilişkide dengesizlik yaratacak mıydı? Ken geçici bir süreliğine dahi olsa daha düşük bir yaşam standardını kabul edecek miydi? Peki ya Sarah? 

Sarah çıkmazda kalmıştı. İlişkiyi sürdürmek için, ilişkiyi sürdürmeye yönelik başlıca isteklerinden birinden vazgeçmek zorunda kalabilirdi: çocuk sahibi olmak. Bebek sahibi olmak da sürdürmek istediği ilişkiyi tehlikeye atabilirdi. Karar vermeden önce durumunu felsefi olarak değerlendirmeyi seçti. Çözüm bulamayabileceğinin farkındaydı, ancak kendini tanımak ve sorunları yeniden irdelemek için zaman harcayarak, işe yarar bir orta 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yol bulmayı veya sorunlar kendi kendilerine çözülene dek idare etmeyi umuyordu. Bazen, en doğrusu hiçbir şey yapmadan beklemektir. Belki Ken'in ihtiyacı olan tek şey biraz zamandı; belirli bir süre sonra Sarah gibi o da babalığa hazır olacaktı. Sarah'nın anne-babası da torun sahibi olmak için bask! yapıyordu ve Sarah bekledikçe anne olma şansının zorlaşacağının farkındaydı. Ama sorunu çözmek için acele etmiyordu ve ona felsefi sorgulama döneminde rahatlamasını öğüt verdim. Ayrıca ortak bir yol bulup bulamayacaklarını görmek için bu süreçte Ken'le nişanlanmayı denemesini önerdim. 

Felsefi danışmanlık, hayatın tüm önemli zorluklarında düşüncelerinizi çekip çıkarmaya ve inandığınız prensipleri düzene sokarak bu prensipler doğrultusunda hareket etmenize yardımcı olmayı amaçlar. Bir felsefi çerçeve paylaşırsanız ya da paylaşacak birini bulabilirseniz- bu ister din olsun, ister kendi planınıza ait bir dizi kural olsun, ya da mevcut sistemlerin bir çeşit kombinasyonu olsun- bu çerçeve, ilişki sırasında etkin bir amortisör görevi üstlenecektir. Çoğu kimse neyin neden ve nasıl olduğu gibi göründüğü hakkında kişisel felsefelere ve derin sezgilere sahiptir, ancak bu bilgileri sistematik olarak formüle dökmediklerinden onlara uygun şekilde hareket edemezler. Sarah, kendinde bu özelliği değiştirmek istiyor ve Ken'i de bu yönde ikna edebileceğini düşünüyordu. 


Bibliyoterapi 

Sarah'nın durumunda, bibliyoterapinin işe yarayabileceğini düşündüm. Bazı müşterilerime, onlara yardımcı olabileceğini düşündüğüm kitapların ismini veriyorum. Herkes bu yöntemle çalışmayı sevmez, ama doğru yerde kullanıldığında büyük faydası olabilir. Sarah'ya Yi Cing'i tavsiye ettim (Wilhelm-Baynes'in 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İngilizce tercümesini kullandım.) Bu kitabın ana fikrini tartıştık: Herhangi bir durumda seçebileceğiniz bir iyi yol bir de kötü yol vardır; akıllıysanız iyi yolu keşfeder ve seçersiniz. Yi Çing, bazıları tarafından yanlış anlaşılmasına rağmen, aslında geleceği okumaya yönelik bir araç değildir. Yüce bilgeliğin toplandığı bir ambar gibidir ve kendi aklınızın derinliklerine ayna tutar. Sarah da tam olarak bunu arıyordu ve Yi Çing'in sezgisel yaklaşımından faydalanabileceğini düşündüm. 

Yi Çing baştan sona okunacak bir kitap değildir. Daha ziyade, sorulan sorunun cevabını bulmak için kullanılır. Soruyu aslında kendinize sorarsınız; Yi Çing içinizdeki cevabı bulmanıza yardım eder. Basit bir yazı tura sistemiyle (Ek E'de ayrıntılı olarak açıklanmıştır) metnin belirli bir kısmına yönlendirilirsiniz. Metin 64 
kısımdan oluşur ve her bir kısım, yazı tura atarak elde edilen 64 
hegzagramdan birine karşılık gelir. Sarah'ya 37. hegzagram olan “Aile” gelmişti; burada başka bilgilerin yanı sıra şu yazıyordu: 


Ailenin temelini karı koca arasındaki ilişki oluşturur. Aileyi birlikte tutan bağ, kadının sadakatine ve azmine dayalıdır... 


Başka bir paragrafta şöyle öğütleniyordu: 
Kadın heveslerinin peşinden koşmamalıdır. Yemeğinin başında durmalıdır. Azim, iyi şans getirir. 


Metin şu açıklamayla devam ediyordu: 

...bu sayede kadın ailenin toplumsal ve dini yaşamının direği olur ve bu konumda azmetmesi tüm ev halkına iyi şans getirir. 
Genel koşullar bağlamında, burada verilen öğüt, başarının yolunun zorla güzellikten değil, üzerine düşen vazifeleri sessizce yerine getirmekten geçtiğidir. 
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Sarah ile birlikte bu hegzagramda yer alan açıklamaların olası yorumlarını tartıştık. Sarah, özellikle burada alıntı yapılan paragrafları anlamlı buldu ve sonunda kocasını baba olmaya zorlamaması gerektiğini anladı. Sevgi dolu ve iyi bir eş olursa, sevgi dolu ve iyi bir anne olacağının da Ken tarafından fark edileceğini düşündü. Bu sayede zorlamayla değil, doğal yollardan anne baba olacaklardı. 

Dolayısıyla Yi Cing Sarah'ya istediğini elde etmesini ve zoraki olmayan eylemlerle bu yolda herhangi bir felaketle karşılaşmamasını sağlayan felsefi bir yatkınlık kazandırarak, Sarah'nın tefekkür aşamasını atlatmasına yardımcı oldu. 

Metnin güzelliği ve içindeki bilgece öğütlerin pratikliği, Yi Cing'e başvurmak için yeterli sebep sunmaktadır; ancak bu eseri Sarah'ya önermemin diğer bir nedeni bu antik Çin metninin sık kullanılan diğer adından belli olmaktadır: Değişim Kitabı. 
Heraklit'in gözlemlediği ve Sarah'nın deneyimlediği üzere, “Değişmeyen tek şey değişimdir” İlişkinin doğasında değişime karşı bir şeyi sürdürmek yatar. Bu ilişkinin değişmeyeceği anlamına gelmez, çünkü değişim kaçınılmazdır. Bir evliliğin ilk yılı ile ellinci yıldönümü aynı değildir. Çeşitli safhalar, döngüler, krizler ve çözümler yaşanmıştır. İlişkinin ayakta durması öncelikle işlenebilirliğe bağlıdır. 

Lunaparktaki hız trenine bindiğinizde her saniye değişik duygular yaşarsınız. Aynı trende olmanıza rağmen, yukarı çıkmak ve aşağı inmek birbirinden oldukça farklı iki duygudur. Sarah, Ken ile birlikte bindiği vagonun tepenin zirvesine varmak üzere olduğunu biliyor, ancak yokuşun diğer tarafında neyle karşılaşacagini bilmiyordu: aile, çocuksuz ilişki ya da ilişkiyi noktalama. 
Her halükârda, değişim yaklaşıyordu ve Sarah en iyi çözümü bulmak istiyordu. 
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Çin felsefesi bir durumdan tamamen sorumlu olmayabileceginizi, ancak bu durumu yaşadığınız sırada en iyi yolu bulmaya mecbur olduğunuzu öğütler. Yi Çing'e göre, başarmak istediğiniz şeyi başarmak için kötü yolu seçerseniz, yolun aşağısında sorunlarla karşılaşırsınız (Sarah da “kazara” hamileliği düşünürken bundan korkuyordu.) Daima en iyi yolu aramak, yalnızca iyi bir durumda değil, kötü bir durumda da elinizden geleni yapmanıza olanak sağlayacaktır. 


Prens 


Machiavelli, esasen aşk ilişkilerinde rehberliğine güvenebileceğiniz bir filozof değildir. Ama Prens adlı eserinde, değişim hakkında yardımı dokunacak bir teori ortaya koymuştur. Başımıza gelen her şeyin ya kadere ya da kabiliyete bağlı olduğunu ve etkileri arasında yaklaşık 50-50 fark olduğunu düşünmektedir. 


“Hevesle benimsediğim üzere, talih ancak eylemlerimizin yarısına hükmeder, aşağı yukarı öbür yarısını ise bizim kontrol etmemize izin verir.” 


—NICCOLO MACHIAVELLI 


Her durumda, kendi becerikliliğinize bakarak ne yapabileceginize itibar etmelisiniz. Ancak evrenin kontrol edemeyeceğiniz güçlerini de hesaba katmalısınız. Sarah'nın kaderci bir bakış açısıyla hiçbir şey yapmadan beklemesi gerekmiyordu. Ancak etkilemesi mümkün olmayan şeylere karşı da boyun eğmek zorundaydı. Sarah'nın anlaması gereken asıl nokta da, Ken'in baba olmaya karşı tavrını değiştirme zamanı geldiğinde Machiavelli'nin fortuna ve virtit (kader ve Kabiliyet) kavramlarının birleşeceğiydi. 
Çin felsefesine göre, içinde bulunduğunuz durumu tespit etmeniz 


132 


DR. LOU MARINOFF 


ve buna bağlı bir yol çizmeniz gereklidir. Fırtınaya yakalanırsanız, fırtına dinene kadar gemide gereken önlemleri alırsınız. Rüzgâr uygun bir yönde esiyorsa, tüm yelkenleri açarsınız. Sarah, varılacak nokta ne olursa olsun, tek bir kaptandan ziyade bir çift rotacı ile (dünyaca ünlü kartograflar tarafından hazırlanan haritalara bakarlar) seyahatin daha iyi geçeceğini hissetmişti. 


TONYA 


Meslektaşım Christopher McCullough'u ziyaret eden bir müşterisi, yanlış erkekle evlenmiş olabileceğinden endişeleniyordu. 
Ancak Tonya yaşadığı ilişkilerin ikinci veya üçüncü yılında daima kendisini tatminsiz hissetmeye başladığını da gecikmeden eklemişti. Hayatında ilk defa uzun vadeli olarak bağlandığı ilişkisi evliliğiydi, ama yine de eski duygularını yeniden hissetmeye başlamıştı. Korkunç bir hata mı yapmıştı? Şüphelerine rağmen, kocasını çok sevdiğini söylüyordu. Evliliğine bağlı kalmak istiyor, ama kendini kafeste gibi hissediyordu. Felsefi danışmanın Tonya'ya nasıl yardım ettiğini görmek için, bu vakayı PEACE yöntemi ile ele alacağız. 

Tonya'nın sorunu aşikârdı: ilişkisinin bozulacağına dair korku. 
Bu esas endişesi haricinde, başka korkuları da vardı: uzun vadeli bir ilişki yürütememe ve uzun vadeli ilişkinin kapana kısılma anlamına gelmesi. Yaşadığı duyguların hepsi eşit derecede belirgindi; korkunun yanında, suçluluk, üzüntü, güvensizlik, endişe ve iletişimsizlik duygularını da hissediyordu. 

Tonya, durumunu analiz ederken sorun yaşamıştı. Psikolojik geçmişini ustaca açıklamış, çeşitli temaları öylesine iyi seçmişti ki terapide zaman harcadığı belliydi (Psikolojik danışmanlık şu açıdan yardımcı olabilir: kendinizi tanımanıza yardım eder.) Ancak sıra harekete geçmeye yönelik fikirlerine geldiğinde, çok az 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olasılık görmüştü: İstese de istemese de evli kalmak (anne babasının seçtiği yol) veya uzun vadeli bir ilişki için yaratılmadığını düşünerek boşanmak ve tek bir kişiye bağlanma fikrinden sonsuza dek vazgeçmek. Ancak apaçık olmasına rağmen göz ardı ettiği bir seçenek vardı: Mutlu bir şekilde evliliğine devam edebilirdi. 


Danışmanı Tonya'ya tefekkür aşamasında rehberlik etti. Tonya'dan ilişkisine bağlanmakla neyi kastettiğini tanımlamasını istediğinde, Tonya bir yükümlülüğün altına girdiğini, ailesinin ve toplumun beklentilerine göre yaşadığını söylemişti. Bu, Tonya'ya fayda sağlamadığı belli olan felsefi bir yatkınlığı, yani evliliğin başkaları tarafından mecburi görülmesini yansıtıyordu. 

Evliliğe alternatif bir bakış açısıyla bakmaya başlayan Tonya, evliliğin yerine getirilmesi gereken bir taahhüt de olabileceğini kabul etmişti; çünkü ciddi ve özel bir ilişkiye girmeyi, başka bir insanın isteklerini ve ihtiyaçlarını karşılamayı kendisi istemişti. 
Kocasına sadık kalmanın veya sadakatsizlik etmenin, kendisine dayatılan bir koşuldan ziyade kendi kararı olacağını fark etmişti. 
Aldatmamasının tek sebebinin (bazen karşısına başkaları çıkıyordu) kocasını incitmemek istemesi olduğunu söylüyor, ilk geldiğinde sanki kocası istemediği bir şeyi ona zorla yaptırıyor gibi hissediyordu. Ancak artık başka erkeklerle birlikte olma fırsatını reddetmenin kendi kararı olduğunu anlamıştı. Kendi başına hareket ederken, öncelikle sevdiği adama zarar vermemeyi amaçlıyordu. Kocasını gerçekten incitmek istemiyordu. 

Netice itibariyle, Tonya sadakatin özgürlük kaybından ziyade özgürlüğü gösterme şekillerinden biri olduğunu görmüştü. İlişkiler hakkındaki felsefesini bu temel kavrayış çerçevesinde yeniden yapılandırmış, bu değişim sayesinde başkalaşmıştı. Terk etme seçeneğinin daima hazırda beklediğini ve her seferinde kalma fikrini tercih ettiğini anlayınca korkuları dinmişti. Artık kendini kapana 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kısılmış gibi hissetmiyordu; çünkü çıkış kapısının yerini biliyor, ancak bu çıkışı kullanmayı tercih etmiyordu. 


“Kendine söz geçiremeyen özgür değildir.” 
—PİSAGOR 


Tonya ve kocasının önünde hâlâ mutlu bir ilişki sürdürmek için tüm çiftlerin yapması gereken işler duruyordu. Ancak ilişkinin temelinde sadakatin yattığını kabul etmeden, ilerleme kaydetmek mümkün değildir. Bu ilk adım, Tonya için en önemli adım olmuştur. 

Tonya'nın durumunda, dengeye ulaştığı vakit ilişki sorunu hakkında öğrendikleri doğrudan hayatının diğer alanlarına yayılmıştı. En önemlisi, kendini tüm kalbiyle yıllardır batmakta olan işine adamıştı. İlişkide sıkışıp kalma korkusunun yanı sıra başarıda sıkışıp kalma korkusu da ortadan kalkınca, kendini tamamen işine odaklamış ve bir anda yükselmeye başlamıştı. Tonya, bir durumdan sıyrılma amacıyla felsefeden faydalanma yolunda gösterdiğiniz zorlu ve bazen de acı verici gayretlerin, sıklıkla hayatınızın diğer alanlarında da size fayda sağlayacağını gösteren güzel bir örnek olmuştur. 


DIŞ OTORİTE 


Hobbes, insanların ortak bir güçlü otoriteyi tanıması halinde, bu otoriteye boyun eğeceklerini ve birbirleriyle uzlaşacaklarını kaleme almıştır. Herkesin saygı duyduğu sınırlar, uzlaşmazlığa sınır koyacaktır. Ayrıca böyle bir otoritenin eksikliği halinde ve üzerinde uzlaşılan sınırların yokluğunda, daima uzlaşmazlık artacaktır. Hobbes iç savaştan bahsediyordu, ancak bu fikirler kişisel 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cepheler için de geçerlidir. İlişkilerde uzlaşmazlıkları sınırlayan dış otorite dini, sivil veya felsefi olabilir. 

Zaman ilerledikçe, insanları evli tutan laik otorite güçleniyordu: boşanmanın toplumsal stigması. Elbette tüm evlilikler mutlu degildi, ancak zorlu ilişkilerde bile geçinmeyi sağlayan güçlü bir güdü vardı; çünkü alternatiflerin hiçbiri makul görünmüyordu. Katoliklik gibi bazı dinlerde hâlâ bu tür otoritenin mensuplar üzerindeki etkisi devam etse de, evliliğin fesih sürecine yönelik kamusal tartışmalara ve sapkın Katoliklerin sayısına bakılınca, konu hakkındaki Katolik kurallara uymanın git gide zorlaştığı görülmektedir. 

Artık bu tür dış otoriteden büyük ölçüde bağımsız durumdayız. Sonuç olarak ortaya çıkan bireysellik bazı açılardan lütuf olsa da, belirli düzeyde toplumsal anarşiyi de tetiklemektedir. 
Uyulacak bir kural kitabı olmayınca, insanlar artık birbirlerine nasıl davranacağını bilmiyor. Felsefi fikirler, ister akademik çalışmayla desteklensin, ister danışmanlıkla keşfedilsin ya da sizin tarafınızdan formüle edilsin, dış otorite görevi yapabilir ve bu fikirlere karşılıklı olarak saygı gösterildiğinde barış sürdürülebilir. 


“İnsanlar kendilerini huşu içinde bırakacak bir ortak güç 


olmadan yaşadığı sürece, savaş adı verilen durumda yaşar.” 


—THOMAS HOBBES 


İlişkilerde ortak sınırlamalar olmadan, odak noktamız ilişkiyi sürdürmeye değil ilişkinin yürüyüp yürümediğine dayanır. İlişkide olumsuz ışık görülüyorsa, bir sonraki adımda ilişkiyi güçlendirmek için gayret göstermekten ziyade genellikle ilişkiye son nokta konulur. Tıpkı insanların artık uzun vadeli taahhütlerle araç satın almak yerine araba kiralamayı tercih etmesi gibi, ilişkiler de bir nevi kiralanmaktadır. Kiralama, her otuz altı ayda bir yola 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yepyeni bir arabayla çıkacağınızı düşününce harika görünse de, uzun vadeli bir ilişkinin gerektirdiği sürekli bakım ve kesintisiz idame ihtiyaçlarını asla karşılamayacaktır. Kiralama süresi bir yıl içinde sona erecekse, yağ değiştirmeye ne gerek vardır? Boşanmak dururken, talepkâr eşinizi memnun etmek için yolunuzdan çıkmanız gerekli midir? 

laşımı asla yakınlık ve derin iletişim sağlamayacaktır. Bir diğer sorun da, güçlü sadakat olmadığı zaman uzlaşmazlık esnasında medeni davranma nedenlerinin azalmasıdır. Bu, gerçek çirkinlik potansiyelini oluşturur: Partnerinizin düğmelerinin nerede oldugunu bilir ve bu düğmelere basmaktan korkmazsınız. Aşkta her şey mubahsa (tıpkı savaşta olduğu gibi), taraflar ciddi şekilde yaralanabilir. 

Öyleyse bu gerginliği yumuşatmaktan bahsedelim. Barış için ödün verirken, otoriteden tamamen uzaklaşmanız mümkün olmayabilir, ancak bunun karşılığında yatırımınız değerli olur. Hobbes, en akıllıca yolun başkalarıyla işbirliği yaparak güven sağlamak karşılığında gücünüzün bir kısmından vazgeçmek olduğunu kabul etmektedir. Sosyal hayvanlar olarak, gruplar halindeyken ve ortak hedefler doğrultusunda birlikte çaba sarf ederken daha güçlüyüz. Bilmeniz gereken her şeyi anaokulunda öğrendiniz: nöbetleşmek ve paylaşmak. 


GERRY 


Meslektaşım Richard Dance, yaklaşık sekiz yıldır Patricia ile flört eden Gerry'e danışmanlık yapıyordu. Gerry ile Patricia bu süre içinde birkaç kez ayrılmış ve birbirine geri dönmüş, yakın zamanda da nişanlanmışlardı. Gerry nihayet “doğru insanı” bulduğunu düşünüyordu, ancak evlenmeden önce çözüme 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kavuşturması gereken mevzular olduğunu hissettiğinden felsefi danışmanlığa başvurmuştu. 

Çekici, espritüel, dürüst ve kendine güvenen biri olarak tarif ettiği Patricia hakkındaki en büyük şikâyeti, Gerry'nin verdiği tavsiyeleri dinlememesiydi. Örneğin, Patricia yakın dönemde hukuk fakültesinden mezun olmuştu ve tüm çabasını tek bir pozisyona yerleşmek için harcıyordu. Gerry, sınırlı bir noktaya odaklanmanın hata olduğunu düşünüyor ve Patricia'nın branşı dışındaki iş fırsatlarına da göz atmasını istiyordu. İş ilişkilerini sürdürmeye geldiğinde, Gerry Patricia'nın bu konuda da eleştirilerini dinlemediğini hissediyordu. 

Gerry danışmanıyla birlikte endişelerini özetlediğinde, altta yatan temaların güçlü fikirlere sahip olmak, dünyayı siyah beyaz görmek ve kontrol arayışına girmek olduğu netleşmişti. Gerry ayrıca gereğinden fazla analiz yapıyor, ancak yine de kendi fikirlerine tam olarak güvenmiyordu (örneğin Patricia'nın doğru kadın olduğuna karar vermesi sekiz yıl sürmüştü.) 

Felsefi danışmanlıkta, Hindu geleneğine ait bir meditasyon tekniği öğrenmişti; bu tekniğin amacı, güçlü duyguların yükseldiği geçmiş bir olayı aklında yeniden canlandırmak, ancak bunu objektif olarak; duygulara, analize ve yargılamaya başvurmadan yapmaktı. Sonraki birkaç hafta boyunca, Gerry nişanlısıyla yaşadığı uzlaşmazlıkları yeniden yaşama yöntemine başvurmadan inceleyerek, kendisinin ve Patricia'nın davranışına tarafsız bir üçüncü şahıs gözüyle baktı. Kısa süre içinde, yeni bir durumla karşılaştığı vakit normalde hemen fikrini beyan edecekken, artık konuşmadan önce kendini tutmaya başlamıştı. Böylece sakin bir şekilde Patricia'yı eleştirmemeye karar verebiliyor ve Patricia'nın kendi kararlarını verecek yetide olduğunu fark edebiliyordu. 
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Gerry'nin kavrayışları, Patricia ile etkileşim kurma yolunu degiştirdiğinde, danışmanı ikinci bir ödev eklemişti: davranışlarının Lao Tzu ve Heraklit'e ait zıtlıkların örtüşmesi isimli bilgece fikrinden kaynaklanıp kaynaklanmadığını değerlendirmek. Heraklit, “Hastalık sağlığı güzel ve iyi kılar,” diye yazarken, Lao Tzu da “Zor ve kolay birbirini tanımlar,” cümlesini kaleme almıştır. 
Hem antik Yunanlı, hem de Çinli düşünürler esas olarak zıtlıklar arasında bağ olduğunu, zıtlıkların karşılıklı varoluşlarını tamamlamak için birbirine ihtiyaç duyduğunu düşünmektedir. Bu da zıt fikirleri savunma mevzuuna yepyeni bir ışık tutmaktadır. 
Gerry, bu olgunun kendi yaşamından örneklerini tanımlarken, bazı fikirlerinin kendisine yalnızca başka fikirlerden, genellikle de Patricia'nın fikirlerinden farklı olduğu için önemli göründügünü anlamıştır. Gerry'nin gözlemlendiği üzere, zıtrenkler sanatı görünür kılan unsurlardan biridir. Ancak fikir ayrılığı ilişkilerin yürümesine mani olur. 

Bu yolla nişanlısı ile arasındaki farklılıkları yeniden düzenlemek ve hızlı yargılamalardan (ve bunları başkalarına dayatma arzusundan) vazgeçmek, Gerry'nin ilişkisinde anında değişiklik yaratmıştı. Artık Patricia ile eskisi kadar tartışmıyorlar, tartıştıkları zaman da her an ateşle barut gibi kontrolden çıkmayı beklemek yerine, ilişkinin temelini güçlendirmekle sonuçlanan anlamlı konuşmalar yapıyorlardı. Keyifle düğünlerini planlamaya devam ederken, her ikisi de evlilik kararının aldıkları en iyi karar olduğundan emindi. 

Gerry, ilişkisini evlilik kararıyla perçinlemeden önce ónündeki sorunları çözme arayışına girmekle doğru olanı yapmıştı. 
Terapi sırasında oluşturduğu yatkınlıklar fazlasıyla işine yarayacaktı, özellikle de en önemli yatkınlık- ilişkinin sonsuza dek sürmesini istiyorsa ilişkiyi sürdürmek için enerji harcamaya gönüllü olmak- yanına kâr kalmıştı. 


139 


PROZAC'I BIRAK PLATON'A BAK 


“Doğrunun adını bilmezlerdi 
Eğer zıttı olmasa.” 
—HERAKLİT 


NORA VE TOM 


Nora ve Tom'un ilişkisi, ilişkinin ne olması gerektiği hakkında aşağı yukarı aynı görüşü paylaştıkları bir çağda yaşansaydı daha başarılı olabilecek türden bir ilişkiydi. Ancak erkeğin ekme-Bini kazandığı, kadının da evi çekip çevirdiği geleneksel aile düzeninde yıllar geçirdikten sonra, Nora ve Tom'un evlilikten beklentileri farklılaşmıştı. 


Nora, oğulları Nicky'nin doğumu üzerine üniversiteyi yarıda bırakmıştı. Nicky artık birinci sınıfa başladığından, Nora okulunu bitirerek tam zamanlı bir işte çalışmak istiyordu. Evde kalıp Nicky'i büyüttüğü için mutluydu, ancak mali açıdan tamamen kocasına bağlı olmaktan hoşlanmıyordu. Tom ise Nora'nın ev dışında çalışma fikrine karşı çıkıyor, hatta Nora'nın daha fazla çocuk dogurmasını ve evde onlara bakmasını istiyordu. Muhasebeci olarak iyi para kazanıyordu, dolayısıyla ikinci bir gelire ihtiyaçları yoktu. 

Nora, Tom'un baskısı altında kaldığını hissediyordu ve üniversiteden mezun olup tam zamanlı iş bulma isteğini Tom'un bir nevi tehdit olarak gördüğünden bahsetmişti. Ayrıca, evde ne kadar çabalarsa çabalasın, Tom'u asla memnun edemiyordu. Karşılayabilecek güçleri olmasına rağmen, Nora'nın gündelikçi tutmasına izin vermiyor, evi kendi başına temizlemesi için ısrar ediyordu. Nora'nın anâlizine göre, Tom evin temizlenmesinden ziyade Nora'nın evi temizlemesini istiyordu. Tom, daha fazla çocuk sahip olma hevesi dışında ilgili bir baba sayılmazdı. Nora, 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okula geri dönmek için ders çalışmaya zaman ayırabilmek üzere Tom'dan Nicky'nin ödevlerine yardım etmesini istediğinde, Tom oğlunun ödev yapmak yerine televizyon izlemesine izin veriyordu. 

Tom'dan gerekli desteği görememesine rağmen, Nora ilişkisini sürdürmek istiyordu. Hem çift, hem de aile olarak birlikte harika günler de geçirmişler, keyifli tatillere çıkmışlardı. Ayrıca, Nora'ya göre evliliğini devam ettirmenin alternatifi, yani annesinin yanına yerleşip çocuğunu tek başına büyütme fikri hiç de cazip değildi. İlişkiyi sürdürmenin bedeli yüksek olsa da, Nora “evlilik müessesinde” kötünün iyisini seçmek durumundaydı. Amacı, mali durumunu düzeltene dek eşiyle birlikte yaşamak ve düzelttiğinde evli kalıp kalmayacağına karar vermekti. 


“En iyi seçeneği seçemiyorsak... kötülerin içinden en iyisini seçmeliyiz.” 
—ARISTOTELES 


Güç Mücadelesi 

Nora ve Tom, klasik güç mücadelesine girmişti. Hobbes güç dengesini bulmak için gayret göstermeyi tavsiye ediyordu, ancak Tom herhangi bir değişiklik yapma taraftarı değildi. Nora, Tom'un baskın taraf olduğu gerçeğiyle yaşamayı seçtiğinden, durumuna yönelik en iyi felsefi yatkınlığı, yani durumuna bakmanın ve düşünmenin en faydalı yolunu benimsemesi gerekiyordu. Bu durum en temel anlamda, ev işlerindeki çabasıyla Tom'un takdirini veya başka alanlarda desteğini kazanamazsa, bu alanda çaba göstermeye devam edip etmeyeceğini gözden geçirmesi anlamına geliyordu. Okulu bitirip iyi bir iş bulana dek geçen zamanda, Nora kocasının muhalefetiyle karşı karşıya kalacaktı. Dolayısıyla bu 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mayın tarlasında stresini, tehlikede olma hissini veya mutsuzlugunu azaltacak yolu bulması gerekiyordu. 

Bunun için, Nora'ya ilişkideki rolünü keşfetmesini tavsiye ettim. Yolunu mümkün olduğunca düzgün hale getirmek için, Tom'un tepkisinin haklı olup olmadığına bakmaksızın, onu kışkırtan davranışlarını belirlemesi gerekiyordu. Eleştirel düşünme, ahlaki açıdan sorumlu olmadığınız bir durumdan nedensel olarak sorumlu olabileceğinizi göstermektedir. Farkında olmadan ve kasit gütmeden birini kışkırtmanız mümkündür. Tom'la ziiiasmalarının sebeplerini keşfetmek, Nora'nın bu davranışları en aza indirgemesine yardımcı olabilirdi. İlla ki suçlu olması gerekmese de, nedenleri ve sonuçları daha iyi anlayarak bu döngüyü minimum düzeyde tutabilirdi. Nora yaptığının sonuçlarını anladığında, bunu değiştirmeye istekli olup olmadığına karar verebilirdi. Leibniz tarafından yazıldığı üzere, her şeyin bir nedeni vardır. Olan biten üzerinde kontrol sahibi olmak istiyorsanız, öncelikle arkasındaki nedenleri anlamanız gereklidir. 


“Bir şeyin doğru veya mevcut olduğunu anlamak için yeterli 


, 


sebep olmadan, onun gerçek veya mevcut olduğu anlaşılamaz... 


—GOTTFRIED LEIBNIZ 


Efendi ve Kóle 

Nora, Hegel'in efendi-kóle ilişkisi teorisinden de kavrayış edinmisti. Dışarıdan bakınca, efendi kóleden üstündür. Ancak Hegel'e göre efendi aynı zamanda hem ekonomik hem de duygusal açıdan köleye bağlıydı. Bu dinamik aslında köleye ilişkide büyük bir güç vermekteydi. Hegel, gücün iki anlamda var olduğunu görmüştür: Birinin güçlü olması için, bir başkasının güçsüz olması 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gereklidir. Hegel'in her ilişkiyi efendi ve köle üzerine denklemler olarak görmesine bakılırsa, konu insan etkileşimi olduğunda Hegel bütünüyle cazip bir filozof değildir. Ancak güç dengesizliği halinde olacaklara yönelik kavrayışı yapıcıdır. 


Efendiler, özsaygı hissini başka birine eziyet ederek alır; köle olma korkusunu uzakta tutmanın tek yolu başka birini köleleştirmektir. Hegel bu anlamda efendilerin kölelerini özgür bırakmakta neden gönülsüz davrandığını açıklamaktadır. Elimizdeki vakada, Tom'un güvenliği Nora'nın güvensizliğine bağlıydı; Tom, Nora'nın bağımlılığına bağımlıydı. Nora, ilişkide kendi gücünü keşfederek ipleri kendi eline alabilirdi. Ancak bu güç tükendiğinden akıllıca kullanması gerekliydi. Durumu tersine çevirip efendi olursa (örneğin Tom'u kendisine daha fazla özgürlük tanımaması halinde boşanmakla tehdit ederek), efendinin tehlikeli gücünü eline alabilirdi. 

Tom felsefi danışmanlıktan faydalanmayı istiyorsa, Hegel'den de öğrenecekleri olabilirdi. Elindeki gücü kaybetme korkusuyla yaşayanlar, dengesiz bir ruh haline sahiptir. Gücü paylaşarak, tüm enerjinizi hâkimiyeti sürdürmeye harcamak yerine ilişkiden güç alabilirsiniz. Fizikçiler kuvveti belirli bir zamanda harcanan enerji miktarı olarak tanımlar. Enerjinin farklı şekilleri vardır: nükleer, kimyasal, biyolojik, duygusal ve entelektüel gibi. İyi bir bakımla, ilişki güç jeneratörü gibidir: temiz, güvenli ve bol enerji kaynağı. 


SADECE SEN VE BEN 


Musevi filozof ve tanribilimci Martin Buber, ilişkileri ikiye ayırmaktadır: Ben-Sen ve Ben-O. İlki eşitler arasındaki karşılıklı verme-alma ilişkisini temsil ederken, ikincisi kişiye özel ve manipülatiftir, tıpkı kişiyle eşya arasındaki ilişki gibi. Sağlıklı bir ilişkinin özellikle Ben-Sen etkileşimlerine ihtiyacı vardır, ancak 


143 


PROZAC'I BIRAK PLATON'A BAK 


genellikle insanlara nesne gibi davranma hatasına düşerek Ben-O dinamiği yaratırız. Bu, çatışmaya neden olacak güç dengesizliğine zemin hazırlamanın bir başka yoludur. 

Kant, bizi başkalarına araç olarak değil amaç olarak davranmaya davet ederek benzer bir alanı işlemiştir. Kendi amaçlarımız için başkalarını kontrol etmek yerine, onları kendi hedeflerine sahip kişiler olarak takdir etmeliyiz. Bir şeyi zıttı sayesinde anlamak için, Machiavelli'nin Bertrand Russell tarafından “mafya kılavuzu” olarak adlandırılan Prens isimli eserindeki merhametsizliği düşünün. Machiavelli'nin insanları yönetmek için sizden korkmalarını sağlama, başkalarını harcayarak kendinizi zenginleştirme ve elinizdeki güce sıkıca tutunma teknikleri Ben-O ilişkisini mükemmel bir şekilde resmediyordu. İstediğiniz unvan “Diktatör” ise, Machiavelli sizin için biçilmiş kaftan olabilir. Ancak kişilerarası çıkarlarınız gereği sonsuza dek mutlu bir krallıkta yaşamak istiyorsanız, Buber ve Kant sizin için daha uygundur. Her iki filozof da güç dengesinin başarılı, huzurlu bir ilişkinin anahtarı olduğu hususunda Hobbes ile hemfikirdir. 


İÇ SAVAŞ 


Hobbes'a göre, savaş nedeniyle başımıza gelebilecek en kötü şeyi önceden bilirsek, bu bilgi etkili bir caydırıcı görevi görürdü. 
Hobbes, uluslararası savaş, aksine özellikle iç savaş hakkında yazardı, çünkü yakınlığın daha büyük yaralanma potansiyeli oluşturduğunu düşünüyordu. ABD'nin, İkinci Dünya Savaşı'nda yaşanan korkunç olaylar sonlanır sonlanınaz Almanya ve Japonya ile geliştirdiği yapıcı ilişkileri düşünün. Ardından bununla Amerika'nın güneyindeki herhangi bir yerde İç Savaş'tan bahsettiğiniz vakit alacağınız aşırı heyecan dolu duygusal tepkiyi kıyaslayın. Eyaletler 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arasındaki savaş, üzerinden neredeyse yüz elli yıl geçmesine rağmen memlekette hâlâ pek çok düzeyde devam ederken, elli yıl önce düşmanımız olan yabancı ülkeler artık dostumuzdur. Benzer şekilde, aile içindeki husumetler komşularla yaşadığınız münakaşalardan daha acı ve uzun sürelidir. 


Kendinizin en kötü düşmanı olabilirsiniz, ancak burada yakın ilişki paylaştığınız birisi söz konusudur. Biriyle birlikte yaşamak, size bir insanı mutsuz etme yolları hakkında pek çok bilgi verir. Partneriniz yumuşak karnınızı çok iyi bilmektedir. İnsanlar boşanmanın duygusal, yasal ve mali yükünü önceden bilseydi, bir arada kalarak Hobbes'un caydırıcılık teorisini haklı çıkarabilirdi. Çoğu aşk ilişkisinin sonuna eşlik eden acı dolu büyük degişim, belki de sağlıklı, mutlu bir ilişki sürdürmek için büyük gayret göstermenin en iyi nedenidir. Bazen, bu çabalar ne kadar samimi ve tutarlı olursa olsun işe yaramayabilir veya nafile olabilir, dolayısıyla bir sonraki bölümde ilişkileri sona erdirmekten bahsedeceğiz. 

Sokrates, simetrik etiğini formüle ederken belki de en yakınımızdakilerin bizi en çok seven kişiler olmasının yanı sıra bize en çok zararı verenler de olmasını göz önünde bulundurmuştur: Belirli miktarda iyilik yapma kapasiteniz vardır, bu iyiliğe daima belirli miktarda kötülük yapma yetisi de eşlik eder. İnsanlar ne kadar tutkulu olursa, birbirini o kadar cezbedebilir ya da tiksindirebilir. Elizabeth Taylor ve Richard Burton'ı düşünün. İki kere evlenip üç kere boşanan bu çift, çekicilik ve iticiliğin aşırı uçlarında gezinip durmuştur. Taylor ve Burton öylesine gürültülü kavga ederlerdi ki, birlikte seyahate çıktıklarında otelde kaldıkları odanın etrafındaki odaları da tutmak ve bunları boş bırakmak zorunda kalırlardı. Denemelerine rağmen, kendilerini bu ilişkiden uzak tutamıyorlardı. “Birbirleri için yaratılmış” olabilirlerdi, ancak 


145 


PROZAC'I BIRAK PLATON'A BAK 


çekicilikleri ile iticilikleri adeta ikiz gibiydi. Tutkulu aşkın karşıtı nefret değildir; kayıtsızlıktır. Gerçekten âşık olsanız da, duygularınız karşılıklı olsa da, yine de mutluluğu garanti edemezsiniz. Acı dolu sonlardan kaçınmak istiyorsanız, ilişkide gücünüzü akıllıca kullanmalı ve gerekli özeni göstermelisiniz. 


“Keşke Kriton, çoğunluğun elinden en büyük kötülükleri etmek gelseydi; o zaman en büyük iyilikleri de edebilirdi. Bu ne iyi olurdu!” 
—SOKRATES 
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İlişkiye Son Noktayı Koyma 


“Bencillik ederken akıllıca davranın.” 
—DALAI LAMA 


“Sonuca en az başlangıçtaki kadar dikkat ederseniz, başarısızlığa uğramazsınız.” 


—LAO TZU 


İnsanlar kusursuz olmadığından, hiçbir ilişki kusursuz değildir. Önceki bölümde gördüğümüz üzere, uzun süreli ilişkinin anahtarı hassas özeni göstermektir. Evliliğin veya herhangi bir düzenli ilişkinin sona ermesinin yarattığı tahribat, ilişkinizi bitirmeden önce onarmanın bir yolunu bulmak için elinizden gelen her şeyi yapmanız için sizi teşvik etmelidir. Ancak pek çok ilişkide özen yoktur veya tek taraflıdır, dolayısıyla ilişkinin taraflarını birbirine bağlayan bağlar kopar. İlişki yaşamanın gereklerinden biri özenin sınırlarını belirlemektir, ancak sınır çizgisine ulaştığınızda veya bu çizgiyi geçtiğinizde, filozofların yola nasıl devam edeceğinize ilişkin pek çok söylemi ortaya çıkar. 


JANET 


Janet bana geldiğinde kişisel, duygusal ve felsefi anlamda kriz yaşıyordu. Kocası Bob ile “boşanmaya doğru mutsuzca 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ilerlediklerini” söylemişti ve o akşam eve mi gitmesi, yoksa kocasını terk edip etmeyeceğini iyice düşünmek için hafta sonunu bir otelde geçirmesi mi gerektiğine karar vermeye çalışıyordu. 
İkisi de işlerinde başarilıydı ve ortak kararla çocuk sahibi olmamışlardı. Sahile yakın, güzel bir evleri vardı ve maaşlarını birleştirerek oldukça rahat bir yaşam sürüyorlardı. 

Janet, Bob'u memnun etmenin aşırı derecede zor olduğundan bahsetmişti. Ama kocasının istediği her şeyi yerine getirmeye azimliydi. Uzun çalışma saatlerine rağmen evin bakımını üstlenmişti. Görünümüne titizlikle önem veriyor, her gün spor yapıyor ve ince siluetini ortaya çıkaran şık kıyafetler seçmeye dikkat ediyordu. Ne zaman kocasıyla tartışsalar, tartışmanın büyüklüğüne ya da küçüklüğüne bakmadan tercihlerinden feragat ederdi. İtalya turuna çıkmayı can-ı gönülden istemesine rağmen, Bob iki haftalık tatillerini Barbados sahilinde geçirmeyi tercih etmiş, tüm organizasyonu yine Janet yapmıştı. Yeni bir şehre taşınmasını gerektiren terfi şansı doğduğunda, Bob taşınmaya gönülsüz olduğu için teklifi geri çevirmişti. Canı akşam yemeğinde Japon mutfağı çekse, Bob ise İtalyan mutfağından yemek istese, İtalyan yemeğinde karar kılıyorlardı. 

Ancak Janet ne kadar verici olursa, Bob daha fazla eleştirmeye başlıyordu. Kocası için ne kadar çok şey yaparsa, o kadar az takdir görüyor ve evliliklerinin tükendiğini hissediyordu. 
Bob, Barbados'ta yapacak hiçbir şey olmadığından şikâyet ediyor; Janet'in kariyerinde tutkulu olmamasını eleştiriyor, karısının yeni saç kesimini beğenmiyor; Janet'ın tuttuğu hizmetçinin gömlekleri düzgün katlamadığından yakınıyordu. Görünüşe göre Janet hiçbir işi düzgün yapmıyordu. 

Yine de, Janet bir sonraki adımı atıp atmamakta kararsızdı. 
Bob'u terk etmeli miydi? Hikâyenin sonuna yaklaştığında, Janet bana ilk evliliğinin başarısız olduğunu ve o ilişkiyi sürdürmek 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için yeterince çaba sarf etmediğinden endişelendiğini anlatmıştı. 
Şimdi kendisini yeniden mutsuz bir ilişkinin içinde bulmuştu ve yine evlilikte başarısızlık damgası yemekten korkuyordu. İkinci kez başarısız olmak istemiyordu ve aynı hatayı tekrarlamayacağına yemin etmişti. 

Janet, ilk boşanma döneminde de, Bob'la işler yolunda gitmemeye başladığı dönemde de terapi görmüştü. Babasıyla arasındaki ilişkinin ilk kocasıyla yaşadığı ilişkideki rolünü artık anlasa da, hâlâ Bob'la işlerin nasıl yürüyeceğini bilmiyordu. En son görüştüğü psikiyatr antidepresan kullanmasını söylemişti, ancak ilaçlar ruh halini değiştirebilecekmiş gibi görünmediğinden elindeki kutu bittiğinde yenisini almamıştı. 

Bob'la kısa bir süreliğine evlilik terapisine de katılmışlardı. 
Terapist, yeni iletişim ve uzlaşma teknikleri önerse de, Bob muayenehaneden çıkar çıkmaz bu tekniklerle dalga geçmeye başlamıştı. Janet aralarındaki sorunları birbirlerine net bir şekilde anlatmadıklarını düşünmesine rağmen hep bir şans daha vermeye istekliydi. Ancak Bob ilk birkaç seanstan sonra terapinin zaman ve para kaybı olduğunu söyleyerek gitmeyi reddetmişti. 

Janet, geleneksel psikolojik yaklaşımların boşanma aşamasında yardımcı olmadığını hissediyordu. Mevcut durumuna çare de bulamıyordu. O yüzden, radyoda felsefi danışmanlık hakkında konuştuğumu duyar duymaz, araç telefonundan beni arayıp randevu almıştı. İlk sohbetimizi ertesi gün öğleden sonra gerçekleşürdik; Bob'u terk edip etmemeye karar verdiği o gün. Janet kriz yaşadığını biliyor, ama önünü göremiyordu. 

İnsanlarla çalışmayı kabul etmeden önce, benimle terapi yapmak için iyi adaylar olup olmadıklarını değerlendiririm. Janet'ın vakası için felsefi danışmanlık oldukça uygundu. Üzgün olsa da kontrolü elinde tutuyordu. İşinde iyiydi, geceleri sorunsuz uyuyordu 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ve yapması gereken işleri her zamanki gibi gerçekleştiriyordu. Hayatlarındaki sıradan rutini gerçekleştirmede ciddi sıkıntı ve zorluk çekenlerin felsefi danışmanı ziyaret etmeden önce bir doktora veya psikiyatra görünerek geçici olarak ilaç yardımı alması gerekebilir. 


Bir Erdem Olarak Bencillik 


Janet'la ilk olarak Ayn Rand'in çıkarcılık erdemleri hakkındaki fikirlerini tartıştık. Janet, Hayatın Kaynağı ve Atlas Silkindi kitaplarını daha önce okumamış olsa da, bu kadar özverili davranarak kendine zarar vermekte olduğunu kabul ediyordu. Fedakâr yapısından ötürü kendiyle gurur duysa da, Rand'ın kendinizi güvende hissetmezseniz başkalarına yardım edemeyeceğiniz fikrine katılıyordu. Janet bu evlilik için elinden geleni yaptığına, ancak Bob'un tepki vermediğine ve verme ihtimalinin olmadığına karar verseydi, Rand ona ilişkiyi bitirerek kendini koruma ve kollama zorunluluğu olduğunu söylerdi. Duygusal bir yatırım karşılık vermediğinde ve hatta daha da fazla katkı yapılmasını gerektirdiğinde, Rand hâlâ başka bir yere yatırım yapma şansı varken bu kayıplara bir son vermeniz gerektiğini öğütlerdi. 


“Hayatım ve ona olan sevgim üzerine yemin ederim ki asla başkalarının hatırı için yaşamayacağım ve başkalarından da benim hayatım için yaşamasını istemeyeceğim.” 


—AYN RAND 


Genellikle özgürlükçülük ile bağdaştırılan Rand, rasyonellik ve zekâya değer vermesiyle bilinir. Ancak çıkarcılığın değerini ve ahlaklılığını öne süren tek kişi değildir. Dalai Lama'nın söylediği gibi “Bencillik ederken akıllıca davranın.” Budizm'in Mahayana geleneği, herkesin aydınlanmaya kavuşması ve kavuştuğunuz vakit 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başkalarının da aynı hedefe ulaşması için yardım etmek üzere geri dönmeniz gerektiğini savunur. Ancak başkalarının aydınlanmasına yardım etmeden önce kendiniz aydınlanmış olmalısınız. Bencillik, çıkarcılığın aydınlanmasından doğduğunda yapıcı bir güç olarak ortaya çıkar. Aşırı gurur, benlikçilik veya narsislikten doğduğunda ise yıkıcıdır. 

Bu düşünceler de Janet'ı can evinden vurmuştu. Bir iş kadını olarak, mantığın ve basit bir şekilde akıl yürütmenin değerini iyi biliyordu; ancak sezginin gücünü de iyi biliyordu. Evlilikteki sorunlarına hem akıl hem de sezgi yoluyla tepki verebileceğini, her iki yöntemle de aynı sonuca ulaşabileceğini fark etmişti. Müşterilerime kendi fikirlerimi empoze etmesem de, kişisel çıkarlarını savunmak görevimdir. Janet için, bu önceki tüm terapi deneyimlerinde eksik kalan bir parçaydı. Ne yapacağının söylenmesini degil, belirli eylemleri gerçekleştirirken yol gösterilmesini istiyordu. 
Boş bir sayfa açmak ya da “İlginç... devam edin” gibi cevaplarla örülü bir duvarla karşılaşmak istemiyordu. 

Danışmanı olarak, babası ve ilk evliliğiyle ilgili sorunlarını çözmesi için felsefi çalışmalardan daha yoğun bir şekilde faydalanmasını önerdim. Taşımakta olduğu psikolojik yükten kurtulamazsa, gelecekteki ilişkilerinde de aynı yolu takip etme riskinin olduğunu hissettim. İrdelenmiş bir hayat yaşarken (veya felsefi danışmanla çalışırken), orada var olanın yanı sıra eksik olana da bakmalısınız. Bu, Janet için hayatının bazı alanlarında kişilerarası çözümden yoksun olduğunu ve geçmişteki verimsiz ilişkilerini kendi kafasında çözümlemesi gerektiğini fark etmek anlamına geliyordu. Böylece kim olduğunu keşfetmek için özgür kalacak ve bu hakiki kişi kendini gelecekteki verimli bir ilişkide değerlendirebilecekti. Başarısız bir geçmişi yeniden yaşamaktansa, tatmine ulaşma yolculuğunda şimdiki zamana başarıyla hükmetmeliydi. 
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Pek çok hastamda olduğu gibi, Janet de düşünce hattında yalnız olmadığını anladığı için rahatlıyordu. Evliliği için özveride bulundukça eleştiri ve mutsuzluktan başka bir şey görememekten git gide daha da rahatsız oluyordu. Sınıra ulaşıp ulaşmadığından henüz emin olmasa da, yapıcı bencillikle yıkıcı bencilliği ayıran çizginin varlığına inanıyordu ve çağımızın büyük düşünürlerinden bazılarının da benzer sonuçlara ulaşmış olmasından memnundu. 


Janet'la yalnızca bir seans yaptık. Bu hiç duyulmadık olmasa da, felsefi danışmanlar genellikle en az birkaç seans yürütür. Müşterilerimin çoğu kısa dönemli terapi için gelir ve terapi çoğunlukla en fazla üç ila altı ay arası sürer. Janet gibi bazı kimselerin belirli bir krizi atlatmak için yardıma ve daha uzun vadeli sorunlarını ele almaya ihtiyacı vardır. 


PEACE Yöntemi 


Janet'ın durumunu PEACE yöntemi açısından şöyle şekillendirebiliriz: 


Öncelikle, sorun: Yıkılmakta olan bir evlilikle karşı karşıya kalan Janet'in o gece eve dönüp aşırı talepkâr kocasıyla arasını düzeltmesinin mi, yoksa hafta sonu bir otele yerleşerek iyice düşünmesinin mi gerektiğine karar vermesi gerekiyordu. 


İkinci olarak, duygular: Janet eve dönme fikrine karşı kendini hayal kırıklığına uğramış, çaresiz ve öfkeli hissediyordu. Ne kadar samimi bir şekilde denerse denesin Bob'u gerçek anlamda memnun edemeyeceğini biliyor ve evliliği başarısızken iş hayatındaki başarısını sürdürmenin zor olduğunu görüyordu. Otele yerleşme fikrine karşı da korku ve umutsuzluk hissediyordu. Bu, ikinci evliliğinde sonun başlangıcına işaret ediyor olabilirdi; ilk 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evliliği de benzer nedenlerden ötürü sona ermişti. Evliliği sürdürememe damgasını taşımak istemiyordu. 


Üçüncü olarak, analiz: Benimle sohbeti sırasında, Janet ebeveynlerinden yeterli değeri göremediğini ve özellikle de babasından takdir veya tasdik alamadığını açıklamıştı. Sonuç olarak, babasının sevgisini hak etmediğini düşünüyor ve henüz çocukken babasının sevgisinden mahrum kalmasının bariz bir şekilde kendi kusuru olduğunu hissediyordu. Meslektaşım Pierre Grimes, kişinin kendisi hakkındaki bu tür yanlış inançlarını “pathologos” olarak adlandırıyordu: bu düşünce kişinin başarıya ulaşma yetisini elinden alarak başarısızlığı hak ettiğine inandırıyordu. Janet'ın pathologosu “Babamın sevgisini hak etmiyorum.” ileriki dönemlerde yaptığı evliliklerde “Kocamın sevgisini hak etmiyorum” yorumuna dönüşmüştü. Pathologosu yüzünden yanlış erkekle evleneceği ve daha da kötüsü evliliği çöktüğünde kendini suçlayacağı belliydi. Kendi fikirlerinin tuzağına düşmüştü. Janet'in ikilemi- nin her iki ucu da- eve dönme ya da otele yerleşme- pathologosu güçlendirme potansiyeline sahip değildi: İki durumda da kocasının sevgisini kazanamayacaktı ve dolayısıyla bu sevgiyi hak etmediğini kendine ilan edebilirdi. 


Thaetetus diyalogunda Platon tarafından resmedildiği üzere, Sokrates'in rolü felsefi bir ebe rolüdür. Hepimiz fikirlere gebeyiz ve bu fikirleri gün ışığına çıkarmak için ebeye ihtiyaç duyarız. Ancak bu felsefi ebe, gerçekten gebe olduğumuz fikirler ile gerçekte zararlı düzenbazlar oldukları halde fikirlerimizin kılığına giren ve pathologos adı verilen fikirleri birbirinden ayırma- 


mıza yardımcı olur. 
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“Sanatımın en önemli yanı, her şekilde zihnin... önemsiz bir hayal mi, bir sahtekârlık mı, yoksa gerçek ve öz bir evlat mı doğurduğunu ölçebilmesidir.” 

—PLATON 


Dördüncü olarak, tefekkür: Kendiniz hakkında yanlış ve yıkıcı bir inanca kapılmanız bir şey; bu inancı doğru ve yapıcı bir inançla değiştirmeniz başka bir şeydir. Genel olarak, derinlemesine yerleşmiş inançları yalnızca yeniden kavramlaştırarak tersine ceviremezsiniz. Bir pathologos deneyimle güçlendirilir. Bunu tersine çevirmenin tek yolu, kendiniz hakkında yapıcı inançların kılavuzluğu eşliğinde farklı nitelikte deneyim biriktirmek ve kendini yok etme yapısının yerine tuğla tuğla kendini oyalama yapısını inşa etmektir. Bu tam anlamıyla günden güne, hatta saat saat veya dakika dakika gerçekleştirilir. Janet'in pathologosunun “Babamın sevgisini hak ediyordum, ancak babam kendi sorunları yüzünden beni sevmekten acizdi” gibi bir inançla değiştirilmesi gerekiyordu ve bu da onu “Ben bir kocanın sevgisini hak ediyorum, öyleyse beni sevebilecek bir koca bulmalıyım” fikrine inanmasına yol açacaktı. 

Bu yeni fikri uygulayan Janet, kendisini sevebilen ve gerçekten seven bir kocayı kendine çekebilecekti. Ancak ilk adım her zaman en Zor olanıdır ve cesaret ister. Pathologos eski bir dost kılığına girdiğinden, onu geride bırakınca terk edilme duygusu hissedilebilir. Aslında, bu insanın en korkunç düşmanıdır ve doyum veren bir hayat sürmek için terk edilmelidir. 


Beşinci olarak, denge: Janet artık otelde rezervasyon yaptırma dürtüsünün yalnızca kendini korumaya yönelik olduğunu değil, aynı zamanda korunmaya layık bir kişiliği olduğunu da anlıyordu. 
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Biraz yalnız zaman geçirerek, etrafında ne egosunu şişiren ne de onu küçük düşüren kimse olmadan, kendi değerini fark etmesi ve sonunda değerini fark eden başkalarını cezp etmek için gereken keyifli yalnızlığın sağladığı dengenin keyfini çıkarabilecekti. 

Seansımızın sonunda, Janet onun yoğun bir şekilde düşünmesini sağladığımı ve artık doğru kararı verme yeteneğine güven duyduğunu söyledi. Hiç değilse, artık “boşanmaya doğru mutsuz bir şekilde sürüklenmeyi” bırakmasının mümkün olduğunu biliyordum. Hatta mutlu bir şekilde evliliğe doğru sürüklenmeye bile başlayabilirdi! Devam eden bir evlilik bütün taraflar için çoğunlukla en iyisi olmakla birlikte, bazen yanlış nedenlerden ötürü evli kalmak yerine doğru nedenlerden ötürü boşanmak tercih edilebilir. Kendinizi felsefi açıdan keşfetmeye başlarsanız, sonuç itibariyle hayatınız değişebilir. Bazen bu değişim tedirgin edici olabilir ve değişimi sonuna kadar götürmek için cesaret ve kararlılık gerekebilir. Ancak bu türden felsefi gelişme, felsefi anlamda kendinize güvenmenizi de sağlar ve bu da kendinize sadık kalmanıza olanak verir. Janet'in istediği buydu ve ben onun bu noktaya ulaşacağını düşünüyorum. 

Janetin hikâyesi, kocasının itirazlarına rağmen okulunu bitirmek isteyen 6. Bölümdeki Nora'nın hikâyesiyle ilginç bir şekilde zıt düşmektedir. Her iki kadın da, eşleri ne kadar uğraşırsa uğraşsın memnun kalmayan eleştirel, talepkâr erkeklerle mücadele ediyordu. Ancak elde edilen farklı sonuçlar, felsefi çözümlerin benzer sorunları işin içindeki kişilere dayanarak nasıl farklı bir şekilde ele aldığını yansıtmaktadır. Hepimizin kendi benzersiz felsefi bakış açıları bulunmaktadır ve iki kişinin benzer şartlarda dahi aynı nedenlerle aynı şekilde tepki göstermesi mümkün değildir. 
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Larry de ilişkisinin bitmesi ihtimaliyle boğuşuyordu. Carol ile yaklaşık yirmi beş yıldır evliydi ve iki yetişkin çocukları vardı. 
Karısına onca yıl sadık kalmıştı ve çocuklarının yetiştirilmesi ve gereksinimlerinin karşılanması söz konusu olduğunda kurdukları ortaklıktan gurur duyuyorlardı. Her ikisi de başarılı kariyerlere sahip olmasına rağmen, Carol çocuklarıyla daha fazla zaman geçirmek için evden çalışıyordu ve yıllardır yarı zamanlı çalışmıştı. Larry karısına saygı duyuyordu, ancak yuvalarındaki kuşlar uçtuğundan beri artık pek fazla ortak noktalarının kalmadıgını fark etmişlerdi. 

Etkileyici olan, Larry birbirlerine bağlılıkları konusunda ciddi şekilde konuşmak için Carol'a yaklaştığında, Carol bu konu hakkındaki gevelemelerini daha fazla dinlemek istemediğini söylemiş ve para karşılığında onu dinleyecek birilerini bulmasını önermişti. Aşk ilişkisine girmenin sebeplerinden biri süregelen bir diyaloga katılmaktır, dolayısıyla Carolin tepkisi ilişkilerindeki bu temel unsurun çöküntüye uğradığını gösteriyordu. Yuva sadece yüreğinizin olduğu ve sizi içeri almak zorunda oldukları yer değil; aynı zamanda insanların söylemek zorunda olduğunuz şeylere ilgi duyduğu yerdir. Size gizli güdüler olmaksızın bir insan olarak ilgi duyulan, siz olduğunuz için değer verilen yerdir. 

Larry daha önce hiçbir psikiyatr veya psikologla görüşmemişti ve terapinin uzatılması önerildiğinde dahi gücenebilirdi. Karısının önerisi üzerine bana gelmişti ve karısını terk edip etmemesi gerektiğini düşünürken sadece konuşacak birilerini arıyordu. Çocukluğu ve davranış kalıpları bir yana, duyguları hakkında bile kesinlikle konuşmak istemiyordu. Müşterilerimin çoğu gibi, dünya görüşünü (yani kişisel felsefesini) dile getirmesine ve gerçekleştirdiği eylemlerin inançları ve değerleriyle tutarlı olduğundan emin 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olmak için seçimlerini incelemesine yardımcı olacak birini arıyordu. Bu iş her zaman göründüğü kadar kolay değildir. 

Hem Larry hem de Carol prensip sahibi, sadık insanlardı ve kendilerini ciddi bir etik çerçevenin içinde davranan insanlar olarak algılıyorlardı. Dindar olmamalarına rağmen, kendi ahlaki kurallarını net bir şekilde belirlemişlerdi ve bunlara uyuyorlardı. Bir sonu (boşanma) seçmenin (evliliği ömür boyu taahhüt olarak gören) ilkeleriyle bağdaşmadığını düşündüğünden, Larry mutlak suretle benimsediği kuralları değiştirmesini gerektiren bir durumla karşılaşıp karşılaşmadığını sorgulamaya başlamıştı. Bir kurala körü körüne uymak zarar getirmeye başladığında, bu kuralı değiştirmenin zamanı gelmiş olabilir. 

Evlilik yeminleri genellikle “ölüm bizi ayırana dek” diye verilir. 
Bu, ömür boyu demektir. Ancak diyelim ki balayından sonra eşinizin psikopat veya sadist çıktığını ve sizi hiç sezdirmeden kandırdığını, size ciddi anlamda zarar verebileceğini ve hayatınızı mahvedebileceğini anladınız. Böylesine tehlikeli bir durumda, evlilik yemininizi korumak büyük olasılıkla size bu yemini bozmaktan daha büyük zarar verecektir. Şimdi, kardeşinizle veya yakın bir arkadaşınızla tartışıp “Seninle hayatım boyunca bir daha asla konuşmayacağım!” diye yemin ettiğiniz daha sıradan bir olayı düşünelim. Kısa bir süre sonra tartıştığınız kişiyi çok özlersiniz, o da sizi özlemiştir. Onunla bir daha asla konuşmama yemininizi tutmak size muhtemelen bu yemini bozmaktan daha fazla zarar vereceğinden, telefonu elinize alıp onu ararsınız. 

Larry'nin durumu da bu uç noktaların arasındaydı. İki kişi, birey olarak gelişmeye devam ederek ve sözlerini tutmakta kararlı olarak yıllarca mükemmel bir evliliği paylaşabilir. Ancak gün gelip bu evlilik ikisinin de canına tak edebilir; bu durumda evliliği sürdürmek boşanmaktan daha fazla zarar verecektir. Eşlerden yalnızca biri böyle hissediyorsa, her ikisinin de kötü bir 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zaman geçireceği anlamına gelebilir. Her ikisi de böyle hissediyorsa, ki bu oldukça nadir görülür, evliliklerini bitirerek sevgilerini muhafaza edebilirler. Ben, Larry ile karısının bunu başarmaya çalıştığına inanıyorum. 


Görev 

Kant, ahlaki görevin kendi uğruna yerine getirilmesi gerektiğini ve ahlakın mantıktan kaynaklandığını düşünüyordu. Tıpkı Kant gibi, Larry de ahlakçıydı; dolayısıyla Kant'ın yaklaşımı kendisininkine uyuyordu. Kant insanların sahip olduğu birkaç “kusursuz görevi” kaleme almıştı ve asla yapılmaması gerekenler listesi (örn. yalan söyleme, cinayet işleme) aşağı yukarı On Emir'e benziyordu. Ayrıca sahip olduğumuz “kusurlu görevleri” de belirtmiştir; bu görevlerden biri kendimizi geliştirmektir. Evrensel olan kusursuz görevlerin aksine, kusurlu görevler duruma bağlıdır. Larry'nin durumuna uygulandığında, bunun anlamı evlili-Bin (karşılıklı bir yükümlülük) ihlal edilmemesi gereken ciddi bir taahhüt olmasına rağmen, bu karşılıklı yükümlülük hissi tükendiyse, evliliğin ne Larry ne de karısına faydası kalmamış olabileceği, dolayısıyla kendilerini geliştirmek için sahip oldukları “kusurlu görevin” ihlal edildiği anlamına gelebilir. 


“İnsanın kendi mutluluğunu güvende tutması, en azından dolaylı olarak, bir görevdir; çünkü birçok kaygının baskısı altında ve giderilmemiş ihtiyaçların arasında, kendi durumundan memnuniyet duymama hissi, görevlerin ihlal edilmesine yönelik büyük bir teşvike kolayca dönüşebilir.” 

—IMMANUEL KANT 


William Ross'un prima facie görevler teorisi, Larry'yi benzer sonuçlara götürecekti. Ross, hepimizin “ilk bakışta” (prima 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Jacie) tamamı eşit derecede bağlayıcı görünen bir dizi görevinin olduğunu, ancak bu görevlerin uygulamada bazen çelişeceklerini kaleme almıştı. Farklı durumların farklı öncelikler gerektirdiğini ve her vakanın kendi özelliklerine göre değerlendirilmesi gerektiğini kabul ederdi. Dolayısıyla çocukları henüz küçükken, Larry'nin başlıca taahhüdü onlara karşı olmuş olabilir ve çocuklarını duygusal açıdan desteklemek için evliliğini sürdürmüş olabilirdi. Ancak artık durum değiştiğine göre (çocukları büyümüştü), başlıca önceliği bu evliliği bitirerek kendi duygusal gelişimini desteklemek olabilirdi. 


“Belki de her zaman olduğu gibi, bu prima facie görevlerden birden fazlasının benim için zorunlu olduğu bir durumda yapmam gereken, bu görevlerden birinin bu şartlar dâhilinde (bundan böyle) bütün diğer görevlerden daha zorunlu olduğu yönünde sağlam bir kanıya varana dek, durumu elimden 


geldiğince kapsamlı olarak ölçüp biçmektir...” 
—WILLIAM ROSS 


Değişim 

Eğer Larry daha sezgisel türden bir insan olsaydı, onunla Tao Te Ching üzerine konuşabilirdim. Tıpkı Yi Çing gibi, bu antik Çin metninin temelinde de her şeyin değiştiği ve değişimi anlamak için bu değişimi tetikleyen kanunların -Yol- doğasını anlamak gerektiği yatmaktadır. Temeli oluşturan ilkelerden bir diğeri de, bir işi yaparken daima iyi yollar ve kötü yollar arasında seçenek bulunduğudur. İdeal olarak, en iyi seçim mesuliyet almadığınız seçimdir. Mesuliyet, Çin felsefesinde oldukça önemli bir kavram olup, psikolojide suçluluk ve teolojide günahla benzer bir role sahiptir. 
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Sorumsuz bir biçimde davranırsanız, düşman kazanmazsınız ve kendinizi kınayarak vakit kaybetmeniz gerekmez. 

Larry Tao Te Ching'den faydalanmış olsaydı, kendisi ile karısının evliliğe yönelik taahhütlerini değiştirerek, ancak yine de mesuliyetsiz kalarak ayrılma konusunda anlaşabileceklerine karar verebilirdi. Evliliği bir arada tutan kuvvetler, özellikle de ortak ebeveynlik sorumlulukları ve birbirlerine karşı paylaştıkları yükümlülükler değişmişti. Onları bir arada tutan çocukları birlikte yetiştirme arzusu daha baskın geldiğinden, ilişkilerinin kendilerini daha az tatmin eden yönlerine katlanmışlardı. Bu değişimlerin işleyiş tarzının anlaşılması, daha iyi bir yola açılan kapıyı ortaya çıkarmaya yardımcı olmaktadır. 


“Şeyler güçlerinin zirvesine vardıklarında, kuvvetlerini yitirmeye başlar. Bu Tao'ya karşıdır. Tao'ya karşı olan her ne 


ise, yakında sona erecektir.” 
—LAO TZU 


Tao anlayışının zihninde yankı bulması açısından, Larry'nin sıkı mantıksal yaklaşımlar hususunda gereğinden fazla tecrübeli ve bilgili olduğunu biliyordum. Ancak ister Kant, ister Lao Tzu'dan faydalansın, muhtemelen aynı sonuca ulaşmış olacaktı. 
Sahip olduğu güçlü görev duygusu uyarınca, hâlâ karısına ve evliliğine karşı yükümlü olduğunu düşünüyordu. Ancak çocuklarının büyümesiyle, kendine karşı yükümlü olduğunu da fark etmiş ve kişisel gelişiminin peşine düşmek için ilerlememekte ısrar eden evliliğini sona erdirmeye karar vermişti. Kant'ın ve Ross'un etik anlayışı bu seçimi haklı çıkarıyordu. Larry, ilkeleriyle tutarlı bir şekilde hareket ettiğinden, emin olur olmaz kararını kolaylıkla vermişti. 
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Carmen daha önce hiç evliliğini sürdürüp sürdürmemeyi seçmek durumunda kalmamıştı. Yirmi beş yıllık evliliğin ve dört çocuğun ardından, kocası onu başka bir kadın için terk etmişti. 
Carmen, meslektaşlarımdan biri olan Vaughana Feary tarafından yürütülen feminist bir felsefi danışmanlık grubunu arayıp buldu. 
Bir müşteriye yardım etmenin, filozof Nel Noddings'in deyimiyle “dayanılmaz olanı gidermek, acıyı azaltmak, ihtiyacı karşılamak, hayali gerçekleştirmek” yolundaki genel teması çerçevesinde, Feary felsefi çalışmayı dört aşamaya ayırmaktadır; bunlardan birincisi müşteri için kendi hikâyesini kendi sözcükleriyle anlatmak, danışman için ise başka bir tür bakıma başvurmanın uygun olup olmayacağını değerlendirmektir. 

Carmen böylece hikâyesini ayrıntılı olarak anlattı. Kocası tarafından terk edildiğinde, adamın uzun süredir başka bir ilişki yaşadığını keşfetmişti. Bundan kısa bir süre önce, engelli oğlunu bir grup evine yerleştirme yönünde canını yakan bir karar vermişti. 
Deprem niteliğindeki bu iki değişim nedeniyle, kendini hem eş hem de anne olarak başarısız hissediyordu; hâlbuki bu iki uğraşa ömrünü adamıştı. Bir hafta boyunca ağladığını, kiliseye bile gitmediğini söyledi. Kocasının aksine henüz avukata başvurmamış, böylece nafaka alma ihtimalini de riske atmıştı. 

Gruba katılmadan önce bir psikiyatra başvurmuş, psikiyatr kimyasal depresyon teşhisi koyarak Prozac reçetesi yazmıştı. Felsefi danışmanın teşvikiyle, Carmen bir avukatla çalışmaya başladı. 
Ardından gruba katılmaya hazır hale geldi ve ikinci aşamaya geçerek iyi bir yaşam, kadınlık ve kadın erdemleri hakkındaki temel inançlarını tanımladı. Carmen'in kişisel felsefesine göre, iyi kadınlar aileleri için her şeyini feda ederdi. 
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Prozac sayesinde depresyonunu yenmeye başlayıp daha net düşünmeye başlayabilen ve avukatının verdiği ilk görev uyarınca hemşire, dadı, aşçı ve kâhya (yani ev hanımı) olarak verdiği hizmetin ekonomik değerini tahmin etme yolundaki çabasından ilham alan Carmen, temel felsefesini çelişkiler ve mantık dışı inançlar açısından sorgulamasını gerektiren Feary'nin üçüncü aşamasına kolayca geçiş yaptı. Carmen, bakım işinin, yani diğer her şeyi bir kenara bırakıp kendini yapmaya adadığı işin, kocası tarafından yeterince değer görmediğini anlamıştı. Kocasının ekonomik durumları sıkışıkken kendisini terk etmeyeceğine yönelik güveninin mantıklı olmadığını acı bir şekilde görmüştü, özellikle de kocasının onu başka bir kadınla ne kadar uzun süredir aldattığı düşünülürse, İlişkinin sonu kaçınılmaz göründüğünden, boşanma sürecinde hakları için savaşmaya karar verdi. Ayrıca, fedakârlık bir erdem olmasına rağmen, tek başına iyi bir hayat sürmesi için yeterli olmadığını fark etti ve diğer bileşenlerin ne olabileceğini keşfetmek için yola koyuldu. 


Feary'nin dördüncü aşaması, felsefenizin ayrıntılarını kapsar. 
Fedakârlığın yanı sıra, Carmen artık kendi kendini yönetmeyi de gerekli bir erdem olarak görmeye başlamıştı. Grup evinde oğlunun özgüvenin hızla gelişmesi de ona bu konuda kanıt sağlıyordu; evde kalsaydı bu asla mümkün olmazdı. Ayrıca, herkesin iyi yaşam, sevgi ve mutluluk hakkında şahsi görüşlere sahip olduğunu gördü. Kocasının evliliğe sadık kalmamasını ahlaki açıdan yanlış görse de, kendi mutluluğunu başka bir ilişkide aramanın doğruluğuna kocasının samimiyetle inanmış olabileceğini de kabul etti. Bu kavrayış sonucunda, kocası evi terk ettiğinden beri yüzleşemediği ve sürekli “bir taraf seçmelerini” istediği diğer çocuklarıyla yeniden iletişim kurmayı başardı. En önemlisi, çeşitli bakış açılarının çeşitliliğini kabul etmesi, Carmen'in, hayatının bir 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başarısızlık örneği olduğu konusundaki görüşünü değiştirmesine olanak verdi. 


“Bu ilke, beğenilerin ve uğraşların özgürlüğünü, takip edilebilecek sonuçlara tabi olmak kaydıyla, hayat planımızı kişiliğimize uygun şekilde tasarlama özgürlüğünü, yaptıklarımız onlara zarar vermedikçe bize benzeyen yaratıkların engellemesi olmaksızın ve bizim tavrımızı ahmakça, sapıkça veya yanlış olduğunu düşünmelerine rağmen istediğimizi yapma özgürlüğünü gerektirir.” 

—OHN STUART MILL 


Bu şekilde donanmış olan Carmen, adil bir mülk paylaşımını ve ev işlerinin parasal değerini yansıtan nafakayı sağlama almayı başardı. Bir nebze maddi güvenceye ulaşmış olsa da, engelli oğlunun bakımı sırasında öğrendiklerini benzer durumdaki ailelere yardımcı olmak için kullanmasına olanak veren bir sağlık sigorta şirketinde iş bularak kendi kendine yönetimini eyleme geçirdi. Sonunda, bu ailelere destek olmak için yeteneklerini geliştirmek üzere bir sosyal yardım uzmanlığı diploması edinmek için okula geri döndü. Empati, anaçlık ve başkalarının bakımından sorumlu olma gibi geleneksel kadınlık erdemlerini hâlâ temel inançları olarak görmekle birlikte, artık bunları kendini kaybetmeden veya ihmal etmeden nasıl uygulayacağına dair daha geniş bir bakış açısına sahipti. Kutsal olarak gördüğü evliliğinin sona ermesi üzerine haklı olarak hayal kırıklığı yaşamış ve öfke duymuştu. Ancak, ilişkiyi sona erdirme kendi seçimi olmamasına rağmen, hayatının geriye kalan kısmında ne yönde hareket edeceğinin kendi seçimi olduğunu fark etti. Değiştiremeyeceği bir 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durumdan ötürü duygularıyla boğuşmayı reddederek, içinde bulunduğu ana ve bu anı en iyi şekilde değerlendirmeye odaklandı. 


JOAN 


Joan, evliliğinin sona erdiğini ancak mali yönden kocasına bağlı olduğu için kendini kapana kısılmış gibi hissettiğini söyleyerek meslektaşım Harriet Chamberlain'i ziyarete geldi. Yeniden işe dönmeye ve bu ilişkiden gerçekçi bir çıkış yolu bulmaya kararlı olduğunu söylüyordu; evde çocuklarına bakmaya başlamadan önce yıllarca başarılı bir kariyer sürdürmüştü. 

Ancak danışmanıyla birlikte seçenekleri (tam veya yarı zamanlı olarak işe dönme, okula geri dönme, daha önce çalıştığı alandan farklı bir alana yönelik hazırlık yapma) değerlendirmeye çalışırken, Joan tüm seçenekleri tek tek devre dışı bırakmıştı. Yeni bir işe girecek özgüvene henüz sahip değildi; derslere katılmak için zamanı yoktu; evdeki yardımcısı işten ayrılabilirdi; özgeçmişine ekleyebileceği yakın zamanlı bir iş deneyimi bulunmuyordu ve yapmak istediği işi asla bulamayacaktı. Kapana kısılmasının nedenleri aşikârdı! Hangi konuyu ele alırlarsa alsınlar, yolun aşılmaz olduğuna dair nedenler buluyordu. Felsefi danışmanı, evliliğinde gerçekten de köşeye sıkışmış olabileceğini, ancak bunun nedeninin ne kocası ne de ekonomik bağımlılığı olduğunu söylemişti. Joan, kendi elleriyle kurduğu bir kafesin içindeydi. 


“Özgürlük olmadığı inancından özgürleşmiş olmak, gerçekten özgür olmaktır.” 
—MARTIN BUBER 


Danışmanı, Joan ile birlikte Varoluşçuluğu ele aldı; çünkü Varoluşçuluk insanın kişisel özgürlüğünün, anlamlı ve tatmin edici 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bir hayat yaratma sorumluluğunun tanınmasını ve gerçekleştiri|- mesini vurguluyordu. Jean-Paul Sartre'a göre, varoluşsal özgürlügünüzle karşı karşıya gelmek endişeye yol açabilir ve bu özgürlüğü kullanmak, yolunuza çıkan engeller konusunda farkındalığın yanı sıra bu engelleri oraya kendinizin koyduğunu bilmeyi gerektirir. Sartre, özgürlüğümüz üzerine koyduğumuz kısıtlamalara “kötü niyet” adını verir. 


“İnsan önce kendisinden başka hiç kimseye güvenmemesi gerektiğini, yalnız olduğunu, sonsuz sorumlulukların ortasında terk edilmiş ve çaresiz olduğunu, bu dünyada kendi önüne koyduğundan başka amacı, kendisi için yazdığından başka kaderi olmadığını anlamadığı sürece, kendi iradesiyle hiçbir şey yapamaz.” 

—İEAN-PAUL SARTRE 


Joan, tam anlamıyla bir kötü niyet örneği olabilirdi. Ancak bu kötü durumundaki kendi payı gösterildiğinde, kendi sorumluluğu ve özgürlüğünü kabul etme cesaretine kısa sürede kavuştu. Kritik düşünme yoluyla, kendini mutsuz olduğu bir hayatın içinde tutmak için ördüğü duvarları yıkmaya başladı. Yıkım devam ettikçe, işe geri dönmek için kendini hazırlayıp, ardından planını gerçekleştirmek için mümkün olan her yolu reddetmesi, evliliğini sürdürmenin bir seçimden ziyade kaçınılmaz bir bela olduğunu düşünmesine sebep olduğunu fark etti. Bu da, mutsuzluğunu sürdürme sorumluluğunu inkâr etmesine yol açıyordu. 

Neticede, Joan aslında işe geri dönmek istemediğini ve dolayısıyla evliliğini sürdürmek istediğini kabul etti. Kalmanın kendi seçimi olduğunu anlayınca, yaşamı üzerindeki kontrol hissi de yenilenmişti. Bu his, danışmanına yokluğundan yakındığı özgüven 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ve özsaygı duygusunun gerçekten elinden alınmadığını görmesine olanak sağladı. Bunları o terk etmişti ve yeniden geri alması mümkündü. 

Joan, sorumluluklarını ve yükümlülüklerini bilerek, ilişkide daha aktif bir rol üstlenmeye başladı. İlişkide kendi üzerine düşen kısmı üstlenerek, kocasına atfettiği yükün bir kısmını kaldırdı ve bunun büyük faydasını gördü. Mükemmel olmayan bir evliliği sürdürmeye kendi iradesiyle karar verdiğinden, evliliğiyle barışmakla kalmayıp, aynı zamanda evliliği tekrar değer verilecek ölçüde iyileşti. 

Görünüşte ölüm döşeğinde olan bir ilişkinin yeniden canlandırılabileceğini göstermek için, bu evlilik sona ermemiş olmamasına rağmen, vakayı ilişkilerin sonlanmasını ele alan bir bölüme dâhil ettim. Elbette işler geri dönüşün (ya da geri dönüş arzusunun) olmayacağı kadar kötüleşebilir, ancak çoğunlukla bu çizgiyi geçtiğimizi söylemeye gereğinden fazla heves duyarız. 

En ünlü Batılı savaş filozofu- Sun Tzu'nun Avrupalı bir benzeri- olan Carl von Clausewitz'in “Savaş siyasetin başka vasıtalarla sürdürülmesidir," diye ünlü bir deyişi vardı. Bir ilişkinin sonu hakkında düşünürken, boşanmanın evliliğin başka vasıtalarla sürdürülmesi olduğunu unutmamalısınız. Hızlı ve kesin bir ayrılık nadiren görülür. İlişkiyi sona erdirmenin mevcut sorunu çözüp çözmeyeceğini, en azından düzeltip düzeltemeyeceğini dikkatle düşünün. Ve tek çözüm ayrılıksa -veya ilişki sizin arzularınıza rağmen sona eriyorsa- ayrılmanın en iyi yolunu bulun. Bulduğunuzdan emin olur olmaz, mümkün olduğu kadar mesuliyet yüklenmeden ilerleyeceksiniz. 
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Aile Hayatı ve Kavga 


Aile düzenli olduğunda, insanoğlunun tüm sosyal ilişkileri düzenli olacaktır.” 
—Yl ÇİNG 


“Dünyada iğrenç biçimlerde gezinen sefaletin büyük bir kısmına 


ebeveynlerin ihmali olanak vermiştir.” 


— MARY WOLLSTONECRAFT 


Birebir bir aşk ilişkisinden daha karmaşık olan tek şey, bir ailedeki karmaşık etkileşim ağıdır. Her birey, kendi kişiliğini, tercihlerini, standartlarını, tavırlarını, değerlerini ve felsefi bakış açısını ortaya koyar. Doğa ve yetiştirme tarzı, bu alanların birço-Şunda aile üyeleri arasında örtüştürücü bir etki uyandıracak şekilde işbirliği yapar, ancak mükemmel uyum hiçbir zaman sağlanamaz. Kavga da burada başlar. Tıpkı aşk ilişkileri gibi, aile ilişkilerinin de dikkatle düşünülmesi ve bakımı gerekir. Belki de ailede buna daha çok ihtiyaç vardır, çünkü pek çok aile ilişkisi kalıtımsal olarak dengesizdir ve aile ilişkileri genellikle seçime bağlı olmayıp dikte edilmektedir. Genellikle eşinizi seçer, ancak akrabalarınızı seçemezsiniz. 

Yıllar boyunca, çocuklar bağımlı oldukları ebeveynler tarafından şekillendirilir. Bu da, ebeveynlere çocuklarını iyi bir hayat 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sürmelerini sağlayacak özellikleri edinmeleri için teşvik etmek ve onlara iyi özellikler aşılamak için ellerinden geleni yapma yükümlülüğü verir. İyi bir hayata özgü bileşenleri filozoflar binlerce yıldır tartışmaktadır, dolayısıyla burada benzersiz bir ayrıntı planı bulmanız mümkün değildir. Ayrıntılar kişiden kişiye, aileden aileye ve kültürden kültüre değişir. Nereye giderseniz gidin, bu konuda karşılaşacağınız iki ortak özellik vardır; bu özellikler, iyi bir hayat için uğraş veren insanlara gösterilen büyük saygı ve nasıl tanımlandığı fark etmeksizin, iyi bir yaşam tarzını aşılamak yolunda ebeveynlere düşen görevdir. (İyi bir hayatın nasıl yaşanacağını öğretmek için de hazır bir müfredat yoktur; dolayısıyla burada onu da aramayın.) 

Felsefi danışmanın bakış açısına göre, ebeveyn olarak önemli olan, görevlerinizi ve yükümlülüklerinizi belirleyerek bunları felsefi bakış açınızla tutarlı olacak bir şekilde geliştirme yolunu keşfetmektir. Ebeveynlik görevi birinci sırada olsa da, aile yapısına katılan herkesin, çocuklar da dâhil, kendilerine ve ailenin diğer fertlerine karşı yükümlülükleri vardır. Eğer herkes sorumluluklarının farkına varsa ve bunları mümkün olduğunca yerine getirseydi, dünya ne kadar da harika olurdu. 


MARGARET 


Canlı yayınlanan bir radyo röportajı sırasında, bu tür bir analiz üzerine çalışan Margaret adında biri aradı. Bana ergen çocuklarının harçlıklarını almak için gündelik ev işlerini yapmasını nasıl sağlayabileceğini sordu. Çocuklarına hem paranın idaresi hem de aile yaşamı ve geçime katkıda bulunmaları açısından sorumluluk hissini öğretmek istiyordu. Ailesinin çimleri biçmek veya yaprakları temizlemek için birilerini tutmaya yetecek kadar parası olduğunu ve çocuklarının, hiçbir arkadaşlarının harçlık almak için 


168 


DR. LOU MARINOFF 


çalışmak zorunda kalmadığından şikâyet ettiklerini açıkladı. Kararını sorgulamıyor, ancak bu kuralını geçerli kılan felsefi bir açıklama olduğundan emin olmak istiyordu. Çocuklarını sömürmek istemese de, parayı çantada keklik olarak görmelerini de istemiyordu. Margaret büyüme çağındayken, (gündelik ev işlerini yapmanın yanı sıra) harçlığını çıkarmak için çalışmak zorundaydı ve maddi açıdan çocuklarının bunu yapması gerekmese de, yetişme döneminde öğrendiği çalışma etiğini onlara da aşılamak istiyordu. 


Margaret çocuklarının çalışma hakkındaki şikâyetlerine yanıt vermek için, Nietzsche'nin sözlerini yorumlamıştı: biraz zehir yararlı olabilirdi. Nietzsche, Protestan iş etiği gibi geleneksel degerleri hor görmekle birlikte, bence bu yaklaşım, fikirlerinin yapicti bir uygulamasıydı. İşi yapmak, bütün o acıklı hikâyelerine rağmen, çocukları öldürmek bir yana, onlara kesinlikle zarar vermeyecekti. Ve büyük ihtimalle onlara şu önemli sosyoekonomik dersi öğreterek ahlaki dokularını sağlamlaştıracaktı: her şeyin bir bedeli vardır. Veya şöyle de diyebiliriz: bedava öğle yemeği diye bir şey yoktur. Bu, aslında Newton'un fizik kanunlarından birinin ekonomi alanına uzantısıdır. Newton'un kanununa göre, her hareket karşısında o harekete eşit ve zıt bir tepki vardır. Ekonomik anlamda, her yemeğin bir hesabı vardır. Burada kilit sorular “Kim yiyor?” ve “Kim ödüyor?” şeklindedir. Tıpkı fizikte olduğu gibi, ekonomide de hiçbir şey yoktan var olmaz. Aynı açıdan bakacak olursak, yapılan bir şey karşılığında hiçbir şey elde etmemek de mümkün değildir; bu iki yönlü bir yoldur. 


“Beni tamamen öldürmeyen her şey beni güçlendirir.” 


—FREDERICK NIETZSCHE 
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Margaret eylemleri konusunda bazı felsefi temellere kendi başına ulaşmıştı, ancak ben sohbeti biraz daha ilerlettim. Bölüm 11'de (etikler hakkında) göreceğimiz üzere, hem Aristo hem de Konfüçyüs, erdemi bir iyi alışkanlık meselesi olarak görmüştür. Dolayısıyla Margaret'in durumunda, yediği yemeğin parasını ödeme alışkanlığını oluşturmak, çocukların bir erdemi hayata geçirmesine yardımcı oluyordu: işin değerini takdir etmek. Aristo ve Konfüçyüs de, erdem bir alışkanlık meselesi olduğu için, yalnızca hakkında konuşarak öğrenilemeyeceğine, aynı zamanda uygulanması gerektiğine katılacaktır. Margaret bu açıdan da doğru yoldaydı. 


RITA 


Meslektaşım Alicia Juarrego da aile üyelerine karşı sorumluluklarıyla çok farklı biçimde boğuşan bir müşteriyle çalışmıştı. 
Rita, Alicia'nın yanına perişan bir biçimde gelerek ergen kız kardeşinin hafta sonları aynı mağazada çalıştığı bir delikanlının tecavüzüne uğradığını anlatmıştı. Bu şiddet eylemi, hem kötü sonuçlarla başa çıkmaya çalışan, hem de genç kızı terapiye yöneltmek ve delikanlıya karşı hukuki yollara başvurmak vs. konusunda uğraş veren bütün ailede kargaşaya yol açmıştı. Rita da bizzat derslerini kaçırmış, gündelik işlerini ihmal eder olmuş, genellikle durumun vahameti karşısında kendini felçli gibi hissediyordu. Kardeşine ve yardımcı olmaya çalışan diğer akrabalarına nasıl yardım edecegini hiç bilemiyordu. 

Rita, yakınlarını sevmek ve onlara destek olmak için içgüdülerine uyuyordu. Ancak bu süreçte kendini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Bu denge genellikle bire bir aşk ilişkilerinde sorun teşkil etse de, aileler içinde de önem taşır. Hem aile duygusunu hem de bireyselliği korumak, sağlıklı bir yetişkin hayatı kurmanın en iyi yoludur. Danışmanı, durumunu aydınlatmak 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için Rita'yı Stoacı filozof Epiktetos'a yönlendirdi. Epiktetos “Birini keder içinde gözyaşı dökerken gördüğünüzde... sürüklenmemeye dikkat edin... Ama onun halini anlamak için de tereddüt etmeyin,” demişti. Rita, kendi yaşamını rayından çıkarmakla kimseye yardım etmiş olmuyordu. Yaşamı altüst olmuş durumdayken, kardeşine yardımcı olması mümkün değildi. Rita, kardeşinin stresine kendi stresini de eklemenin sorunu çözmeyeceğini anlamıştı. Kardeşine yardım etmek için öncelikle kendini toparlaması gerekiyordu ve ailenin geri kalan fertleri de bunu başarmalıydı. 


“Başkalarını mutlu etmek isterken kendinizi dışa dönmüş 


, 


bulursanız, kendi yaşam planınızı mutlak suretle yitirmişsinizdir.' 
—EPİKTETOS 


Rita, Epiktetos'un bir diğer anlayışının daha üzerinde durdu: “İşlerin arzu ettiğiniz gibi olması için çabalamayın, zaten oldukları gibi olmalarını arzu edin, işte o zaman yolunuzu daha kolay bulursunuz.” Daha önce meydana gelmiş bir şeyi geri almanız mümkün değildir, dolayısıyla işlerin aksi yönde gelişmesini dileyerek zaman harcamak gereksizdir. Geçmişe takılı kalmaktan ziyade, koşulları olduğu gibi kabul ederek ilerlemek ne kadar sıkıntılı olursa olsun daha iyidir. Gelişme kaydetmenin tek yolu ilerlemektir. 

Stoacıların, değerli olan şeylerin yalnızca hiç kimsenin elinizden alamayacağı şeyler olduğu yönündeki temel fikrini hatırlayın. Rita, Epiktetos'tan aldığı bu güzel haberin ardından Stoacılardan genel olarak başka şeyler de öğrenebilirdi. Hayatta pek az şey, elinizden kimsenin alamayacağı aile sevgisi kadar değerlidir. Siz pes etmediğiniz sürece, bir tecavüzcünün bile buna gücü yetmez. Rita, bu fırtınayla mücadele ederken ailesinin sevgi dolu 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yapısını korumanın bir yolunu bulmakta haklıydı. Bu, üzerlerindeki kara bulutları dağıtacak bir ışık huzmesinden ziyade, fırtına geçtiğinde tüm gökyüzünü yeniden ışıtacak bir güneşti. 


SONIA 


Margaret, kısmen de olsa çocuklarının karşı koymasindan ötürü içine düşen kendinden şüphelenme tohumları nedeniyle felsefi bir gerekçe arıyordu. Çocukların bu cephede kaybedeceğine emin olsam da, pek çok ailenin yaşadığı daha büyük bir savaşa girişmişlerdi: Çocuklar, ailelerinden bağımsız olarak kimliklerini oluşturmaya çabalıyordu. Sonia'nın durumunda bunun çok daha ciddi bir örneğiyle karşılaştım. 

Sonia, felsefi danışmanlığa başvurduğunda yirmili yaşları- nın başındaydı. Ergenlik ve ilk yetişkinlik yılları boyunca, annesi Isabelle onu psikologlardan, psikiyatrlardan ve hatta pastoral danışmanı da içeren diğer terapistlerden oluşan uçsuz bucaksız bir kuyrukta sürükleyip durmuştu. Sonia hayatında ilk kez bir danışmanlık türüne kendisi başvurmuş ve istekli olarak gelmişti. 
Sonia, kendisine daha önce hiçbir teşhis konulmadığına dikkat çekti. Aslında Sonia'nın bana tarif ettiği şey, ölçüsü kaçmış bir anne-kız ilişkisiydi. Muhafazakâr ve dindar Isabelle, Sonia'nın özgür ruhlu, yaratıcı doğasının anormal olduğundan ve doğru danışmanla görüştüğü takdirde değişebileceğinden emindi. Sonia, şu ana kadar görüştüğü hiçbir uzmanın kendisine yardımcı olmadığı kanısındaydı ve annesinin de sonuçlardan memnun olmadığını düşünüyordu. 

Sonia, asi bir ergenlik dönemi geçirmişti ve henüz çocukken bile okula da eve de uyum sağlamadığını hissediyordu. Isabelle, Sonia'nın kendi isteğini kabul ettirme çabasının her örneğini kasıtlı bir terbiyesizlik ve Sonia'nın ciddi bir sorunu olduğunun belirtisi 


172 


DR. LOU MARINOFF 


olarak görüyordu. Neticede Sonia'nın kendisi de anormal olabileceğinden korkmaya başlamıştı. 

Sonia mankenlik yapıyor, yarı zamanlı olarak okula gidiyor ve ebeveynleriyle birlikte yaşıyordu (en ekonomik seçenek buydu.) Isabelle, Sonia'nın çalışmasına ve derslerine karşı çıkıyordu. Isabelle'in dini inançlarına göre mankenlik günahtı ve sanat tarihi diplomasının da zaman ve para açısından değerli bir yatırım olduğunu düşünmüyordu. Evdeki kadınların gölgesinde kalan Sonia'nın babası geri planda duruyor, Sonia'nın ve Isabelle'in birbirine karşı yaptıklarını ne destekliyor ne de karşı çıkıyordu. 

Sonia, Isabelle'in dediği gibi kendisiyle ilgili bir sorun olup olmadığını ve hayatını nasıl yaşayacağına dair kararlarının ahlaksız olup olmadığını çözüme kavuşturmayı istediği için bana başvurmuştu. Sonia bunlara içten içe inanmıyordu, ancak annesiyle yaşadığı uyuşmazlık o kadar uzun süredir devam ediyordu ki içine şüphe düşmüştü. Gerçekten de kendi kimliğini oluşturmanın yollarını arıyordu. Nasıl bir insandı? Kendi standartları neydi? Standartları başkalarınınki kadar iyi miydi? 

Sonia ve Isabelle felsefenin geleneksel savaşlarından birine girmişti: göreciliğe karşı mutlakçılık. Göreciliği savunanlar ilkelerin ve eylemlerin doğası itibariyle doğru ya da yanlış olmadığını, kültürlerin ve bireylerin bunlara değer atfettiğini (örn. güzellik bakan kişinin gözündedir) savunmaktadır. Bu düşünce bağlamında, hiçbir şey bir diğerinden daha iyi ya da daha kötü değildir. Estetik ve ahlaki kurallarımız bize bağlıdır; bunları yargılamanın objektif bir yolu yoktur. Sonia'ya göre, dünyaya bu şekilde bakmak en mantıklısıydı. Annesinin dini görüşlerine saygı duyuyordu ve bu görüşleri benimsemeyi tercih etmemekle birlikte annesinden bu görüşlerden vazgeçmesini de istememişti. Isabelle ise mutlakçılığı savunuyordu ve görüşleri daha keskin, dünya görüşü siyah beyazdan ibaretti. Bazı şeylerin doğru, bazı şeylerin 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yanlış olduğuna inanıyordu; onun dünyasında eğer, ve, ama sözcüklerine yer yoktu. 


“Ateş hem Yunanistan'da hem de İran'da yanar; ancak insanların doğru ve yanlış konusundaki düşünceleri nerede olduklarına göre değişir.” 


—ARISTOTELES 


“İnsan her şeyin ölçüsüdür” 
—PROTAGORAS 


Teorik olarak, göreciliği savunan biri mutlakçılığın herhangi bir bakış açısı gibi geçerli olduğunu kabul etmesi halinde mutlakçılığı savunanlarla anlaşabilir. Bir mutlakçı ise göreciliği savunanlarla daha fazla sorun yaşayacaktır; Sonia ve Isabelle'in durumu da böyle görünüyordu. Sonia, annesine karşı hoşgörülüydü ve Isabelle'in de kendi görüşlerini aynı şekilde kabul etmesinden başka bir şey istemiyordu. 

Son otuz yıldır, görecilik Batı düşüncesine egemen olmuştur. 
Tıpkı mutlak suretle uygulanan her şey gibi, göreciliğin de hem mantık hem de uygulama açısından sorunları vardır. Göreciliğin en doğru bakış açısı olduğundan eminseniz, hâlihazırda mutlakçılık veya en azından mutlak görecilik alanına giriyorsunuz demektir. Göreciliği savunanlara cinayet, tecavüz, kölelik ya da soykırımın ahlaki açıdan müsaade edilebilir olup olmadığını sormayı deneyin. Çoğu hayır diyecektir; dolayısıyla onları bir şeye nesnel bir ahlaki değer tayin ederken yakalamış olacaksınız. (Daha sonra meşru müdafaa, kürtaj, idam veya çeşitli ahlaksızlık türlerinin farklı koşullar altında görece ahlaklığını onlarla tartışarak dünya görüşlerini yeniden düzene sokabilirsiniz.) 
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Göreciliğin kendisiyle çatışan bir bakış açısına dönüşmesi uzun sürmemiştir. Akademik felsefi çevrelerde bir profesörün kendilerini görecici ilan etmiş öğrencilerle dolu bir sınıfla karşı karşıya kalması hakkında meşhur bir hikâye vardır. Öğrencilerin her türlü mutlakçılığı küçümsediği hararetli birkaç dersin sonunda, profesör hepsine bölüm sonu ödevinde F verir. Protestolar yükselince, kendisini her şeyin göreceli ve dolayısıyla öznel olduğuna ikna ettiklerini ve öznel fikrine göre tüm ödevlerin beş para etmedi-Bini açıklar. Çok geçmeden, bu kez de ödevlerinin nesnel açıdan iyi ve diğerlerininkinden daha iyi olduğunu savunan ve notları- nın yükseltilmesini isteyen eski göreciciler başına üşüşür. Görecilik iyidir, ta ki size ödemeye mutlak suretle razı olduğunuz bedelden fazlasına mal olana dek. 

Gerçek hayatta, ders kitabı göreciliği işe yaramaz. Anarşiyi bastırmak için, toplumun bir noktada kabul edilebilir davranışları düzenlemesi gerekir. Düzgün toplumlarda yaşayanların çoğu cinayet, tecavüz, ensest ve hırsızlık gibi yasaklılardan oluşan bir liste üzerinde hemfikirdir. Ancak sınırlı sayıda nesnel değere izin verirseniz, birçok başka konuda öznel bakış açısı işe yarayabilir. 
Benim Mill'e yakın duran bakış açıma göre, bazı şeyler başkalarına zarar vermediği veya başkalarının özgürlüklerine müdahale etmediği sürece görecelidir. Elbette bu vakada Sonia annesinden bir yetişkin olarak bireysel bütünlüğüne saygı göstermesini ve kendi seçimlerini yapmasına izin vermesini bekleme hakkına sahiptir. Her ikisinin de neyi seviyorlarsa onu düşünme özgürlüğü vardı, ancak görüşlerini birbirlerine dayatma hakkı yoktu. 

İyi bir anne-kız ilişkisi yaşayabilmek için veya en azından aynı ev içinde yaşadıkları sürece sakin kalabilmek için, Sonia ve Isabelle'in birbiriyle uzlaşması gerekiyordu. Isabelle danışmanlıktan faydalanmak istemediği ve davranışlarını değiştirmeye niyetli görünmediğinden, Sonia kendi başına neler yapabileceğine 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odaklandı. Normal olduğunu fark edip kendisi olma isteğini kabul ettiğinde, ona farklı olduğunu ve değişmesi gerektiğini söyleyenler tarafından saldırıya uğramış gibi hissetmekten vazgeçti. 
Kendisiyle barışması, kendi standartlarının ve değerlerinin geçerliliğini görmesi ile ne annesinin, ne danışmanının, ne de bir başkasının yönlendirmesi olmadan isyankârlığı kendiliğinden bıraktı. Artık evdeki büyük kavgaların sayısı azalmış, Sonia'nın okul notları dahi yükselmişti. Sonia'nın davranışı doğal şekilde 


değiştiğinde, annesi ona zorluk çıkarmayı bıraktı. Isabelle, farklı değerlere sahip olmanın “akıl hastalığı” ile aynı anlama gelmediğini fark etmişti. 

Ortam sakinleşirken, Sonia'nın annesine “Ben olduğum gibiyim. Beni tanımaya çalışırsan, olduğum gibi beni veya en azından bir kısmını sevebilirsin,” diyebilmesi mümkün oldu. Felsefi danışmanlık, kendine inanmasına ve annesini de buna inandırmasına olanak sağladı. Sonia, annesinin bunu reddetmesine de hazırlıklıydı. Sonia'ya danışmanlık yaptığım yaklaşık bir yılın sonunda, birinin cumartesi akşamını kilisede geçirirken diğerinin gece kulübünde geçirebileceği ve sabah uyandıklarında birbirlerine saygı duyacakları şekilde anlaşmayı başardılar. 

Felsefi danışmanlıktan faydalanan Sonia olsa da, bu sorun, tıpkı her ilişkideki sorunlarda olduğu gibi, birden fazla kişinin eylemlerinden kaynaklanıyordu. Benimle haftalık seanslara katılan kişi Isabelle olsaydı, bir dizi örtüşen felsefi görüşü ele alırdım. Kendi dünya görüşünüzle uyum içinde yaşamanın önemi ve göreceliğin etrafını saran sorunlar elbette hâlâ geçerlidir. Ancak bir ebeveyn olarak çocukla ilgili başka sorumluluklar vardır. 
Çocuklar ne kadar küçük olurlarsa, yetişkin üzerindeki yük de o kadar fazla olur; ancak çocuklar yetişkin olmaya başladıklarında bu yük daha eşit bir biçimde paylaşılır. (Hayatın ilerleyen yıllarında tıpkı bu bölümde göreceğimiz John vakası gibi roller tersine 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dönüşebilir ve yetişkin çocuk yaşlanan ebeveynlerinin sorumluluklarının çoğunu taşır.) 

İnsanların kendini değerli ve güvende hissederek büyümesi için, ister biyolojik ister başka türlü olsun, aile sevgisine ihtiyacı vardır. Ebeveynler ve çocukların bakımını üstlenen diğer yetişkinler çocuklarına ve topluma karşı sevgi gösterme sorumlulugunu taşır. Ebeveynin görevinin bir parçası, erdemleri aşılamaktır (Aristo'ya göre iyi alışkanlıklar.) Ancak herkesin kendi değerlerini güçlendirmeye ihtiyaç duyacağı, kendi değerlerine göre yaşayacağı ve toplumda bağımsız bir yetişkin olarak yer alacağı bir an gelir. Ebeveynlerin görevi, çocuklarının yaşamını bütünlük içinde sürdürmesine yardımcı olarak onları hayata hazırlamaktır. Ancak görevinizi yerine getirdiğinizde, bunu yapmayı bırakabilmelisiniz. Görevinizin bir diğer parçası, ebeveyn otoritesi ebeveyn saldırısına dönüşmeden görevinizi sona erdirmektir. Bölüm 5'te yer alan Aristo'nun görüşüne göre, doyum hissi insanın kendi içinden gelir. Hiç kimse, ebeveyn bile, bunu size veremez. Ebeveynlerin çocukları için sonsuz bir doyumu teşvik etme yönünde yapabileceği en iyi şey, yetişme döneminde kendilerine güvenmelerini sağlayacak kadar boşluk bırakmaktır. 

Çocuklar biyolojik olarak ebeveynlerinin uzantıları olabilir, ancak bu durum kültürel olarak her zaman geçerli değildir. Ebeveynlerin çocuklarına aktardıkları genetik mirasları ve onlar üzerinde yasal vesayet hakları vardır, ancak mülkiyet hakkı yoktur. Daha önceki bölümlerde ele aldığımız üzere, Kant bu sorunu çocuklar dâhil olmak üzere tüm insanlara amaçlarımızın aracı olarak degil, başlı başına bir araç olarak davranılması gerektiği bağlamında açıklamıştır. Lübnanlı şair ve filozof Halil Cibran, ebeveynlerin geçici olarak kâhyalık görevinin bulunduğu ama sahipliğin mevzu bahis olmadığı fikrine dayanarak, çocuk yetiştirmeyle ilgili güzel bir yazıyı kaleme almıştır; 
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“Çocuklarınız sizin çocuklarınız değildir. Kendini özleyen Hayat'ın oğulları ve kızlarıdır. Size gelirler ama sizden gelmezler, sizinle birlikte olmalarına rağmen size ait olmazlar. Onlara sevginizi verebilirsiniz, ama düşüncelerinizi değil, çünkü onların kendi düşünceleri vardır. Vücutlarına bir yuva verebilirsiniz, ama ruhlarına değil, çünkü ruhları sizin rüyalarınızda bile ziyaret edemeyeceğiniz yarının yuvasında oturur. Onlar gibi olmaya çabalayabilirsiniz, ama onları kendinize benzetmeye 


uğraşmamalısınız.” 
— HALİL CİBRAN 


Çocuklar kendi özel kimliklerini aile ilişkilerinin zorlu sınavında oluşturmaya başlar. Bu kimlikler ebeveynlerin veya bir bütün olarak ailenin kimliğinden ne kadar farklı olursa, anlaşmazlık potansiyeli o kadar artar; tıpkı Sonia ve Isabelle arasında olduğu gibi. Biz insanlar, yavaş yavaş olgunlaştığımızdan ebeveynlerimize diğer tüm memelilerden daha uzun bir süre boyunca bağımlı kalırız; toplumda tam anlamıyla bir yetişkin rolü üstlenmemiz için gereken tüm bilgileri öğrenmemiz seneler sürer. Rıza gösterme, oy verme, araba kullanma, alkollü içki kullanma, evlenme ve askere gitme yaşlarını ayrı ayrı zamanlara göre düzenleyen yasalardan da anlaşılacağı gibi adım adım olgunlaşırız. Çocuk ne kadar çok şey üstlenirse, ebeveynin kontrolü o kadar azalır. En yüksek uzlaşmazlık olasılığı, çocuğun görüşü ebeveynin görüşüyle aynı oranda önem kazandığında ortaya çıkar. Bu tam özerklik hali reşit olma ile başlar ve reşit olmaya varan uzun ve dolambaçlı yol ergenlik çağı kargaşaları ile doludur: Kendi kendini yönetmeyi şiddetle isteyen çocuk, çocuğunu rahat bırakmakta zorlanan ebeveyn ve henüz (ya da artık) tarafların hiçbirinin arzusuna tam uymayan gerçeklik. 
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Sonia ve Isabelle, huzura hayatlarının önemli bir döneminde varmışlardı; kısa bir süre sonra Isabelle'e kanser teşhisi kondu. Bu teşhisle birlikte hem anne hem de kız Bölüm 13'te daha uzun ele alacağımız başka bir felsefi mücadeleyle karşı karşıya kaldı. Teşhisten sonra (bu iki kadın kıyasıya savaş halindeyken asla mümkün olmamıştı), Sonia annesinin baş yardımcısı olarak araya girmiş ve bakımını şefkatle üstlenmişti. Rollerin böylesine tersine dönüşmesi gittikçe yaygınlaşmaktadır ve John'un vakasında görüleceği üzere felsefi konulardan oluşan tamamen yeni bir başlık oluşturmaktadır. 


JOHN 


John'un annesi Celeste, ilerleyen bir nörolojik hastalıktan mustaripti ve tekerlekli sandalyeye mahkümdu. John, kısmen lisansüstü eğitimine devam eden bir öğrenci olarak düşük geliri nedeniyle, kısmen de Celeste'in kendi evinde yaşayabilmek için ihtiyacı olan bakım nedeniyle annesiyle birlikte yaşıyordu. Ancak son bir yıldır Celeste'in zihin karışıklığı ve kaygı nöbetleri sıklaşmıştı ve dolayısıyla John okula ya da işe gitmek için annesini ne zaman yalnız bıraksa meraklanıyordu. Celeste, artık aklı her zaman başında olmadığından John'a tıbbi ve hukuki vekâlet vermişti. 

Sonunda John'un korktuğu başına geldi. Bir gün dışarıdan eve döndüğünde, tekerlekli sandalyesiyle merdivenden inmeye çalışmış annesini baygın ve kanamalı halde buldu. Doktorlar hastanede ciddi bir yaralanmaya rastlamasalar da, kadını gözetim için hastaneye yatırdılar ve John'un onu bakımevine yerleştirmesi için ısrar ettiler. John'un özenli bakımına rağmen, Celeste'in hastalığının artık sürekli gözetim gerektiren bir aşamaya geldiğini düşünüyorlardı. Bakımını üstlenen doktor ekibi, hastanenin sosyal yardım uzmanı ile beraber, Celeste'in kalacağı yer boşalana dek 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ciddi bir yarası olmamasına rağmen hastanede kalmasını önerdi; yerin boşalması aylar sürebilirdi. 


John, Celeste'in muhtemelen evde görebileceğinden daha fazla bakıma ihtiyaç duyacağını kabul etse de, tıbbi bakıma ihtiyacı olmadığı ve hastane koğuşunda canlandırıcı pek az şey bulabileceği için orada zihinsel ve genel fiziksel durumunun daha kötüye gideceğinden korkuyordu. Celeste, aklı başında olduğu zamanlarda eve gitmek istediğini söylüyordu. John, annesinin evde yaşayabil|- mesini sağlamak üzere, hiç olmazsa iyi bir bakımevinde yer bulunana dek elinden geleni yapmaya razıydı, fakat yine de annesinden uzak kalmasını gerektiren zamanlar olacaktı ve refakatçi tutmaya yetecek parası yoktu. Annesinin evden ayrılması gerekene kadar onunla evde son bir yaz geçirmeyi hayal ediyordu. Annesinin eve dönme arzusunu yerine getirmek istiyor, aynı zamanda annesinin hiç kuşkusuz karşı çıkacağı bakımevine yerleşme fikrini, zamanı geldiğinde kendi evlerinde konuşmanın daha kolay olacağını hissediyordu. | 

John, bakımevinde yer boşalmasını beklerken annesini hastanede bırakıp bırakmama konusundaki ikilemini bana getirdi; çünkü her iki seçenekten de memnun kalmamıştı ve bunların etik yönlerini aydınlığa kavuşturmak istiyordu. Aslında, felsefenin iki farklı yönü olan etik ve karar alma konularını cle alması gerekliydi. Başka birinin mutluluğundan sorumlu olmanın ne demek olduğu ve kimin yararına, onların mı sizin mi, ne zaman davranmanız gerektiği konusundaki etik sorunla yüz yüze gelmişti. John, bu sorunla annesine bakması gereken bir evlat olarak karşılaşmıştı, ancak böyle sorunlar daha ziyade küçük çocuklarını yetiştiren ebeveynlerin karşısına çıkmaktadır. İkinci olarak, John'un karar alma yollarını keşfetmesi ve iki zor seçim arasında ahlaki açıdan doğru olduğunu hissedeceği şekilde tercih yapmayı öğrenmesi gerekiyordu. 
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Tıpkı pek çok başka müşteri gibi, John da PEACE sürecinin ilk üç aşamasını kendi kendine geçmişti. Sorunu açıkça kavramıştı; hem kendisinin hem de annesinin duygularını göz önünde bulunduruyordu ve iki seçenek ile bunların olası sonuçlarını saptamak yolunda faydalı bir tahlil yapmıştı. Ancak bu John için yeterli değildi. Herhangi bir yönde zor bir tercih yapmasına olanak sağlayacak bir yatkınlık geliştirmek için tefekküre ihtiyaç duyuyordu. 

Tefekkür aşamasında, John'a yardımcı olmak için karar teorisini kullandım. Karar teorisi, oyunlar konusunda John von Neumann ve Oscar Morgenstern tarafından geliştirilen matematiksel teorinin felsefi adıdır. Bu teori, katılımcıların belirli kurallar dizisi altında, ancak genellikle bütün gerçekler belli olmadan yapılacak en iyi hamleye karar verdiği oyunları, birçok insan etkinliğini içine alacak şekilde mecazi anlamda kullanır. Filozofların kullandığı şekliyle karar teorisi, oyun teorisinin ana fikirlerini ele almakla birlikte genel anlamda aşırı matematiksel karışıklıklardan kaçınır. 

Yalnızca az sayıda oyundan oluşan bir alt grupta, her aşamada gerçekten en iyi olan bir hamle bulunur. Bu tür oyunlarda, bulabildiğiniz takdirde bu en iyi hamleyi yapmak mantıklıdır. Ancak oyunların çoğunda en iyi hamle diye bir şey yoktur; farklı stratejiler farklı tercihleri gösterir. Dolayısıyla sorulması gereken soru temelde “Hangi hamleyi yapmak mantıklıdır?” sorusundan ziyade “Hangi stratejiyi benimsemeyi tercih ediyorum?” şeklindedir. 


“Sosyal olguların önemi, belirtilerinin zenginliği ve çeşitliliği ile yapılarının karmaşıklığı en azından fiziksel olgularınkine eşittir... Ancak mantıklı davranış sorununun tatmin edici bir şekilde ele alınması için hâlihazırda bir yöntem bulunmadığı güvenle söylenebilir.” 


—JOHN VON NEUMANN VE OSKAR MORGENSTERN 
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John, satranç veya üçtaş oyunu oynuyor olsaydı, her aşamada bahsi geçen en iyi hamleyi arayacaktı. Bu oyunlar, iki kişi tarafından oynanan, bir tarafın kaybettiği ve diğer tarafın kazandığı ve bilgilerin tam olduğu (hiçbir şeyin gizli olmayıp, tüm hamlelerin açık olduğu) sınırlı sayıdaki katı kurallı oyunlar sınıfına girmektedir. Bunun gibi oyunlarda, her zaman en iyi hamle mevcuttur ve tek yapmanız gereken bu hamleyi bulmaktır. Sıra her size geldiğinde bu hamleyi gerçekten bulabilirseniz, kaybetmeniz mümkün olmaz; en kötü ihtimalle berabere kalırsınız. Üçtaş oyununda en iyi hamleyi bulmak elbette satrançtakinden daha kolaydır, ancak temel mantık birebir aynıdır. Çocuklar daima en azından beraberlik elde edebileceklerini anlar anlamaz üçtaş oyunundan sıkılır ve satranç ustaları da genellikle ilk birkaç hamlenin ardından oyunu berabere ilan etme hususunda anlaşır. Katı kurallı bazı oyunlarda en iyi hamleye karar vermek aşırı ölçüde zor olmakla birlikte, en azından bu hamlenin bulunabileceğini bilirsiniz. 

Ancak hayat katı kurallı bir oyun değildir. Celeste ile ilgili ikilem John için maalesef daha sık rastlanan, ama kuralları daha rahat belirlenmiş türden bir oyundu. Doktorları, hemşireleri, sosyal yardım uzmanını ve vakayla ilgisi bulunabilecek diğer kişileri göz önünde bulundurunca, ikiden fazla oyuncu mevcuttu. Bu oyun kazanç ve kaybın eşit olduğu bir oyun da değildi, çünkü olası kayıplar (yaralanma ya da ölüm), olası kazançların (birlikte geçirilecek zaman) aynı kefede değildi. Bu, 5 dolar kaybederseniz bir veya birden fazla oyuncunun size ait 5 doları kazandığı poker oyunlarına da benzemiyordu. Eldeki bilgilerin eksiksiz olduğu oyunlardan biri olmadığı da kesindir, çünkü Celeste'in hastalığının nasıl ve ne zaman kendini göstereceğini kimse bilmiyordu. Ancak karar teorisi yine de insanın seçenekleri ve bunların olası sonuçları bağlamında durumun daha belirgin bir tablosunu çizmek üzere böyle bir oyun açıklayarak fayda sağlayabilir. John'un karar matrisi şöyle görünüyordu: 
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TABLO 8.1 


EI Olasi Sonuclar 
En İyi Sonuç: — |En Kötü Sonus: 


John?un Seçenekleri 

annesini eve getirme: birlikte geçirilecek | ciddi veya ELM Fo annesini hastanede bırakma: | tıbbi gözetim psikolojik açıdan poem] 


Bu karar matrisi, olası sonuçlara göre en iyi tercihin bulunamadığını göstermektedir. Evde birlikte son kez mükemmel bir 


yaz geçirmek, hastane koğuşunda sağlanan salt tıbbi gözetimden çok daha iyiydi, ancak evde geçirilebilecek ciddi veya ölümcül bir kaza da hastane koğuşunda yatağa bağlı kalmak ve psikolojik açıdan kötüye gitmekten daha beterdi. 


Karar teorisi size nasıl oynayacağınızı anlatmaz, ancak hareketlerinize karar verirken nasıl bir ölçüt kullanacağınızı saptamaya yardımcı olabilir. Tercihte bulunmak için oyunun doğasını anlamanız gereklidir. Eğer en iyi hamlenin var olduğunu biliyorsanız, bu hamleyi bulmaya çabalamalısınız. John'un durumu gibi farklı durumlarda ise kendinize şu soruları sormalısınız: Ne elde etmek istiyorum? Nelerden kaçınmak istiyorum? Ne kadarınıriske atmak istiyorum? Diğer oyuncular neyi elde etmek, nelerden kaçınmak istiyor ve neyi riske atacaklar? En iyi hamlenin varlığından emin olmak haricinde, karar teorisini izlemek demek meydana gelme olasılığı bulunan sonuçların her birinin ihtimalini tahmin etmek, faydalarını ve sakıncalarını ölçüp biçmek, en fazla faydayı sağlaması en olası yolu seçmek anlamına gelebilir. 

Dolayısıyla John annesini eve getirmeyi seçerse, aslında ihtimallerini bilmediği bir şans oyununa başlamış olacaktır. Bir kumar oyunu oynarken, en azından olasılıkları hesaplamanız mümkündür. İhtimalleri hesaplamaya çalışıyorsanız, “kumarbaz yanılgısı” 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denen olgunun her iki çeşidinden de uzak durmalısınız. Bu yanılgının ilk çeşidi, en yüksek ödüle oynamanın en iyisi olduğunu söylemektedir. Burada ihtimaller tamamen göz ardı edilmektedir, dolayısıyla çoğunlukla güvenilir bir bahis yöntemi sayılmaz. 
John'un durumunda kumarbaz yanılgısının bu çeşidi, söz konusu seçimin en yüksek ödülü getirme ihtimalinden ötürü, John'un annesini eve getirmesini önerirdi. Ancak bu seçimin en kötü ihtimali getirmesi de mümkündü! 

Kumarbaz yanılgısının ikinci çeşidi, az önce meydana gelen bir olgunun tekrarlama ihtimalinin az olduğunu söylemektedir. Bu yanılgı, yazı tura attığınızda ardı ardına beş kez tura gelmesi halinde, yazı gelme ihtimalinin sonraki her atışınızda daha da artacağını göstermektedir. Ancak paranın belleği olmadığından bu görüş yanlıştır; her atış bağımsız bir olaydır. Rulet oyununda da kırmızı rengin favori olması gibi bir şey söz konusu değildir, çünkü ruletin belleği yoktur ve (hile yapan bir kumarhanede oynamadığınız sürece) her turun başında herhangi bir sonucun gelme ihtimali aynıdır. Peş peşe iki kez aynı sayının gelmesi, bir sonraki turda yine aynı sayının gelme veya gelmeme ihtimalini ne azaltır ne çoğaltır. 

John'un annesini ara ara zihin karışıklığına neden olan bir hastalıktan mustaripti. Zihninin bir saat sonra mı, yarın mı, yoksa gelecek hafta mı tekrar karışacağını tahmin etmek ve tekrar karıştırdığında tam olarak ne durumda olacağını (örn. merdivenden inmek üzere olabilirdi) bilmek mümkün değildi. Dolayısıyla John, ne annesi daha önce düştü diye evde yine yaralanacağını, ne de daha yeni düştü diye kötü talihi yendiğini ve evde güvende olacağını varsayabilirdi. 

Her iki seçenek de hem annesi hem de kendisi için avantajlı ve dezavantajlı olabileceğinden, John ile çok zor bir durum yaşadığı hususunda hemfikirdim. John'la birlikte en iyi ve en kötü 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durum senaryolarını tasarladık. John, annesi evde yalnız kaldığı zaman başına gelebilecek ciddi ve hatta ölümcül bir yaralanma- nın annesine vereceği ekstra acıyı ve kendisinde yaratacağı daha büyük suçluluk duygusunu ve kederi gözünde canlandırdı. Hastanede karşı karşıya kalacağı fiziksel ve psikolojik kötüleşmenin de bakımevine geçişini çok daha zorlaştıracağını düşünüyordu. 
Bu en kötü durum incelemesi ile John annesinin hastanede kalması halinde hem kendisinin, hem de onun daha iyi durumda olacağı sonucuna vardı. Bununla birlikte, en iyi durum tahlili de öteki sonucu işaret ediyordu. Evde annesiyle birlikte yaz mevsiminin keyfini çıkardıktan sonra gelecek aşamaya hazırlanabilirlerdi. Hepsinden öte, evde birlikte olmaları hem John hem de Celeste için daha iyi olacaktı. 

Annesini eve getirmek ile hastanede bırakmak arasında bir tercih önermek benim görevim değildi. Ancak ben başkası yerine karar verme sorumluluğunun ahlaki doğasını özetlemeye çalıştım. Sorumlu davranış yolu, yalnızca kendiniz için en iyi olana değil, aynı zamanda diğer kişi için de genel olarak en iyisine karar vermeyi gerektirir. Hem çocuklarımız, hem de zayıf düşmüş ebeveynlerimiz için böyle bir sorumluluk taşırız. 

Ayrıca başkalarının kendi özerklik sınırları içinde tercih yapmalarına da izin vermeliyiz. Çocuğunuzun dondurma yemesinde sorun olmadığına karar verirseniz, çocuğunuz dondurma çeşidini kesinlikle kendi seçebilmelidir. İdam edilmek üzere olan biri dahi son yemeğini kendi seçebilir. John annesini bakımevine yerleştirmeye hâlihazırda karar verdiğine göre, bakımevinden artakalan ayları nasıl geçireceğine riskli olmasına rağmen belki de annesi karar vermeliydi. 

En iyi seçenek, o insanın en kötüsünden kaçınmasına yardımcı olan seçenek demek olabilir; ancak aynı zamanda o kişinin en fazlasını elde etmesine yardım eden seçenek anlamına da 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gelebilir. Başkası yerine karar vermenin en önemli unsuru, insanın kendi kazanç ve kayıplarını bir yana bırakmasıdır. 

İki seansın ardından, John bana karar teorisini ve içinde hareket ettiği etik sınırları görebildiğini anlattı. Kendisi için adil olan bir karara varabileceğini belirtti. John artık tefekkür aşamasının sonuna yaklaşmıştı ve denge aşamasında kararını verecekti. 
John'un kararını bilmiyorum, bilmem de gerekmiyor. Felsefi danışmanı olarak benim sorumluluğum, müşterilerimin bana bagımlı hale gelmelerini sağlamak değil, kendilerine güven kazanmalarına yardım etmektir. John, zor bir karar aşamasında ıstırap çekmek, bir duygu bataklığında boş yere çırpınmak veya sahte bir kişilik bozukluğu teşhisi taşımak yerine sağlam bir felsefi dayanak elde edebilmişti. Durumun verdiği hüznü hissetmesine rağmen kararsızlığın ötesine geçebilirdi. Kendimizi bazen hüzünlü hissedebiliriz -hatta bunda bir nevi ağırbaşlı keyif gizlidir- ancak hüznün bizi sınırsız bir acizliğe düşürmesine asla izin vermemeliyiz. 


“Hüzne karşı en iyi çare bir şeyler öğrenmektir... Dünyanın neden hareket ettiğini ve onu neyin hareket ettirdiğini öğrenin.” 


—T. H. WHITE 
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İş Hiçbir İşe Yaramadığında 


“İşinizden elde ettiğiniz kâr, o işin size verdiği doyum ve dünyanın o işe duyduğu ihtiyaç olmalıdır. Bununla, hayat cennet olur ya da cennete mümkün olduğu kadar yaklaşabilirsiniz. Bunlar olmadan, yani nefret ettiğiniz, canınızı sıkan ve dünyanın ihtiyaç duymadığı bir iş ile hayat cehenneme döner.” 


—NW. E. B. DU BOIS 


İş bizi üç büyük kötülükten korur: can sıkıntısı, ahlaksızlık ve yoksulluk.” 
—NVOLTAIRE 


Genel olarak iş, yaşamın büyük bir dilimini oluşturur; dolayısıyla işyeriyle ilgili pek çok konu bu kitaptaki diğer başlıklarla örtüşmektedir. Müşterilerimin bana getirdiği işle ilgili sorunların çoğu aslından insanlar arasındaki sorunlardır ve ilişkiyi korumayı ele alan Bölüm 6'nın bir kısmı da bunları içerir. Hatta ilişki arayışı, bir ilişkinin sona erdirilmesi ve aile yaşamını konu alan bölümlerdeki bazı düşünceler de bunlarla ilişkilidir. Bazı müşteriler işle ilgili etik uzlaşmazlıkları çözmeye ve başkalarını yönetiyor olmanın felsefi anlamlarını keşfetmeye uğraşır. Etik ve ahlak konularını Bölüm 11'de ele alacağız. Bazıları da işin anlam veya 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amacı (ayrıca bkz. Bölüm 12), tatmin edici iş yapma ve iş ile hayatın kalan kısmı arasında bir denge tutturma sorunlarıyla uğraşır. Ancak birçoğumuz zamanımızı başka işlerden ziyade çalışmakla geçirdiğimiz için, işe özgü sorunları kendi içinde dikkate almak önem taşır. 

Hangi iş olursa olsun, bir işi iyi yapmak doyum hissi sağlar. 
İnsanların çoğu iyi bir iş yapmak ve iyi bir iş yaptığı için övgü almak ister. Patron sizseniz şuna dikkat edin: Emrinizdekilerin başarılarının takdir edilmesi gerçek bir itici güçtür. Ancak hak ettiğiniz övgüyü gereğinden fazla bekliyorsanız, sadece işinizi iyi yaptığınızı bilerek tatmin olmayı deneyin. Övülmeyi istemeniz doğaldır, ancak övgü gelmiyorsa bunun üzerinde durmakla ancak mutsuz olursunuz. Bhagavad Gita, iyi işi kendi yararınıza yapmanın önemini vurgulamaktadır. 


“Eyleminin meyvesinin seni teşvik etmesine izin verme; ama 


yine de sakın eylemsizliğe bağlanma.” 
—BHAGAVAD GITA 


Bhagavad Gita, savaşçı prens (Arjuna) ile insan kılığına bürünmüş (Krişna) tanrı Vişnu arasındaki diyalogu anlatan, pek çok dile tercüme edişmiş Sanskritçe bir şiirdir. Savaş arifesinde Arjuna ve Krişna dövüşmenin ve öldürmenin (ya da óldürmemenin) etik değeriyle görevin doğası konularını tartışmaktadır. Bunlar askerlikle ilgili nasihatler olduğundan, günümüzdeki sirketlestirilmiş savaş cepheleriyle ilgili bariz bir anlam yüklemek mümkündür ve üstün bir güce şahsi çıkarını düşünmeden kendini adama yolundaki temel mesajı hem sivil hem de askeri generalleri memnun edebilir. Ancak bu kitabın yaklaşık üç bin yıldır bu kadar çok okunmasının sebebi, insanları şirketleşmiş sadakate zorlaması 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değildir. Kitabın itici gücü, sadece maaş çekleri ve ikramiyeler için çalışmaktansa, bir görevi sırf görev uğruna ve yüce bir ilkeyi yerine getirmek adına gerçekleştirmenin değeridir. 

Vaktini sürekli saate bakmak, hafta sonunu iple çekmek veya maaş gününü beklemekle geçiren işçilere hem kamu hizmetinde hem de özel sektörde sıklıkla rastlarız. Bu tür insanlar işlerinden ziyade işlerinin getirileriyle ilgilenirler. Ve her şeyi bir yana bırakıp işlerinin getirilerine odaklandıklarından, kendi emeklerini verimsizleştirirler. Emeklerini verimsizleştirerek hizmet ettikleri kişilerin, yani hem işverenin hem de müşterinin canını sıkarlar; böylece emekleri iyice verimsizleşir. Bu kısırdöngü nedeniyle, işlerinin getirilerini kendileri azaltırlar. Bunun aksine, işlerini öncelikle hizmet ruhu için yapan ve yaptıkları işi sevdikleri de aşikâr olan işçilerle hepimiz karşılaşmışızdır. Böylesine canla başla iglerine bağlı olmaları sayesinde emekleri zenginleşir, hizmet sundukları işveren ve müşteri memnun olur; böylece emekleri daha da zenginleşir. Bu etkili döngü sayesinde emeklerinin getirileri çoğalır. Bunu yalnızca işlerinin getirilerine odaklanmamaları sayesinde başarırlar. 

Çoğumuz şiir, resim, müzik gibi sanat eserlerini takdir ederiz ve kültürlü toplumlar en yüksek övgülerini büyük sanatçılarına ayırır. Yaratıcılık eylemi içindeki şairler, ressamlar ve besteciler tamamen eserlerini ortaya çıkarma çabasına girişerek bunun getirileriyle ilgilenmezler. İşinizi iyi yaparsanız, işinizin meyveleri kendiliğinden olgunlaşır. Ancak iyi çalışmak yerine meyvelerin tadına bakma hayallerine dalarsanız, meyveler asla olgunlaşmaz. 
Siz de işinizi sanat eseri haline getirme yeteneğine sahipsiniz. 
Yaptığınız her işte büyük bir sanatçı gibi davranmaya yemin etmeniz yeterli olacaktır. 
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“Elinizdeki işle doğru mantığa ciddi ciddi kulak vererek, gayret göstererek ve sakince, başka hiçbir şeyin dikkatinizi dağıtmasına izin vermeden, kendi tanrısal yanınızı sanki onu hemen geri verecekmişsiniz gibi saf halde tutarak uğraşırsanız; hiçbir beklenti olmadan, ancak artık doğaya uygun olarak yaşamaktan memnun olarak, söylediğiniz her sözde cesur gerçeği dile getirerek bu amaca sadık kalırsanız mutlu yaşarsınız. Bunu hiç kimse engelleyemez.” 


— MARCUS AURELIUS 


REKABET 


Bir işi iyi yapmak, felsefi bakış açısından bakıldığında, o işi illa ki mükemmel olarak ya da herkesten daha iyi yapmak anlamına gelmez. Bir yarışı kazanmanın ahlaki bir anlamı yoktur. Galip gelen kişi daha hızlı koşuyor olabilir, ancak bu onun iyi bir insan olup olmamasıyla alakalı değildir. Önemli olan çok çalışmak ve elinden geleni yapmaktır. Elinizden geleni yapmak, bitiş çizgisini ilk geçen olmanızı ya da iyi bir mevkie ya da sağlam bir terfie sahip olmanızı sağlamaya yetmeyebilir; ancak elinizden geleni yapmak için çaba gösterdiyseniz kişisel tatmin elde etmiş olursunuz. Stoacılar, çalışma konusunda tatmin duygusunun önemli olduğunu belirtmişlerdi: Başka bir insanın elinizden alamayacağı sonuç, üzerinde sizden başkasının gücü olmayan kısım budur. 

İşin anahtarı, elinizden geleni nasıl ölçtüğünüzde yatmaktadır. 
Kültürümüz rekabetçi bir kültürdür, biz de doğamız gereği rekabetçiyiz. Başkalarının performansını tek ölçüt olarak düşünmek yanlıştır. Bu ölçütü hiç kullanmamak da yanlış olacaktır. Rekabet bireylerin en iyi ve en kötü yanlarını ortaya çıkarır. Sizden daha hızlı koşan bir komşunuzla koşu yapmaya çıkıp performansınızın 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nasıl gelişeceğini görün. Bununla birlikte, rekabet halindeki lisansüstü öğrencilerinin, akranlarının en son gelişmeleri öğrenmelerini zorlaştırmak için haftalık bilimsel dergilerin sayfalarını yırttıkları bilinmektedir. Rekabet tanımı gereği kötü değildir, ama bazen yıkıcı bir güce dönüşebilir. 

Toplumumuzun saldırgan rekabet davranışını özellikle ödüllendirdiği (profesyonel spordaki gibi) düşünülürse, rekabetin en ılımlı biçimlerinden bile dehşete kapılan bazı sektörler de mevcuttur. Çocuğunuzun gittiği okulda hál^'a spor bayramı kutlanıyor olsa bile, bu bayramın her çocuğun kurdele kazanacağı biçimde ayarlandığına bahse girerim. Hatta herhangi bir etkinliğe katılan her çocuk da bir ödül kazanıyordur. Konumuz özsaygı duygusunu yaratmaksa, bu tür beyhude jestlerden oluşan bir strateji ters etki yapar. Herkes kurdele kazanacaksa, koşmanın ne anlamı vardır? 


Bazı koşucuların daha hızlı, diğerlerinin daha yavaş olması tam anlamıyla doğaldır. Eğer hıza değer veriyorsak, en hızlı koşucuları takdir etmeliyiz. Ancak koşu hızı ile karakter üstünlügünü karıştırmamamız lazımdır. John, Jack'ten daha iyi bir koşucu olabilir, ancak bu John'u Jack'ten daha iyi bir insan yapmaz. 
Yaratıcı ve yapıcı rekabet, yeteneklerinizi keşfetmenize ve dile getirmenize olanak sağlar. Çalışma hayatında işin sırrı rekabetle işbirliği arasında denge kurmaktır. 


ANLAMLI ÇALIŞMA 


Çoğu insan için iş bir yolculuktur. Pek azımız sadece tek bir şey yapmak için dünyaya gelmişizdir. Yaşamınızda başarıya ulaşacağınız yol size özgüdür; kusursuz bir tarif yoktur. Çoğu insan kendisinin yaptığı iş için yaratıldığını hissetmez, ancak tatmin hissi elde etmenin en kesin yollarından biri kendimize uygun işi bulmaktır. Hepimizin özel yetenekleri vardır, ama bu özel yeteneği 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bulmak için çoğumuzun biraz derinlere inmesi gerekir. Yeteneklerini bulmak ve onları nasıl kullanacağını belirlemek, günlük yaşamı anlamlı kılar ve bir amaç duygusu katar. Amaçlarınızın ne kadar büyük ya da mütevazı olduğu önemsizdir. İster en büyük 500 şirketten birinin yöneticisi olun, isterseniz evde oturan biri, Kalküta'da Rahibe Teresa Derneği'nde bir gönüllü, bir müstahdem veya bir heykeltıraş olun, ister çizgi film kahramanı Dilbert'in iş arkadaşı olun, temel ilke aynı kalır. Anlamlı bir iş, anlamlı bir yaşamın ayrılmaz parçasıdır. İşten atılmak sadece ortak maddi sıkıntılar nedeniyle değil, aynı zamanda makama, statüye, ayrıcalığa ve güvenliğe duyulan sadakat açısından da üzücüdür. Emeklilik de aynı bağlamda çoğu zaman böylesine zordur. 


“Tüm işler, hatta iplik eğirmek bile soyludur; çalışmak başlı başına soyludur... Rahat bir yaşam ne insana, ne de tanrıya yaraşır.” 

—THOMAS CARLYLE 


Diğer bir konu da, tatmin konusundaki ikilemlerdir. Örneğin tatmin ebeveynlikten veya kariyerden kaynaklanabilir. İkisini dengede tutmak cazip olmakla birlikte oldukça güçtür. Pek çok ebeveyn ev dışında çalışma ile tam zamanlı olarak çocuklarının bakımını üstlenme seçenekleri arasında kalarak yıpranır. Bazıları tam zamanlı olarak çocuk yetiştirmeyi tamamen tatmin edici bulur, bazıları da bir mesleğin basamaklarını tırmanmayı hedefler. 
Birçok başka insan ikisini de tatmin edici bulmakla birlikte, her iki işi de layığıyla yapma konusunda çelişki yaşar. 


Denemezseniz Nasıl Bileceksiniz? 
Çoğu insan çalışma hayatı boyunca çeşitli işler edinir ve bu işlerin alanlarının da değişik olmasına git gide daha sık rastlanmaktadır. 
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Okulu bitirir bitirmez bir şirkette işe giren ve kırk yılın ardından şirketten sadık hizmetleri karşılığında verilen bir altın saat ve bir tokalaşma ile ayrılan vefalı şirket personeli çok geride kaldı. Bazı insanlar, çalıştıkları şirkette zorlamalarından ötürü yön değiştirir. Bazıları daha verimli alanlar buldukları ve çalıştıkları şirkete karşı kendileri, şirketlerinin onlara karşı hissettiğinden daha fazla sadakat hissetmedikleri için yollarını ayırırlar. Bazıları da yaptığı işten sıkılır veya sadece değişiklik yapmak ister. Çoğu, sadece kendilerini tatmin duygusuna yönlendirecek bir yol aramaktadır. İdeal olanı bulmak için yeni işleri ve yeni alanları denerler. 

Sevmediğiniz bir işte çalışmak illa ki kötü değildir. Bazen bir işi, o işe uygun olmadığınızı keşfetmek için yapmak zorunda kalırsınız. Akılcıların da söylediği gibi, her şeyi sadece mantığınızı kullanarak bilemezsiniz. Bazı şeyleri deneyim yoluyla öğrenmemiz gereklidir. Ne var ki, deneyim yegâne öğretmen değildir. Deneyimlerimiz konusunda mantık da yürütmeye mecburuz. Katı akılcılık ile katı deneycilik arasındaki Orta Yolda, hayatı idame ettirmenin ve yaşarken hayattan yeni şeyler öğrenmenin akla uygun yolu yatar. Kötü deneyimlerden bile değerli dersler çıkarmak mümkündür. Bir iş fırsatının size uygun olup olmadığını ciddi olarak düşünüyorsanız, bunu anlamanın tek bir kesin yolu mevcuttur: denemek. 


“Düşünce tuzaklarının farkına varıp bunlardan kaçınmayı öğrenmenin tek yolu, üzücü deneyimle bilgelik kazanma riskine rağmen, bu tuzaklarla bizzat tanışmaktır. Acemiyi yanlış yola girme riskinden kurtarmayı ümit ederek, mantık konusunda tanıtıcı bir derse uygun düşecek biçimde felsefe önsözüyle giriş 


» 


yapmak yarar sağlamaz. 
—LEONARD NELSON 
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Çocuk kitapları yazmış olan büyük filozof Dr. Seuss, Green Eggs and Ham (Yeşil Yumurtalar ve Jambon) isimli eserinde bu konuyu yorumlamıştır. Giriş kısmındaki “Yeşil yumurta ve jambon sever misin?” şeklindeki deneysel soru, kitabın son sayfalarına kadar kahramanın denemeyi reddetmesinden ötürü cevapsız kalır. Sonunda tadına bakmaya razı olduğunda, daha önceki inatçı tutumunu bir kenara bırakarak “Yeşil yumurta ve jambona bayılıyorum!” der. Bu deneyimin sonucu elbette olumlu ya da olumsuz olabilir. Eğlenceye çok meraklı ve bu konuda epeyce deneyim sahibi gençlerle bir gece geçiren Voltaire, ertesi gece yeniden aralarına katılmaya davet edilmiş, “İlk sefer filozofluk içinse de, ikinci sefer sapkınlık olacak,” diyerek bu teklifi geri çevirmişti. 

Denemedikçe hiçbir zaman bilemeyebilirsiniz. Ancak deneyimleriniz hakkında iyice düşünüp taşınmazsanız, ilerlemenizde deneyimlerinizden faydalanamazsınız. Mantığınızı ve deneyiminizi kendinize uygun bir yol çizmek için kullanarak vakitten tasarruf edebilir ve zahmet çekmekten kurtulabilirsiniz. Ancak bütün çabalarınız neticede düş kırıklığına yol açan, tatmin etmeyen, katlanılmaz veya başka türlü uygunsuz bir meslek değişimine sebep olursa, öğrendiklerinizi kaydederek bir dahaki sefere bunlardan faydalanmak koşuluyla, vaktinizi boşa harcamış olmayacagınızı anlamalısınız. 


Uzlaşmazlık 

İnsanların bir araya toplandığı zamanlarda kişisel farklılıklar ve uzlaşmazlıklar yaşanacaktır. Bu durum spor takımları, siyasi partiler, akademik komiteler, dini tarikatlar için olduğu kadar ofis çalışanları için de geçerlidir. Aslında birlikte çalıştığınız insanları genellikle, tıpkı aile bireyleri gibi, kendiniz seçmediginizden, bazen işlerin yürümesi için ekstra gayret gerekebilir. 
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Bununla birlikte, aynı hedefler doğrultusunda çalışmanın sağladığı ortak hedefler, çarkların dönmesine yardım eder. Bölüm 6'da (ilişkileri sürdürme hakkında) Hobbes'tan öğrendiğimiz üzere, herkesin uymaya razı olduğu bir dış otoriteye sahip olmak, barışı sürdürmenin başlıca unsurlarındandır. Bu yalnızca aynı komuta zincirine karşı sorumlu olma anlamına gelebilmekle birlikte, en uygun sonuçları almak için daha yüksek bir görev duygusu gereklidir. Herkesin başkasına gönderdiği notta “bilgi: Bay Smith” ifadesinin bulunması bir tür bağ oluşturur, ancak daha güçlü olan ilişki, ev inşa etmek, çocuk yetiştirmek, sulak arazileri korumak ya da satış kotasını gerçekleştirmek gibi özel bir görev üzerine hep birlikte odaklanmaktan kaynaklanır. Hobbes'un bahsettiği gibi korku ve saygıya sebep olan bir dış otorite ile savaştan kurtulmanız mümkündür. Ancak bu yolla uyum oluşmasını beklemeyin. 
İdealist değil gerçekçi beklentilere sahip olmak, sorun çıktığında felsefi bir bakış açısını korumayı kolay hale getirir. 

Jean-Jacgues Rousseau, insanların özünde iyi olduğunu ancak uygarlık tarafından (siyasi yaratıklara dönüşme yönünde ve başka yollarla) yozlaştırıldıklarını savunuyordu. Rousseau'ya góre, dogal bir durumda bu yatkinliklarimiz kendini góstermezdi: Bu onun “soylu vahşi” fikriydi. Rousseau ve yandaşları otoriter topluma karşıydı. Medeni bir dünyada yaşamak zorunda olmasaydık daha iyi insanlar olacağımıza inanmak cazip gelebilir. Amerikalılar günümüzde toplu olarak Rousseau'nun deneyini yürütüyor: Toplumumuzda kabalık başını almış gidiyor. Bu durum insanları daha mı iyi yapıyor? Rousseau'nun günümüzdeki postmodern torunları Amerikalıları kültür yoksunu, cahil barbarlara dönüştürmeyi becerebilirse (bu yönde oldukça yol kat etmiş durumdalar) Rousseau'nun tam olarak ne ölçüde yanıldığını göreceğiz. Bu yolun sonu cennete değil anarşiye çıkacaktır. 


195 


PROZAC'I BIRAK PLATON'A BAK 


Aristo, insanların doğası gereği siyasi hayvanlar olduğunu iddia ediyordu ve benim de inandığım üzere, Aristo haklıysa muhtemelen mağara siyasetinin yerini alan işyeri siyaseti de dâhil olmak üzere siyaset daima var olacaktır. Siyasi hayvanlar olup olmadığımızı tartışmak fayda sağlamaz; asıl fayda sağlayacak tartışma, ne tür bir medeniyetin vatandaşlarına daha iyi bir hayat sağlayacağı üzerine yapılmalıdır. Rousseau oyunu medeniyet kavramının var olmamasından yana kullansa da, başka fikirleri olanlar da mevcuttur. 


“Insan özgür doğar, ama her yerde zincirlere vurulmuştur.” 


—JEAN-JACQUES ROUSSEAU 


“İnsan doğuştan siyasi bir hayvandır.” 
—ARISTOTELES 


VERONICA 


Veronica, yeni mezun bir gazetecilik öğrencisinin uğruna adam öldüreceği türden bir işe sahipti. Araştırmalar, filmler yapıyor ve ulusal seyirci kitlesine ulaşan haber öyküleri yazıyordu. 
Ancak sorun şuydu: Yaptığı işler emrinde çalıştığı ünlü bir medya yıldızının imzasıyla yayınlanıyordu. Bu büyük yıldız ünlü bir ismin, geniş bir hayran kitlesinin ve oldukça yüklü bir maaş ceki- nin yanı sıra böyle bir kariyerin ayrılmaz parçalarından biri olan kuvvetli baş ağrısı da dâhil her şeye sahipti. Üstelik adamın tüm bunları mümkün kılan birinci sınıf bir asistanı da vardı. 

Ancak Veronica kendini görünmez biri gibi hissediyordu. Hiç kimse adını bilmiyordu, hayran kitlesi bir yana, erkek arkadaşı bile yoktu ve maaş çeki hatırı sayılır olsa da patronunun yeni sözleşmesinin Variety dergisinden öğrendiği tutarına bakılırsa, kendi 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aldığı meblağ solda sıfır kalıyordu. Veronica yaptığı iş karşılığında çok daha fazla itibar hak ettiğini hissediyordu. 

Veronica'nın durumuna PEACE sürecinin merceğinden bakalim. Söylediğine göre, ne kadar sıkı çalışırsa çalışsın, tatmin olduğunu düşünmüyordu. Duyguları da ortadaydı: hayal kırıklığı, öfke, tatminsizlik, kıskançlık ve yalnızlık. Analiz edebildiği kadarıyla, seçenekleri çok az görünüyordu. Çoğu zaman, istifa mektubunu büyük yıldıza verirken, kapıyı yüzüne çarpmadan hemen önce ona iyi bir fırça çektiğini düşlese de, gazetecilik konusunda ciddi olan herhangi birinin kolay kolay bırakamayacağı türden bir mevkie sahipti. 

Tefekkür aşamasında, Veronica'nın mutsuzluğunun tatminsizlikten değil bağlılıktan, yani kendi emeğinin meyvelerine degil, başka birinin emeğinin meyvelerine bağlılıktan kaynaklanıp kaynaklanmadığı hakkında akıl yürütmesini istedim. Yaptığı işten gurur duyuyordu, işte tam bu nedenle işinin daha fazla takdir edilmesini istiyordu ve üretim sürecini seviyordu. İşini pek çok açıdan tatmin edici buluyordu; bu tam olarak tatminsizlik göstergesi sayılmazdı. Ancak patronunun iş koşullarına bağlılığı nedeniyle dışarıdan değil içeriden gelmesi gereken kendi tatmin duygusu engellenmiş oluyordu. Bu bağlılıktan kurtulabilirse, içinde bulunduğu mutsuzluktan da kurtulacaktı. Erişilmez bir şeyin “uğruna ölmeye değer” olduğunu iddia etmekle zaten şimdiden ölmüş oluyordu. Yani şimdi elinde olanların, halen olduğu kişinin ve uğruna yaşanacak onca şeyin görkemini göremiyordu. 


“Geçmişe özlem duymayı bırak, geleceğe özlem duymayı da bırak, bunların arasındakilere özlem duymayı da bırak ve karşı kıyıya geç.” 

—BUDA 
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“Ne kadar kusurlu olursa olsun, insanın kendi görevini yapması başkasının görevini izlemekten, ne kadar iyi yapılırsa yapılsın daha iyidir.” 

—BHAGAVAD GITA 


Hindu ve Budist düşüncesi Victoria'ya anlamlı geldi ve bir yandan bunları kendi felsefesine dâhil ederken, diğer yandan durumunun analizine geri döndü. Büyük yıldızın Veronica'ya onun istediği kadar değer vermediği doğru olabilirdi. Ancak bu durum Veronica'yı kendi kendine değer vermekten aciz hale getirmemeliydi. Eğer patronu arada bir kendisine şahsen teşekkür edemiyor veya takdirini gösterecek bir yol bulamıyorsa, demek ki sorun adamdaydı: ya kördü, ya da nankördü. Ama bu da Veronica'nın değil, onun sorunuydu. Yine de Veronica'nın, patronunun büyük yıldız olarak sağladığı başarı için kendisinin gerekli olduğunu, ama vazgeçilmez olmadığını anlaması lazımdı. Onun işi için kapıda bekleyen binlerce yeni mezunu hatırlaması yeterli olacaktı. 


Veronica bu işe sahip olduğu için şanslı olduğunu zaten bildiğinden, işini sürdürmeye hevesli olmak da istiyordu. Yeni yatkınlığı olan seçkin bir işle birlikte gelen “şeylere” bağlı olmama ve kişisel değer duygusunu işini iyi yapmada bulma fikri sayesinde dengeye ulaşması kolaylaşmıştı. Budizm felsefesi (insanlar arasındaki) dış çatışmaların neredeyse daima (insanın içindeki) iç çatışmalardan kaynaklandığını belirtir. Veronica, itibar ve takdir bağlamında kendi iç sorunlarını çözdüğü vakit, patronuyla arasındaki uzlaşmazlık sona erdi. İşinin önemi ve heyecanı konusundaki eski hevesini yeniden kazandı. 
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Veronica, bir ekibin parçasıydı. Ancak beysbol oyununda beysbol sopasını ana vurucuya uzatan sopa taşıyıcı bir kıza benzemiyordu (vurucunun sopasını illa ki kızın getirmesine gerek yoktur, kendi de getirebilir.) Daha ziyade, vurucunun arkasında durarak atışları ilan eden oyuncu gibiydi (bu zorunludur; atıcı bu kararı yalnız başına kesin olarak veremez.) Takımın kendisi her zaman bireysel olarak oyunculardan daha önemlidir. Oyuncular gelip geçse de, takım baki kalır. Oyunu gerçekten seviyor ve samimiyetle hizmet etmek istiyorsanız, mevkiiniz ne olursa olsun oynamaktan keyif alırsınız. Oyunu sevmenize rağmen yanlış mevkide oynadığınızı düşünüyorsanız, ya antrenörünüzle görüşmeli ya da başka bir takımda oynamayı denemelisiniz. 

Hayatta takım çalışması olmadan elde edilen başarıların sayısı çok azdır; her takımın da liderleri ve takipçileri bulunur. Bu iyi bir şeydir; şefsiz bir orkestra veya antrenörsüz, kaptansız bir futbol takımı düşünün. Hatta daha kötüsü, sırf kaptanlardan oluşan bir takım ya da her yerinde hem enstrümanı hem de batonu olan bir orkestra hayal edin. Hobbes, hem barışı korumaya hem de işlerin tamamlanmasını sağlamaya yardımcı olduğundan, kabullenilmiş bir otoriteyi savunuyordu. 

Evrimci bakış açısına göre, insanlar genetik olarak avcı ve toplayıcı şeklinde programlanmıştır. Toplamak için büyük bir plana veya yoğun koordinasyona gerek duymadan uygun bir yer ararsınız. Toplayıcılık ne fazla işbirliği gerektirir, ne de fazla rekabete yol açar. Ancak avcılık farklıdır. İyi avlanmak için başarının anahtarı birleştirici bir plandır. Başlarda avlanmak işbirlikçi bir çabaydı; hayatta kalma anlamında başarılı avcılığın oldukça önemli olduğu zamanlarda, başarı olasılığını artırmak için takımlar halinde yapılırdı. Getirisi katılımcılar arasında paylaşılırdı. Bununla 


199 


PROZAC'I BIRAK PLATON'A BAK 


birlikte, bu ortak düzende bile takımı organize etmek, rota çizmek, gözcüleri belirlemek ve ambarı yeniden doldurma olasılı-Bini yükseltmek için tüm gerekenleri yapmak adına bireylerden biri veya bir alt grup görevli gerekiyordu. Otorite mevkilerini herhangi bir nedenden ötürü daha az yeteneğe sahip olanlar doldursa bile, avın başarısı, görevli olduğunu herkesin kabul ettiği kişiyi takip etmeye bağlıydı. Aksi halde, herkes gürültü içinde dört bir yana koşuşturarak avın kaçmasına neden oluyor ve güvenle nişan almak yerine ormana dağılmış olan yoldaşlarından birini yanlışlıkla vurmaktan korkuyor olurdu. Tek başınıza gitmeyi tercih etmeniz de mümkündü, ancak başarısız olursanız başkalarının akşam yemeğinden pay almayı bekleyemezdiniz. 


GEÇİMSİZ PATRONLAR 


En sık duyduğum şikâyetlerden biri, geçimsiz patronlar hakkındadır. Bu olgunun çok eskilere dayandığından ve zamanında, bir geyik önüne kadar gelip kendisini sunsa dahi onu vuramayan, hedefi tutturmaktan aciz birinin sözünü dinlemek zorunda kalmakla ilgili pek çok şikâyet olduğundan eminim. Katlanamadı-Biniz bir patronla birlikte çalışıyorsanız, seçeneklerden biri başka iş bulmaktır. Tabii ki yeni patronunuzun daha iyi olacağına dair bir garanti yoktur ve hoşunuza giden birini bulduğunuzda onunla ne kadar süreyle çalışacağınız belli değildir. 

Mevcut durumunuzun tek kusuru rapor verdiğiniz kişiyse, iş değiştirmeden önce işinizi tüm yönleriyle dikkatlice gözden geçirin. Daha esnek bir tercih olarak, böyle bir insanla çalışma konusunda, aranızdaki gerginliği aşmanıza olanak verecek felsefi bir tutum takınabilirsiniz. Haksızlıkları sineye çekmek zorunda kalmanız olasıdır, ancak kendi iç kaynaklarınızı genişletmeniz sayesinde daha kalın bir kabuk örmeniz kolaylaşacaktır. Şirketinizde 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ya da çalışma alanınızda huysuz biriyle çalışmanızı dengeleyebilecek olumlu girdiler elde etmeniz için size rehberlik edecek başka birini bulun. Kendi kendinize “ben bundan ne öğrenebilirim?” sorusunu sormayı unutmayın. Bu sorunun yanıtı, yaşadıınız deneyimi değerli kılabilir. 

Zor da olsa, Tao'nun önerdiği “en iyi yol” budur. Tao, bu yolu bulabilmeniz halinde hiç kimsenin sizi yaralayamayacağını öğretir. Bu sadece kimsenin sizi sırtınızdan bıçaklamak istememesi için iyi davranmakla alakalı değildir. En yüce yolda, bıçaklanabilecek bir sırtınız yoktur. 


Duydum ki hayatı korumayı bilen kişi, karada seyahat ederken gergedanlara ya da kaplanlara rastlamaz, savaşa gittiğinde silahların saldırısına uğramazmış. Gergedanlar boynuzlarını vuracak, kaplanlar pençelerini geçirecek, silahlar süngülerini sokacak yer bulamazmış.” 


—LA0O TZU 


İlişkilerin korunmasını ele alan Bölüm 6'da görmüş olduğumuz üzere, Hegel'in efendi-köle ilişkisi hakkındaki teorisi, aslında kölelerin efendileri üzerinde güç sahibi olduğunu açıklar. Efendiler hem ekonomik hem de duygusal anlamda kölelere bağımlıdır. 
Önceki bölümde, duygusal bir ilişkide çarpık efendi-köle dinami-Binden kaçınmak için bir güç dengesi oluşturulması gerektiğini savunmak üzere Hegel'in fikirlerine başvurmuştum. Ancak patron ile çalışanı, tanımı gereği hiyerarşik bir ilişki içindedir; dolayısıyla iş ortamında güç dengesi sağlamayı hedeflemeniz gereklidir. Bu bağlamda Hegel'in fikirleri öncelikle bu durumda kendi gücünüzü fark etmenize yardımcı olur. Bu belki durumu düzeltmez, ama kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlar. 
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Sırf patronunuz size işi iyi yapmadığınızı söyledi diye, bu işi iyi yapmadığınızı göstermez ve muhtemelen mevkiniz hakkında korkuya kapılmanız gerekmez. Patronunuzun size ihtiyacı vardır. Başka hiçbir şey olmasa bile, bu egemenlik hiyerarşisi üzerinde egemenlik kurulacak birini gerektirir. Patronunuz belki de az önce kendi patronu tarafından azar işittiği için size bağırıyordur. Dolayısıyla ona bağırarak karşılık vermeyin, üzerinize alınmayın ve eve döndüğünüzde yapılanların hıncını köpeğinizden çıkarmayın. İşinizi elinizden gelen en iyi şekilde yapın ve kısır döngüyü sizde bitirecek en yüce yolu seçin. 

Eğer patron sizseniz ve emrinizde çalışanların sizin için elinden geleni yaptığından ve arkanızdan kuklanızı yakmayacaklarından emin olmak istiyorsanız, felsefede size yönelik dersler de vardır. (Yalnızca sorgusuz sualsiz itaat istiyor olsanız bile size yol gösterebilecek bir felsefe bulunur. Machiavelli'yi okuyun: “Sevgi ve korku nadiren birlikte var olduğundan, bunlar arasında seçim yapmanız gerekiyorsa, korkulmak sevilmekten çok daha iyi bir yoldur”) Kant ana fikri şöyle belirtmişti: Başka insanlara amaçlarımızın aracı olarak değil, bizzat araçlar olarak davranmak. Size rapor verilmesini yine de sağlayabilirsiniz; ancak rapor veren kişiyi bir makine gibi değil, bir insan olarak kabul etmeniz gereklidir. Buber'in de Ben-Sen ilişkileri ile Ben-Şey arasında yaptığı ayrım budur. Rapor veren bir makine (Şey) ve rapor yazan bir insan (Sen) ile ilişkileriniz farklı farklı olmalıdır. 

Lao Tzu, güç göstergesi olarak liderlerin insanlık, merhamet ve şefkat göstermemelerini öğütleyerek “Büyük bir devleti küçük bir balık pişirirmiş gibi yönetin” tavsiyesinde bulunuyordu. Mutfak işlerinden anlamayanlar için şöyle izah edeyim; bu, işi nazik bir şekilde yapmak anlamına gelir. Batı'da katı ve kararlı olacak, yani nezaketi insanın zayıf noktası olarak görecek şekilde yetiştiriliriz. Ancak Tao, gerçek güç için insanın gücünün nazik 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davranmaya elvermemesi gerektigini ógretir. Ayrica Altin Kural da (neredeyse tüm dinlerde bunun bir biçimi bulunur) geçerlidir: Sana nasıl davranılmasını istiyorsan... Patron olarak saygı görmek için, çalışanlarınıza saygı göstermelisiniz. 


"En iyi işveren, kendini emrindekilerden aşağıda tutar.” 
—LAO TZU 


İYİ BİR DEMİRYOLU PATRONU TRENİN NASIL 
SÜRÜLECEĞİNİ BİLİR 

Ayn Rand dünyayı kapitalist bir gözle gördüğü için, çalışma hayatının tüm yönleri hakkında belki de diğer tüm filozoflardan daha fazla yazı yazmıştır. Onun için ideal patron roman karakterlerinde yansıtılmıştır. Rand'ın kadın ve erkek kahramanları çalışarak yükselir ve daha önce yaptıkları görevlerden edindikleri bilgileri sonraki daha yüksek mevkilerine taşır. Rand'ın bir romanında, bir çelik fabrikası sahibinin çocuğu bile yönetimi devralmaya hazırlanırken fabrikadaki tüm işleri öğrenmek için orada çalışır. Bir demiryolunun sahibi olan başka bir kadın kahraman tren sürmeyi bilir. İşin her noktasında uzmanlaşmıştır ve bu noktaları birleştirme yöntemini bilir. Rand, tren sürmeyi öğrenebilen herkesin demiryolu yönetemeyeceğini de kabul eder. Ancak demiryolunu yönetmek için tren sürmeyi bilmemiz gerektiğine inanır. Rand'a göre bir patron yerleri süpürmekten gocunmamalıdır. 
Hiçbir işin aşağılık tarafı yoktur; yapılması gereken hiçbir iş insan onurundan aşağılık değildir. 

Rand, en etkili liderliğin başkalarına iyi örnek olarak liderlik etmekten geldiğini anlatmak istemiştir. Başkentte gereğinden fazla 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kalan senatörler, kendi eyaletlerindeki kudretlerini yitirirler. Yalnızca unvanla değil, aynı zamanda yapılması gerekeni bilmekle ve yardıma hazır olmakla da saygı kazanırsınız. Çeşitli mevkilerden üst makamlara terfi edilenlere yönelik en büyük eleştiri, nereden geldiklerini unuttukları yönündedir. Unutmak çok yanlış bir adımdır: Unutmasaydınız bilgilerinizden hem şimdiki işinizi daha iyi yapmak için faydalanabilir, hem de çalışanlarınızın gerçek saygısını kazanabilirdiniz. En önemlisi de, bu bilgi kartvizitlerimizde hangi unvanın yazılı olduğu fark etmeksizin, hepimizin aynı yerde bulunduğunu unutmamıza asla izin vermeyecektir. 

Çoğumuz kendi seçilmiş küçük alanımız haricindeki tüm diger işlerle ilişkimizi kaybetmişizdir. Başkalarının işleri veya başkalarının çektiği çileler konusunda bilgimiz yoktur. Süpermarkette gördüğünüz domateslerin şubat ayında orada ne aradığını hiç düşündünüz mü? Tükettiklerimizle ürettiklerimizin gittikçe daha alakasız bir hale geldiği en temel noktadan itibaren düşününce, küresel bir gelişmiş teknoloji toplumunda bu bağlantısızlık şaşırtıcı değildir. 

Zen Budizmi, temel işler konusunda başka bir bakış açısı sunar. Zen, rutin işlerin başlı başına çok önemli olduğunu öğretir. 
Budizm geleneğinde, insanın kibrini yenmesi kendini geliştirmesini sağlar. Dikkatle girişilen her iş, etkili bir meditasyon yöntemi olabilir. Zen inzivalarının en az meditasyon kadar çalışma da içermesinin nedeni budur. Hiçbir iş aşağılık değildir. Yaptığımız şey, bizim ne olduğumuzu göstermez. 


"...Baso dağda gece gündüz demeden Zazen adı verilen oturma yöntemini uygulamaktan başka hiçbir şey yapmayarak kaldı. Bir gün, Üstat Nangaku, Baso'ya ‘Efendi, burada ne arıyorsun?’ diye sordu. Baso 'Zazen yapıyorum” cevabını 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verdi. Nangaku 'Zazen yaparak ne başarmayı umuyorsun?' 
diye sorunca Baso ‘Sadece Buda olmaya çalışıyorum’ diye yanıtladı. Bunu duyan Nangaku yerden bir tuğla alarak cilalamaya başladı. Baso Nangaku'ya şaşkınlık içinde sordu: “O tuğlayı niye cilahyorsun?' Nangaku, “Bu tuğlayı cilalayarak aynaya dönüştürmeye çalışıyorum’ diye yanıtladı. Baso tekrar sordu: 'Tuglayi cilalayarak aynaya nasıl dönüştüreceksin ki?” 
Nangaku'nun cevabı gecikmedi: “Sen oturarak kendini nasıl Buda'ya dönüştüreceksin?'” 


—SHIBIYAMA 


Gandhi, bunun için ikna edici bir örnek teşkil eder. O, yalnızca evde örülmüş kumaşlar giyerdi. Pamuk ipliğini kendisi eğirir ve bunu başkalarına da öğretirdi. Pamuğu ipliğe dönüştürmek, bir nevi İngiliz tekelini bozmaya yönelikti (İngilizler Hindistan'da yetiştirilen pamuğu kumaş olarak dokumak için İngiltere'ye getirip, daha sonra sağlam bir kârla satılmak üzere tekrar Hindistan'a yolluyorlardı.) Ancak Gandhi'nin bu yaklaşımı aynı zamanda onun temel konulardaki bakış açısını, görkemliliği basitlikte ve soyluluğu çalışmada bulduğunu da gösteriyordu. Büyük bir ulusun en güçlü liderinin boş zamanlarında iplik eğirdiğini hayal edin. Bu size aptalca ve aşağılayıcı görünüyor mu? Sonra kendinize şunu sorun: Bu utanılacak bir şey mi? Halk tarafından yadırganmalı mı? Liderlerin boş zamanlarını geçireceği daha kötü şeyler olması muhtemeldir. 


Herkes Gandhi olamaz, ancak eğer patron sizseniz bu liderle ortak noktanızın bulunduğundan emin olabilirsiniz: Otoriter bir şahsiyet olmanın bedelini ödeyeceksiniz. Hükmedilen toprak, beraberinde “hükümdarının yalnızlığını” da getirir. Otoritenin ağırlığının korunması, çalışanlarınızla aranızda bir miktar mesafe 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olmasını gerektirir. Onlarla aynı şekilde arkadaşlık kuramazsiniz. 
Bir işyerinin beysbol takımında olmak ya da işten sonra birlikte içki içmeye gitmek, görevler nedeniyle zayıflayan bazı insani degerleri yeniden sağlayarak sosyal bağlar kurar, ancak patron siz olduğunuzda züppelik çizgisini aşmadan araya mesafe koymanız lazımdır. Ayrıca teması kaybetmemek için kendinizi tecrit etmekten de kaçınmanız gereklidir. Daha da önemlisi, gemiyi yönlendirirken yanınızda destek isteyebileceğiniz eskisi kadar çok kişi bulunmaz. Üzerinizdeki baskılar, paylaşacak kimse olmadığında daha da büyür. Liderlik yükünü herkes taşıyamaz. 


ETİK 


Yaygın çalışma sorunlarından bir diğeri de, etik ikilemle karşı karşıya kalmaktır. Etik ve ahlak konuları Bölüm 11'de kapsamlı bir şekilde ele alınacak, ancak iş hususuna özgü birkaç unsura burada göz atılacaktır. En temel düzeyde, ahlaki bir yaşam sürmek için işinizin de ahlaklı olduğundan emin olmalısınız. Müşterilerimden biri, anlattığına göre, hikâye uydurmaktan bıktığı için gazeteciliği bırakmıştı. Sheila, tarafsız haber yapma idealiyle eğitim gördükten sonra muhabirliğe başlamıştı. Ancak işyerinde editörleri hikâyeyi seçmenin yanı sıra hikâyenin içeriğinin ne olacağını da söylüyordu. Muhabirliği sadece önyargılı bir fikri doğrulamaktan ibaretti ve bu da ideallerini boşa çıkartıyordu. Kurumunun (burada National Inquirer gibi bir dergiden bahsetmiyoruz) arkasındaki teşvik edici gücün pazarlama olduğunu hissediyordu ve radar ekranının hiçbir köşesinde gerçeklerin haberini yapmak ve hakikati keşfetmek adına bir şey görünmüyordu. 

Herkesin etik uyarı lambası farklı bir düzeyde yanmaya başlar; Sheila bu durumda gereğinden fazla ödün vermesi gerektiğini hissediyordu. İş yaşamı daima ödün vermeyi gerektirir, ancak bu 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tür ayarlamaların sizi ne zaman aşmak istemediğiniz bir hattın ötesine geçireceğinin farkında olmak ve hattın doğru tarafında kalmak için önlem almak önemlidir. 

Kurumsal dünyada etik konusu hukuk departmanının alanına oldukça sık girmektedir. Ancak bir şeyin yasal olması onun ahlaki olmasını gerektirmez; ahlaki olması da yasal olduğu anlamına gelmez. Yasallık, hukukun müsaade ettiği veya net bir şekilde yasaklamadığı her şeyi içerir. Ahlak ise çok daha eski bir düşünce olup, tarihi bağlamda yasalardan önce gelir ve yasaların içine işlediği varsayılır. Yasalarımız ahlaki ilkelerimizin yansımasıdır ve bu ilkeler genellikle daha önceleri ruhani yasalar, yani örgütlü dinler şeklinde düzenlenmiş ahlak kurallarından doğar. 

Ancak bir şeyi yasal olarak yapmak, onun doğru olmasını sağlamaz. Elbette hukuk departmanında yer alanların söylediği gibi en küçük detayın bile üzerinde hassasiyetle durulmalıdır. Fakat herhangi bir şey ahlaki açıdan midenizi kaldırıyorsa, yalnızca yasal olmasının sizi rahatlatmasına izin vermeyin. Şirketi sorumluluk altında bırakmayan her şey, avukatları tatmin edecektir. Sizin kendinize özgü standartlarınız farklı olmalıdır. İşyerinize karşı yükümlülüğünüzü, kişisel sorumluluklarınızı, mesleki davranış kurallarınızı ve iyi bir iş çıkarma konusundaki kesin kararlılığınız gibi unsurları tek tek ele alarak durumu etik açıdan değerlendirin. (Bölüm I1W'de bunu nasıl yapacağınız hakkında ayrıntılı bilgi okuyacaksınız.) Ardından, gerekirse büyük filozofların kılavuzluğu eşliğinde gereken eylemi gerçekleştirin. 

Yanlış bir adım atarsanız, sadık temsilci savı (“Ben sadece emirleri yerine getiriyordum”) sizi sorumluluktan kurtarmayacaktır, dolayısıyla işveren durumun etik sonuçlarını göz ardı etmenizi istiyorsa, doğru olduğunu düşündüğünüz şeyi değerlendirmekle işverene yönelik taahhüdünüzü gerçeğe dönüştürmek arasında yürümeniz gereken ince bir çizgi vardır. Vicdanınızı 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bastırmak veya rüşvetle susturmak kolay değildir. Ancak herkesin bir etiketi vardır. Ve ruhunuzu, yani erdemlerinizi bir kez sattıktan sonra bir daha geri alamazsınız. 

Çin felsefesi, doğru şeyin ayırt edici özelliğinin, onu yaptığınızda mesuliyetsiz kalmanız olduğunu öğretir. Bu kritere uymanız, ahlaki bir alanda olduğunuz anlamına gelir. Başlıca felsefi ilkelerden bir diğeri, Jain ve Hindu düşüncesinde ahimsa adı verilen ilkedir. 4himsa, “hisseden varlıklara zarar vermemek” demektir. Bu, her meslek etiğinin temelini oluşturur. Hareketleriniz başkalarına zarar veriyorsa, etik olmazlar. Ahlak sistemleri daha da karmaşıktır, ancak temel gereksinimi yerine getirirseniz rahat yol alırsınız. 


ABRA 


Abra, bütün sistem nedeniyle hayal kırıklığına uğramadan önce meslek hayatında erken ve hızlı bir başarı elde etmişti. Sonunda, her işin mutlak kriterinin ne şekilde olursa olsun rakiplerden önde olmak ve ne pahasına olursa olsun kazanç sağlamak olduğundan şüphelenmeye başladı. Birçok çalışan için bu, kurumsal yapının üst basamaklarından yer alanların emirlerine hiç düşünmeden itaat etme ve günlük işlerinde tam bir değer ve anlam yokluğu demekti. En kıdemli yöneticiler kişisel tatmin elde ediyor olabilirdi, ancak bu tatmin duygusu da aslında devasa maaş çekinden kaynaklanıyordu. Abra'ya göre, sadece maaş gününe odaklanarak çalışmak sağlıklı veya insancıl sayılamazdı. 

Abra hamilelik iznine çıktığında, artan zenginliği kendisi için zorlayıcı bir tuzağa dönüş! iğünü görmeye başladı. Görünüşte işinde başarılı olmasına rağımen, pahalı bir yaşam tarzı ve hiç bitmeyen bir yalancı unvan arayışı nedeniyle evin ipoteğini, arabanın, kişisel spor hocasının masraflarını ve gittikçe daha az 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vakit geçirdiği evini baştan aşağı yenileme maliyetini ödemesini sağlayan bir işe hapsolduğu (altın parmaklı) kafesi örüyordu. İyi bir maaşı almasına rağmen bedelini de ödüyordu: İşi onun gönül rahatlığına mal oluyordu. Abra, bu koşuşturmada verdiği kısa ara Sayesinde yeni bir bakış açısı edinmişti ve vakit kaybetmeden, planlanan altı haftalık iznin ardından hemen geri dönmeme kararı aldı. Aslında işine bir daha hiç geri dönmemek istiyordu. 

Patronu ve iş arkadaşları şirketteki güzel konumlu odasından kolayca vazgeçeceğine inanmasa da, Abra için tercihi aniden netleşmişti. Kendisi ve ailesi için doğru olanı yaptığından kuşkusu yoktu ama yine de meslektaşım Stephen Hare'ın felsefi danışmanlığına başvurdu, çünkü daha önceki hedefinin, yani şirketinde başkan olmanın, yerini alacak hedefleri olmayınca kendisini akıntıya kapılıp sürüklenmiş gibi hissediyordu. Ailevi sorumluluklardan başka kendisini tetikleyen bir şey olduğunu hissetse de, bunu kendi başına saptayamıyor ve hedeflerinin farkına varmadan onlara nasıl yönelmeye çalışması gerektiğini bilmiyordu. Şimdiki durum ve gelecek hakkında kafası karışmıştı. 

Abra'nın ilk görevi, iş dünyası konusundaki varsayımlarını ve çocuk yetiştirmekten başka bir mesleğe ihtiyaç duyup duymadığını gözden geçirmekti. Yanıt ararken daha şimdiden bazı felsefi metinlere başvurmuştu (lisans zamanında okuduğu, ancak işletme alanında yüksek lisans yapmak adına feda ettiği liberal sanat eğitimine geri dönmüştü), dolayısıyla bibliyoterapi, yani filozofları kendi okuyup danışmanıyla tartışma çalışması için iyi bir adaydı. 
(Bu yaklaşım herkese uygun değildir ve kendi yaşamınızda felsefi kavrayışlardan yararlanabilmek adına zorunlu da değildir.) 

Abra, toplumumuzun temelinde yatan ekonomik varsayımlara eleştirel bir inceleme sunan Henry David Thoreau'nun Walden ve E. F. Schumacher'in Küçük Güzeldir: Sanki İnsanların Önemi Varmış Gibi Ekonomi adlı eserlerini okuyarak başladı. Bu kitaplar, 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çağdaş kapitalizmin duygusuz yönleri hakkındaki görüşlerini güçlendirdi, eleştirilerine hassas bir şekilde yaklaşmasını kolaylaştırdı ve alternatif düzenlemelerle ilgili umut verici örnekler sundu. Elbette Abra sözgelimi Ayn Rand'a başvursaydı, kendi eleştirileri- nin eleştirilerini okuyacaktı; kendi bakış açınıza uyan filozofları bulmak da bu nedenden ötürü önem taşır. Thoreau, kitapların hayatı değiştirme gücü (“Birçok insan, okuduğu bir kitap sayesinde hayatının yeni çağıyla buluşmuştur”) ve kendi trampetçinize uygun adımla yürümeniz hakkında yazmıştı; dolayısıyla ekonomiden ve toplumsal yapılardan bahsetmeden bile Abra'ya uygundu. 


“İnsanların çoğu ziyadesiyle umutsuz bir yaşam sürer. Tevekkül denen şey, onaylanmış umutsuzluk demektir... Umutsuz şeyler yapmamak, bilgeliğin temel özelliğidir.” 

—HENRY DAVID THOREAU 


İş hayatının olumsuz yönleri konusundaki fikirlerinin doğrulanmasından ve okuduğu kitaplardaki ütopyalardan ilham alan Abra, ideal bir devlette toplumun nasıl işlemesi gerektiği hakkında düşündü. Bunu ne kadar ayrıntılı düşünürse, yaşamaya o kadar hazırlıklı olacaktı. Bu sayede, kendi etik ve ahlak sistemine başvurmuş oluyordu (Bu süreç, Bölüm 11'de ayrıntılarıyla ele alınacaktır.) Ayrıca, Abra hayatında görev benzeri bir şeye gerçekten ihtiyaç duyup duymadığını, bu görev ihtiyacının sadece şirketler dünyasından getirdiği bir bavul olup olmadığını yeniden düşündü. 

Aristo'nun en büyük mutluluk olarak tefekkürü tavsiye etti-Bini hatırlayın. Abra bunu anlamlı bulmuştu. Birçok başka filozof da aynı şeyi önermişti. Abra, bulunduğu şehirdeki üniversitenin felsefe derslerine kayıt yaptırmaya karar verdi, ancak öncelikle diploma almayı ya da mesleki hedeflere yönelmeyi değil, kişisel 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açıdan faydalanmayı hedefliyordu. Dünyayı daha iyi bir yer, yani içinde yaşamayı hayal ettiği yere benzeyen bir yer yapmak için çaba sarf eden kurumlarda gönüllü olarak çalışmaya da başladı. 
Kısa vadeli hedefi öncelikle annelik olsa da, gönüllü çalışma tecrübelerinden faydalanarak tekrar tam zamanlı iş hayatına geçmeye hazır olduğunda benzer, yani motivasyonunun temelinde kâr sağlama güdüsü yatmayan bir şirkete geçmeye karar verdi. 

Abra, birlikte yaşadığımız kapitalist sistem konusundaki çekincelerine rağmen, bu sistemin yine de kendinizi ruhunu şeytana satmış gibi hissetmeden, tamamıyla profesyonel anlamda taahhütte bulunma fırsatları sunduğunu fark etti. Sistemin ancak insanların değiştirmeye çalıştığı kadar değişeceğini de anladı. Diğer filozofların desteği, bu meydan okuma tutumu konusunda güven duymasını sağladı. İlk adım, rotasını kendi yıldızlarına göre çizmekti. 


“...hiçbir servet, kendini felsefeye vermeye uygun değilse gözüme güzel görünmüyordu; felsefe içinde yaşanmadıkça hiçbir hayat mutlu gibi gelmiyordu.” 

—AUGUSTİNUS 
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10 


Krizden Uzak Bir Orta Yaş 


“Her şeyin bir zamanı, cennet altında her işin bir vakti var." 


—VAİZ 


“Zaman, balık avlamaya gittiğim dereden başka bir şey değil.” 
—HENRY DAVID THOREAU 


STELLA 


Stella, elli yaşına geldiğinde durum değerlendirmesi yaptı. 
Yaşamının geriye kalan kısmında, sekreter olarak çalıştığı hukuk firmasında, değerli ve güvenli bir konumda uzun bir kariyer sürdürmüştü. Uzun bir evlilik yaşamış ve kocasının ölümünün ardından fazlasıyla uzun, fazlasıyla yalnız bir dönem geçirmişti. 
Çocuklarının yetişkinliğe adım atarak kendi yaşamlarını sürdürdüğünü görmüştü. Geçmişe dönüp baktığında, gördüğü manzarayı genel olarak beğendi. Aynı zamanda bazı değişiklikler yapmaya karar verdi. 

Stella, ilişkilerinde daima oldukça gözetimci ve saldırgan olduğunu, kocası öldüğünden beri ilişkilerinde cinselliği ön planda tuttuğunu fark etti. Çocukları haricinde çoğu insanın onu duygusal anlamda soğuk bulduğunu biliyordu. Uzun süredir arkadaşlık kurduğu az sayıdaki insanın kendisi için ne kadar önemli oldugunu ve birini tanımak için yeterli zaman verdiğinde sıkı bağlar 


212 


DR. LOU MARINOFF 


kurabildiginin farkindaydi. Artik kendini daha uzun süreli ve duygusal bir ilişki kurmaya hazır hissediyordu. Neredeyse on yıldır olduğu gibi, kendi başına rahat olacağını biliyordu ama daha sağlam ve tatmin edici bir ilişki kurup kuramayacağını görmek için ara sıra görüştüğü erkeklerden birine ulaşmaya karar verdi. 

Stella, aşağı yukarı otuz yıl boyunca bir şirkette çalıştıktan sonra, kendisi için çalışmak istediğine de karar vermişti. Yıllar boyunca yaratıcılığını ifade etmek ve stresini azaltmak için sanat terapisi üzerinde çalışmış, ancak sanat terapisti olma eğitimini tamamlamamıştı. Yöneticiliği bırakarak halk evlerinde, yaşam destek merkezlerinde ve yaşlılara yönelik sosyal merkezlerde sanat terapisi çalıştayları düzenlemeye başladı. Bu büyük değişimi beklerken endişe dolu haftalar geçirmesine rağmen, kendine ve yeteneklerine güveniyordu. Kısa sürede programı aylar öncesinden tamamen dolmuştu. Hukuk firmasında kazandığı kadarını kazanamasa ve çalışma saatleri aynı olsa da, vaktini oldukça güzel geçiriyor ve öğrencileri sayesinde topluma faydalı olduğunu hissediyordu. 

Bu bir orta yaş krizi değildir! Ciddi bir içe dönüş, büyük bir değişim... Hem de bir nebze panik olmadan. Orta yaş krizi, genellikle küçük kırmızı bir spor araba alan ve hayatı boyunca kazançlı ama cazip olmayan ve stres dolu işleri kovalamasına, karısından ayrılıp çok daha genç bir kadınla birlikte olmasına rağmen mutsuzluğu dinmeyen seyrek saçlı bir adamı anımsatır. İnsanların çoğu orta yaş döneminde, kendilerini söz gelimi daha seksi modellere yönelten değişim de dâhil olmak üzere, büyük ve ani bir değişiklik yaşadıkları halde, kriz yanlış bir ifadedir. Değişim hayatın doğal bir parçasıdır, ancak değişimin özünde krizi zorunlu hale getiren bir unsur yoktur. 

Uygun bir felsefi mizaçla yaklaşıldığında orta yaş, kişisel gelişim ve zararınıza olacak şekilde, hayatınızın ihmal ettiğiniz bazı 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yönlerinde hassas ayar yapmak için bir fırsat olarak görülmelidir. 
Stella'nın hikâyesi, en zorlu değişimlerin bile sakinlikle karşılanabileceğini gösterir. Stella, aslında bana sadece hayatında yapmak üzere olduğu değişiklikler hakkında değil, aynı zamanda kendi ahlaki ilkeleriyle yüzleşmek için bir yol bulmak üzere danışmaya gelmişti (Bölüm 13'te bu konu ele alınmaktadır.) 


KRİZ YERİNE DEĞİŞİM 


Ortak sözlüğümüzde orta yaş krizi ifadesini orta yaş değişimi ile değiştirmeyi öneriyorum. 1970'lerde Gail Sheehy bu konuyu Passages adlı eseriyle dolaptan çıkarmıştı. Bu kitap konuya felsefi bir yaklaşım sunmaktan ziyade, psikolojik olarak yaklaşsa da, kitabın başlığı benim uygun bulduğum olumlu bir yan anlam içermektedir. Yolculuk sizi nereye taşırsa taşısın, bunun acil bir durum olduğunu veya felaket yaşandığını düşündürmesi gerekli değildir. 
Heraklit'ten öğrendiğimiz üzere aynı nehirde iki kez yıkanamazsınız. (Heraklit'in daha dikkatli öğrencilerinden biri olsaydı, nehir siz henüz yeni girerken değiştiğinden aynı nehre bir kez bile giremeyeceğinizi söylerdi!) Ancak durgun bir su birikintisinden ziyade, akan bir dereden su içmek istemez misiniz? Bunun daha sağlıklı ve büyük olasılıkla daha leziz olacağı aşikârdır. Su, berrak ve temiz kalmak için devamlı hareket etmelidir. Tıpkı sizin gibi. 

Batı'da yaşam aşamaları konusunda göreceli olarak daha az kafa yormuşuzdur. Çocukluk ve yetişkinlik kategorilerinden oldukça memnun görünüyoruz; oysa çok geniş bir alan olan yetişkinlik kategorisinde “yaşlılardan” oluşan bir alt grup haricinde hiçbir farklılık górmememiz olasıdır. Kadınlar, daha tanimlanabilir ölçüde biyolojik yaşam aşamalarına sahip karışık bir nimettir: regl başlangıcı, hamilelik, annelik ve menopoz. Enerjinin farklı şekilde yoğunlaştığı yaşam aşamalarının kabul edilmesi, değişim 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şaşırtıcı bir şekilde yaklaştığı vakit üstümüze çöken bir kriz dügüncesinden kaçınmamızı kolaylaştırır. Aynı zamanda, üreme döngüsüne eklenen tek boyutlu bir halka, insan yaşamının tüm yüzlerini gözler önüne sermez. Regl döneminin sıkıntısında, doğum sancılarında ve yaşlanmanın getirdiği isteksizlikte olduğu gibi, aşamaların büyük bir kısmı ziyadesiyle olumsuz bir yan anlam taşır. 

Doğulu düşünürler, hayatı tüm insanlar için aşamalar halinde değerlendirme ve her aşamayı daha bütüncül ve olumlu bir bakış açısıyla ele alma geleneğine sahiptir. Örneğin Konfüçyüs, yaşamın farklı dönemlerinde insan enerjisinin farklı biçimlerde yogunlaştığını fark etmiştir. 


“On beş yaşındayken öğrenmeyi kafama koymuştum. Otuzuma 

geldiğimde ayaklarımı sıkıca yere basmıştım. Kırk yaşında artık zihin karışıklıkları yaşamıyordum. Ellime gelince cennet gereksinimlerinin ne olduğunu fark ettim. Altmışımda bunlara rıza göstererek kulak kesildim. Yetmişinde kalbimin emirlerini takip edebildim; çünkü artık arzularım doğrunun çizdiği sınırdan öteye geçmiyordu.” 


—KONFÜÇYÜS 


Hindu düşüncesi, yaşamın dört aşamasını ortaya koyar: öğrencilik aşaması, ev sahipliği aşaması, dünya işlerinden çekilme aşaması ve dünyevi çekişmeden tam olarak bağımsızlaşma aşaması. 

Yaşamdaki aşamaları düzenleyecek benzer bir bina iskeleti bulunmadığı sürece, orta yaş değişimiyle karşı karşıya kaldığımızda kriz moduna girmekteyiz. Hepimizin aşamalardan geçtiğini kabul etmek, uzun yetişkinlik yolunda işaretler koymamıza ve her yeni bölgeye yıkılıp yanmadan girmemize olanak sağlar. Yaşamımızın en erken bölümü sırasında aşamaları az da olsa tanımlamışızdır. 
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En popüler çocuk bakım kitaplarından birinde çocuğun yaşamı ebeveyn tarafından neredeyse her haftası belirlenecek şekilde aylık bölümlere ayrılır. Çocuklar büyüdükçe toplumumuz sınıf bazında yıldan yıla değişimleri kabul eder. Bizim kültürümüzde evlilik ya da çocuk yapmak gibi başka birkaç dönüm noktası daha tanımlanır, ancak sanki bundan sonrasının ucu açıktır. Kırk iki yaşında, mesleğinde yirmi birinci yılını doldurmuş, on yedi yıldır bir ilişkisi ve ergen çocukları olan ve genel anlamda keyifsizlik yaşayan biri için belli bir etiket yoktur. 

Orta yaşın tanımı yoktur ve elbette yetişkinlik döneminde ilerlememizde kural olarak belirlenen bir değişim türü de mevcut değildir. Dönüm noktası otuz beş, kırk bir veya elli yedi yaşında da gelebilir, hiç gelmeyebilir de. Birçok insan sadece tek bir büyük değişim yaşamayacaktır. Birden fazla büyük değişim veya bir dizi küçük ayarlamalar olabilir. Ancak insanlık tarihi boyunca daha önce hiç olmadığı kadar uzun bir yaşam beklentisiyle ve insan ömrünün gittikçe daha geç dönemlerinde zinde ve aktif kalmasının sayesinde, çoğu insan için büyük değişimler yakındır. 
Bunlara kendi felsefenize açığa çıkararak hazırlanmak, yolunuza çıkan her şeyden maksimum ölçüde faydalanmanın anahtarıdır. 


GARY 


Gary'nin geçtiği yol, Stella'nın yolundan daha dikenliydi. Fizik tedavi uzmanı olarak uzun süre çalıştıktan sonra, ufukta tükenmişliğin beklediğini görüyordu. Stresten bıkmış, hastanelerden yılmış, işinin yoğunluğundan usanmıştı. Değişiklik istediğini, değişikliğe ihtiyacı olduğunu biliyordu. Ancak ne yönde bir degişiklik olacağını bilmediğinden beni ziyarete gelmişti. Fizik tedavi uzmanlığını bıraktığı takdirde başka ne yapabileceğini bilmiyordu. Geleceğe ait başka bir beklentisinin olmaması onu pek 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çok insan kadar korkutmasa da, aklını karıştırıyordu. Kendisi için sonraki adımı bilmesi gerektiği hissinden vazgeçemiyordu. 
Bir sonraki adımında ne yapacağını anlamaktan ziyade, bir sonraki adımda yapacağını neden anlayamadığını anlamak için felsefi danışmanlığa başvurmuştu. 

Bunu anlamak zor olabilir, ancak Gary için anlamaya uzanan yol kolay değildi. Bu vaka, bir müşterimden anlattığı öyküyü yeniden değerlendirmesini istediğim ikinci vakaydı. Gary'nin varsayımlarını gözden geçirmesine yardım ettim. Bir sonraki aşamaya neyin dâhil olduğunu bilmesi gerekmesinin sebebi neydi? 
Tanrı ve Kadere inanmanız halinde, bunların haricinde hiç kimsenin bilgisi tam değildir. Gary, Tanrı rolünü üstlenmeye nasıl cüret edebilirdi? 

Gary, katı bir rasyonalist gibi düşündüğü sürece durumundan memnun değildi. Katı rasyonalistler, mantığımızı kullanarak her şeyi anlayabileceğimize inanır. Bu tür bir rasyonaliste göre, dünya bir kaostan ziyade kozmostur (kozmos, Yunancada “düzen” anlamına gelir.) Yani dünya anlamlıdır. Gary, bir sonraki adımda ne yapacağını tam olarak anlayabilmesi gerektiğini sandığından ve bunu aslında yapamadığından, kendisinde bir sorun olduğunu düşünüyordu. Ancak Leibniz'in akılcılık yaklaşımı Gary'ye daha makul geldi. Leibniz, her şey “yeterli ölçüde nedenle” (yani yanlışlıkla değil) meydana geldiği halde, bu nedeni hiçbir zaman tam olarak bilemeyeceğimizi iddia ediyordu. İnsanlar her zaman her şeyi anlayamaz. Kozmos bizim için ziyadesiyle karmaşıktır. 


“öyle olması ve başka hiçbir şekilde olmaması için yeterli bir neden olmadıkça, hiçbir gerçek ve hiçbir ifade doğru ya da var olamaz; ancak bu nedenler çoğunlukla bizim için meçhul olmak zorundadır.” 

—GOTTFRIED LEIBNIZ 
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Körü körüne akılcı bir anlayışın artık işinize yarayacağını sanmıyorum. İnsanlar evren ve evrenin işleyişi hakkında git gide daha fazla keşifte bulunduğumuz günümüzde dahi yanıtlanamayacak soruları ortaya dökme konusunda oldukça ustadır. Gary'den bu şekilde düşünmenin yaratacağı sınırlar üzerine kafa yormasını ve buna şu soruyla başlamasını istedim: “Nefret ettiğim bir işte sonsuza dek kalmak mantıklı mı?” Muhtemelen değildi. Ancak bu durum “Öyleyse bunun yerine ne yapmalıyım?” şeklindeki bir sonraki sorunun cevabının hemen bulunduğu anlamına da gelmiyordu; en azından salt mantıkla ulaşılabilecek bir cevap yoktu. Belki de şu anda yapıyor olmanız gereken, tam şu anda ne yapıyor olmanız gerektiğini bilmemekti. 

Tüm bunlar Gary'i cezbetmiş ve Kral Süleyman'ın Vaiz kitabındaki ünlü “Cennet altında her işin bir vakti var” kısmını bana başka sözcüklerle açıkladı: ne yaptığınızı bilmenin de, bilmeme- nin de bir vakti vardır. Ben de ona Vaiz'de bulunan ve Süleyman'ın bizzat sürekli tekrarladığı başka bir kısmı hatırlattım: “Her şey kendini beğenmişlik ve rüzgârın peşinden koşmaktır.” Ne yaptı-Éinizi tam olarak bildiğinizi düşünmek bir nevi kendini beğenmişliktir; bilmediğinizi bilmek, ama bilmeniz gerektiğini düşünmek de kendini beğenmişliğin başka bir türüdür. 

Gary, gözden geçirilmiş bir rasyonellikle kendini daha rahat hissetti; o anda göremesek dahi şeylerin bir açıklaması mevcuttur. 
Değişim, belirsizlik ya da mutsuzluk yaşıyor ve sebebini bilmiyorsanız, bilmeniz gerektiğini varsayma yönündeki kendini beğenmişlik hissinden kaçınarak amacınızı ortaya çıkarmak görevinizdir. 


“Her şeyin bir zamanı, cennet altında her işin bir vakti var; doğmanın vakti var; ölmenin vakti var; dikimin vakti var; 


dikileni sökmenin vakti var; öldürmenin de şifa vermenin de 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vakti var; yıkımın vakti var, inşa etmenin vakti var; ağlamanın da gülmenin de vakti var; yas tutmanın da dans etmenin de vakti var; taş atmanın da taşları bir araya toplamanın da vakti var; kucaklaşmanın da kucaklaşmaktan kaçınmanın da vakti var; elde etmenin de kaybetmenin de vakti var; saklamanın da atmanın da vakti var; yırtmanın da dikmenin de vakti var; susmanın da konuşmanın da vakti var; sevmenin de nefret etmenin de vakti var; savaşın vakti var, barışın da vakti var.” 


— VAİZ 


The Byrds grubunun bu sözlerle çok sevilen bir şarkı (Turn, Turn, Turn”) yapmasının bile bir vakti vardı. Bu bakış açısıyla Gary bir kereliğine de olsa belli bir istikamete takılmadan zaman geçirmenin oldukça değerli olabileceğini anlamaya başladı. O zamana kadar Gary'nin hayatının büyük bir kısmında her şey doğrudan başka bir şeye yol açmıştı; yüksekokul, lisansüstü eğitim, ilk iş, uzmanlık eğitimi, terfiler vs. 

Gary'e Norman Spinrad'ın bilimkurgu hikâyesi “The Weed of Time”dan bahsettim; bu hikâyede bir adam kendisine hem geçmişi hem de geleceği görme gücü veren bir bitki yer. Adamın yaşamı işkenceye dönüşür. Üniversitede edebiyat hocanız bu hikâye hakkında bir deneme yazmanızı isterse, (iyi bir not almak istiyorsanız) ana temanız şuna yakın olmalıdır: Keşfetmek, yaşama sevincinin bir parçasıdır. 

Gary, net bir haritanın olmadığı yola girmeyi hem kaygılandırıcı hem de heyecan verici buldu. Ayağının nereye bastığından pek emin olmasa da, manzarası mükemmel bir şekilde genişlemişti. Gary, bu belirsizliği büyük bir armağan olarak görmeyi tercih ederek iyi bir şekilde değerlendirmeye karar verdi. Nihayetinde hastaneden ayrıldı; belirli bir planı yoktu. Ancak işinden 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memnun olan, yaşamını paylaştığı Mary'nin onayını almıştı. Mary için Gary'nin mutluluğu Gary için olduğu kadar önemliydi. Onun daha önce olduğu gibi sırf işe gitmek için herhangi bir işe girmesini istemiyordu. Mary, ikisinin de masraflarını karşılamaya yetecek kadar para kazanıyordu, dolayısıyla Gary maddi baskılardan görece özgür olarak doğru yolu bulma olanağına sahipti. 

Durumu PEACE süreci ile ele alınacak olursa, Gary felsefi danışmanlığa başvurmadan önce ilk üç aşamayı geride bırakmıştı: Sorunu net bir şekilde saptamıştı: kariyerini değiştirme ihtiyacı. 
Kaygı başta olmak üzere, ilgili duyguları kendisini zayıflatmalarına izin vermeden yaşıyordu. Görünürdeki seçenekleri analiz etmiş, ancak iki temel soruya cevap bulamamıştı: “Bundan sonra ne yapmam gerekiyor?” ve “Bundan sonra ne yapmam gerekti-Bini neden anlayamıyorum?” 

Dönüm noktası, tefekkür aşamasında belirsiz geleceğini bir engelden ziyade fırsat olarak görmeye başlaması ile geldi. Felsefi yatkınlığı, “Bende bir sorun olmalı, çünkü cevapları bulamıyorum” yaklaşımından “Hayatımın cevaplara ihtiyaç duymadığım bir aşamasında olduğum için şanslıyım,” yaklaşımına geçiş yaptı. 
Düşünmeye vakti olduğunda, kendi felsefesini hassas bir şekilde detaylandırması ve bu sayede tutarlı seçenekleri tefekkür etmesi mümkün olacaktı. Ancak bunu kaygı yerine sakinlikle yapacaktı. 
Librium yerine Leibniz! 

Bilgeliğin bilgi ile aynı şey olmadığı ve ne yaptığımızı bilmenin doğru olanı yapmadığımız demek olmadığı fikrinden hareketle, Gary cevapları aramadan bulma yoluna girmişti. Bazen, ihtiyacımızı en iyi gideren şey bilmezliktir. Kozmosu sadece akılla açıklayabilseydik, bilimsel deneylere gerek olmazdı. Ancak, saf aklımız işe yaramadığında deney yapmamız gerekir; deneyler olmasaydı elektrikten çocuk felci aşısına dek tüm zamanların en büyük icatları asla keşfedilemezdi. Bazen kendi yaşamınızda da 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cevaplar derhal önünüze çıkmayabilir; bu da deney yaparak cevaba ulaşma olanağınızın olduğu anlamına gelir. 


GAUGIN VE SİZ 


Gary gibi bazı insanlar için kendilerini neyin beklediğini bilmedikleri zaman kriz ortaya çıkar. Başkaları içinse kendilerini neyin beklediğini bilmek krize sebep olabilir. Dünyanın önceden tahmin edilebilirliğinin gereğinden fazla olduğundan şikâyet edenlere, planlanmış hayat gerçekdışı ve çekilmez gelir. Siz de bu insanlardan biriyseniz, güvence ve refahı, risk alma ve keşfetme yoluyla değiş tokuş etmek istersiniz. Hayatınızı önceden belirlenmiş uzun bir kural listesine göre yaşamak istemezsiniz. Eğer böyle biriyseniz, rotanızı çizerken “Gaugin sorununa” dikkat etmeniz gerekecektir. 

Paul Gaugin, ressamlık eğitimi için Paris'e kaçtığında ve ardından yüreğini takip ederek Tahiti'ye taşındığında, başarılı bankacılık kariyerini, kendisini seven karısını ve büyümekte olan çocuklarını terk etmişti. Gaugin'in eserlerine bayılanlarımız, dünyaya bıraktığı büyük sanat hediyesi için kendisine minnettarız. Fakat Gaugin, ailesi ve işi mevzu bahis olunca ahlaklı davranmış mıydı? 
Yükümlülükler ve etik değerler daha büyük yaratıcı hedeflerin hizmetine, eğer girebilirse, ne zaman girer? Bu sınırı kendiniz için yine kendiniz çizmeli; ancak istikrar ve araştırmacılık arasında denge kurarken bu çizginin nereden geçtiğine dikkat etmelisiniz. 

Benim en çok hayranlık duyduğum insanlardan biri, Gaugin'in bir nevi zıttıdır. Stephan Mengelberg, filozof ve mantıkçı olarak sürdürdüğü kariyerinin ardından, New York Filarmoni Orkestrası'nda yıllarca Leonard Bernstein'in yardımcı şefi olarak görev yaptı. Bu, Leonard Bernstein'in yanı sıra, klasik müzik alanındaki en güzel konumlardan biriydi. Fakat Stephan ellili yaşlarına geldiğinde 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içinde kıpırdanan sesi duydu, bu ses onu avukatlığa çağırıyordu. 
Avukat oldu ve hayatının kalan kısmında mutlu ve başarılı bir şekilde avukatlık yaptı. Müzik öğrencilerine ders vermeyi de bırakmadı; ancak ciddi bir rota değişikliğine aldırmadan, yaşına bakmayarak kendine sadık kalma cesaretini göstermişti. Bildiğim kadarıyla, elli dokuz yaşındaki Stephan, New York eyaleti tarihinde baroya giren en yaşlı kişi oldu. 

Judy adıyla yer verdiğim bir hanım da, devlet memurluğundan emekli olduktan yıllar sonra, her zaman sevdiği fakat takip etmediği bir konu olan tarih alanında edebiyat fakültesi diploması almıştı; mezun olduğunda seksen beş yaşındaydı! Kalbinizde olan şeyi yapmanızın keyfi yaş ve hayat aşaması sınırları tarafından engellenmesine izin vermek için hiçbir neden yoktur. 


ANN 


Ann, Gaugin gibi daha özgür ruhlu, yaratıcı bir yaşam tercihi ile yüz yüze kalmıştı ve bunun getirebileceği güvenlik kaybından korkuyordu. Gary gibi, o da artık dayanamadığı işinde yükselmişti. Yönetici asistanı olarak çalıştığı sağlık merkezinden öylesine bıkmıştı ki sıkıntıdan ağlıyordu ve patronlarından biriyle sürekli tekrarlanan anlaşmazlıklar yaşıyordu. Şimdi oldukça cazip bir yeni iş teklifi kucağına düşmüştü, ancak teklifi kabul edip etmemekte kararsızdı. Dolayısıyla, yeni işi kabul edip etmeyece-Eine karar vermesini kolaylaştırmak ve kendisini neyin alıkoydugunu anlamak için felsefi danışmanlığa başvurmuştu. Çoğu insanın orta yaş deneyimiyle yüzleştiği yaştan daha genç bir yaşta olduğu halde, yakın zamanlı ikilemine dayalı genel sorunlar nedeniyle, benzer sorunlarla mücadele eden daha ileri yaşlardaki insanlarla aynı gruba düşüyordu. Onun çatışması kariyerinden kaynaklansa da, yaşamının bütün alanlarını kapsıyordu. 
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Geçen yıl süresince, Ann haftada bir akşamı mahallesinde düzenlenen okul sonrası programında öğretmenlik yaparak geçirmişti. Öğrencilerinden biriyle yakınlık kurmuştu ve bu genç kızın büyükleri Ann'i kızlarının evde eğitim alması için tam gün tutmak istiyordu. Bu, sadece okul dönemi boyunca günde altı saat çalışmak demekti ve ücreti de sağlık merkezinde aldığı maaşla aynı olacaktı. Zor ve sıkıcı bir işte 9 ile 5 arası çalışıp ek olarak mesai yaptığı zamankinden çok daha fazla boş vakti olacak, her gün evle iş arasındaki yoğun trafiğe takılmaktan kurtulacaktı; ayrıca öğretmenlik bir taraftan tüm yeteneklerini kullanıp, diğer taraftan başkalarına yardımcı olmayı sağladığından Ann'e cazip görünüyordu. 

Ancak Ann korkuyordu. Öğrencinin ebeveynleri bir yıllık taahhüt vermişti ve Ann bu dönemin sonunda ne olacağını bilmiyordu. Onu yeniden tutacaklar mıydı? Genç kızın ona hâlâ ihtiyacı olacak mıydı? Ebeveynleri kızlarının gelişiminden memnun kalacak mıydı? En iyi ihtimalle bile, genç kız birkaç yıl içinde üniversiteye gidecekti. Ann birlikte olduğu erkekle mutlu, karşılıklı ve destekleyici bir ilişki yaşıyordu, ancak maddi anlamda ona bağlanmak istemiyordu. Katı kuralları olan bir çalışma ahlakıyla yetiştirildiğinden, istemeden de olsa, bir anlığına dahi işle meşgul olmama halinin günahkârlığı çağrıştırdığını düşünüyordu. İşinde kendini tatmin edici olmasa bile güvende hissediyordu; yeni bir girişim uğruna bu güvenceyi riske atıp atmaması gerektiğinden emin olamıyordu. 

İnsanlar, tıpkı sadece hayatta kalmaya çalışan çoğu organizma gibi, bilinmeyen korkar. Bu korku faydalı olabilir: bir şeyi tanımıyorsanız, güvenli olup olmadığını bilemezsiniz, dolayısıyla güvende olduğunuzu bildiğiniz yerde daha iyi durumda olursunuz. Elbette, yeni olgunun daha güvenli olup olmadığını bilmeniz mümkün olmayabilir. Peki ya bulunduğunuz yerde de güvende 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değilseniz? Hayatta kalma içgüdüsü sizi ancak buraya kadar getirir. Böylesine tutucu bir yaklaşım tarafından yönetilmek, hayatta kalmanızı sağlasa da, yaşamınızdan memnun olma ve doyuma erişme konusunda garanti vermez. 

Belki de, insanların bilinmeyeni arzulamasının nedeni de budur. Bizi hayatta tutan, keşfetme vaadidir. Güvence arasak da, güvenceye sahip olduğumuz anda onu tehlikeye atarız. Cesaretini toplayıp birkaç adım uzaklaştıktan hemen sonra annesini arayan ve annesinin yerinde olduğunu görür görmez uzaklaşmaya devam eden bir bebeği izlerseniz, ne demek istediğimi anlayacaksınız. Güvenliğin rahatlığı ile yeni deneyimlerin heyecanı arasındaki bitmek bilmeyen gerilim içinde yaşıyoruz. 

Ann doğası itibariyle muhafazakârdı, ancak genişleyen ufkun çekimini o dahi hissediyordu. Hayatında zorlu bir fırsatı kaçırmakta olduğunu ve tamamen kendisi olma yetisinin iş programı içinde boğulup gittiğini hissediyordu. Kurumların sağladığı güvenliğin bedeli, bireysel dışavurumun daha az olmasıydı. Ann, bu bedelin daha da ağırlaştığını düşünmeye başlıyordu, ancak hem güvenliğin hem de dışavurumun değerini belirlemeye uğraşıyordu. 
Terazinin bir kefesinde fırsat ve özgürlük, diğer kefesinde önceden tahmin edilebilirlik ve süreklilik vardı. Benden bunları degerlendirmesine yardımcı olmamı istedi. 

Hindu ve Budist felsefesi sürekliliğin ve güvenliğin yanılsama olduğunu iddia eder. Bu tür yanılsamalar açgözlü zihne çekici gelir; çekicilik arzuları kışkırtır; arzular bağlılıklara, bağlılıklar da kedere yol açar. Daha önce gördüğümüz gibi, Stoacılar da memnuniyetin bağlılıktan kaynaklanması halinde kısa sürede acıya dönüşebileceğini kabul ediyorlardı. Şeylere bağlandığımız doğrudur; tıpkı Ann'in bezdirici işine bağlandığı gibi, olumsuz şeylere bile bağlanırız. Tanıdığımız şeytanı, tanımadığımız şeytana tercih 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ederiz. Bu rahatlık bizi yavaş yavaş zehirlese de, ona öyle bir alışırız ki zehrin tadını bile almamız mümkün olmaz. Mahkümlar, hücrelerinden başka hiçbir yer görmedikleri uzun bir dönemin ardından, hücrelerinin dışında bekleyen dünyadan korkmaya başlar. 
Bir gün tüm kapılar açılıverse, çoğu yerinden kıpırdamayacaktır. 


“Soğuğu ve sıcağı, kederi ve sevinci getiren o dış ilişkiler gelip gidicidir; kalıcı değil. Onlara cesaretle göğüs gerin...” 
—BHAGAVAD GITA 


“Korkuya sebep yokken korkanlar ve korkmaları gerekirken korkmayanlar, hatalı görüşleri benimseyen bu tür insanlar, acınacak bir yola girerler.” 


—BUDA 


Ann, önündeki kapı açık olmasına rağmen kapının eşiğinde duraksamıştı. Hindu ve Budist öğretileri anlamlı buldu ve bunların hızlı bir akış süren dünyamız için daha da önemli olduğunu hissetti. Günümüzde işler çok hızlı geliştiğinden, değişim bizzat bir erdem olarak görülüyor. Korkularımızla cesur bir şekilde yüzleşerek değişimi kabul etmemiz gerekiyor. Aristo, günümüz dünyasında olumlu yönde değişimi Orta Yol olarak görürdü. Bu durumu işine körü körüne bağlandığı mevcut durum ile işini geleceğe dair hiçbir planı olmadan bir anda bırakmak şeklindeki aşırı uçlar arasında bir orta yol olarak göreceğinden, Ann'i karşısına çıkan yeni firsatı kabul etmesi için cesaretlendirirdi. 

Felsefi açıdan Ann özgür irade ile kadercilik arasındaki ince çizgide yürüyordu. Yeni bir iş aramak veya şimdiki mutsuz işinden ayrılmak için başka bir yol bulmak üzere hiçbir somut adım 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atmamıştı. Ancak kendisini şimdi karşılaştığı firsat yoluna adamıştı. Gönüllülük, kendisine sadık kalmanın ve yüreğinden gelen sesi dinlemenin bir yoluydu. Kaderci bakış açısını kural olarak izliyor gibiydi; sanki her şeyi boşuna yapıyormuş gibi, durumunu düzeltmek için harekete geçmiyordu. Ancak özgür iradeyle harekete geçmek (gönüllülük), bu sonuçları önceden görmediği ve tasarlamadığı halde ona iyi sonuçlar kazandırmıştı. Yaşamındaki olaylar üzerindeki etkisinin boyutu hakkındaki bu içsel tartışmayı çözümlemek, Ann'in bu doğrultuda ilerlemesine yardımcı olacaktı. 

Daha önce gördüğümüz üzere, Machiavelli özgür irade ile kadercilik arasındaki uzlaşmazlığa, bu iki düşüncenin hayatta başarıyaulaşma konusunda eşit ağırlığa sahip iki ortak olduğunu belirterek açıklama getirmişti. Değiştiremeyeceğimiz şeyleri (önceden belirlenmiş) değiştirmeye kalkışarak vakit kaybetmek yerine, etkilememizin mümkün olduğu kısımla uğraşmamızı önermişti. 
Kötü bir adamın prensi olma yolunda kötü şöhretini sağlamlaştırmakla meşgul olmasaydı, ünlü Huzur Duasını destekleyebilirdi: “Tanrım bana değiştiremeyeceğim şeyleri kabullenebilmem için huzur, değiştirebileceklerim için cesaret, aralarındaki farkı anlayabilmem için akıl bağışla.” 

Biz insanlar çıkarcı yaratıklarız. Ancak çıkarlarımız için tüm dünyayı kullanamayız ve buna gerek de yoktur. Sanatçıların çogunda görülen kendilerine güven anlayışından, kendi yıldızlarına göre yol alma cesaretinden hepimiz nasiplenmeliyiz. “Ne yapıyor olmalıyım?” sorusunun cevabı genellikle dışa değil, içe yönelik bir bakıştan gelir. Bu çağrıya yanıt vermek, tıpkı Ann'de olduğu gibi, eninde sonunda fırsat getirecektir. Fırsat kapıyı sadece bir kez çalmaz, sürekli çalar. Ancak biz çoğu zaman duymazdan gelir, kulak kabartmaz ya da açmaktan korkarız. 


226 


DR. LOU MARINOFF 


Ann, başarının da başarısızlığın da Kipling'in belirttiği üzere “sahtekâr” olduğu fikrinde huzur buldu. Öğretmenlik işi uzun vadede iyi sonuçlanmasa bile, hayatının ilerideki dönemlerinde işine yarayacak bilgiler öğrenebileceği şeklindeki en kötü durum senaryosundan hareketle, işinden ayrılıp tam gün öğretmenlik yapmaya karar verdi. Değişime yaklaşırken sinirleri son derece gergin olmakla birlikte, birkaç ay geçtikten sonra yeni pozisyonunu ve hayatını sevdi. 

Değişimden faydalanmaya çalışırsanız, hayattan kârlı çıkarsınız. Orta yaş krizini unutun. Her beş dakika bir kriz yaşayabilir veya henüz orta yaşa gelmeden beş ömür geçirmiş gibi yaşayabilirsiniz. Seçim sizin. 
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Neden Ahlaklı veya Etik Olmalı? 


“İyilik deyince aklıma her türlü haz ve ona sebep olan her şey geliyor... Kötülük deyince, aklıma keder geliyor.” 
—BARUCH SPINOZA 


“Dünyada ve hatta dünya dışında iyi niyet haricinde kayıtsız şartsız iyi olarak nitelendirilebilecek hiçbir şey düşünmek mümkün değildir...” 

—IMMANUEL KANT 


New York'ta yaşayan bir polis memuru, geçtiğimiz günlerde aşağıda anlatacağım şaşırtıcı davranışıyla akşam haberlerine çıktı: Bu memur yalnız başına çıktığı devriye görevi sırasında tesadüfen bulduğu 35.000 dolar değerinde aklanmış uyuşturucu parasını almış ve bu parayı vakit kaybetmeden... delil olarak teslim etmişti! Tüm yayın organları “Adam Köpeği Isırdı” niteliğindeki hikâyenin üzerine atladı. Bütün muhabirler adamın dürüstlüğüne övgüler yağdırmak için birbirleriyle yarışa girmişti. Adam belediye başkanı tarafından dürüstlük madalyasıyla ödüllendirildi. 

Paraları cebine indiren polisler hakkında gereğinden fazla öykü duyduğumdan, bu öykü beni de neşelendirdi; ta ki polisin bunu neden yaptığına dair açıklamasını dinleyene kadar. Parayı almayı düşündüğünü itiraf etmişti, ancak daha sonra emekli 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maaşının bundan çok daha fazlasına değeceğini fark etmişti. Yakalanırsa emekli maaşını kaybetme riskine girmek istemiyordu. 
“Otuz beş bin dolar için maddi güvencemi neden riske atayım?” 
diye düşünmüştü. Bu bir an duraksamama neden oldu. Söz konusu polis, emekli aylığından daha değerli bir zulayı ele geçirseydi ne yapardı diye merak ettim. Kendi mantığının yolundan gitseydi, bir an bile tereddüt etmeksizin parayı cebine atardı. 

Belediye başkanı madalya dağıtmak istiyorsa, bu adama vereceği madalyanın üzerinde doğruluk yerine bozulmamışlık yazmalıydı. Memur en azından doğruyu söyleme cesaretini göstermişti. 
Ancak bu adamın ahlak mantığı, çocuklarıma öğütleyeceğim türden değildi. O aslında şunu söylüyordu: “Yasalara itaat etmenin getirisi, itaatsizliğin getirisinden daha fazla olduğu sürece yasalara boyun eğeceğim.” 

Bence hikâyenin asıl korkunç yanı bu değildi bile. Beni, üniformalı adamın açıklamasındaki kusuru sanki benden başka hiç kimsenin fark etmemiş olması dehşete düşürmüştü. Sanki bunun farkına varan, doğru olanı yanlış mantıkla yapmanın insanı dürüst kılmayacağından kaygılanan bir ben vardım. Eylemleriniz kadar güdüleriniz de dürüst olmalıdır. Doğruluk, acımasız hesaplar peşinde koşmaktan ve kişisel çıkardan ziyade, ilkelere karşı sorumlu olmayı ve sınırsız sadakati gerektirir. Başka bir yere ait parayı almak, söz konusu paranın tutarından bağımsız olarak yanlıştır. Bu hikâye, sadece henüz parası ödenmemiş olan, potansiyel sahtekârlık yapan bir polise aitti. 

Parayı gerçekten teslim ettiği için bu adamı tamamen aşağılamak istemiyorum. Eğer daha ılımlı bir havada olsaydım, adamın sadece basın açıklamasını berbat ettiğini söyleyip geçebilirdim de. Ancak benimsemeye başladığımız düşük ahlak standartlarının insanı dehşete düşürmesi gerekiyor. Burada, hırsızlık yapmama kuralı, polisler ve medya da dâhil olmak üzere genel anlamda 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toplum tarafından daha iyi bir şekilde anlaşılması gereken temel bir kuraldır. Bu kurala rağmen, medya polisin yaptığı ve söylediği şeyin özünü dikkate almaksızın ona kahraman gibi davranmaya dünden hazırdı. 


Bu bölümün amacı, kendi etik sisteminizi anlamanıza ve uygulamanıza yardımcı olmaktır. “Bunu yapmaya karar verdiğinizde ne düşünüyordunuz?” sorusuyla karşılaştığınızda ikna edici bir yanıt vermenizi istiyorum. Bu kitaptaki Bölüm ITde anlatılan durumların anahtarı da pek çok açıdan bu sorudur. Özel sorununuz ne olursa olsun, uğraşmanız gereken daha üst bir ahlaki zemin belirleyerek orada durmak, doğru olanı yapmak ve bu tercihi yerine getirmenizin sebebini (kendiniz de dâhil) herhangi bir kişiye ve herkese açıklayabilmek olmalıdır. Gördüğümüz gibi, bir ilişkiye başlamayı veya ilişkiyi bitirmeyi, meslek değiştirmeyi veya karışık bir aile hayatını idare etmeyi düşünürken dikkat edilmesi gereken belirli felsefi açılar mevcuttur. Ancak zorlu bir durumda temel soru değişmez: “Bu durumda iyi bir yaşam sürme gayretime uygun şekilde nasıl davranabilirim?" Bu bölüm oraya varmaniza yardım eder. Belirli ahlaki ve etik sorunlarla bunların çözüm yöntemleri hakkında fikir beyan etmek için, bazı vaka incelemelerini de her zamanki gibi buraya dâhil ettim. Ancak bu bölümdeki her şeyin, kitaptaki konuların çoğuna uygulanması mümkündür. 


AHLAK VE ETİK 


Herkes etrafa ahlaki ve etik gibi etiketler saçmakta, bu etiketler çoğunlukla durumu güçlendirmek istermiş gibi gereksiz yere kullanılmaktadır (örn. “Hem ahlaki hem de etik davrandı.”) İnsanlara bunların arasındaki farkı sorarsanız, çoğu bilmeyecektir; bu formülü sırf kulağa hoş geliyor diye tekrarlayıp durmaktadırlar. 
Ancak biz ikisi arasında benim açımdan faydalı olan bir ayırım 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yapabiliriz. Etik, neyin iyi ve aynı zamanda neyin kötü olduğunu tanımlayan bir teori veya sistemden bahseder. Günümüzde çoğunlukla felsefi sistemler daha fazla tartışılsa da, etiğin en eski kaynakları mitoloji ve teolojidir. Ahlak bize ne yapmamız ve ne yapmamamız gerektiğini söyleyen kurallardan bahseder. Ahlaklılık, eylemleri doğru ve yanlış olarak ayırır. 


Ahlak, kişisel yaşantınızla ilgilidir: İlk flört buluşmanızda nasıl davranmak uygundur? Şirket büronuzdan bir tomar dosya kâğıdı alıp evdeki çocuklarınıza götürmek suç mudur? Etik ise daha teorik odaklıdır: Şiddet içerikli suçlarla beyaz yakalı suçları nasıl yargılarız? Talep arzdan fazla olduğu müddetçe, nakledilebilir organları nasıl tahsis edeceğiz? Ahlak, yaşarken uyduğumuz kurallardır; etik ise bu kuralları meydana getiren sistemlerdir. 


Ahlak uygulama ile, etik teoriyle ilgilidir. Bu ikisini başarıyla birleştirdiğiniz zaman, kişisel felsefi yaklaşımınız en sağlam duruma gelecektir. Neyin iyi ve neyin kötü olduğunu biliyorsanız, neyin doğru ve neyin yanlış olduğunu hesaplayabilmelisiniz. Seçeneklerinizi bilmeniz, olumlu ve olumsuz yanlarını tartmanız ve yüzleştiğiniz şey ve tasarladığınız tepki açısından kendinizi savunulabilir ölçüde haklı hissedeceğiniz bir ahlaki mantık yürütme yolu bulabilmeniz gerekir. Haklı olduğunuzu hissetmiyorsanız, belki de yapmayı düşündüğünüz şeyi yapmamanız gereklidir. Eğer doğru ise, daima onu haklı çıkaracak bir yol olacaktır. 
Rasyonelleştirmenin tamamen farklı bir olgu olduğuna dikkat edin. Herhangi bir fikri şekillendirerek veya yanlış aktararak her şeyi rasyonelleştirebilirsiniz (kimse anlamaz; hiç kimse mükemmel değildir; bana bunu şeytan yaptırdı; Tanrı beni affeder; ben başkanım.) Haklı çıkmak ise hak ve haklı ile aynı kökene sahiptir. Daha yoğun düşünmeyi gerektirir ve karşılığında ayağınızı daha sağlam bir yere basmanızı sağlar. 
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Önemli olan ahlaki ilkeler için bağlanabileceğiniz bir etik sistemi ayakta ve faal tutmanızdır. Neyin iyi, neyin kötü olduğunu tefekkür etmek suretiyle işe başlamanız gerekecektir. Bu sorun filozofları çağlar boyunca sessiz bırakmıştır, dolayısıyla bölüm sonunda eksiksiz ve kesin bir cevap bulmayı beklemeyin. Platon, Cumhuriyet adlı eserinde Sokrates'in ondan iyiliği tarif etmesini istediği bir diyalog verir: “Bilgi mi, zevk mi, başka bir şey mi?” 
Sokrates daha önceden itidal ve adalet dâhil olmak üzere bazı erdemleri saptamış olsa da, bu zorlu soru karşısında “Korkarım bu benim gücümü aşar,” diye cevap vermiştir. 

Asırlar sonra, görüşümüz daha netleşmiş değildir. G. E. Moore “Dolayısıyla “iyilik”... kelimenin tam anlamıyla tarif edilmezdir” diye yazmıştır. Nietzsche “İyilik ve Kötülük adı verilen çok eski tarihlerden kalma bir yanılgıdan” şikâyet ederdi. Daha önce deneyenler gibi, siz de bu bilmeceyi tam olarak çözemeyebilirsiniz. Ancak çözmeyi denemeniz yine de büyük önem taşır. Bu, sağlam bir temel oluşturmanın tek yoludur. 


Platon, iyilik konusunda insanların sezgisel bir anlayışı olduguna, ancak gerçek dünyamızda ideal olanın sadece kötü kopyalarının mevcut olduğuna inanıyordu. “Bilginin en yüce amacı iyiliğin asıl doğasıdır, iyi ve doğru olan her şey bizim için değerini iyiliğin söz konusu asıl doğasından alır,” diye yazmıştı. Ancak gördüğümüz gibi Platon kendi en yüce amacına erişemeyerek hiçbir zaman belirli bir tanımda bulunmamıştır. 

Hobbes'un görüşü ise farklıydı: “Herhangi bir insanın iştahı ya da arzusunun nesnesi ne ise, onun için “İyilik? odur; iğrenme ve nefretinin nesnesi de “Kötülük'tür.” Yani, Hobbes Platon'a karşı çıkarak iyiliğin evrensel bir özü olmadığını söyler; iyilik ve kötülük sevdiğimiz ve sevmediğimiz şeyler için yapıştırdığımız etiketlerden ibarettir. 
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Tao ise iyiliği ancak kötülükle kıyaslayarak tanıyabileceğimizi söylemekle birlikte pratik bir tanım belirtmez. 


“... Bilginin en yüce amacı, İyiliğin asıl doğasıdır; iyi ve doğru olan her şey bizim için değerini iyiliğin bu asıl doğasından alır.” 
—PLATON 


“... Bu İyi ve Kötü sözcükleri... daima onları kullanan kişiye göre kullanılmıştır: Açıkça ve kesinlikle öyle olan hiçbir şey yoktur.” 


—THOMAS HOBBES 


İyi, ahlaklı veya etik olmak neden gereklidir? Doğru ve yanlış hakkında neden kaygı duyulmalıdır? Bunlar bizi neden ilgilendirir? İyiyle kötüyü sizin adınıza Tanrı otoritesi ile belirleyen bir dine girdiğinizde her şey kolaylaşır. Bütün büyük dinler tanrısal bir güçten kaynaklanan ahlaki kılavuzluk sunar. Kuralları Tanrı'ya yıkarak bir taşla iki kuş vurulmuş olur: Hem eylemlerinizde yol gösterecek kesin bir ahlakınız, hem de bu ahlaka dayanak oluşturabilecek mutlak bir etik sisteminiz olur. Doğru olmak, Tanrı'nın emirlerine uymak demektir. Kuralları Tanrı belirler, Tanrı iyidir. 

Din işinize yarıyorsa, bu oyunda bir adım öne geçtiniz demektir. Bir dine inanmasanız bile, eski teologların sunduğu bilgeliği herhangi bir tanrısal varlığa sadakat duymadan kullanabilirsiniz. 
Tüm büyük dinlerin kutsal yazınlarında ahlak hususunda herkesin faydalanabileceği derin anlayışlar bulunur. Ancak yaşamla ilgili hususlarda imanla veya imansız olarak çözüme kavuşmak istiyorsanız, önemli ilkeleri arayıp bulmanız, kavramanız ve kişisel dünya görüşünüze ilave etmeniz gereklidir. Yeri gelince konuşup, yeri gelince yürümeye dair sözü duymuşsunuzdur. Bu iyi 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bir öğüttür, ancak ben yürümek kadar konuşmak gerektiğini de düşünüyorum. Eylemlerinizin arkasında yatan düşünce şekli ve mantık, yolunuza neyin çıktığı fark etmeksizin onunla yüzleşmenin ve çözüm bulmanın anahtarıdır. 


BİLİM 

Din, yaşam yolunun ahlaki ve etik kurallarını bulmanın yollarından yalnızca biridir. Pek çok kimse yedek Tanrı olarak Bilimi tercih eder. E O. Wilson gibi “etiğin geçici bir süreliğine filozoflardan alınarak biyolojikleştirilmesi” gerektiğini duyuran bir bilim adamı, özellikle üniversite yerleşkesinde övgü dolu büyük bir kitleyi etrafına toplayabilir. Burada ana fikir, davranışlarımızın evrensel açıklamalarını aramak, yani kötü davranışa mahal vermeyip iyi davranışın doğal seçim tarafından nasıl kayırıldığını göstermektir. Nazileri DNA'larina bakarak Protestan tarikatina mensup Kuveykırlardan ayırabilecek miyiz? 

Evrim Teorisi'nden çok şey öğrenebileceğimizi düşünsem de, yalnızca genlerimize bakarak iyi veya kötü olmamıza, daha doğrusu doğru ve yanlış olanı yapmaya zorlanmamıza ve bu şekilde neyin iyi ya da kötü olduğunu aydınlatabileceğimize inanmıyorum. “Kuzenlerle evlenmemek” gibi kurallar biyolojiyle ilişkilendirilebilir; yakın akraba genlerinin çiftleşmesi, döllerde genetik anormallik oranını ziyadesiyle artırır. Ancak sosyal biyolojiye göre genlerimizi geçirme ihtimalimizi belirli fedakâr davranışlarla artirsak da, sadece rastgele cinsel ilişkide bulunarak geçirmemiz de elbette ki mümkündür. Söylentilere göre Herod'un yedi yüz karısı ve Tanrı bilir kaç çocuğu varmış. Bu özellik ona sosyal biyoloji kriterlerine göre formda olma açısından yüksek, daha doğrusu olağan dışı bir derece kazandirsa da, bahse girerim ki E. O. 
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Wilson'ın (ya da bir başkasının) cemaatinin en önemli kişisi olmasına yetmeyecekti. 

Bizim için neyin iyi olduğu ile evrensel ya da ideal açıdan neyin iyi olduğu birbirinden farklıdır. Bilimin bizi o noktaya kadar götüreceğini sanmıyorunı. Aslında yakın akrabayla cinsel ilişki tabusunun doğal kaynağı, bilimden türetilen ve kalıcı olarak işlev gösteren tek ahlaklılık örneğidir. (Bu da böyle evliliklerin söz konusu tabuya rağmen neden böylesine yaygın olduğu sorusunu akla getirmektedir.) Bizi ve toplumlarımızı şekillendiren çok daha fazla sayıda ahlaki ilkeye sahibiz ve ihtiyaç duyuyoruz. Ahlakın kökenleri kolayca anlaşılmaz ve Evrim Teorisi'nden de uzaktır. 


İYİ NEDİR? 


Bilim de din de, tüm programlarına bağlanıp bağlanmadığımız fark etmeksizin, ahlaki gerçek kümeleri içerir. Ancak tek başlarına sizi tatmin etmiyorlarsa, ahlak ve etiğe yaklaşmanın bir diger aracı da laik felsefedir. “İyi nedir?” felsefedeki en eski soru olabilir. Batı felsefesinde bu sorunun yanıtını düşünmek için üç soru tarzı mevcuttur: doğalcılık, anti-doğalcılık ve erdem etiği. 
Bunların da birkaç türü bulunmaktadır. 


En önemli doğalcı Platon'dur. Platon, İyiliğin evrensel bir Biçimi olduğunu savunan esasçı geleneğin kurucusudur. Platon'a göre Biçim maddesel bir şey değil, bir ideadır ama yine de gerçektir. Görünümler dünyasını, yani gözlemlediğimiz şekliyle somut şeyleri, idealar dünyasından veya Biçimlerden ayırır. Dünyadaki her şey Biçimlerin kopyasıdır ve Biçimler kusursuz (yani ideal) olup, kopyalar haliyle kusurludur. Platon'a ve savunucularına göre bir İyilik ideali bulunmaktadır. Ahlaki varlıklar olarak, ideali mümkün olduğunca kopyalamak bizim görevimizdir. 
Zaman geçtikçe ve bilgilerimiz arttıkça, İyilik idealine daha da 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yaklaşarak kopyalarımızı git gide geliştirmeliyiz. İdealar dünyasında İyilik güneş gibidir: Parlaklığıyla diğer idealar da aydınlanır. 

Ancak Platon İyiliğin belli bir tanımını yapmaz ve yapamayacağını söyler. Bunun özünün kelimelere sığdırılamamasına rağmen kavranabileceğine inanır. Bu yuvarlak bir kavramdır; iyi bir insan (tanımlanamayan) bu özle doludur ve (tanımlanamayan) bu özle dolu insan iyidir. Dolayısıyla, bu akıma katılmak için açık olmaktan çok sezgisel bir İyilik bilgisiyle barışık olmanız gereklidir. 

Platon, ahlaki davranış için etik eğitiminin hayati önem taşıdığına canı gönülden inanıyordu. Eleştirel düşünme yeteneklerinin (0 zamanlar bunun anlamı Öklitçi geometri idi) ahlaki mantığın zorunlu göstergesi olduğunda ısrar ediyordu. Bu açıdan, bizim küçük çocuklara etik öğretme biçimimizi görseydi dehşete kapılırdı; tabii eğitim verdiğimiz söylenebilirse. Platon, Amerikan eğitimini bir bütün olarak değerlendirme olanağını bulsaydı, bu eğitimin etik açıdan zayıflatılmış ve ahlaki açıdan iflas etmiş olduğunu söylerdi. 

Biz de etik konusuna dalmadan önce, Platon'un tavsiyesini dinleyip eleştirel düşünme ve matematik alanında bir temel oluştursak iyi olabilir. En azından sebep ve sonuç üzerinde düşünmeyi öğretmemiz gereklidir. Çocuğunuz henüz ufaksa, günde kaç kez “bilmem ne yapılmaz” ya da “İyi bir kız ol ve... yap!” veya “Bu yaptığın doğru değil!” dediğinizi bir düşünün. İşte! İki yaşındaki bir çocuğu karşımıza alarak her şeyin nedeni hakkında nutuk atamayız. Ancak çocuğunuz büyüdükçe onlara nedenlerden ve niçinlerden daha fazlasını vermeniz ve çocukların eylemleri hakkında kendi ahlaki mantık yürütme yeteneklerinin gelişmesine yardımcı olmanız gereklidir, aksi halde kurallarınız gelişigüzel bir düzenleme listesinden ibaret olarak kalacaktır. Okullar artık bu eğitimi sizin yerinize vermemektedir ve bunlar olmadığı müddetçe 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çocuklarınızın kişisel ve toplumsal olgunluğun gerektirdiği üzere kendilerini ahlaki açıdan denetleme yeteneği olmayacaktır. 

Wilson gibi sosyal biyologlar, Platon'un esasçı görüşlerini paylaşmamalarına rağmen etiğin doğadan var olduğuna inandıkları ölçüde doğalcıdır. Dinler de doğalcıdır, çünkü onlar da İyiliği, bize bahşettiği farz edilen Tanrı'ya atfetmektedir. 


“İyi Nedir?” sorusu hakkında ikinci büyük Batılı düşünce ekolü, kendi içinde türlere ayrılan anti-doğalcılıktır. Anti-doğalcılık genel anlamda doğadaki hiçbir şeyin iyi veya kötü olmadığını belirtir. Yani doğal olan ile ahlaki olan birbirinden farklıdır. Bir nominalist olan Hobbes, bu ekolün en önemli yandaşıdır. 
Görmüş olduğumuz üzere, nominalistler evrensel kuralların bulunmadığını ve iyi ile kötünün yalnızca bizim şeylere taktığımız isimler olduğunu savunur. Hobbes, size iyi ve kötünün var olmadığını, sadece insanların sevdikleri ve sevmedikleri şeyler oldugunu söylerdi. Ahlak, uygulamada dar, şahsi ve özneldir. Temel kurallar konusunda iki kişi hemfikir olmaz; bu da kolaylıkla anlaşmazlık yaşamamızın sebebini açıklamaktadır. 

Yine anti-doğalcılığın önemli isimlerinden biri olan G. E. 
Moore, aletler ile ölçebileceğimiz pek çok şey bulunmasına rağmen, İyiliğin ölçülemeyeceğine inanırdı. Aksine, İyilik tarif ve analiz edilmesi mümkün olmayan bir şeydir. Onu değerlendirmeye kalkışırsak, “doğalcı mantık hatasına” düşeriz. Moore, saptanabilir bir İyilik özü kabul etmemiştir. Ona göre İyinin ne demek olduğunu kimse söyleyemez ve bu kesinlikle nitelendirmeye yönelik bir husus değildir (Hobbes'la bu açıdan fikirleri farklıdır.) Moore, doğru ve yanlış hareketlerin var olduğuna, ancak bunların herhangi somut bir İyilik kavramından türetilemeyeceğine inanıyordu. 
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“Öyleyse ‘İyilik’ diyerek bir şeyin iyi olduğunu söylemekle onda var olan niteliği kastediyorsak, kelimenin gerçek anlamında bir tarif eksikliği vardır.” 


—G. E. MOORE 


Hume, Moore'un düşünce dizisini önceden sezdi Ona göre “olması gerekenin olandan türetilmesi” katiyen mümkün değildi; yani yapılması gereken konusunda sadece yapılmış olandan sonuç çıkarılamazdı. Örneğin sırf X, Y'ye zarar verdi diye X'in Y'ye zarar vermesinin mutlak yanlış olduğunu söylemek mümkün değildir. Bu sonuç ancak başkasına zarar vermenin yanlış olduğuna yönelik ilave varsayımla elde edilir. Ancak bu durumda ahlaki ilkeyi ispatlamaktan ziyade varsaymış olursunuz. Hume, bazı deger yargılarına varmış, ancak bunların mutlak gerçeklerden türetilmediğini kabul etmemiz gerektiğinin altını çizmiştir. 

İyilik hakkında düşünmenin üçüncü bir yolu da, Aristo'nun daha önce çeşitli nedenlerle görmüş olduğumuz sözde erdem etiğidir. Erdem etiği, iyiliğin erdemlerin ürünü olduğuna inanır. İnsanlara erdemleri aşıladığımız takdirde iyi olacaklardır. Bu görüş Konfüçyüsçüler ve birçok dini ahlakçı tarafından da geliştirilmiştir. 


“Dolavısıyla genel anlamda korku, gurur, şehvet, öfke, merhamet, haz ve acı nedeniyle fazla ileri gitmek veya , yeterince ileri gitmemek mümkündür ve fazlalık da eksiklik de aynı oranda yanlıştır; ancak bu duyguları doğru amaçla ve doğru zamanda doğru kişiye karşı doğru nedenle ve doğru bir yaklaşımla hissetmek, erdem anlamına gelen ortalama veya en uygun iyiliktir.” 
—ARISTOTELES 
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Yukarıda özetlenen tüm yaklaşımların kendilerine özgü sınırlarını göz önünde bulundurarak, kendi çalışma çizelgenizi çıkarmanız gerektiğini göreceksiniz. Buna başlamadan önce Doğu felsefesinden iki bakış açısı eklemek istiyorum. İyiliğin anlamıyla ilgili olarak kendi düşünce tarzınızı rafine etmek üzere buraya kadar geldiniz ve emeklerinizin karşılığında birçok teori gördünüz. İşte size derhal uygulamaya geçirebileceğiniz yeni bir teori: ahimsa, yani zararsızlık öğretisi. Hindu felsefesinin Jainizm'den gelen temel öğretisi ahimsa'yı uygulamak, hisleri olan hiçbir varlığın zarar görmesine neden olmayacağınızı güvence altına almak demektir. Bu öğreti, iyiliğin oldukça sade bir ölçütüdür. Ne ölçüde iyi olduğunuz, hisseden varlıklara ne kadar zarar verdiğinizle ters orantılıdır. Başkalarına zarar veren kötüdür; kötü olan başkalarına zarar verir. Başkalarına yardım eden iyidir; iyi olan başkalarına yardım eder. 

Dikkatinizi çektiği üzere, ahimsa sadece başka insanlarla degil, hisleri olan tüm varlıklarla ilgilidir. Yahudi-Hiristiyan yönelimi genellikle hayvanlara kadar uzanmaz, çünkü Genesis'te insanlara açıkça hayvanlara hâkim olma gücü verilmiş olup, biz de bu gücü vakit kaybetmeden kullanmaya başlamışızdır. 4himsa'yı öncelikle insanlar üzerinde uygulayarak faydalı bir şekilde kullanabileceğimizi düşünüyorum; ayrıca güvenliği sağlamak için, bir varlık ne kadar hissedebilme yetisine sahipse, ona o kadar zarar verebileceğinizi de varsayabilirsiniz. Bu, düşünmek için iyi bir malzemedir ve kendi sisteminizi biçimlendirirken dikkatlerden kaçmamalıdır. Kendi sınırlarınızı nereye ve “neden” çizeceginizi bilmelisiniz. 

Hindular tüm nesnelerin birbiriyle bağlantılı olduğunu kabul eder; dolayısıyla ahimsa uygulamasını insanlarla sınırlı tutmazlar. 
Aslında onlara göre avidya, yani safi cahillik veya bilmeden zarar verme, insanı zarar vermenin sonuçlarından kurtarmaz. Zarar 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verme potansiyelinizi anlamak çok önemli bir anlayış olup, kişisel olarak nasıl zarar verilmeyeceğini anlamak için gayret göstermelisiniz. Yani, düşündüğünüze, söylediğinize ve yaptığınıza dikkat etmelisiniz. 

Ahimsa oldukça güçlü bir düşüncedir ve zamanın ötesinde, yerkürenin dört bir tarafında yankılanır. Hipokrat'in doktorlara tavsiyesinde yeniden kulağınıza gelir: “İki şeyi alışkanlık haline getirin: yardım etmek veya en azından zarar vermemek.” Yine, dolaylı olarak, Altın Kural'da şöyle yazar: “Başkalarına, size davranmalarını istediğiniz gibi davranın.” Matta İncili'nin 7:12 bölümünde de aynı ilke görülür: “İnsanların size ne yapmasını istiyorsanız, siz de onlara öyle yapın; çünkü şeriat da peygamberler de bunun için vardır.” Benzer şekilde Hillel de şöyle yazmıştır: “Kendin nefret ettiklerini komşuna da yapma. Tevrat'ın özü budur. Kalanı yorumdan oluşur.” Aristo da şöyle demiştir: “Dostlarımıza, dostlarımızın bize davranmalarını istediğimiz şekilde davranmalıyız.” Konfüçyüs ise “Kendine yapılmasını istemediğini başkasına yapma,” demiştir. Batı felsefesini Platon'a atıfta bulunan bir dipnot olarak özetleyecek olursak, etiğin tüm karışıklıkları bu ifadelere yönelik dipnotlar olabilir ve Hillel haklı olup kalan her şey yorum olabilir. 

Hindu ve Budist geleneklerine göre, zarar vermenin sonuçları ahlaki bir neden-sonuç kuralı olan karma ile açıklanır. Karma, tam olarak “eylemin olgunlaşan meyveleri” anlamına gelir. Popüler anlamıyla “ne ekersen onu biçersin” demektir. Ya da (Galatyalılara Mektup'ta 6:7) Pavlus'un ifadesiyle: “Bir adam ne ekerse onu biçer.” İyilik yaparsanız size iyilik olarak geri döner, kötülük yaparsanız kötülük olarak g»ri döner. İşin gizemli kısmı, sonucun nasıl bir şekilde geleceği ve gelmesinin ne kadar zaman alacağıdır. Topun (iyi ya da kötü yönde) yuvarlanmasını başlatmak için ne yaptığımızı genellikle unutmak eğilimindeyiz; ancak 


240 


DR. LOU MARINOFF 


bu bağlantının olmadığı anlamına gelmez. Bağlantıları bularak ilerlerken ayağımızı nereye yaslayacağımızı öğrenmemiz mümkündür. Düzenini önceden bilemesek de, bağlantı bulunduğuna inanmak doğru olanı yapmak için güçlü bir motivasyon sağlar. 
Burada aşikâr olan mesaj, düşündüklerimizin, söylediklerimizin ve yaptıklarımızın sonuçlarının olduğudur. Modern Amerikan toplumunda sıklıkla böyle sorumluluklardan haberdar değilmiş gibi davranıyoruz. 


“Eğer bir adam erdemli bir iş yaparsa, onu tekrar tekrar yapmasına izin verin; öyle bir duygu geliştirsin ki iyilik yapmayı özlesin,; mutluluk erdemin birikmesinin sonucunda ortaya çıkar. 
Günahkâr bile günahı (günahının meyvesi) olgunlaşmadığı sürece bir nebze mutluluğu yakalar; ancak günahı olgunlaştığı vakit kötü sonuçlarını görür. İyi işler yapanlar bile erdemi olgunlaşmadığı sürece kötülük (kötü günler) görür; ancak erdemi tamamen olgunlaştığı vakit o da erdemli işlerinin sonuçlarını görür.” 


—BUDA 


Eğer bu zarar vermeme ilkesinden ötürü istenildiği gibi bir maddeden yapılıp yapılmadığınızdan şüphelenmeye başladıysanız, ahimsa'nın karmayı dikkate aldığınızda kendini koruma niteliği kazandırdığını göz önünde bulundurmanız gereklidir; işte bu yüzden Dalai Lama “bilgece bencil” davranma yönünde tavsiyede bulunmuştur. 

Çin felsefesinde İyiliğin açıklaması konusunda daha pratik bir erdem etiği bulunmaktadır. Bunun en katı uygulayıcısı Konfüçyüs'tür. Konfüçyüs'ün başlıca kaygıları gelenek, kuruluş şekli, görev, aile, devlet yönetimi ve toplumun korunması ile 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ilgilidir. Ona göre bu değerleri destekleyen ve savunan her şey basit tanımıyla iyiliktir. 

Tao, zıtlıkların birliği öğretisiyle saf iyinin olmadığını öğretir. Lao Tzu, iyiliği ancak kötülükle kıyaslayarak tanıyabileceğinize inanır. Kant bu fikri başka bir şekilde ele almıştı: Evrende tek bir el olsaydı, onun sağ mı yoksa sol el mi olduğunu nereden bilecektiniz? Yin yang simgesinin meşhur helezonları, bunu hem beyaz hem de siyah kısmın içine zıt renkten küçük bir daire koyarak betimlemiştir. Bu, iyiliğin kötülükle zıt değil de tamamlayıcı olduğunu ve her şeyin kendi tamamlayıcısından bir parça içerdiğini hatırlatır. İyi zamanlarda, iyinin tarafını tuttuğunuzdan emin olun ve kötülükten kaçının. Kötü zamanlarda ise göreviniz, karanlıklar içinde ışığa giden yolunuzu bulmaktır. 


“Dünyadaki herkes güzelliği güzel olmak şeklinde anladığı vakit çirkinlik var olur. Herkes iyiliği iyi olmak şeklinde anladığı 


vakit kötülük var olur.” 
—LAO TZU 


“İyi Nedir?” sorusuna hâlâ cevap bulamadığımızı anlamış olmalısınız. Sizin de görebileceğiniz üzere, bunun nedeni tek bir cevabın olmamasıdır. Kimi dinlediğinize bağlı olarak, bu sorunun hiçbir zaman cevaplanmaması ya da en azından net bir şekilde cevaplanmasının mümkün olmaması söz konusudur. Mevcut bir temel ilkeler dizisine samimiyetle katılmaya hazır değilseniz, sürekli olarak uygulanabilen ahlak ilkeleri oluşturabileceğiniz, evrensel anlamda savunulabilir bir etik sistemi yoktur. Diğer tüm teorileri dışlayarak tek bir etik teorisini destekleyecek, her zaman ve her yerde kesin olan bir sav bulunmamaktadır. İyilik kavramları farklı insanlar tarafından farklı yollarla dile getirilir. Ancak 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bu durum bizleri ahlaki göreceliğin savunucuları haline getirmez; etik sistemlerin çeşitliliğine rağmen, çoğu insan cinayet işlemenin, tecavüz etmenin ve hırsızlığın (başka unsurlarla birlikte) suç olduğuna inanır. 


DOĞRU NEDİR? 


İyinin ne olduğunu kesin olarak bilmezsek, doğrunun ne olduğunu nasıl bileceğiz? Bu pek kolay değildir. İyinin ne olduğunu bilseniz de, bir ikilemle karşı karşıya olacak, yani neyin doğru olduğunu anlamanın başlıca iki yolu arasında seçim yapmak zorunda kalacaktınız. Bu iki yola deontoloji ve teleoloji adı verilir. 


Deontoloji taraftarlarına göre, bir eylemin doğruluğu veya yanlışlığı, o eylemin sonucunun iyiliği veya kötülüğüyle kesinlikle alakalı değildir; eylemlerin bizzat kendisi doğru ya da yanlıştır. Dolayısıyla, örneğin On Emir'e inanıyorsanız, size neyin doğru ve neyin yanlış olduğunu gösteren bir kurallar kümesine sahip olursunuz. Kural kitapları, bir eylemin doğru veya yanlış olduğunu önceden arayıp bulabilmeniz açısından faydalıdır. Ancak, neredeyse her kuralın bir de istisnası olmasından ötürü bir taraftan da faydasızdır. Çoğu insan, temel kurallar (örn. Öldürmeyeceksin”) konusunda hemfikir olsa da, yine çoğunluğu bazı istisnaların bulunmasını ister (örn. nefsi müdafaa, savaş, kürtaj veya ötenazi haricinde.) Dolayısıyla deontoloji yanlıları “Öldürmeyeceksin” kuralının istisnaları konusundaki uzlaşmazlıkları nedeniyle bazen neticede birbirlerini öldürecek hale gelir. Deontolojinin güçlü yanı ahlak kurallarına sahip olması, zayıf yanı da uygulanabilir istisnalar belirlenmesinin zor oluşudur. 

Teleoloji yanlıları, bir eylemin doğruluğu veya yanlışlığının, kısmen ve hatta tamamıyla, sonuçların iyi veya kötü olmasına bağlı olduğuna inanır. Örneğin, faydacı düşünceyi (“en fazla sayıda 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insan için en büyük mutluluk”) savunuyorsanız, teleoloji taraftarı olursunuz. Bir deontoloji yanlısı (hırsızlık suç sayıldığından) Robin Hood'u kınarken, ancak bir teleoloji yanlısı kahramanın çaldığı parayla ne yaptığını görmeyi beklerdi. Robin Hood'un bu parayla İsviçre'de bir banka hesabı açması halinde, teleoloji yanlısı kendi kazancı için hırsızlık yaptığını ve bu nedenle suçlu olduğunu, Robin Hood parayı fakirlere dağıtırsa, başkalarına yardım ettiği için haklı olduğunu söylerdi. Ancak teleoloji de geri tepebilir. Mahallenizde bir suç işlendiğini varsayın ve komşulardan çoğunun gördükleri ilk yabancıyı yakalayıp derhal mahküm ederek linç etmeye karar verdiğini düşünün. En fazla sayıda insan için en büyük mutluluk fikri, en az sayıda insan için en büyük mutsuzlukla da sonuçlanabilir. Teolojinin güçlü yanı açık fikirli olması, zayıf yanı ise bireysel hakları ve buna ilişkin yöntemleri göz ardı etmesidir. 

Peki, bu yolla doğru biçimde yaşama arayışınızda nereye varırsınız? Teknik anlamda bilmek istiyorsanız, varacağınız yer etik ötesi görececiliktir. Bölüm 8'de gördüğümüz üzere, görececilik mutlak bir doğrunun olmadığı, bazı hareketlerin bazı koşullarda, başka koşullara nazaran daha uygun olduğu inancıdır. Etik ötesi, birbirine rakip etik sistemlerin kıyaslanmasıdır; bazı etik sistemler bazı koşullarda, başka koşullara nazaran daha uygundur. Bazen deontolojinin teleolojiden daha iyi, bazen de teleolojinin deontolojiden daha iyi olduğunu düşünüyorsanız, etik ötesi görececiliği savunuyorsunuz demektir. Ancak kimsenin sizden daha iyi'nin tanımını istememesi için dua etseniz iyi olur. 

Şu anda özel bir çatışma ile karşı karşıya iseniz, bunu kişisel bir etik sistem geliştirmenize yönelik bir test vakası olarak degerlendirin. Ancak bulduğunuz belirli sonuçların genel anlamda da işe yaradigina dikkat edin. Herhangi bir etik ya da ahlaki sorununuz yoksa, yine de uygulamada gerek duyduğunuz zaman 


244 


DR. LOU MARINOFF 


hazır olması için teorinizi hazırlamanız iyi olacaktır. Bunu kendi başınıza, bir arkadaşınız ile ya da bir ortakla birlikte yapabilirsiniz. Kişisel olarak bir uzmanın kılavuzluğuna ihtiyacınız olursa veya bir sorunu çözmeyi başaramazsanız, felsefi danışmanlık daima iyi bir seçenektir. 

© Bu çalışmayı nasıl yaparsanız yapın, etik konusunda düşünmenin dayanıklı ve faydalı yolu öncelikle tutarlı olmaktan geçer. 
Uyum içinde yaşayabileceğiniz bir sistem ve hem kendinize hem de başkalarına açıklayabileceğiniz kurallar bulmak zorundasınız. 


ETİK TEHLİKEDE 


İnanç sisteminiz çeşitli kategorilerdeki pek çok inanç kümesinden meydana gelir: din, siyaset, estetik, ebeveynlerin inançları, akranların inançları vs. Her küme, doğru olduğunu kabul ettiğiniz temel fikirlerin ve sağlam olduğunu kabul ettiğiniz söylemlerin toplamından oluşur, yine de deneyim ve mantık bu unsurlardan herhangi birini herhangi bir zamanda değiştirebilir. Bu kümelerin hep birlikte var oluşu genellikle rahatsız edici olup, bir inanç kümesi dâhilinde doğru kabul edilen bir temel fikirle çeliştiği vakit bilinç çatışmalarına neden olur. Mesela “boşanmak günahtır” görüşüyle karşılaşabilir, bununla birlikte kendi kendinize “Annemle babam boşanmışlar ama iyi insanlar” diyebilirsiniz. İki temel fikrin yan yana doğru olup olamayacağını merak etmenize rağmen, dini terbiyenizi veya ailenizden aldığınız bilgeliği hükümsüz kılıp kılamayacağınızdan şüphe edersiniz. Çatışma hissedersiniz. 
Böyle bir durumda psikologlar “bilişsel uyumsuzluktan” bahseder. Felsefi danışmanlar ise buna “varoluşsal uyumsuzluk” adını verir. Normal insanlara göre adı “karmaşık duygular” olabilir. 

Bugüne kadar memnun olduğunuz bir kişisel etik sistemi düzenlemediyseniz, bunu yapmanız gerektiğine dair bir işaret almış 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oldunuz. Bunu daha önce yaptıysanız, belirli bir çatışma nedeniyle paniğe kapılmaya veya sisteme yönelik inancınızı yitirmeye sebep olmasına izin vermeyin. Bu tür olaylar sizi biraz daha derin bir araştırma yapmaya ve düzeltmeler yapmaya teşvik etmelidir. İki inançtan birini çatışma halinde bırakmak isteyebilirsiniz, ancak bu illa ki gerekli değildir. Sorunlu bir durumu her vakayı ayrı ele almak suretiyle değerlendirebilirsiniz. Uyumsuzluğun uyumunu mantıktan ziyade (ya da buna ek olarak) eylem vasıtasıyla sağlamanın yolları da bulunabilir. Papazınızla konuşun. Ebeveynlerinize kendi ayrılıkları konusundaki fikirlerini sorun. Kendi partnerinizi dikkatle seçin ve ilişkiyi sürdürmek için gereken gayreti gösterin. 


“Hiç kimse tüm öteki inançlarından tamamen bağımsız olan bir inanca sahip değildir. İnançlar daima kümeler veya gruplar halindedir. Asla yalıtılmış olmaz, daima inanç sistemleri içinde yer alırlar.” 


—IHOMAS GREEN 


TED 


İlkelerinizi eyleme geçirme yolları hakkında fikir vermek için, size bir lisede müdürlük yapan Ted'in vakasını anlatacağım. 
Burada okuyacağınız ikilem oldukça özel, ancak sorunlar ve çözümler yeterince açık olduğundan bu vakayla başlıyorum; çoğu gerçek hayat durumuna nazaran bu tür bir açıklık lüks sayılabilir. Sorunlar ve çözümler bu vakada ayrılabildiğinden, süreç daha kolay görülebiliyor. l 

Ted'in yönettiği lisedeki öğrenciler yerel bir yardım derneği için bağış toplama kampanyası düzenlemişti. Ted de çeşitli ikramiyelerin dağıtıldığı bir çekiliş düzenledi. Topladıkları her 10 
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dolarlık bağış karşılığında öğrencilere bir çekiliş bileti veriliyordu. 
Öğrenciler Ted'in ofisinin girişine her biri ikramiyelerden birinin etiketini içeren kutular koydu. Öğrenciler tercihlerine göre istedikleri kutuya bilet atıyorlardı. 

© Kampanya sona erdiğinde öğrenciler beklenen ikramiye çekilişi için toplantı salonunda buluştular. Ted ev sahibi olarak her kutudan bir bilet çekti. Kazanan öğrenciler, ikramiyelerini almak için sınıf arkadaşlarının nidaları eşliğinde bir bir kürsüye çıktılar; ikramiyeler arasında CD'ler, ücretsiz sinema kartları, yerel bir kıyafet mağazasının alışveriş kuponları vardı ve büyük ikramiye olarak dağ bisikleti veriliyordu. Heyecan doruğa ulaştığında, Ted okulda yardım için toplanan paranın miktarını açıkladı. Bu toplantının hem okul ruhu, hem de gönüllü çalışma açısından zirveye ulaştığını hissediyordu. 

Ancak ertesi gün öğrencilerden biri yanına gelerek, bisikleti kazanan öğrencinin hiç bağış toplamadığını bildirdi. Ödülü kazanan Tiwana'ya bilet, yüksek miktarda bağış toplayan Clarabel tarafından bir arkadaşlık hatırası olarak armağan edilmişti. Öğrencinin şikâyeti ile Ted etik bir ikilemle karşı karşıya kaldı. Tiwana sırf kazanan bilete sahip olduğu için bisikleti alma hakkı var mıydı? Bağış toplama kampanyasına katılmadığından, ikramiye alma hakkı tartışmalara konu olmayacak mıydı? Haber okulda kısa sürede yayıldı ve veliler konuyu araştırmak için telefon açmaya başladı. 

Ted zor bir durumda kalmıştı. Bu karmaşık durumu bağış toplama kampanyasının ve ikramiye dağıtımının başlangıçta oluşturduğu iyi duygulara zarar vermeden sona erdirmek için adil bir yol bulamıyordu. Öylesine endişelenmişti ki, bu mesele yüzünden gözüne uyku girmez olmuştu; dolayısıyla beni arayarak hem kişisel olarak rahatsızlık duymadan kabul edebileceği, hem de başkalarına karşı savunabileceği bir çözüm bulmasına yardım etmemi 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istedi. Önündeki seçenekleri belirtti: Tiwana bisikleti alabilirdi; bisiklet Clarabel'e verilebilirdi; Tiwana'nın bileti Clarabel'e geri verilerek bisiklet için yeni bir çekiliş düzenlenebilirdi; Clarabel ve Tiwana bisiklete kimin sahip olacağına birlikte karar verebilir ve ikinci bir bisiklet alınarak kutudan çekilen bir sonraki bilete armağan edilebilirdi. 

Ted, yeni bir çekiliş düzenlemek istemiyordu (çekiliş kurallara uygun olarak yapılmıştı) ve yeni bir bisiklet de almak istemiyordu (yardım derneğine bağışlanacak para azalacaktı.) Hem kızlarla hem de ebeveynleriyle görüştüğünü, birisi haricinde hepsinin çeşitli çözüm yollarına açık olduğunu anlattı. Ancak Clarabel'in babası bisikletin kızına ait olması gerektiği konusunda inat ediyordu. Ted ise yukarıda bahsedilen hiçbir seçeneği be&enmemisti. 
Doğru kararı vermek istese de, buna destek çıkacak etik bir görüş arayışındaydı. Sorunu beraber çözdük. 

Pek çok müşteri gibi, Ted de PEACE sürecinin ilk üç aşamasını (sorunu belirlemek, duyguları dile getirmek ve seçenekleri analiz etmek) kendi kendine tamamlamış, ancak daha sonra sıkışıp kalmıştı. Her açıdan en uygun yolu tefekkür ederek ardında yatan nedenleri anlamak için felsefi bir ipucu gerekiyordu. 

Ted'in çekilişi yeniden düzenlemeyi istememesinde hemfikir dim, böylece bisikletin Tiwana'da mı kalması, yoksa Clarabel'e mi verilmesi gerektiği hususuna odaklandık. Tüm olasılıklarla ilgili felsefi fikirler hakkında konuştuk. En önemli kavrayış, ahlaki iddialarla hukuki iddiaları birbirinden ayırmaktı. Hukuki açıdan bakıldığında, Clarabel bileti özgürce Tiwana'ya verdiği için bilet (ve dolayısıyla bisiklet) Tiwana'ya aitti. Her zaman söylendiği üzere, mülkiyet hukukun onda dokuzunu oluşturur (Mülkiyet yasadışı yoldan elde edilmiş olsa, yani Tiwana bileti Clarabel'den çalmış olsaydı, bu durumda yasalara göre elbette Clarabel'in mülkiyeti tanınacaktı.) 
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Öte yandan, yasaya uygunluk ve ahlaklılık aynı değildir. Bu durumda, sadece yardım için para toplayan öğrenciler bilet almaya hak kazanıyordu. Bu, birinin alıp size hediye ettiği milli piyango biletleri gibi değildi. Dolayısıyla, ahlaki açıdan bileti almaya hak kazanmak için kişisel olarak oldukça özel eylemlerde bulunmanız, yani yardım derneği için bağış toplamanız gerekiyordu. Bir avukat, Clarabel bileti meşru olarak kazandığına ve özgürce Tiwana'ya verdiğine göre biletin (ve dolayısıyla bisikletin) Tiwana'ya ait olacağını söylerdi. Yardım derneğine bağış toplamak için uğraşarak ikramiyeye hak kazanan ve bu nedenle en ufak bir para toplamamış olan birinin büyük ikramiye çekilişine katılmasını doğru bulmayan öğrencilere yapılan ahlaki saldırı bir avukatın umurunda bile olmazdı. Doğrusunu isterseniz, burada şikâyetçi olan tüm öğrencilerin (ve ebeveynlerinin) hayırseverlik davranışı hakkında alabileceği bir ders de mevcuttu. Hangisi hayırseverlik denince daha yüksek bir mertebededir: Merhametli olduğunuz için ihtiyaç sahiplerine yardım etmek mi, yoksa ihtiyaç sahiplerine ikramiye kazanmak istediğiniz için yardım etmek mi? 
(Avukatınıza bu soruyu da sormayın.) 

Ahlaki konunun, yani Tiwana'nın bileti ahlaki bakımdan hak etmediğinin aydınlatılması ile Ted seçmek istediği yönü açıkça görme olanağına sahip oldu. Ahlaki bakımdan sağlam bir zemine basabileceği ve mantığını herkese açıklayarak birçok insan için kısa süre içinde hararetli bir soruna dönüşen bu mevzuu zararsız kılabileceğinden emin oldu. Biletlerin bir öğrenciden diğerine aktarılmasına izin verilmediğini açıklayan ve bunun baştan açıklanmamış olması konusunda özür de içeren bir bildiri yayınladı. Her biletin gerçek mülkiyeti konusundaki mantığını açıkladı. Daha sonra, bisikleti kazanan biletin (ve dolayısıyla bisikletin) haklı olarak Clarabel'e ait olduğunu duyurdu. Clarabel, bisikleti ister elinde tutabilir, isterse arkadaşına hediye edebilirdi. Clarabel'in 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bisikleti kazanmasından kimse şikâyet edemezdi: o bileti hak etmişti. Öte yandan, bisikleti Tiwana'ya verirse de kimse şikâyetçi olamazdı: Bisiklet ona ait olduğuna göre verebilirdi. Tiwana'nın yine de neticede bisikleti elde edip etmeyecek olmasının konuyla ahlaki açıdan ilgisi yoktu, önemli olan onu nasıl elde ettiğiydi. 


Toplumumuzda çoğu kişi hukukun ahlaki standartları belirlediği yanılgısına düşer; pek çoğu yasal olan her şeyin ahlaki olduğunu varsayar. Toplumlar ahlaklarını hukuklarına yansıtır (öm. 
çocuklara kötü davranmayı, zararlı ve dolayısıyla yanlış olduğu için suç saymak), ancak kanunlar sayesinde illa ki ahlaklı olmaları gerekmez. Sovyetler Birliği'nde Stalin'in tasfiyelerinin (yani on milyonlarca masum insanın öldürülmesinin) yasal olduğu gibi, Nazi Almanyası'nda da soykırımın yasal olduğunu göz önünde bulundurun. Veya Amerika'da kürtaj ve ölüm cezası hususlarını düşünün. Her ikisi de yasal olmakla birlikte, her ikisinin de bunların ahlakdışı olduğunu savunan güçlü karşıtları vardır. Tütün şirketleri yasal olarak çalışmalarına rağmen, birçok kişi yapılan tüm işleri ahlaksız olarak görmektedir. Bununla birlikte, birçok ınsan ötenazinin ahlaka uygun olduğuna şahsen inanmasına rağmen, bu konu halen yasadışıdır. Dolayısıyla, ahlak aritmetik bir mevzu olmadığından, makul insanlar tarafından uygulanan, iyice düşünülmüş etik sistemlerde çelişkiler olabilir; yanıtların hepsi nesnel olarak doğru ya da yanlış değildir. 

Ted'in hikâyesinin vurguladığı en önemli nokta, etik standartların desteklenmesini sağlamak için iyi niyetin yeterli olmamasıdır. 
Cehenneme giden yolun etik standartlarla değil, iyi niyet taşlarıyla örülü olduğuna dair özdeyişi anımsayın. Bağış toplama kampanyasıyla ve çekilişle uğraşan herkesin niyeti iyiydi. Ancak ikramiyelerle ilgili beklenmedik bir uzlaşmazlık çıkınca, bunu çözmek için herkesin tahmininden daha fazla çaba gerekti ve uykusuz gecelere sebep oldu. Ancak, Ted'in okul müdürü olarak kararını 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verebilmesi ve dengesini kazanması, ahlaki hak ile yasal hak arasındaki farkı tefekkür yoluyla kabul ettiği anda mümkün oldu. 

Karşınızdaki görevin gözünüzü korkutması doğaldır. Fakat Ted'den almanız gereken bir diğer ders, sorununuza ahlaki açıdan çözüm bulmanızın mümkün olmasıdır. Eski Ahit'in söylediği üzere, Tanrının Nuh'u tufandan kurtarmasının sebebi peygamberin bir erdem timsali olması değil, “kendi devrindeki insanlar arasında suçsuz” veya “kendi nesli içinde haklı” olmasıydı (Genesis 6:9 ve 7:1.) Nuh'un da kusurları vardı, ancak görünüşe göre iyiden iyiye yozlaşmış bir toplumda yaşıyordu. İyi bir yaşam uğruna gösterdiği çabalar sayesinde gemide bir yer edinmişti. İyi olabilmek için mükemmel olmanız şart değildir. 


JACKTE VE DAVID 


Size yarış halindeki kişisel çıkarları nasıl yönetebileceğinizi göstermek için, karmaşık bir ikilemi çözmeye çalışan başka birinin vakasını daha sunuyorum. 

Jackie ve David, kızları doğmadan iki yıl önce Kaliforniya banliyölerinden New York'a taşınmıştı. David vakit kaybetmeden Wall Street'te kıdemli bir iş buldu ve Jackie kent hayatını yaşamak üzere şirketteki işinden ayrılarak serbest çalışmaktan fazlasıyla mutlu oldu. Apartman yaşantısının ilk şokunu atlattıktan sonra, memleketlerinde mümkün olmayacak derecede artış gösteren iş başarıları ve New York'un sayısız kültürel avantajı sayesinde Manhattan'da geçirdikleri her dakikadan keyif duyarak yaşamaya koyuldular. 

Ancak Tamara adında bir çocukları olduktan ve iki yaşına bastıktan sonra, Jackie artık kentte yaşamalarının gerekli olup olmadığı konusunda kaygılanmaya başladı. Kızının güvenliği ve eğitimi konusunda endişeleri vardı. Jackie, büyük şehrin elverişli 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durumunu takdir etmekle birlikte, büyüdüğü ve evlendiği Kaliforniya kasabasında kızının daha sağlıklı bir çocukluk geçirmesini sağlayıp sağlamayacağını merak ediyordu. Oradaki mükemmel devlet okullarını yakından tanıyordu ve Manhattan'da en iyi özel okullara kayıt yaptırmak için girişilen kıyasıya rekabetten ve okul içindeki yarış halinin vahşetinden korku duyuyor ve bu durum ona tam anlamıyla sağlıklı görünmüyordu. Üstelik yüklü bir para ödemeleri gerekiyordu! Tamara'nın New York'ta okula, hatta köşedeki mağazaya bile tek başına gitmesine asla izin veremeyeceğinden korkuyordu ve çocukluk arkadaşlarıyla açık havada geçirdiği kaygısız öğle vakitlerinin anısını hazine gibi saklıyordu. 
Jackie, New Yorkluların kesintisiz başarıya odaklanmalarını kendi adına umursamasa da, aslında kim olduğu yerine neyi ne kadar yaptığına odaklanmanın, büyümekte olan bir genç kız üzerindeki etkisi hususunda endişeleniyordu. 


Bununla birlikte, Manhattan'daki kültür ve iş olanaklarının banliyölere kıyasla çok daha üstün olduğunu kendi deneyimlerinden biliyordu. New York'taki özel okullarda çocuklar henüz anaokuluna giderken satranç ve bilgisayar öğreniyordu. Buradaki liselerden mezun olanların çoğu seçkin Amerikan üniversitelerinden kabul alıyor ve önde gelen araştırmacı bilim adamlarının yanında staj yapabiliyordu. Jackie, her cumartesi Tamara'yı farklı bir sanat müzesine götürmenin, bir Broadway müzisyeninden şan dersi aldırmanın, doğum gününde kombine bale bileti hediye etmenin hayalini kuruyordu. Yoksa Kaliforniya banliyösünde... alışveriş merkezinde getir götür işlerinde çalışmak mı? 
Eğlence merkezinde dans derslerine katılmak mı? Bu kadarı bile yeterli olmuştu. Ancak ergenlik döneminde yaşadığı huzursuz haftaları da unutmuyordu. 


Hem Jackie'nin hem de David'in ebeveynleri ve diğer akrabaları Batı Sahili'nde yaşıyordu. İlk taşındıkları zaman, yılda birkaç 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kez ziyaret etmek yeterli olsa da, Tamara son derece hızlı büyürinde bambaşka biri olduğundan şikâyet edip duruyordu. Jackie ve David Kaliforniya'dan taşınırken arkalarında geniş bir arkadaş çevresi bırakmışlar, bu arkadaşlarının çoğu da artık çocuk sahibi olmuştu. New York'ta görüştükleri tanıdıkları da çoktu, ama derin dostlukların geliştirilmesi zaman alıyordu. Jackie, New York'ta yaşamanın avantajlarının, ailelerinden ve dostlarından uzak kalmalarına değip değmeyeceğini merak ediyordu. Kesin olarak bildiği tek şey, banliyönün zahmetine katlanacaklarsa, arkadaşlarının ve ailelerinin yanında olacaklarıydı. Kalkıp da Westchester County gibi bir mahallede yaşamak istemiyordu. 

David ise New York'ta yaşamaktan memnundu. Ancak o da kızı için en doğrusunu yapmak istiyordu ve Jackie'ye tekrar Kaliforniya'ya taşınmalarının önemli olduğuna inanması halinde taşınabileceklerini söylemişti. Gelirleri ve mesleki gelişimleri açısından ikisinin de bedel ödeyeceğini bilmekle birlikte, ipotek ödemelerinin azalması ve yeniden bir bahçeye sahip olma fikrinden mutlu olacaktı. 

Ebeveyn olarak doğru olanı yapmak istedikleri konusunda aynı fikri paylaşsalar da, durum karşısındaki endişe düzeyleri- nin eşitsizliği nedeniyle Jackie ile David'in evliliğinde gerginlikler baş gösteriyordu. David, Jackie'nin endişelerini unutarak rahatlamasını, gelişen meslekleri ve banka hesapları da dâhil olmak üzere, aile yaşantısının keyfini çıkarmasını istiyordu. Ancak Jackie, David'in sadece onun kararına uyacağını söylemesini değil, aynı zamanda endişelerini paylaşmasını ve onunla birlikte çözüm yolu bulmaya uğraşmasını istiyordu. 

Jackie'nin aklında her durumla ilgili uzun bir artı ve eksi listesi vardı, fakat işin içinden kendi başına çıkabilecekmiş gibi görünmüyordu. David, bu sonsuz kuşku çemberine karşı sabrını 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kaybetmişti. Jackie'nin en yakın arkadaşı Kaliforniya'da yaşıyordu ve konuyu ona açtığında aldığı yanıt kesin olmuştu: eve dön! Jackie beni görmeye bu sırada geldi. 

Jackie, gerçek bir ikilemle yüz yüzeydi; önünde hiçbiri tam anlamıyla iyi olmayan iki seçenek duruyordu. Bu karışıklıktan çıkmanın ahlaki yolunu bulmayı ve bu yolda ilerlemeyi kuvvetle arzuluyor, ahlaklı bir insan ve iyi bir anne olmak istiyordu. İlişkilerin duygusal olduğu kadar ahlaki olduğunu sezgisel olarak biliyor ve çocuğu için en iyisini yapmak istiyordu. Kendisi için kişisel açıdan daha az arzu ettiği seçeneği seçmek anlamına gelse dahi, çocuğu için en faydalı olanı yapmaya kararlıydı. Gerekirse maddi unsurları ve mesleki olanakları geride bırakmaya da hazırdı. Kısacası iyi bir yaşam sürdürmek için gayret ediyor, ama kaçınılmaz soruyla yüzleşiveriyordu: Bunun anlamı neydi? İyi bir yaşam neydi? İyi olmanın anlamı neydi? Peki ya iyi olanı yapmak? Ve kimin için iyi olanı? 

İyiliğin anlamı konusunda hepimiz aynı fikre sahip olsak bile (daha önce bu konuda aynı fikre sahip olamayacağımızı görmemize rağmen), bu soruları kapsamlı şekilde düşünmek zorundayız, çünkü farklı durumlarda farklı yanıtlar geçerli olacaktır. Örneğin lezzetli bir muzla lezzetli bir elma aynı şey değildir; iyiliği oluşturan nitelikler, düşündüğünüz şeye bağlı olarak değişebilir. 
Benzer şekilde, iyi bir eş olmakla iyi bir anne olmak veya iyi bir işçi olmak tamamen farklı olabilir. Bu konular genellikle birbiriyle uyumludur, ancak çıkarların örtüşmemesi halinde, tıpkı Jackie'nin şimdi öğrenmekte olduğu gibi, durum son derece üzücü olabilir. 

Jackie'yi nihayet üçüncü bir kişiye danışmaya iten asıl şey, New York ile Kaliforniya arasında karar verirken yaşadığı çaresizlikten ziyade, bu kararın evliliklerini bozabileceğine dair korkuydu. Tamara için en iyisi Kaliforniya'ya geri dönmek olsa da, Jackie ve David arasındaki ilişki açısından en iyisi New York'ta 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kalmak ise ne yapacaklardı? Üstelik Tamara'nın ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak evlilikleri pahasına yapılacak bu seçim kızları için gerçekten de en iyisi mi olacaktı? 

Jackie'nin karar vermek zorunda olduğuna şüphe yoktu; dolayısıyla öncelikle lehine ve aleyhine olan hususların bir listesini hazırlayarak bunları sınıflandırmasını istedim. Yalnızca iki liste hazırlayarak bunlardan çıkan sonuçlara göre karar vermek oldukça nadirdir, fakat elinizde çalışabileceğiniz somut bir unsurun olması, tercihlerinizi netleştirmeye yardımcı olabilir ve size bunları karşılaştırabileceğiniz bir temel sunar. Jackie için bu durum ne istediğini açıkça ifade edebilmesi açısından faydalı bir ilk adım olmuştu. 


Sorunun asıl önemli kısmı geriye kalan kısımdı: Tüm bu rakip unsurları nasıl tartarsınız? Jackie için ikinci aşama, seçeneklerinin daha gerçek ve net bir resmini çizebilmek için varsayımlarını gözden geçirmek olmalıydı. Örneğin, Jackie kızının New York'ta yaşanan şiddete maruz kalmasından korktuğunu söylemişti. Ancak New York'taki şiddet gerçeği arka sokaklarda dönen efsanelerden oldukça farklıdır. Haber başlıkları insana haberin tamamını anlatmaz; ancak Jackie bunları okurken, asıl haberlerin kaynağı olan anlamsız trajedilere takılıp kalarak suç oranlarındaki düşüşü gösteren manşetleri gözden kaçırmıştı. Kötü şeylerin her yerde meydana geldiğini ve yeniden banliyöye taşınmanın Tamara'yı zarardan korumak için kesin bir garanti sağlayamayacağını anlamalıydı. Üstelik New York ile Kaliforniya'yı tam anlamıyla kıyaslayabilmesi için, on altı yaşında metroda yalnız dolaşan bir Tamara ile on altı yaşında araba kullanan bir Tamara hayalini gözünde canlandırması gerekiyordu. Jackie ve David, nerede yaşadıkları fark etmeksizin, Tamara'ya her çocuğun ihtiyacı olan güvenliği verecek bir koruma sağlayacaktı. 
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Seçeneklerinin dizilişi netleştiğinde, Jackie kesin ve tek bir doğru yanıtın olmadığını, profesyonel yardımın bile bu gerçeği değiştiremeyeceğini gördü. Bunun olumlu yanı, hiçbir konumun tam anlamıyla kötü olmamasıydı. Ne yaparsa yapsın durum yine çetrefilli olacaktı. Karşısına koyacağınız olumsuz bir şey yoksa olumlu şeyin farkına varamayacağınızı anlatan Tao öğretisinde teselli buldu. Karşı karşıya geldiği bu karmaşa sayesinde elindeki seçeneklerin üstün yönlerini görme fırsatına sahip oldu. Benzer şekilde, Amerika'nın altın çağı, Eisenhower ve Kennedy yılları- nın zengin refahı da Soğuk Savaş'ın gölgesinde tecrübe edilmişti. 
Neleri kaybedebileceğimizin farkında olduğumuzdan, elimizdekileri korumak için gereken ıstıraba katlandık. 


Jackie, Tamara'nın ebeveynlerinin şefkatli özeni sayesinde kıtanın her iki yakasında da en iyi şekilde yetiştirilebileceğini nihayet anlamıştı; dolayısıyla alınacak kararın sadece onun ihtiyaçları haricindeki unsurlara da dayanması gerekiyordu. Aynı zamanda, Jackie kararını vermesi gerektiğini ve seçtiği durumda daha sonra rahat yaşayabilmek için şunu mu, yoksa bunu mu yapsaydık şeklindeki iç tartışmalarını dindirmek suretiyle, kendini kararına alıştırması gerektiğini de fark etti. Alması gereken kararın düşündüğü kadar tehlikeli olmadığını görünce yaşadığı ferahlık sayesinde ve nereyi seçerse seçsin muhteşem bir dünyada yaşıyor olamayacağını göz önünde bulundurduğunda, kendi avantajlarını ve dezavantajlarını ortaya çıkarma açısından kendisini daha özgür hissetti. Mutlak doğru ve mutlak yanlış bir tercih yoktu. Aklını kemirenin ne olduğunu çözemese de, böyle bir mutlak doğrunun var olabileceğinden gizli gizli korkuyordu. Sonunda, ne karar verdiği fark etmeksizin, bu kararın elbette geri dönüşü olabileceğini anladı. Tercihine öncelikle adil bir şans vermeliydi, ancak kusurların faydalardan fazla olduğunu hissederse fikrini değiştirebilirdi. 
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Her şeyin değişmekte olduğu düşünülürse, emekleme çağında bir bebeği olan aile için doğru olan yanıtla çocuk büyüdüğünde, yeni çocuklar doğduğunda veya David için yeni iş fırsatları belirdiğinde doğru olmayabilirdi. Önünde uzun bir süre varsa, felsefe kehanette bulunma aracı değildir. Daha ziyade şimdiki anda faydalanmak içindir. Ve Jackie şu anda zor bir durumda olmadığını anlamıştı. Ülkenin her iki yakasında da iyi bir anne olması ve çocuğuna iyi bir eğitim vermesi mümkündü. Etik bir tercihte bulunmanın yazı tura atmaktan daha önemli olmasına rağmen, seçeneklerden birinin diğerinden kati suretle daha iyi olduğuna dair hiçbir garanti olmadığını fark etti. Dolayısıyla, yaptığınız tercihten en iyi şekilde faydalanmak (ya da kötü yanlarından kaçınmak) en doğrusu olacaktır. 

Jackie, David ve Tamara New York'ta kaldı. Orada yaşamayı seviyorlardı ve Kaliforniya'dan ayrılma sebepleri de hâlâ geçerliydi. Jackie, ahlaki bir yol seçtiğinden ve kocası ve kendisini memnun etmek için çocuğunu ihmal etmemiş olduğundan emin olunca, küçük bir çocukla Manhattan'da yaşama kaygıları buharlaşıp gitti. Dengesi yeniden yerine geldiğinden, evliliklerinde her şey düzeldi ve böylece Jackie ile David, Tamara için sıcak ve güvenli bir yuva oluşturmaya odaklanabildi. 


MICHAEL 


Meslektaşlarımdan biri olan Keith Burkum, bana etik karar verme sürecinin ve ahlaki yaşamın bir başka unsurunu vurgulayan vakalardan birini anlatmıştı. Michael, küçük bir kasabanın belediye başkanıydı (yarım gün çalışıyordu.) Dini bir kurum, kasabada AIDS hastaları için bir bakımevi açmayı planlamış, ancak kısa sürede kentte yoğun bir muhalefetle karşılaşmıştı. Bakımevinin kurucuları tüm yasal gereklilikleri ve ruhsat koşullarını 


257 


PROZAC'I BIRAK PLATON'A BAK 


yerine getirmelerine rağmen, planları için halkın desteğini ve kamu onayını almak için çaba sarf etmişlerdi. Eylemlerinin yalnızca HIV konusundaki cahil ve mantık dışı korkulara dayandığı aşikâr olan protestocular, Michael'dan konuyu herkese duyurmak için bakımevinin açılmasını engellemek üzere halka açık toplantılar düzenlenmesini talep etmişlerdi. 

Bu uzlaşmazlığın her iki tarafında da etik ve stratejik sorunlar vardı; ancak biz Michael'ın ikilemine odaklanacağız. Kendisini seçenlere karşı taşıdığı sorumluluk ile bakımevini desteklemekten yana olan kendi hisleri arasında kalmıştı. Söz konusu dini kurumun aslında kendilerine mani olmaya çalışan toplumun yararına hizmet verdiğine inanıyordu ve kendisi de şimdi bu yeni tasarıyı durdurmasını isteyen aynı toplum tarafından seçilmişti. 


Michael hikâyesini bir felsefe uygulayıcısına anlattığında, danışmanıyla birlikte Aristo'nun etik ile siyasetin birbirini karşılıklı olarak etkilemesi hakkındaki fikirlerini ele aldılar; bizler genel olarak bunların birini kişisel, diğerini kamusal alan olarak tamamıyla ayrı alanlar şeklinde görmeye eğilimliyiz. Aristo'ya göre iyi yaşam, sadece bir dizi kurala uymak anlamına gelmez. Erdem etiği, böyle bir yaşam sürmenize yarayacak kişilik özellikleri edinmek anlamına gelir. Ayrıca sadece kendiniz için en iyisini değil, yaşadığınız geniş dünya için de en iyisini göz önünde bulundurmak gereklidir. Aristo, iyi bir yaşam için zorunlu gördüğü cesaret, adalet, hoşgörü ve hatta mizah duygusu gibi unsurların da içinde bulunduğu çeşitli erdemleri sıralar. 

Michael adalet hususuna odaklanmıştı. Aristo, buradaki gibi herhangi bir durumun yerleşmiş kural ve yasaların kapsamı haricinde kalması halinde, lider olan kişiler için en önemli adalet unsurunun eşitlik olduğunu yazmıştı. Aristo'ya ait olan, politikacıların seçmenlerine ait özel çıkarlardan olduğu kadar toplumun genel etik yararından da sorumlu oldukları fikrine katılıyordu. Bu bilgi 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birikimi sayesinde Michael kasabanın karşı karşıya olduğu uzlaşmazlığa objektif ve haklı bir çözüm getirmek için kolları sıvadı. 
Bakımevi grubunu, kendileri de bu toplumun üyeleri olarak, programlarını daha dolaysız ve net bir şekilde anlatmaya teşvik etti. 
Protestoculara bakımevi ile ilgili hiçbir sağlık tehlikesinin olmadığını açıkladı ve aslında bu kadar çok sayıda insana faydalı olabilecek bir husustaki mesnetsiz korkularını bir kenara atarak, sunulan planları daha objektif olarak yeniden incelemeye teşvik etti. 


“Eşitlikçilik hem adildir hem de adil olandan bir nebze daha iyidir. Genel manada adil olandan daha iyi olmasa da, hukukun genel olma özelliğine bağlı hatadan daha iyidir. Eşitlikçiliğin temel niteliği de aynen budur: Hukukun evrenselliğinden ötürü yetersiz kaldığı durumlarda düzeltilmesi.” 


—ARISTOTELES 


Michael bu yolun üzerinde yürümeyi istediği hassas çizgiyi takip ettiğini hissetti: Hem temsil ettiği kişilerin arzularına ve (bu ikisi örtüşmediğinde) toplumun daha önemli çıkarlarına, hem de kendi vicdanının emirlerine ciddi bir bağlılık. Bu planla fırtına dinseydi, Michael adil davrandığı için memnun olacaktı. Ancak gerçek dünyada sadece bir belediye başkanından ibaretti ve gerçek dünya arada bir tam olarak filozofların beklentilerine uygun şekilde davranmaz. Dini grubun çabaları, genel anlamda topluma ve özel anlamda protestoculara tekrar tekrar ulaşmaya çalışmasına rağmen karşılık alamadı. Sonunda protestolar öyle bir düzeye erişmişti ki, siyasi geleceğinin tehlikeye düşmesinden korkan Michael dava açma talebine izin vermesi gerektiğini hissetti. 
Neticede mahkeme bakımevinin kapatılması talebini reddetti ve kasabada her şeye rağmen bakımevi açıldı. 
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Michael, yeniden seçilebileceği konusunda iyimser olsa da, erdemin demokrasideki rolü karşısında cesaretini yitirdiğinden bir sonraki dönemde görev yapmayı gerçekten isteyip istemediği konusunda şüpheye düşmüştü. Kesin sonuçtan memnundu, ancak dava açılmasına izin vererek öncelikle kendi ilkelerinden ödün verdiğini hissediyordu. Bununla birlikte, bu hadisenin sonunda edindiği kavrayışla, bu tür bir cepheden sağ çıkmanın daha tatmin edici bir yolunu göremiyordu. 

Ahlaki davrananlara çoğunlukla düşman kesilen bir dünyada, ahlaki davranmak için böylesine yoğun bir gayret göstermesinden ötürü Michael takdiri hak etmektedir. Bu noktaya ulaşması için gereken süreç tam olarak en iyisi olmasa da, Michael doğru sonuca ulaşılmış olması sayesinde teleolojik anlamda teselli bulabilir. Kirli bir şeyi temizlemeye çalışırken insanın kendini temiz tutması hiç kolay değildir; hatta Michael'ın da keşfettiği üzere genellikle imkânsızdır. Ancak hiç kimse temizliğe elini sürmeseydi nereye varacaktık? 


GYGES'İN YÜZÜĞÜ EFSANESİ 


Bu konuyu, bir şeyin doğru ya da yanlış olduğuna karar vermenin zorluğuyla ilişkili 2500 yıllık bilmecenin olası yanıtlarından biriyle kapatmak istiyorum. Platon, Cumhuriyet adlı eserinin temelini atmak için Gyges yüzüğü efsanesini yeniden anlatır. 
Hikâyeyi Glaucon ile Sokrates arasında geçen bir konuşma sırasında Glaucon anlatır: Bir çoban, tesadüf eseri sahibine istediğinde görünmezlik sağladığı bilinen sihirli bir yüzük bulur. Kulak misafirliği, hırsızlık, her yere izinsiz girebilme gibi bu gücün ona verdiği imkânları hiç vakit kaybetmeden keşfederek, kısa sürede büyük bir servet edinir, kraliçeyi baştan çıkarır, kralı öldürür ve 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böylece ülkeye hâkim olur. İstediği zaman görünmez olmuş ve bu sayede tüm yaptıkları yanına kalmış, üstelik neticede kralların dokunulmazlığına sahip olmuştur. 


Bu, suç işlemenin avantajlı olduğu bir durum olarak görülebilir mi? Ben böyle düşünmüyorum, çünkü ahlaksız hareketlerin kendilerine özgü bir yaşantısı vardır. Budistler haklıysa (Platon'un gündemindeki şey Budizm olmasa da), çobanlıktan gelen bu kral kapıya sırtını dönerek oturmamaya çok dikkat etmelidir. Kendisini dağın zirvesine yerleştirmiş olabilir, ancak artık gidebileceği tek yer aşağısıdır. 

Fakat Platon'un bu hikâyeyle henüz işi bitmemiştir. Glaucon, Sokrates'e çobanın yaptığının neden yanlış olduğunu sorar. Fırsat verilmesi halinde hepimiz o yüzüğü alırdık ve böyle bir yüzüğe sahip olsak hangimiz aynısını yapmazdık ki? Ceza almadan her istediğinizi yapabildiğinizi düşünün. Sokrates'in (veya Platon'un) cevabı Cumhuriyet'tir, burada bir seyyar satıcı şehre bir araba dolusu Gyges yüzüğüyle gelse bile, kimsenin bunlara tek bir kuruş harcamayacağı kadar kusursuz bir toplum anlatılır. Herkes her istediğine sahip olsaydı, herkes mutlu ve tatmin olmuş olsaydı, bu yüzüğün kime faydası dokunurdu? Böyle bir yüzüğün tek yararı, insanın isteyip de başka türlü sahip olamayacağı şeyleri elde etmesine olanak vermesidir. 

Platon'un iyimser görüşü, enerjimizi cezadan sakinmanin yollarını aramaya ayırmaktan ziyade, dünyayı daha iyi bir hale getirmek için gayret göstermemiz gerektiğini işaret eder. Platon, bu ütopya için geliştirdiği ayrıntılı bir politik görüşe sahipti. Ancak ben bireysel eylemlerin ve kişisel sorumluluğun bu programın başlıca önemli maddeleri olduğunu düşünüyorum. Siz de kendi yaşamınız için etik bir yapı oluşturmak üzere çalışmaya koyulmakta ve gerekli temeli atmaktasınız. 
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“adil olmayanlar ise gençliklerinde kaçmayı başarsa bile sonunda genellikle yakayı ele verir ve yolun sonuna geldiğinde aptal gibi görünür, yaşlanıp zavallı bir duruma düştüklerinde hem kendi vatanındakiler hem de yabancılar tarafından hor görülür, dayak yer ve bu andan itibaren başlarına nazik kulaklar için hiç hoş olmayan şeyler gelir...” 


—PLATON 


Kendi adıma, insanların bazı şeyleri sırf yakalanmaktan korktukları için değil, yanlış olduğu için de yapmaktan kaçındıkları bir dünyada yaşamak çok hoşuma giderdi. Televizyondaki polisin, muhabirin kendisine 35.000 doları cebine atmak yerine teslim etmesinin sebebini sorması karşısında hayrete düşeceği günlerin gelmesini iple çekiyorum. Para ona ait değildi. Onun görevi yasaları uygulamaktı. Bu parayı kanıt olarak teslim etmekten başka ne yapabilirdi ki? 
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Anlam ve Amaç Bulmak 


“Varoluşun anlamsız olduğunu söylemek, ona herhangi bir zamanda anlam verilebileceğini inkâr etmektir; anlamının belirsiz olduğunu söylemek ise, manasının hiçbir zaman sabit olmadığını, sürekli kazanılması gerektiğini söylemektir.” 
—SIMONE DE BEAUVOIR 


“Hiçbir şey zihnin sakinleşmesine sağlam bir amaç, yani ruhun akıl gözüyle odaklanabileceği bir amaç kadar yardımcı olamaz.” 
—MARY WOLLSTONECRAFT 


Yirminci yüzyılın bizi yeni milenyumda da takip edeceği kesin olan önemli bir felsefi vebası, yaygın olarak görülen kişisel anlamsızlık ve amaçsızlık duygusudur. Yaşamlarında sağlam bir anlama ve amaca sahip olmayan insanların sayısı o kadar çok ki, bu durum insanlara normal görünmeye başladı. Ancak bu şekilde yaşayarak mutlu olan insanların sayısı oldukça azdır. Genellikle, yaşamlarımızın ve dünyamızın tamamen rastlantılara bağlı olduğu ve hiçbir mantığı olmadığı fikrini beğenmeyiz. Bu yöne başka bir açıklama bulmadan ne kadar uzun süreliğine bakarsak, dayanması da o kadar zor hale gelir. 

Bu durumda kısmen de olsa Varoluşçular suçlanabilir. Varoluşçular son derece soğukkanlıydılar; Seine Nehri'nin sol yakasında 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toplaşır, sigaralarını içer, derin düşüncelere dalar, peçetelere ve masa örtülerine felsefe ve şiir karalarlardı. Varoluşçuların Tanrı'yı hepten öldürüp cehenneme atılmayı romantik göstermede üstlerine yoktu. 


BELKİ DE SADECE BİR AŞAMADIR 


Varoluşçuların yalnızca karanlık yanlarına odaklanmak, onların eserlerinin sadece yüzeyini kazımamızdan dolayı bizim hatamızdır. Aslında Varoluşçuluğun konusu sadece korku ve kaygı değildir; can sıkıntısı bile değildir. Böyle anlaşıldığında Varoluşçuluk insanı yaşamdaki zenginliklerin büyük bir kısmından mahrum bırakır. Dolayısıyla Varoluşçuluğu bir aşama, insanın yaşayacağı ama geride bırakacağı bir dönem olarak görüyorum. En başarılı Varoluşçular, daha önceleri üstün bir güç tarafından yaratılıp planlandığı anlaşılan dünyanın küllerinden dünyevi bir anlam ve görev fikri çıkarmışlardır. Varoluşçuluk şu soruyu sorar: “Bir Tanrı, muhteşem bir plan olmayınca ne yapılmalı?” Bunu yanıtlamak için onların yolunu sonuna kadar takip etmek bile tek başına amaç fikrinizi yenileyebilir. Yapılacak doğru bir şeyin olduğu varsayımına dayanarak gayret gösteriyorsanız, amacınız doğruyu bulmak ve uygulamak olacaktır. 

Ayrıca Varoluşçuluk gerçekçiliğe, bireysel sorumluluğa ve özgür iradeye de çok önem verir. Tanrı'nın öldüğünü ilan etmenin yarattığı boşluğa yaklaşım şeklinizi kendiniz seçmek zorunda olmanız iyi bir haber sayılabilir. Pek çok insan, Varoluşçuluğun derinliklerine daldığında, hayatın anlamsız ve amaçsız olduğu sonucuna vararak bu durumda herhangi bir gayret göstermeye ne gerek var diye düşünür. Böyle bir varoluşsal çöküntü yaşamaya karşı benim favori savım şöyle: Eğer bildiğimiz şekliyle bu hayat gerçekten da inanılmaz derecede olasılık dışı bir tesadüfse, değerini 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bilmek için daha fazla sebep doğmaktadır. Eğer yokluktan geliyorsak ve yine yokluğa döneceksek, bence zamanımızı yaşamın varoluşunu kutlayarak geçirmeliyiz. Burada çok değerli, tam anlamıyla eşsiz bir vakte sahibiz. Öyleyse gerçekçi bir yaşam sürmeye çalışın. İşin püf noktası, gerçekçi bir yaşam sürmenin sizin için ne anlama geldiğini hesaplamanız gerekmesinde yatar; kesin olan tek şey, sahici bir yaşamın, yaşama katılmaktan vazgeçmekten ziyade yaşamın özüne bağlanmayı da beraberinde getireceğidir. Özgür iradenizi umutsuzluktan değil, yaşanan her bir an için yeniden şükretmekten yana kullanın. 

Ancak çoğu insan Varoluşçuluğun bu bakış açılarının farkında değildir ve birçoğu Tanrı'nın öldüğü, hiçliğin bulantı hissi, yaşamın saçmalığı ve diğer insanların bizzat cehennem olduğu konusunda belirsiz bir fikre takılır. Hiç endişelenmeyin. Mahallenizin filozofu olarak, bu karanlığın ilerisini görmenize yardım etmek için buradayım. Soracağınızı bildiğimden baştan söyleyeyim: Hayır, “Yaşamanın anlamı nedir?” sorusuna verebileceğim kesin bir cevap bulunmuyor. Eğer olsaydı, yine de sizin için geçerli cevap farklı olabilirdi. Ancak bu konu filozofların çağlar boyunca uğraştığı klasik bir araştırma konusu olduğu için, söz konusu soruyu yanıtlamanıza yarayacak bazı araçları yine de sunacağım. 


ANLAM VE AMAÇ 


İlk kilit noktamız anlamla amacı birbirinden ayırmaktır. Bu sözcükler genellikle birbiriyle değiştirilebilir şekilde kullanılır, ancak ben bunları kendi hayatınızda kullanılabilir kılmanıza yardım edecek bir farkı göstermek istiyorum. Amaç, ulaşılmak istenen emeli, bir sonucu gösterir. Amaç bir hedeftir. Anlam ise kendi yaşamınızın akışıyla ilişkili olarak yorumlarınıza dayanır. Anlamın illa ki nihai sonuçta değil, olguların gerçekleşme şeklinde de gizli 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olması mümkündür. Yorum tecrübeye bağlıdır ve aynen tecrübe gibi anlam da oldukça kişiseldir. 

Örmeğin bir restoranda yemek menüsüne bakıyorsunuz. Menünün amacı nedir? Ne yiyeceğinize karar vermenizi kolaylaştırmak. Yemek menüsünün anlamı nedir? Seçenekleriniz hakkında bilgi vermek. Fransa'da bir restoranda oturuyor ve bir kelime dahi Fransızca bilmiyorsanız, yemek menüsünün amacını bildiğiniz halde size bir anlam ifade etmeyecektir. Dolayısıyla menünün sizin için bir anlamı olmayacaktır. Bununla birlikte, yemek menüsünü oldukça iyi anladığınız ama fiyatların hiçbir şey 1smarlayamayacağınız ya da ısmarlamak istemeyeceğiniz kadar yüksek olduğu bir restoranda, menü size bir anlam ifade etmesine rağmen amacınıza yönelik değildir. Dolayısıyla, amaç olmadan da anlam bulmak mümkündür. Şimdi daha önce hiç restorana gitmemiş ve okuma yazma bilmeyen birini düşünün. Böyle biri için yemek menüsü hiçbir anlam ifade etmez ve hiçbir amaca yönelik olmaz. Son olarak, menüde ana yemeklerin iştah açan resimleri olduğunu ve yemek ısmarlamak yerine bu resimleri yemeye başlayan birini hayal edin. Bu durumda söz konusu kişi anlamla amacı birbirine karıştırmış olacaktır. 

Arabanızla seyahat ederken, yol haritanıza baktığınızda da aynı şey geçerlidir. Haritanın anlamı bölgeyi temsil etmesidir, amacı da gideceğiniz yere varan yolu göstermektir. Haritadaki rotanızı parmağınızla takip ederek bu şekilde gerçek yolculuğunuzu tamamlayacağınızı doğal olarak düşünmezsiniz. Bu, yine anlamla amacı birbirine kariştırmak olacaktır. Yemek menüsünün yemek ile, haritanın da bölge ile aynı olmadığına dikkat çeken Alfred Korzybski'nin (ve ardından Alan Watts'ın) felsefi öğüdü de budur. Benzer şekilde, anlam da amaç değildir. 
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“Bir harita temsil ettiği bölge değildir; ancak yanlış değilse, bölgeye benzer bir altyapısı vardır ve yararlı olmasının da sebebi budur.” 

—ALFRED KORZYBSKI 


Dolayısıyla eğer bir amacınız varsa, şeylerin anlamını kavramak bu amacı gerçekleştirmenize yardımcı olur. Ancak amacınız yoksa veya amaç bulamıyorsanız, anlamların size daha az yararı dokunur. Herhangi bir yere gitmiyorsanız, dünyanın en doğru haritasının bile faydası dokunmaz. Üstelik her zaman haritanız olmasını da istemezsiniz ve daima gideceğiniz yeri bilmeniz gerekmez. Yabancı bir şehirde rehber olmadan etrafı gezmek veya 1ssız yerleri haritasız keşfetmek tehlikeli olduğu kadar tatmin edici de olabilir. Amacınız sadece araştırmak olabilir ve yolda karşılaştığınız her şeye bir anlam yükleyebilirsiniz. Burada yine kişisel felsefi yatkınlık konusuna dönüyoruz: Anlam ve amaç fazlasıyla size bağlıdır. Basit şeyler çok anlamlı olabilirken, nedenini anlayamadığınız şeyler de amaca son derece uygun olabilir. 


“Normal olanı kucaklıyor, tanıdık, bayağı olanı araştırıyor, dizinin dibinde oturuyorum. Bana bugünün içyüzünü gösterin, size eski çağları ve gelecekteki dünyaları sunayım. Gerçek anlamlarını nereden bilirdik? Fıçıdaki unun; tenceredeki sütün; sokakların şarkısının; gemiden gelen haberin.” 


—RALPH WALDO EMERSON 


Bir amacımız olduğuna inandığımızda daha mutlu oluruz; bu amacın ne olduğunu bilsek de bilmesek de böyledir. Ancak bu amacın ne olduğunu bilirsek daha mutlu oluruz, çünkü bu durum bir anlam bulmamızı kolaylaştırır. Anlamı olan birçok şey 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amacımızın parçasını oluşturmaz, ama anlamlarını da azaltmaz. 
Amacımızın ne olduğunu (ve dolayısıyla amacımıza neyin uygun olduğunu) bilmeden de, etrafımızdaki her yerde anlam bulabiliriz. Geçerli amacınızın ne olduğundan emin olmanıza rağmen her gün anlamsızlıkla mücadele ediyor olmanız da mümkündür. 
Dolayısıyla, amaç hayatınızda anlamı bulacağınızı kesinlikle garantilemez, yani size hazır amaç sunan birinden amaç edinmeye çalışmak beyhudedir. 

Tüm yaşamınızı biçimlendiren bir amaca sahip olabilirsiniz veya daha büyük ihtimalle yaşamınızın farklı dönemlerinde yer değiştiren birden fazla amacınız olabilir. Çocuk yetiştirmeyi uzun bir süre boyunca en yüce amaç olarak görebilirsiniz. Ancak çocuklarınız büyüdüğünde, dikkatinizi işinize veya kişisel gelişime kaydırabilirsiniz. Veya örneğin diş hekimi olmak için yaratıldıgınızı hissedebilirsiniz, ancak emeklilik hayatınızın katlanılmaz olmasını istemiyorsanız, hastalarınız azalmaya başlamadan önce başka öncelikler bulmanız iyi olacaktır. Bölüm 10'da anlattığım, hayatının kalan kısmında ne iş yapacağını bilmeden işinden ayrılan fizik tedavi uzmanı gibi, şu anda sahip olduğunuz amaç, bir sonraki amacınızı ortaya çıkarmak olabilir. Hz. Süleyman'ın sözlerini burada tekrarlayalım: “Her şeyin bir zamanı, cennet altında her işin bir vakti vardır.” 

Farkında olmasanız da, amaç hayal edebileceğinizden daha dirençlidir. Bir başkasının hayalini benimsemeye niyet ederseniz bunu unutmamalısınız. Eğer sizi bir tek obua çalmak heyecanlandırıyorsa, büyüklerinizin epeyidir doktor olacağınızı düşünmelerine aldırmadan, senfoni orkestrasındaki yarı zamanlı işi tereddütsüz kabul edin ve kiranızı ödeyebilmek için de başka bir iş bulun. 
Fikrinizi değiştirirseniz tıp fakültesi hâlâ yerinde olacaktır, ama kendi arzularınızı hiçe sayarsanız hiçbir zaman huzur bulamazsınız. Amacınızdan kolay kolay vazgeçmeniz mümkün değildir. 
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Yerel bir kitapçıda, rehberlik ettiğim aylık felsefe toplantısına sürekli katılanlardan biri kendisini nihilist olarak tanımlamış, hiçbir ideali, bağlılığı ya da amacı olmayan inançsız bir kimsedir. 
Yine de her ay bu toplantıya gelir ve meseleyi yoğun bir biçimde tartışan insan grubunun ortasında aşırı tutumunun yol açtığı tepkilerle eğlenir. Acaba onun amacı, herkese hiçbir amacı olmadığını göstermek olabilir mi? Bu adam için anlamı inkâr etmek anlamlı gelmektedir. 


Yaşamınız süresince değişik amaçların peşinden gitme esnekliğine sahip olmazsanız, sizin sonunuz da yirmi yıl sonra dahi kendisi için yeni bir hayali olmadan, geçmişin görkemini yaşamaya devam eden bir lise balosu kraliçesi gibi olabilir. Bizler ömür boyu tek bir uğraş edinecek şekilde yaratılmadık. Sırayla değişik şeyler yapmak için yaratıldık. Bir şeye sıkı sıkıya tutunup onu kendi zamanının ötesine götürmeyin. Bir amacı yerine getirdiyseniz, kimse onu elinizden alamaz. Ancak amaç sonsuza dek sürmez. Hiçbir şey sonsuza dek sürmez. Amacınızdan zevk alabilir, onu yeniden yaşabilirsiniz ama vazgeçmeye de gönüllü olmalısınız. Sahip olduğunuz amaçtan vazgeçmezseniz, başka bir amaç edinmeniz mümkün olmayabilir. Bunu yapmak kolay sayılmaz; kendini geliştirmeyi başaramayan balo kraliçesi imajının size tanıdık gelmesinin nedeni budur. Bu durumla sıkça karşılaşılır. A. E. Housman, “Genç Ölen Bir Atlete” isimli şiirinde “Erkenden sessizce kayıp giden akıllı çocuk / Şöhretinin dinmediği sahaların ötesine / ... / Sen büyütmeyeceksin artık / Şöhretin keyfini kaçıranların bozgununu ...” dizelerini kaleme almıştı. Sadece büyük amaç değişiminden kaçınmak adına gençken ölmeyi tercih etmezseniz, diğer seçeneğiniz eskilerle işiniz bittiğinde yeni amaçların ortaya çıkmasına olanak vermektir. Bu cesaret gerektirse de, yolunuza devam etmelisiniz. 
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Sadece bir amaç sahibi olmak istediniz diye amaç edinemezsiniz. Size amacınızı sizden başka hiç kimsenin ve hiçbir şeyin vermesi mümkün değildir. Onu sizin bulmanız gereklidir. Gerçek amaç belli olmayabilir ya da ortaya çıkması uzun zaman alabilir, ama bu onun var olmadığını söylemez. Yol boyunca anlam bulabildiğiniz müddetçe vakti boşuna harcamış sayılmazsınız. 

Bilinmeyen bir amaca inanmak, bilinmeyen bir anlamı çözmeye uğraşmaktan kolaydır. Anlam arayışı sürekli bir meydan okuma olabilir. Ayrıca, işleri bir bütün halinde görmeniz gereklidir. Büyük bir trafik sıkışıklığının ortasında kaldığınızda, sinirlerinizin bozulması ve dakikalarınızın harcanması nedeniyle hem amaç hem de anlam yok olur. Öfkeye kapılacağınıza, zamanın çaresizce geçişi ve onu en iyi şekilde değerlendirmenin yolları üzerine düşünmeye çalışmanız daha iyi olacaktır. 


“Zamana sımsıkı tutun! Her saati, her dakikayı koruyup kolla! Dikkate alınmazsa sessizce kayıp gider... Her anı kutsal gör. Her ana berraklık ve anlam ver, her birine farkındalığın ağırlığını, her birine yeterince gerçek doyumu ver.” 


—THOMAS MANN 


Korna calmak veya az ónce yolunuzu kesen aptala küfrederek büyük bir kavgaya girigmek yerine, derin bir nefes alin. Size koma çalan birini azarlamak yerine, nefes alabildiğiniz için ne kadar şanslı olduğunuzu düşünün. Trafik sıkışıklığını sona erdiremeseniz de, orada takılı kalmanın yarattığı gerginliği dağıtabilirsiniz. 

Kipling “Eğer” isimli şiirinde başarılı bir yaşamı "affetmeyen dakikayı uzun koşu değerinde bir altmış saniye ile doldurmak” olarak tanımlamıştır. Bununla, sıradan yaşantının küçük anlarını boşa harcamak yerine anlamla doldurmak ve bu anların 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birikiminden amaç çıkarmak gerektiğini kastediyordu. Yol, anlam taşlarıyla döşenir ve amaca doğru ilerler. 


“Eğer affetmeyen bir dakikayı 

Uzun koşu değerinde bir altmış saniye ile doldurabilirsen Dünya da senin olur, içindekiler de 

Ve üstelik Adam olursun oğlum!” 

—RUDYARD KIPLING 


Yaşamı anlamak bazen çok zor olabilir. Alışkanlıkların birikiminden ve genlerimizi aktarma güdüsünden öteye geçen bir düzen bulmak isteriz. Bu şablonun bizi daha iyi bir yöne doğru teşvik etmesini arzularız. İyimser bir bakış açısı, canımız yandığında yaramıza en hafif merhem olur. Kötü şeyler olabilir, ancak bunları yaşamak en azından daha iyi insanlar olmamıza yardım eder. Heraklit'ten Lao Tzu'ya kadar pek çok filozof, değişimin hayattaki tek sabit olduğu konusunda aynı fikre sahiptir ve hepimizin iniş çıkışları vardır. Başımıza gelenlerin (özellikle kötülüklerin) bize ders verme amacını taşıdığına ve aksi halde olabilecegimizden daha iyi olmamıza olanak verdiğine inanmak isteriz. Bu tecrübeleri en azından ders almamız amacıyla herhangi bir şeyin veya herhangi birinin mi yaşattığını bilmem mümkün değil. Ancak elbette özgür iradeye sahip bireyler olarak, yolumuza çıkan her şeyi kişisel evrimimizi beslemek adına kullanmayı seçebiliriz. 


YAŞAMADAN BİLEMEZSİN 


Müşterilerimin birçoğu, anlam ve amaç hakkında konuşup birlikte akıl yormayı faydalı görmektedir. Yollarını kaybettiklerini hissedenler, genellikle bu iki konudan biriyle ilgili fikirlerini araştırırken diğeriyle bağlantısını da keşfeder. Tatmin edici bir 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yaşam için, bunların her ikisini de her zaman tanımlayabilmeniz gerekmediğini anlamalısınız. Amacınızla ilgili şu an belirsizlik olması, hayatınızın amaçsız olması anlamına gelmez. Ayrıca, anlamlılığını hemen göremediniz diye deneyiminizin anlamsız olduğunu düşünmek de yanlıştır. Deneyiminiz anlamını size daha sonra gösterecektir. 

Altmış altı yaşında hayatına geri dönüp baktığı zaman, kendisini berbat bir başarısızlık örneği olarak gören bir adam düşünün. 
Winston Churchill böyle bir adamdı. Önemli bir asker, milletvekili, gazeteci ve ilk kitabını henüz yirmi beş yaşına girmeden yayınlayan bir yazar olmuştu. Ülkesine donanma komutanı olarak hizmet etmişti. Henüz genç yaşta meclise seçilmiş, ardından degişik ve nüfuzlu hükümet mevkilerinde yer almıştı. Ancak hayattaki asıl görevinin başbakanlık olduğuna inandığı ve o güne dek bu mevkii elde etmekte başarılı olamadığından, tüm başarılarına rağmen işe yaramadığını hissetmişti. Elbette onun da zamanı gelmiştir ve tarihin bugün Churchill hakkında, altmış yaşındayken kendisi hakkında düşündüklerinin tam tersi bir fikri mevcuttur. 

Bizler sonradan bakmanın sağladığı netlik sayesinde Churchill'in önceki tüm deneyimlerinin en yüksek hükümet görevi için birer hazırlık değerinde olduğunu ve Downing Street'teki 10 numaralı başbakanlık konutuna çok daha önce taşınsaydı sonradan olduğu gibi büyük bir dünya lideri olamayacağını artık görebiliyoruz. Kaderciler, tarihin Hitler'e karşı durarak savaşı kazanmak yolundaki nihai hedefini sona sakladığını söylerdi, ancak Churchill bu amacı gerçekleştirmeye hazırlanırken bunu bilmesi mümkün değildi. 

Yaşamda hiçbir yere var olmayan bir yerden atlayamazsınız. 
Her zaman bir yerdesinizdir. Şu an bulunduğunuz yerde olmak istemeseniz, hatta nerede olduğunuzu bilmeseniz de, şu anda bulunduğunuz yer yolunuzun üstündeki bir duraktır. Churchill hâlâ doğru yolda ilerlemekte olduğunu, ancak henüz varış noktasına 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ulaşamamış olduğunu fark etmemiş ve yapması gerekeni yapma fırsatını kaybettiğini sanmıştı. Siz de şu an tıpkı Churchill gibi kaybolduğunuzu hissediyorsanız, belki de sadece henüz düzeni göremiyorsunuzdur. (Hem bunun keyfini yaşamaya bakın; “Ben de tıpkı Churchill gibiyim” deme şansını her zaman yakalayamayabilirsiniz) Farkına varmadan bir şeye doğru yönelmiş ve hatta sizin için önemli bir şeye başlamış olabilirsiniz. 

Anlamlı bir yaşamın her zaman karmaşık bir biçimi vardır ve böylesine karmaşık olacaksa bu biçimin meydana gelirken anlayamadığınız bazı öğeleri olacaktır. Bunların düzen kalıbının neresine uyduğunu ancak daha sonra görebiliriz. Eudora Welty'nin önerdiği üzere, “İnsan yaşamındaki bilinmezliğe duyulan sürekli saygı, ipuçlarının nerede aranacağı, nasıl izlenip birbirine bağlanacağı, ipler yumağının içinde hangi açık çizginin sürüp gittiğinin nasıl bulunacağı konusunda güçlü bir duygu lazımdır. İplik telleri ortadadır; hafıza hiçbir şeyi asla gerçekten unutmaz.” 


TANRI SİZE İHTİYAÇ DUYAR 


Eski Yunanlılar dünyayı her şeyin belirli bir amaç veya zelos adı verilen “nihai bir son” için meydana geldiği düzenli bir yer olarak görüyorlardı. Onların bu amaç felsefelerine “teleoloji” denmektedir. Eski Yunanlılar, doğadaki her şey gibi insanların da bir amacı olduğunu varsayıyordu. Bu düşünce tarzı Musevi bilgeleri ve Hıristiyan düşünürleri tarafından da kabul edilmiştir. Teolojik anlamda dünyevi yaşamın amacı öbür dünyaya, Mesih'in gelişine veya kıyamet gününe hazırlanmak, ruhunuzu kurtarmak ya da (hususi inanca dayalı olarak) bunlara benzer başka bir şey olabilir. Dinlerin asırlar boyunca böylesine başarıya ulaşmalarının sebebi kısmen de olsa bireylere anlam ve amaç sunmalarıdır. Tüketime odaklanan bir toplumda bu tür şeylerin elde edilmesi git 


273 


PROZAC'I BIRAK PLATON'A BAK 


gide zorlaşmaktadır; anlam ve amacı ne reklam broşürlerinde bulabilir, ne de internetten sipariş edebilirsiniz. Dolayısıyla örgütlü bir dinin belirli yaşam yolu insana ziyadesiyle çekici görünebilir. 


“Tanrı insana ihtiyaç duymasaydı, insan var olur muydu, sen var olabilir miydin? Var olabilmek için senin Tanrı'ya ihtiyacın var, Tanrı'nın da sana. Hayatın anlamı bu.” 


—MARTIN BUBER 


Yahudi-Hıristiyan geleneği yaşamın yüce bir anlama sahip olduğunu farz eder. Ancak toplumumuz bu köklerden giderek uzaklaşınca, bu anlamın tam olarak ne olduğu anlaşılmaz hale gelmiştir. Eğer hâlâ bu köklerden besleniyorsanız, amacınızı bilmeniz söz konusu olduğunda öne geçmiş sayılırsınız. Din, ordu veya büyük sermayeli şirketler gibi tüm iyi düzenlenmiş kuruluşlar, sizden talep ettikleri her şey ve hayatınıza zorla kazandırdıkları düzen karşılığında size anlam ve amaç sunarlar. Ancak Tanrı, bir general ya da kıdemli bir yönetici dâhil hayatta hiç kimsenin size mükemmel ve kullanıma hazır bir anlam veya amaç vermesi mümkün değildir. Onların size faydası daha ziyade yapacağınız heykel için gereken çamuru sağlamaya benzer. Bu durumda en azından çamuru nasıl yapacağınız hakkında uzun uzadıya düşünmezsiniz. 
Çamurun tarifini arayanlar için de böyle bir tarife en yakın olarak bulabilecekleri karşılığın, kitabımızın bu bölümünde anlatılacaklar olması muhtemeldir. 


KEŞİŞ 


Keşke şu işin enazından bir kısmını benim adıma yapacak biri olsaydı şeklinde sayıklamanız ihtimaline karşı imanın da kalıcı 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bir güvence sağlamadığını gösteren bir vaka anlatmak istiyorum. 
Felsefi danışmanı meslektaşım Ben Mijuskovic'in on senedir keşiş olan Fred adında bir müşterisi vardı. Fred bir süredir halsizlik, uykusuzluk, umutsuzluk, çaresizlik ve hatta intihar fikri gibi bazı depresyon belirtileriyle mücadele ediyordu. Rahibine danışarak acısını hafifletemeyince psikologa gitti. Mutlu ve güvenli bir çocukluk yaşamış, yetişkinliğinin büyük bir kısmında kendini zevkle tarikatına adamıştı. Dolayısıyla geçmişinin irdelenmesiyle rahata ermiyordu. Sonunda ilaç tedavisinden çare bulmayı denese de, bu da işe yaramadı. Ancak bir felsefi danışmanla konuştuktan sonra durumun nedenlerini anlayabildi. 


Fred, kendisine göre depresyonunun en üzücü yanının artık sahip olduğu inancın kendisine anlamlı gelmemesi olduğunu danışmanına anlattı. Konuşmaya devam ettikçe tarikat yemini karşılığında ödediği bedelden de yakındı: Biyolojik ailesi yoktu, cinsel yakınlık kurduğu biri yoktu, gündelik yaşama olağan şekilde katılamıyordu. Manastırda geçirdiği hemen hemen tüm yıllar boyunca bu özveriler sayesinde edindiği derin ruhsal bir yaşam, Tanrı ile kişisel bir ilişki ve bunların sağladığı sonsuz huzur ve neşeyi başkalarıyla paylaşabilme özelliği gibi faydaları minnetle kabul etmişti. Bir zamanlar manastır yaşantısının verdiği doyumdan onu alıkoyduğu için depresyonundan nefret ediyordu. 

Meslektaşım Ben, depresyonun hayatının anlamını yitirmesine neden olmak bir yana, Fred'den bu anlam kaybının depresyon duygularına neden olup olamayacağı üzerine düşünmesini istedi. Son zamanlarda Amerikan toplumu olarak, depresyona neden olan kimyasal dengesizlikler konusunda öyle bir propaganda yağmuruna maruz kaldık ki, zihinsel durumlarımızın da kimyamız üzerinde çok önemli etkileri olabileceği gerçeğini tamamen unuttuk. Tüm depresyon türlerinin kaynağı fiziksel değildir. Ben Mijuskovic, Fred'in depresyonunun felsefi olup olmadığını anlamak 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istiyordu. Daha önce denediği yaklaşımın fayda sağlamaması nedeniyle, burada kimyasal bir dengesizlikten fazlasının iş başında olduğu düşünülebilirdi. 

Fred bu soruyu neredeyse tereddütsüz yanıtladı. Açıkça dürbünün ters tarafından bakmış olduğu soruyu duyar duymaz fark etti. Keşişlik yaşamına öylesine sıkı bir şekilde (ve son zamanlara kadar mutlulukla) bağlanmıştı ki, inançlarında değişim olmaya başladığı zaman bunu fark etmemişti. Fred seanslara devam edip kendisi hakkındaki bu yeni bilgiyi hazmetme fırsatı bulduğunda, manastır yaşantısının artık onu doyurmadığını itiraf etti. Büyüyüp olgunluğa erişmişti. Değişmişti. Üzerinde yürüdüğü bu yolun artık kendi gerçek kimliğine varan yol olmamasından korkuyordu. Amaç duygusunu yitirmişti. Yetişkinliğin hiçbir dönemini kesin bir amacı olmadan yaşamamıştı. Kendisini depresyonda hissetmesi sürpriz değildi! 

Nihayet Fred manastırdan ayrılma kararı aldı. Dinsel yeminlerden vazgeçmek elbette hafife alınmamalıdır. Bu zorlu bir karardı. Ancak Fred'in depresyonu daha geniş bir toplulukta yeni bir yaşam kurmaya çalışırken bile kayboldu. Çok kuvvetli bir özgürlük ve yenilenme duygusu yaşadığını anlatıyordu. Dindarlığından vazgeçmedi ve hatta manastırda edindiği bazı adetleri yeni yaşantısına taşıdı. Yaşamını artık hangi yeni amacın ya da aynı genel amacın hangi aşamasının aydınlatacağından emin değildi; ancak bunun gelişimini beklemeye hevesliydi. 

Dinsel inançlara sahipken bile, amaç ve anlam bulmak yogun gayret gerektirebilir. Fred'in hikâyesi, aynı zamanda her insanın felsefi bir kriz yaşayabileceğini ve çaba harcandığında ne kadar derin ve karmaşık olduğu fark etmeksizin bu krizle başarıyla başa çıkılabileceğini de kanıtlamaktadır. Tıpkı Fred'in durumundaki gibi, insanı ileriye götüren felsefi kavrayışın küçük 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olması da mümkündür. Bu küçük kavrayışın gücü, tam etkisini sindirecek vakti harcamanızdan kaynaklanır. 


TANRI BANA SALDIRDI 


Bir diğer meslektaşın, Peter Raabe'nin de çok daha değişik bir ruhsal çatışma içinde olan, ancak sorununu aynı şekilde felsefi olarak da halledebilen bir müşterisi vardı. Sherman adındaki bu müşteri, tedavi görmekte olan bir alkol ve uyuşturucu bağımlısıydı ve ergenlik yıllarını kötü alışkanlıklarına devam edebilmek üzere soygun ve hırsızlık yaparak geçirmişti. Birkaç yıl önce, hayatını tamamen boşa geçirdiğini fark etmesini sağlayan ani bir ruhsal uyanıştan feyz alarak, doğru yola girmeye ve üniversiteye kaydolarak yarı zamanlı çalışmaya başlamıştı. 

Sherman, bebekken beyaz Hıristiyan bir çift tarafından evlat edinilmiş bir Amerikan yerlisiydi. Aslen biyolojik ataları tarafından biçimlendirilen bir ruhsallık hakkındaki arayışları, hayatını değiştirmesinin ayrılmaz bir parçası olmuştu. Kendi oymağının kutsal gördüğü Üstün Ruh konusunda bilgilenmiş ve bu inancını Tanrı konusundaki tamamlayıcı Yeni Çağ fikriyle bir araya getirmişti. Her şeyi yöneten sevgi dolu ve hayırsever bir tanrıya olan özel inancı sayesinde Sherman geçmişteki yaşam şekli konusunda kendisini bağışlayabilmiş ve Tanrı tarafından bağışlandığını hissetmişti. Her şeyin Tanrı tarafından planlandığını düşünüyor ve kendi yaşadığı şeyi de Tanrı'nın sevgisinin ürünü olarak yorumluyordu. 

Ancak bir gece Sherman arkadaşıyla sinemadan eve dönerken bıçaklı soyguncular tarafından soyulduğunda bir iman kriziyle karşı karşıya kaldı. Tanrı bunun olmasına nasıl izin verebilirdi? 
Özellikle de kendini temize çıkarmayı güçlükle başarabildikten sonra böyle bir şey nasıl olabilmişti? Bu, geçmiş yaşantısının Tanrı 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tarafından cezalandırılması anlamına mı geliyordu? Yoksa son zamanlarda işlediği bir günahın cezası mıydı? Tanrı'ya güvenini sarstığı için kızdı ve Tanrı hakkında tamamıyla yanılmış olabileceğinden şüphelendi. Ardından, Tanrı'ya öfkelenmesi ve inançlarında kuşkuya kapılması nedeniyle suçluluk hissetti. Daha sonrasında ise zorla suçluluk hissetmesinden ötürü iyice öfkelendi. 
Sherman için, bu saldırının inanç temellerini böylesine sarsması, saldırının kendisinden bile daha kötüydü. Çünkü bu temeller yıkılırsa, sevgi dolu Tanrı'nın sevgili çocuğu olma yolundaki kimliğini kaybedecekti. Tanrı'nın amacına hizmet etmeyecekse hayattaki amacı ne olabilirdi? Kendisiyle günahkâr bir yaşam arasında hiçbir engel kalmazdı. 

Sherman, başımıza gelenlerin tümünü kontrol eden bir Tanrı konusundaki varsayımları ile saldırıya uğrama deneyimleri arasında çatışma yaşıyordu. Yaşadığı deneyimin göz ardı edilmesi mümkün olmadığından ve inançlarını hemen terk edemediğinden, felsefi danışmanlığa başvurdu. Sherman kendi mantığının tuzağına düşmüştü. Kendisini iman dolu biri olarak görenler için fazlasıyla zor olmasına rağmen, kendi varsayımlarını gözden geçirmeye başladı. Felsefe uygulayıcısı ile birlikte bazı başka açıklamaların listesini çıkardı: Tanrı her şeyi planlamaz. Tanrı beni Eyüp Peygamberi sınadığı gibi sınıyor. Tanrı bazen gazap doludur. 
Tanrı diye bir şey yoktur. Ben hata yapmadım. Kişisel güvenli-Éim konusunda yeterli tedbiri almamıştım. Tanrı her şeyi kontrol etmez. Bu olay dünyadaki çeşitli ıstıraplar konusunda anlayışımı artırmak üzere tasarlandı. Çok fazla şeyi Tanrı'ya bıraktım ve kişisel sorumluluğum yeterli değildi. Bu saldırı kişisel değildi, sadece bir kazaydı. Bu saldırıdan sadece saldırganlar sorumludur. 

Sherman'ı bu son fikir rahatlatmıştı. Bıçağın öbür tarafında geçen kendi günlerinden, saldırganın planlarında Tanrı'ya yer vermediğini biliyordu. Elbette saldırganlar Tanrı'nın ne istediğinden 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ziyade, soyulmaya elverigli górünen (ufak tefek, zengin górünümlü) bir kurban bulmakla ilgilenmişlerdi. Sherman, sevecen bir babaya benzeyen Tanrı'nın, özellikle söz konusu kişi hazır böylesine uzun yol almışken sürekli geçmişteki günahların hesabını yaparak intikam planlamayacağının farkındaydı. Sherman, bu saldırının Tanrı'nın onun için hazırladığı planın bir parçası olduğu fikrine dalıp gittiği sırada, ne kendisinin ne de Tanrı'nın sorumlu tutulamayacağını görememişti. Hesap sorulması gereken kişiler bizzat saldırganlardı. 

Sherman'ın sıkıntısının, kendisini daha yakından incelemeye ve sorununa bir çözüm aramaya sevk etmesi açısından yararlı olduğu anlaşıldı. Tanrı'ya öfke duymanın anlamsız olduğunu anladı. Saldırganlara öfkelenmesinin de, doğal olsa bile işe yaramayacağını fark etti. Her şeyin her zaman iyi olacağını varsaydığı ve her şeyi Tanrı'nın eline bırakma bahanesiyle bazı kişisel sorumluluklarını arka planda bıraktığı için öfkesini kendisine yönlendirmeyi seçmişti. Ne var ki, bu öfkeye takılı kalmaya yanaşmadı ve bundan yapıcı bir tefekkür ve değişimin başlangıcı olarak faydalanmaya gayret gösterdi. 

Yaşantısını yönlendiren bazı inançların yanlış olabileceğini düşünme cesaretini gösterdiğinden, inançlarını daha geniş bir anlamda da olsa yeniden kazanma güvenini elde etti. Felsefi tartışma, inançlarıyla deneyimlerinin tutarlı olduğu bir yere varmasını kolaylaştırdı. Dünya görüşünü, insanın başına bazen kötü şeylerin de gelebileceği, bunların illa ki insanın kendi kötülüğünden kaynaklanmadığı gerçeğini de içine alacak şekilde değiştirdi. Sherman, kılavuzluk edecek bir temel iyilik gücüne yönelik inancını kaybetmeyerek, Tanrısını minik yönetim görevlerinden kurtardı. 
Bunalımını, ruhsal teslimiyetini gözden geçirmek ve derinleştirmek üzere kullandı. 
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Eğer Tanrı yoksa illa ki amaç da olmayacağı doğru değildir. 
Sırf Tanrı'nın varlığından emin olmadığınız için umutsuzluğa kapılmanız gerekmez. Bildiğimiz anlamıyla yaşamın açıklaması olarak Genesis fikri sizi tatmin etmiyorsa, bu yaşamın açıklaması olmadığı anlamına gelmez. Sherman'ın sadece kendi durumunu ele almak üzere hazırladığı listenin uzunluğundan da anlaşılabileceği üzere, bu konuda pek çok makul teori mevcuttur. Her şey rastlantı olsaydı dahi, yaşamınızın amaçsız olduğuna inanmak için bir neden olmazdı. Piyangoda tesadüfen büyük ikramiyeyi kazansaydınız, bu beklenmedik paraya her türlü amacı uygun görebilirdiniz. Tesadüf, önemli şeyleri de miras bırakabilir; büyük bir armağan olduğunu bildiğimiz hayat da belki bunlardan biridir. Yaşamın hakkını vermenin tek yolu, onu mümkün olduğunca dolu yaşamaktır. Çoğunlukla bunu yapmıyoruz. 

Belalar ve felaketler genellikle amacımızı keşfetmemiz veya yeniden keşfetmemiz için yol açar. Bu, en zor zamanlarda anlam bulmanın bir yoludur. Dünyamıza anlam kazandırmak ve anlam için gereken türden bir anlayışa varmak için, işlerin düzeniyle ilişkili bir inanca ihtiyacımız vardır. Her kültür, şeylerin düzenini kavramanın bir yöntemi olarak gelişigüzelliğe düzen atfederek gökteki yıldız noktacıklarını farklı takımyıldızlar oluşturacak biçimde bir araya getirmiştir. Bir şeyde düzen bulabildiğimiz vakit, bunu anlamlı görürüz. Anlam olduğunda da amacı bulabiliriz. 

Beğenmediğimiz şeyleri bu düzende yeri olmayan şeyler olarak görme eğilimi taşırız. Ancak Tao gibi bazı felsefeler daima zıtların birbirine geçişini açıklar. İyiyi arıyorsanız, kötüyle de karşılaşmanız kaçınılmazdır. Anlam arıyorsanız, başınıza açıklanması mümkün olmayan şeyler gelecektir. Bir olayı, bir desenin 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parçası olarak yorumlayamıyorsanız, bunun sebebi muhtemelen henüz desenin tamamını görmemiş olmanızdır. 


MARTINE 


Martine de amacıyla deneyimleri arasında uyum sağlamaya çalışıyordu. Film yapımıyla ilgili olan bulabildiği hangi iş varsa çalışıyordu; ancak tüm angarya işlere ve bitmek bilmeyen mekân arayışlarına katlanmasının sebebi kendi filmini çekme hayalleriydi. Ekolojiyle ilgili bir film çekmek istiyordu. Konu gezegenimizi kurtarmaktı. Acilen. Önümüzdeki geleceği öylesine sert bir biçimde resmedecekti ki, herkes bu konuya dikkat göstermek ve dünya üzerinde kendi etkisini yeniden gözden geçirmek zorunda kalacaktı. En büyük hayali, dünyanın dört bir köşesinden seyircilerin çözüm aramak için bir araya gelmesiydi. Planlarını hazırlıyor ve bu arada setlerdeki nankör işinde durmaksızın çalışıyordu. 
(Dikkat ettiyseniz, Martine amacı konusunda net bir fikre sahip olmasına rağmen günlük deneyimlerinin çoğunu anlamsız bulmaktadır.) Boş zamanlarında kırsal bir çevre grubunda gönüllü olarak çalışıyordu, ama bu çalışma onun için çok önemli olmasına rağmen nüfus yoğunluğu, küresel ısınma ve yaygın kirlilik konusunda ne kadar fazla bilgi edinirse o kadar umutsuzluğa kapılıyordu. 


Yıllar geçip giderken, Martine hem sinemacılık hem de çevrecilik konusunda kapsamlı bir bilgi tabanı oluşturduğu halde kendi film projesi nasıl olduysa taslak aşamasını bir türlü aşamamıştı. 
Bir otuz yıl daha bu şekilde geçerse insan neslinin tükeneceği zamanla aklına daha da oturuyordu; öyleyse film çekmek için gereken o büyük çabanın ne anlamı kalacaktı? Hayallerinin bu şekilde yıkılması, sanki hayatında başka hiçbir amacı yokmuş gibi hissetmesine neden oluyordu. Karamsar ve iş yapamaz hale geldi; 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hayatta en çok önem verdiği işle uğraşamıyordu. İçine düştüğü felç halinden dolayı endişelenmesi üzerine, nihayet ofisime geldi. 

Taocu bilge Chuang Tzu, akıllı insanın beladan kaçınılmaz gibi görünen şeyi önlenebilir sayarak kaçındığını yazmıştı. Buna eşlik eden kavrayış, akılsız kişinin de önlenebilir olanı kaçınılmaz sayarak belayı çağırmasıydı. Bunu Martine ile tartıştım ve gördüğü türden bir geleceğin gerçekten kaçınılmaz olup olmadığı konusunda düşünmesi için zorladım. 


“Bilge adam kaçınılmaz olanı görür ve kaçınılmaz olmadığına 


karar verir. 


... Sıradan adam kaçınılmaz olmayanı görür ve kaçınılmaz 


olduğuna karar verir...” 


—CHUANG TZU 


Martine'den durumuna daha geniş bir bakış açısıyla bakmasını istedim. Bunun için birkaç milyar yıl içinde güneşimizin bir süpernovaya dönüşeceğine ve genişleyen kızgın alev örtüsünün yeryüzünü küle döndüreceğine dikkatini çektim. Sırf bu afet bizi bekliyor diye, matem elbiselerimizi giyerek muhteşem gezegen Dünya için dövünmemiz mi gerekiyordu? Martine bu soruma “Hayır!” diye cevap verdi. Bu afet şimdiden kaygı duymamız için fazlasıyla uzaktı. Gezegenin uzak gelecekte kesin görünen bu yok oluşu nedeniyle endişe duymuyorsa, türümüzün yakın gelecekte sadece imkân sınırları içinde olan tükenişi nedeniyle hiç üzülmemesi gerektiğini iddia ettim. Önümüzdeki yıllarda neler olacağını kim biliyordu? Bana dehşete kapılmasına sebep olan yatkınlıkların artık fazlasıyla kontrolden çıkmış olduğunu söyleyerek karşılık verdi; artık çok geç olduğunu hissediyordu. 
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Martine'e bu durumda Chuang Tzu'nun mantığından yararlanabileceğini söyledim. Karşı konulmaz güçler insan türünü daha şimdiden tükenmeye mahküm ettiyse, ne sizin ne de başkasının bu konuda bir şey yapması mümkündür. Dolayısıyla, yoluna devam edip filmini çekmesi gerektiğini söyledim. Bu sana amaç duygusu kazandırır ve elbette zararı olmaz, dedim. (Zaten ónümüzdeki otuz yıl için başka planları varmış gibi görünmüyordu.) 
Ama en azından kaderimizin henüz kesin olarak yazılmamış olduğu ve elimizde kendi yok oluşumuzu engelleyecek araçların bulunduğu ihtimalini unutma. Durum böyle olsa bile filmini çekmelisin, çünkü fayda sağlayabilir. Her iki durumda da bu filmi çekmen gerekiyor. 

Martine'e sırf uygulamada kolaylık sağlaması için filmin yapım sürecini bir dizi denetlenebilir hedef halinde parçalara ayırmasını da tavsiye ettim. Gerekli tüm paranın toplanması, gereken herkesin bir araya getirilmesi ve film süresinin tamamlanması gibi zorunlulukların hepsiyle birden aynı anda karşı karşıya kalan herkes korkacaktır. Adım adım yürümek, uygulanabilirlik açısından ele alındığında işe koyulmasına yardımcı olur ve ilerlemeye devam etmesini sağlardı. Bu filmi çekmenin, Martine'in hayattaki anlam ve amaç duygusunu koruması açısından hayati bir öneme sahip olduğu aşikârdı; dolayısıyla süreci olabildiğince kolaylaştıracak lojistik desteği düzenlemek mantıklı olacaktı. 

Büyük bir şey, küçük şeylerin basit toplamından oluşabilir. 
Amacı olan bir yaşam adım adım inşa edilir. Anlamsız bir yaşamın anlamla dolması genellikle ani ve gözleri kamaştıran bir yıldırımla olmaz; bu çok az kişinin başına gelir. Siz kendiniz de yaratabilirsiniz, ama yavaş yavaş toplayacağınız küçük parçalar halinde olacaktır. Dış güçlerin bunu sizin yerinize yapmasını sakın beklemeyin; beklediğiniz o gün asla gelmeyebilir. 
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Büyük amacınızın gerçekleşmesi gelecekte yatıyor olabilir, ancak sizi oraya taşıyan uygulamaların meydana geldiği gün bugündür. Sincaplar sonbaharı kış için fındık biriktirerek geçirir. Aylarca gerek duyulmayacak olmalarına rağmen, her fındık tanesi önem taşır. Şöyle bir deney yapmaya çalışın: Mütevazı bir hedef belirleyerek o hedefinizi gerçekleştirin. Başarı duygusunun kendinizi anında iyi hissetmenizi sağlayıp sağlamadığını görün. Evi, ya da sadece küçük bir odayı temizleyin. Ya da bir kursa katılın. 
Savunma sporlarından birini öğrenin. Veya briç oynamaya başlayın. Elinizden ne geliyorsa onu yapmanız yeterlidir. Her zaman tam anlamıyla böyle olmayabilir, ama birbirini takip eden bir dizi kısa vadeli amaç, sonunda uzun vadeli bir amaca ulaşabilir. Anlam gibi amaç da genellikle geçmişi kapsar. 

Martine'in geleceğe bakışı şu anda onu bitkin düşürüyordu. 
Korkularının kendisini felç etmesine müsaade ederek, kendiliğinden gerçekleşen bir kehanet yaratmış oluyordu. Hiçbir gelecek olmadığından, şimdiki anın da var olmadığını farz etmek suretiyle bir mantık hatasına düşüyordu. Orada oturup konuşuyor olmamızın kanıtladığı üzere, aslında bir şimdi vardı ve varlığı kuşku götürmediğine göre mutlaka göz önüne alınması gerekiyordu. Geçmiş veya geleceğe gereğinden fazla takılmamak önemlidir, çünkü bu her halükârda uğraşmanız gereken şimdiki anı gözden saklar. 
Martine için, gündelik anlam duygusunu onarmak ve filmini gerçeğe dönüştürme amacını hayata geçirmek için şimdiki anı kabullenmek yeterli oldu. 


MARTHA 


Şimdiye kadar anlattığım vaka örnekleri amaç krizleriyle ilgiliydi. Fakat anlam krizi de felsefi danışmanlık tarafından incelenebilir. İngiliz meslektaşım Simon du Plock, bir yıldır yurtdışında 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eğitim almakta olan genç bir kadına danışmanlık yaptı. Martha, yüksek okuldaki ilk sömestr başlarında üstün başarı göstermesi- nin ardından dersleri kaçırmaya ve katıldığı derslerde içine kapanık, sessiz kalmaya başlamıştı. Derslerine artık elini süremediğini ve final sınavlarında başarısız olmaktan çok korktuğunu anlattı. 


Martha'nın aşağı doğru kayışının dönüm noktasındaki mesele hemen belli olmamıştı. Ancak danışma seanslarında başlıca sorununu açıkladı: Yatakhanede kalmak yerine kampus dışında bir evi başkalarıyla paylaşmayı tercih etmişti, ama ev arkadaşlarının onu maddi açıdan sömürdüğünü hissediyordu. Arkadaşlarının ona ayrıcalıklı bir yabancı gibi davrandığını ve kişisel ilişki kurmayı reddettiklerini düşünüyordu. Londralılarla yaşayarak “gerçek” Londra tecrübesi edinmenin hayalini kurmuş, ancak kendisiyle aralarına ördükleri duvar yüzünden onlarla arkadaş olmayı başaramadığından kendini bu tecrübeden yoksun bırakılmış ve kırgın hissediyordu. 

Bu vakayı PEACE süreci kapsamında incelemeyi sürdürelim. 
Martha'nın duyguları öfke, korku, hayal kırıklığı ve reddedilme idi. Ayrıca haksızlık yapıldığını düşünüyor ve özgüven eksikliği hissediyordu. Müşterilerin çoğunluğu gibi o da felsefe seanslarına başlamadan önce duygularının yeterince farkındaydı. Ancak birçok müşterinin kendi başına yaptığından daha az oranda analiz yapmıştı. Kendisini kötü niyetli yabancılar tarafından aldatılan masum bir kurban gibi görüyordu ve davranışlarına beklediği tepkiyi vermeyen, ona anlamlı görünmeyen bir dünyada yapayalnız kaldığını hissediyordu. Danışmanıyla görüşme sırasında yüzeydeki sorunları ile evden uzakta, ebeveynlerinden bağımsız yaşıyor olması ve ilk kez yurtdışına çıkması arasında bir bağlantı kurdu. 
Hayatının yönünü ilk kez kendi kendine tayin etmenin hayal ettiğinden daha karmaşık ve zorlu olduğu anlaşılmıştı. 
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Martha, tefekkür aşamasında edindiği felsefi kavrayış ile yelken açtığı suları sakinleştirdi ve tecrübelerinden edindiği anlam ortaya çıktı. Simon du Plock'un deyişiyle bu “müşterinin diline yerleşmiş anlamın aydınlatılmasıydı.” Londra'ya niye geldiği sorulduğunda Martha eğitimini ilerletmek istediğini söylemişti. Eğitim sözcüğünü tanımlaması istenince derecelerden, notlardan ve iyi maaş veren işlerden bahsetti. Eğitimi amaca yönelik bir araç olarak görüyordu. Felsefe uygulayıcısı, eğitime tecrübe ve tecrübelerden öğrenilenler olmak üzere daha geniş bir perspektif sundu. 
Martha, konuya bu açıdan bakınca perspektifi derhal netleşti. Bu açıdan baktığında, serüvenin sonuçları istediği ya da hoşuna gideceği gibi çıkmamış olsa dahi, cesaretinden ötürü gururlandi. 
Bağımsız bir yaşam kurma çabalarını çocukluktan yetişkinliğe geçiş aşamasının önemli bir parçası olarak görmeye başladı. Verdiği yanlış kararların sorumluluğunu da aldı. Bu durum ilk anda zavallı kurban rolünden daha rahatsız edici olsa da, uzun vadede kendi gücü konusundaki anlayışını düzeltti. Düşüncesiz hareketleriyle olumsuz bir duruma yol açabiliyorsa, bir dahaki sefere daha dikkatle düşünülmüş planlar sayesinde olumlu bir durum da meydana getirebilirdi. 

Martha, öğrendiği uygulama yoluyla yeniden denge haline geçti. Hoşnut olmadığı yerleşim durumunu, aldığı hayat dersi- nin bir bedeli olarak kayda geçirdi —ne de olsa buraya ders almak için gelmişti— ve ikinci sömestrde yaşadığı yeri değiştirmenin yollarını aradı. Sakin kafayla final sınavlarına zamanında hazırlanabilmek için enerjisini yeniden okul çalışmalarına odakladı. Yaşam tecrübelerinin anlamını netleştirme ve amacıyla bağlantılarını kurma sayesinde, Martha ilerlemesi için gereken akli 


huzura kavuştu. 
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Okulda olduğumuz sürece bizi daha büyük hedeflere yónlendiren bir dizi aşamadan geçmeye alışırız. Her yıl mezun olmaya doğru bir basamak daha tırmanarak yeni bir seviyeye başlarsınız. 
Üçüncü sınıfın amacı sizi dördüncü sınıfa taşımaktır; üçüncü sınıfa anlam veren ise — dördüncü sınıfı genellikle düşünmeksizin— her gün öğrendikleriniz ve yaptıklarınızdır. Bu sayede kitap okumayı, çok basamaklı bölme işlemini, teneffüste oynayacağınız top oyununun kurallarını belirlemeyi, eve pek başarılı olmayan bir karneyle gittiğinizde neler olacağını ve dostluklar kurup devam ettirmeyi öğrenirsiniz. Ancak üçüncü sınıftan dördüncü sınıfa doğru gerçekleşen bu ilerleme daha büyük bir amaca yöneliktir: liseye ve belki de üniversiteye hazırlık. 

Tıpkı okulda olduğu gibi hayatta da belirli bir düzeyde bilmeniz gerekenleri öğrendiğiniz zaman bir üst kademeye atlarsınız. Ancak hayat elbette okul kadar açık bir biçimde bölümlenmemiştir. Hiç kimse size yaz tatili vermez veya mezuniyetinizin göstergesi olarak kep ve cübbe giydirmez. Geçişleri kendiniz fark etmeniz gereklidir ve bu farkındalık kesintisiz doyumun anahtarıdır. Yoksa herkes ehliyet alıp kendi yuvasını kurarken siz hâlâ üçüncü sınıfta olursunuz. 

Reenkarnasyona inanıyorsanız hayat da tıpkı okul gibidir. Sonunda Yaşam ve Ölüm Okulundan mezun olana dek, her ömür bir sonraki yaşama hazırlık olarak yaşanır. Ancak ölümden sonra ruhun bir bedenden diğerine göç etmesi inancını benimsemeseniz de, bu gittikçe ilerleyen düzeylere doğru evrim düşüncesi yarar sağlayabilir. 


İkinci Anne 
Üniversitedeki akıl hocalarımdan biri, çok az sayıda kadının meslek yaşamında biyoloji öğretmenliğinin ötesine geçtiği bir 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dönemde profesörlüğe yükselmiş bir bilim kadınıydı. Oldukça rekabetçi ve o zamanlar büyük ölçüde erkek egemenliğinde olan bir dünyada, Irene tüm enerjisini mesleğine yönlendirmişti ve derin bilgisiyle muhteşem araştırmaları git gide daha fazla saygı kazanmıştı. Bu başarısının kişisel bir bedeli vardı: güçlü bir evliliği olmasına rağmen hiçbir zaman çocuk doğuracak ve yetiştirecek kadar uzun süreliğine bilim dünyasından uzak kalabileceğini hissetmemişti. Yaşlanıp bilim dünyasında sağlam bir yer edindiğinde, annelik tecrübesinden mahrum kaldığına üzüldügünü fark etti. 

Dolayısıyla kendini bir amaca uzun süre (ve başarıyla) adamasının ardından, ikinci ve sürpriz bir amaç belirmişti. Irene'in biyolojik bir aile kurması artık mümkün değildi, ancak pişmanlık içinde boğulmak da bir seçenek değildi. Bunun yerine, geleceği parlak öğrencileri, özellikle de kızları üniversitedeki ilk yıllarından itibaren bilim kariyeriyle tanıştırmak için bir program oluşturdu. Bu genellikle kıdemli öğretim görevlilerinin uğraş verdiği türden bir şeye benzemese de, kısa zamanda çok konuşulan bir başarıya dönüştü; günümüzün bazı bilim adamları geriye dönüp baktıklarında Irene'in meraklarını ateşleyerek teşvik etmesinin önemini takdir etmektedir. 

Irene'in gösterdiği herhangi bir gayretin başarısı hiç kimseyi şaşırtmazdı, ancak öğrencilerin anaç tavuğu rolünü üstleneceğini de kendisi dâhil olmak üzere hiç kimse önceden sezmemisti. Irene hem genç kızlar ve erkeklerden oluşan bu gruplara annelik ediyordu, hem de akıl hocası olmakla yeni bir amaç bulmuştu. Amaç duygusundaki yön değişimlerinin korkusuzca farkına varması sayesinde, anlam kaynaklarını genişletirken amaç duygusunu hiç yitirmeden kişiliğinin iki önemli yönünü birleştirdi ve gerçeğe dönüştürdü. 
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Tüm bunların ardından, amaçlarınız uğruna çabalamaktan kadercilik nedeniyle vazgeçmeye hazır olabilirsiniz. Martine ve Sherman vakalarında gördüğümüz üzere, kadercilik yıkıcı olabildiği gibi insana bir nevi yeterlilik sağlamasından ötürü cazip de olabilir. Doris Day'i taklit ederek “Oue Sera, Sera (Ne Olacaksa Olacak)” diye mırıldanıp sıyrılabilirsiniz. Ancak kadercilik sonunda sizi amacınızdan yoksun bırakır. Başkasının senaryosunu oynuyor olursunuz. Hiçbir şeyden sorumluluk duymayan bir aracıya dönüşürsünüz. 

Tolstoy çok büyük bir kaderciydi. Tolstoy'a göre, Napolyon Savaşları'nda dökülen kanın sorumlusu kesinlikle Napolyon değildi. Napolyon kozmik oyunda bir piyondan ibaretti; tüm eylemleri evrenin başlangıcında buyrulmuştu. Ben şahsen bunun sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Kader hakkında hiçbir bilgimiz yok. İnsanlık tarihinin, kaderin bir açılımı mı, bir talih sorunu mu, yoksa bir irade hususu mu olduğunu bilmiyoruz. Bu yönde hiçbir kesinlik bulunmadığından, ben şahsen ahlaki kişiliklerimiz açısından en doğrusunun taraftarıyım. Bizim açımızdan daha fazla emek gerektirse de, özgür iradeye ve eylemlerimizin sorumlulugunun bizde olduğuna inanıyorum. 


“Krallar tarihin kölesidir.” 
—LEO TOLSTOY 


Isaac Bashevis Singer, “Bir kaderciyle caddeyi geçerken tuhaf bir şey dikkatimi çekiyor: Kaderci genellikle trafik ışığı- nın yeşil yanmasını bekliyor,” demişti. Singer'in felsefi şakasını şöyle açıklamamız mümkün: Eğer her şeyin önceden kararlaştırıldığına inanıyorsanız, ölümünüzün kesin zaman ve nedeninin 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önceden kararlaştırıldığına da inanırsınız. Bunu değiştirebilecek hiçbir şey yapamayacağınızdan, Manhattan'da caddeleri devamlı trafik kurallarına uymadan geçseniz de zamanı gelmeden ölemezsiniz. Elbette kaderinizde Manhattan trafiğinde ölmek yazılı değilse. (Hazırcevap bir kaderci de Singer'e “Kaderimde kırmızı ışıkta durmak varmış” diye karşılık verirdi.) 


DEPRESYON 


Depresyonun yalnızca varoluşsal değil, biyolojik kökenli olduğu vakalarda bile felsefi düşüncelere yer vardır. Varoluşsal keyifsizlik veya ruhsuzluk, rahatlığınıza ekleniyor ve şiddet katıyor olabilir, bu durumda felsefi çalışmanın en azından kısmen yararı dokunacaktır. Amaç, canlılık ve heyecan eksikliği, psikoloji ve ilaca ilaveten felsefi olarak da ele alınabilir. 

Depresyonda iseniz, bunun biyolojik bir bileşeni olup olmaması fark etmeksizin, muhtemelen kendinizi anlam ve amaçtan mahrum hissedersiniz. Şöyle düşünün: amacınız depresyondan kurtulmak olabilir. Aynı durum kaygı, keder veya genel mutsuzluk için de geçerlidir. Rahatsızlığınız sadece yaşam kalitenizi azaltmakla kalmaz, aynı zamanda üstesinden gelmeniz için size meydan okur. Kanser gibi tamamen biyolojik görülen hastalıklarda bile başarılı tedavinin sadece ilaca değil, aynı zamanda hastanın tutumuna da bağlı olduğu gösterilmiştir. Bakış açınız ve yatkınlığınız, yani felsefeniz, savaşın sonucuna etki edebilir. Amaçları savaşı kazanmak olanların galip gelme ihtimalleri daha fazladır. 


CAN SIKINTISI 


Amaç kaybının en yaygın nedeni can sıkıntısıdır. Can sıkıntısı neredeyse benzersiz bir şekilde insana özgü gibidir; başka 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hiçbir hayvanın doğal ortamında can sıkıntısı belirtisi görülmez. 
Başka hayvanlar aslında sıkılamayacak kadar meşguldür. Yiyecek arar, başkalarına yem olmamaya çabalar, bölgelerini savunur, eş arar, yavrularını yetiştirir, gelecek mevsim için hazırlık yaparlar. Bu, vahşi hayvanlar için ve hatta hayatta kalmaları insanlara bağlı olan evcil hayvanlar için dahi geçerlidir. Esir düşen hayvanlar (örn. hayvanat bahçelerinde kafese kapatılan vahşi hayvanlar) ise anormal ve çılgınca davranışlarla beraber can sıkıntısı da gösterir; ancak bu durum hayvanın kendisinden değil esaretten kaynaklandığı için dikkate değer sayılmaz. 

İnsan denen hayvan bu alt sınıflardan her birine biraz dâhildir. 
Bazen vahşi oluruz. Daha çok evcilleştirilmişizdir (buna isterseniz “medenileştirilmiş” deyin.) “Evlilik onu evcilleştirdi” lafını duyabilirsiniz; yine de bu (çoğu kez eski bekârlık arkadaşlarının “kayıp” dostlarına yönelttikleri) bir şikâyet şeklindedir. Karşı koyabilsek de hem kişisel hem de toplumsal anlamda işleri idare edebilmek için bir nebze evcilleştirilmeniz gereklidir. Ayrıca tam anlamıyla olmasa da esir yaratıklarız. Daha çok mecazi anlamda dil, kültür ve deneyimlerimizin sınırları içinde esir tutuluyoruz. 

Kriz durumunda, hayvan ya da insan olması fark etmeksizin hiç kimse can sıkıntısı yaşamaz. Büyük yıkımlarda herkesin tek amacı kendini korumaktır. Hayvanlar çevreleri üzerinde insanlardan daha az kontrol gücüne sahip olduğundan, gündelik hayatta daha fazla tehlikeyle karşılaşırlar. Biz düşünerek ve mücadele ederek kendimizi görece rahat bir yola koyduğumuzdan, gelişmiş ülkelerdeki çoğu insan için hayat yeterli gıdanın peşinde uzun uğraşlardan ibaret değildir. Ancak ihtiyaç duyduğunuz şeye sahip olmak daha da tehlikelidir. Amacınız maddi şeylere sahip olmaksa ve bu amaca ulaşırsanız, tırmanacak başka dağ kalmadığını görerek moraliniz bozulabilir. Büyük İskender söylentilere göre önünde fethedilecek başka yer kalmadığı için ağlamıştı. 
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Yaşama yönelik ilginizi korumak için felaketler yaratmanızı önermiyorum. Hafif heyecan arayışları (hız treni gibi) ve hatta “ekstrem” sporlar, yaşamı tehdit etmeyen ortamlarda tehlikeyle yüz yüze gelme duygusuna sebep olduğundan insana zevk verir. 
Daha tehlikeli maceralar da can sıkıntısını giderir, ama böyle maceralar sizi Buda'nın ve Aristo'nun önerdiği “orta yol”un uzağına sürükler. Everest Dağı'na tırmananların dikkatlerini (deniz seviyesinin sekiz bin beş yüz metre yukarısına tırmanırken) büyük amaçları üzerinde toplayarak sırf nefes almaya devam etmeye çalışırken canları sıkılmıyor olabilir. Ancak Everest Günlüğü isimli kitapta anlatılan trajedinin resmettiği üzere, başınıza en kötüsü geldiğinde ilk başta çok tatlı gibi görünen o amaç hemen ekşiyiverir. Geri dönebilenlerin bile önlerinde ne vardır? Çoğu için gittikçe artan aşırılıktaki risklere rağmen uzun bir dizi zirve tırmanışı diyebiliriz. Sırf yaşadığını hissedebilmek için sürekli ölüme dokunmak gerçekten gerekli midir? Felsefi çalışma yoluyla içsel dağlara tırmanmak isteyenler için buna gerek duyulmaz. 


Can sıkıntısının amaçsızlık duygumuz üzerindeki etkisini fark etmekten çıkarabileceğimiz çok basit bir strateji mevcuttur. Duyarlılıklarımızı tazelemek adına bazılarımız yabani hayata yolculuk etme ihtiyacı duyarız. Evcilleşme ve esaret fazla geldiğinde, biraz temiz hava almak zihnimizi açar. “Doğaya dönüş” farklı insanlar için farklı anlamlara gelir. Günlük duşunuzu almayınca kendinizi çok kötü hissediyorsanız, susuz bir yerde kamp kurmaya uğraşmayın. Kendiniz için uygun olanı bulun: Güneşli bir günde birkaç sokak yürümek, bahçenizde vakit geçirmek ya da şehirdeki parkın en vahşi yerinde bir ay boyunca tek başınıza yaşamak gibi. 
Kendinizi yeniden daha büyük bir bütünün yalnızca bir parçası olarak görmenizin, hayatınıza dev gibi bir kaos diliminin izole edilmiş, önemsiz bir parçası ya da acımasız bir makinenin zavallı dişlisi olarak değil, karmaşık ve hareketli bir sistemin ayrılmaz 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bir parçası olarak bakabilmenizi sağlamanın en kesin yolu, sizi doğaya yeniden bağlayan şeydir. Thoreau, Walden Pond'da inzivaya çekildiği zaman bunu keşfetmiştir. 


“Hayatın çok yönlülüğünü ve keyiflerini tükettiği düşünülen can sıkıntısı ve bezginlik, şüphesiz ki Âdem kadar eskidir. 
Ancak insanoğlunun yetileri asla ölçülebilmiş sayılmaz ve yapabileceklerini herhangi bir örneğe bakarak tahmin etmek de mümkün değildir; henüz denenen şeylerin sayısı çok azdır.” 


—HENRY DAVID THOREAU 


Doğayı yaşamak, bizzat hayata duyulan minnet duygusunun yeniden uyanmasına yardımcı olur; bu, anlam ve amaç bulmanın en iyi yollarından biridir. Hayatın büyük bir armağan oldugunu kavramak ve günlük yaşantınızın bir parçası olarak yaptıgınız her şeyden zevk almak da amaçsızlığın başlıca panzehiridir. 


BAŞKASINA YARDIM EDEREK KENDİNİZE 
YARDIM EDİN 


Hayatınızdaki boşluk hissiyle başa çıkmanın en kesin yolu başkalarına yardım etmekten geçer. Başkalarına yardım, size inkâr edemeyeceğiniz bir anlam ve amaç sunar. Bu, kendi hayatınızda daha önce önemini kavrayamadığınız olanakları görmenizi kolaylaştırabilir ve bir başkasının dünyasına bakmak kendi esaretinizden kaçmanıza yardım eder. Hayatın anlamsız olduğunu sanmak bir bakıma lükstür. Hayatta kalmak için savaş vermekte olsaydınız, asla durup yaptıklarınızın anlamından kuşkulanmazdınız. Dolayısıyla, eğer buraya kadar okuduysanız, varlıklı biri olduğunuza bahse girerim. Kendinizden daha az şanslı biriyle bağ 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kurmak sizin için güçlü bir ders niteliğindedir. En azından elinizdekilerin kıymetini bilirsiniz. 


“Başkalarının mutluluğuna katkıda bulunursanız, gerçek iyiliği, hayatın gerçek anlamını bulursunuz.” 


—DALAI LAMA 


DİŞLERİNİZİ SIKIP KATLANIN 


Anlamsızlık ve amaçsızlıkla mücadele ederken son basit seçeneğiniz sıkıntıya katlanmaktır: dişinizi sıkıp katlanın. İşler zamanla değişir. İşler ancak bir kez dibe vurduğunuzda iyi gitmeye başlayabilir. (Eğer kötüye giderse, henüz dibe vurmamışsınızdır!) 
Herman Hesse, Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanmış bir yazardır. 
Ancak hayatının daha önceki dönemlerinde ciddi ciddi intihar etmeyi düşünmüştü; yaşamının anlamsız olduğundan son derece emindi. Yazarlık yeteneği daha sonra tomurcuklandı; ama o sırada ne amacını, ne de bir amacı olmadığı için gündelik yaşamın anlamını görebiliyordu. Daha sonra kitaplarında kişisel kimlik sorunlarını, yaşamın ruhsal anlamlarını, gizli amaçlarını ve aydınlanmaya giden hayat yolunun düzenlerini araştırdı. Kendi yolunun zorluğu eserlerini aydınlattı; yaşamının ilk yıllarında amacını bilemediği halde kitapları pek çok nesle ışık tuttu. Neticede işler daha iyiye gidene kadar sabretmişti. Sabır ve cesaret gibi iki büyük erdemi gösterirseniz, işlerin değişeceği fikriyle ne kadar teselli bulacağınız size bağlıdır. Olaylardan, hatta korkunç olaylardan bile neredeyse daima anlam ve amaç çıkarabiliriz, ancak bu bazen biraz uzun sürer. 
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Kayıptan Kazanç Edinme 


“Bir insan sabah vakti doğru yola kulak verirse, akşam pişmanlık duymadan ölebilir.” 
— KONFÜÇYÜS 


“Her yaşlı insan ölüm vaktinin yaklaştığını bilir. Ancak bunu bilmesi onun durumunda ne anlama gelir? İşin aslı, ölümün yaklaşması düşüncesi yanlıştır. Ölüm yakın da, uzak da değildir... Ölümle bir ilişkiden söz etmek doğru olmaz: Gerçek, o yaşlı insanın da diğer tüm insanlar gibi hayatla bir ilişkisi olduğudur; başka hiçbir şeyle değil.” 
—SIMONE DE BEAUVOIR 


Budistlerin hardal tohumu meselini unutmayın. Bebeğinin ölümü yüzünden aklını yitiren genç bir anne, Buda'ya danışmaya gelir. Çok üzgün olduğunu ve bu sarsıcı kaybı unutamadığını anlatır. Buda kadına köyündeki evleri tek tek dolaşarak ölümü tanımamış her evden bir hardal tohumu almasını ve topladığı tüm hardal tohumlarını kendisine getirmesini söyler. Kadın sabırla kapı kapı dolaşır ve her kapıdan eli boş dönmesi sebebiyle ölümün dokunmadığı tek bir ev dahi olmadığını fark eder. Hiç tohum bulamadan Buda'nın yanına döner ve Buda kadına kendisinin hâlihazırda gördüğü şeyi ifade eder: Genç kadın yalnız değildir. 
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Ölüm hepimizin, her ailenin başına gelmektedir. Sadece bir zaman meselesidir. Buda kadına kaçınılmaz olan için fazla gözyaşı dökmemek gerektiğini söyler. 

Bu anlayış, yası tutulan kişiyi geri getirmese de insanın ölümünün hayatın zorunlu bir parçası olduğu konusundaki farkındalığını artırır. Ölüm gerçekten kapıyı çaldığında, illa ki yaşayanları aniden yakalayan bir felaket olması gerekmez. Bu anlayış üzüntünüzü veya yas tutma ihtiyacınızı ortadan kaldırmayacak olsa da, ölümü daha metanetli olarak, daha felsefi bir tavırla, ya da en azından şaşkınlığa ve dehşete kapılmadan karşılamanızı kolaylaştırmalıdır. 


“Doğan için ölüm kesin 
Ölen için de doğum kesin; 
Bu yüzden, çaresiz olana 
Fazla üzülmemelisin" 
—BHAGAVAD GITA 


BÜYÜK SÜRPRİZ 


Ölüm biz Batılıları daima dehşete düşürmüştür. Ölümün üstesinden pek gelemeyiz. Aslında bu konudan neredeyse hiç söz etmeyiz. Ölümden şiddet içerikli televizyon, film ve video oyunlarıyla midemizi sonuna dek dolduracak kadar, eğlenmek amacıyla hoşlanırız. Ancak ekrandan alıp gerçek yaşama taşındığı vakit görmeye tahammül edemeyiz. Böylece, hayatın sonsuza dek süreceğini, ölüm olmayacağını veya bizim başımıza gelmeyeceğini sanarak, sevgili /nkár gemisiyle dolaşıp dururuz. Ölümün en kötü şey olduğunu düşünür ve onunla hiç ilgimiz olmamasını 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isteriz. Kirli işlerimizi halledecek hastaneler ve morglar kurarız, böylece ölümle ilgilenmemize gerek kalmaz; ta ki kendimizi bu korkunç kurumlardan birinin kapısında bulana kadar. 

Başını ölüm gerçeğinden başka tarafa çevirme yeteneği, modern çağın lükslerinden biridir. Çok da eski olmayan bir geçmiş zamanda, ölümün normal hayatta olağan bir yeri bulunuyordu. 
Ailelerin çeşitli nesilleri birlikte yaşıyor, insanlar evlerinde doguyor, evlerinde ölüyordu. Artık nadiren ölümcül olan bazı durumlar, antibiyotiklerin bulunmasından ve diğer tıbbi ilerlemelerden önce her gün insanları öldürüyordu. Ebeveynler tüm çocuklarının yetişkinlik çağına erişmesini beklemiyordu; çocukların neredeyse yarısı henüz çocukluk döneminde ölüyordu. İnsanların yaşam süreleri günümüze nazaran oldukça kısaydı. Öldüğünüzde cenaze hazırlığı muhtemelen kendi oturma odanızda yapılıyordu. Ölüm sıradan, beklenen ve elle tutulur bir olguydu. 

Günümüzde sevilen birinin ölümü ya da kendi ölüm ihtimalimiz, tamamen hazırlıksız olmamızdan ötürü dayanılmaz bir yük haline gelmektedir. Ölümü yaşam döngüsünün doğal bir parçası olarak görsek de, en azından inkârdan geriye kalan tüm enerjimizi onu kovmak için kullanırız. Ölümün kaçınılmaz olduğunu kabul etmek için geriye pek bir neden kalmaz. Bu belki de hayatta kalmak için her şeyi yapan biyolojik organizmalar olmamızdan kaynaklanmaktadır. Bacağını kapana kıstıran kurtların ve başka hayvanların, üç ayakla da olsa hayatta kalabilmek uğruna kıstırdıkları bacaklarını kemirerek kurtuldukları bilinmektedir. Kendimizi koruma içgüdüsüne sahibiz. Freud buna Eros adını vermişti; yaşamın kendisine yönelik içgüdü (ya da doğal dürtü.) 

Ancak ölümün başa gelmeyeceğini zannetmek ve başa geldiği vakit perişan olmak da yaratıcı sayılmaz. Sevdiğiniz birinin ölümüyle başa çıkma ve kendi faniliğinizle yüzleşme durumunda karşılaştığınız ilk zorluk, ölümü hayatın bir parçası olarak 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kabullenmektir. Bu yönde hazırlıklı olmak, vefatın size acı vermeyeceği anlamına gelmez. Ancak ölümün doğallığının kabulüyle kendinizi ruhsal olarak güçlendirmenize ve rahatlamanızı sağlayacak bir felsefi yatkınlık benimsemenize olanak verilir. 


YAS TUTMAMIZIN NEDENİ 


Sevdiklerimiz öldüğünde onlarla birlikte tüm dünya çöker. 
Burada kalan bizler aslında onlar için değil, kendimiz için üzülürüz. Bu insanlar varlığımızın ayrılmaz parçaları olmuştu. Onların yaşamları bizim de yaşamlarımızı aydınlatan lambalardı. Onları seviyor ve onlar tarafından seviliyorduk; aniden daha az sevgi verdiğimizi ve daha az sevildiğimizi hissederiz. Bu insanlar, altında güneşlendiğimiz güneşlere benziyordu; bizi ısıtan o ışınlardan mahrum kalırız. Geri gelmeyecek bir şeyi özleriz. Yalnızca o insanı değil, aynı zamanda o insanla olan ilişkimizi de kaybederiz. Hâlâ anılarımız olmasına rağmen, o doğrudan duygusal bağlantı artık yoktur. Farklı insanlar kişiliklerimizin farklı yanlarını açığa çıkarır. Olduğumuz kişinin büyük bir bölümü, başkalarındaki yansımamızdır. Descartes “Düşünüyorum, öyleyse varım” çıkarımına vardığında bir noktayı gözden kaçırmış, insani varoluşun toplumsal yönünü atlamıştı: “Başkaları beni düşünüyor, öyleyse varım.” Birisi öldüğünde, ölen kişi kadar kendi içimizdeki parçayı da kaybederiz. O kişinin yokluğu yüzünden kendimizi eksik hissederiz. 

Hobbes, insanları bencil yaratıklar olarak görürdü ve kayıp halinde hissedilen duygular da bu savı doğrulamaktadır. Üzüntümüz, önce ve en başta kendimizle ilgilidir. Bu kötü değildir. Bunu kendi çıkarı için başkalarının endişelerini göz ardı etmek anlamına gelen salt bencillikle karıştırmayın. Ölümden sonra o insana ne olduğunu bilmiyoruz. Bu soruyu cevaplayan çeşitli inançlar 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olmasına rağmen, hiç kimse kesin bilgiye sahip değildir. Dolayısıyla biri öldükten sonra, o insanı bırakmamız, kendimizi teselli etmemiz ve anılarımıza değer vermemiz gereklidir. 

Tao, şeyleri kendi tamamlayıcılarına kıyasla tanıdığımızı öğretir; ölüm ve yaşam da böyledir. Büyük bir kaza veya kanser gibi ciddi tehlikeleri ucuz atlatanlar, ölümle yüz yüze kalmaları nedeniyle hayatın değerini daha iyi anladıklarını söylerler. Çoğumuz hayatın bize bahşedilmiş olduğunu düşünürüz. İvedi arzularımızı tatmin etmeye, uzak hedefler peşinde koşmaya odaklanmış ve bu ikisi arasında da hayallere kapılmışızdır. Amerikan Bağımsızlık Beyannamesi bile mutlu olmayı değil ama mutluluğun peşine düşmeyi emreder. Önceki bölümde gördüğümüz üzere, doyum sağlayan bir yaşamın anahtarı kapsamlı bir amaç olabilir. Ancak iş bununla bitmez. Genel görünüme gereğinden fazla odaklanılırsa, tek bir gün ve hatta saatin değeri de silinip gider. Önlerinde gün veya saat kalmamış olması ihtimaliyle karşılaşan insanlar, tek bir gün ya da saatin bu değerini diğer insanların çoğunda bulunmayan bir netlikle kavrar. 

Ne şanslıyız ki, bu tutumu hayatımızı tehlikeye atmadan da geliştirebiliriz. Gözünüzü karartmanız gerekmez. Ama ölümle göz göze gelmeniz gerçekten gereklidir. Frenlerin tutmaması, içinde “kötü huylu” sözü geçen bir tahlil raporu ya da Rus ruleti gibi felaketlere yol açan bir ortamda olmasa da, özenli tefekkür ile ölümle yüzleşmelisiniz. Şu anda çoğumuz bu şansımızı kullanma lüksüne sahibiz. Tercih hakkınız varsa, bunu kullanmak için zamanla yarışın başlamasını beklemeyin. 


İNANÇ 


Her din, ölümün anlamı hakkında yanıtlara sahiptir. Dolayısıyla, özel bir inancın takipçisi iseniz yolculuğunuza size rehberlik 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edecek bazı haritalarla başlıyorsunuz. Ancak henüz yolun sonunda değilsiniz. Tanrı'ya, sonsuz bir ödüle, cennete duyulan inanç sayesinde ölüm acısız hale gelir mi? Sevdiğiniz kişinin daha iyi bir yere gittiği düşüncesi en iyi ihtimalle biraz teselli verir. Siz halen buradasınızdır ve ölen kişiye kavuşup kavuşamayacağınız veya ne zaman kavuşacağınız hakkında hiçbir fikriniz yoktur. Dini danışmanlar bile ölen kişinin “artık Tanrı'nın yanında” olduğunu söylemenin yetersiz kaldığını kabul eder; ancak bizim gibi onlar da çoğunlukla başka ne söylenebileceğini bilemez. (Ben bunu kendilerine danışmaya gelenlere sundukları hizmeti genişletmek adına felsefi danışmanlarına başvuran din görevlilerinin deneyimlerinden biliyorum.) 

Hobbes, dinlerin korkudan türediğini yazmıştı. Freud'dan beri pek çok psikolog ve psikiyatr da aynı fikri paylaşmaktadır: Ölüm insanları çok korkutur ve bunun sonucunda bu en büyük ve aynı zamanda çocuksu kaygılarını gidermek adına “sonsuza dek mutlu mesut yaşadılar” hikâyelerini (dinleri) uydururlar. Bu görüş hoşunuza gitse de gitmese de, insanların bilinmeyenden genellikle kaçındıklarını hatırlatmaya oldukça yardımcı olur. Ölüm bilinmezliğin en büyük örneğidir. Ölüm nedeniyle endişelenmek koruyucu, yani sağlıklıdır. 

Yolunuza çıkan yılanın zehirli olup olmadığını bilmiyorsanız, ondan korkmak onu okşamaktan daha güvenlidir. Ancak dinler, bilinmeyene karşı duyulan korkuya yönelik olmanın ötesinde, insana umut da verir, bu dünyadan sonra bir hayat olduğu konusunda ümitlendirir. Özellikle güçlü bir inanca sahipseniz, din bilinmeyene katlanmanızı kolaylaştırır. 

Neye inandığından emin olmayanlar bile bunda teselli bulabilir. Bazı insanlar hayatlarında yolu yarıladıklarını fark ettiği zaman dini bulur ya da yeniden keşfeder. Alaycı biri bu tür insanların sadece ölümden korktuğunu ve endişelerinden sıyrılmak 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için kullanıma hazır yöntemler aradığını söyleyecektir. Peki, bunun sakıncası nedir? İnsanı kaygıdan uzaklaştıran en büyük unsur güven tazelemektir; inançlar içinizi rahatlatabilir. Başka bazı insanlar ise “öteki dünyada” olup bitenler hakkında hiç canlarını sıkmak istemezler. Her iki durumda da, aslında ölümlü olmanızla sonuçlanan bu farkındalık, yaşamdan maksimum ölçüde faydalanma ve dikkatinizi erdem ve gayretle dolu bir yaşama çevirme çabanızı ancak iki katına çıkarmalıdır. Başka hiçbir şey olmasa dahi, elinizden geleni yaptığınızı bilirsiniz. Eğer ortada kazanılacak bir şey varsa, lehinize olur. Bu olası zararlara karşı iki taraflı bir bahse girmek gibidir, ama neden olmasın? 

Birçok din ve kültürde ölümün kötü sonuçlarına katlanmayı kolaylaştıran bir dizi gelenek mevcuttur. İrlandalıların cenaze töreninden önce ölü nöbeti veya Musevilerin cenaze sonrasında yedi gün yas tutması gibi sayısız örnek verilebilir. Bunların çoğunda aile üyeleri ve yakın dostlar yiyip içerek, anılarını paylaşmak için toplanarak ölen kişinin yaşamını yüceltir. Böyle toplantılarda genellikle en az bir komedyen bulunur. Tören sonunda herkes evine döner ve kendi başınıza kalırsınız. Bu törenlere başkalarının duygusal desteğini, hatta belki dini rehberliğini almak için ihtiyaç duyarız. Ancak çoğunlukla tüm bunlar sıkıntımızdan kurtulmak için yeterli olmaz. Geleneksel törenler sona erdiğinde, yolumuza devam etmek için felsefi tefekkür gereklidir. 


BOŞ ÇAY FİNCANI 


Başka bir Budist meselinde, ölümü temkinli olarak karşılamak öğretilir. Budist bir rahip, yatağının başucunda boş bir çay fincanı bulundurur ve her gece uyumadan önce ters çevirirmiş. 
Sabah kalkınca da düzeltirmiş. Buna şaşıran genç bir rahip adayı 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nedenini sorunca, rahip kendi ölümlülüğünü kabullenişini göstermek üzere her gece hayat fincanını sembolik olarak boşalttığını anlatmış. Bu alışkanlık sayesinde o gün yapması gerekenleri yaptığını ve dolayısıyla ölüm gelirse hazırlıklı olduğunu hatırlıyormuş. Sabahları da yeni bir günün armağanını almak için fincanı çevirirmiş. Bu rahip, her şafak vakti bu muhteşem armağanını minnetle kabul ederek, günün sonunda ise bırakmaya hazır olarak, hayatını günlük yaşıyormuş. 

Ölüm, kayıp ve yasla ilgili kendi yatkınlığınızı yaratma yolunda ilk adım, hayatın değerini bilmekten geçer. Anı yaşamak bunu yapmanın en iyi yoludur. Bu yoldan sapmamak için geçicilik konusunda bir farkındalığa sahip olmalısınız. Bunun doğruluğunu hepimiz biliriz; ancak uzun süre devam etmenin süreklilikle aynı şey olduğu fikriyle kendimizi kandırırız; dolayısıyla ölüm bir yolunu bulup karşımıza daima sürpriz olarak çıkar. Bizim başımıza da gelebileceğini hiç düşünmeyiz. Eğer hayatınız boyunca hiç kaza yapmadan araba kullandıysanız, şanslı olmaktan ziyade yenilmez olduğunuzu düşünürsünüz. Ancak bu gezegende geçirdiğimiz güzel günler ne kadar fazla olursa, bu önceden tahmin edilemeyen cömertlik için o kadar şükretmeli, ancak bunun sonsuza dek sürmesini beklememeliyiz. 

Pek çok insan, içinde yaşadığı anı geçmişin veya geleceğin hizmetinde kullanır. Geçen haftayı düşünmekle ya da yarını degiştirmeye çalışmakla meşgul olur. Bu tür insanlar asla şimdiyi yaşamaz. Oysa geçmiş mazide kalmıştır; değiştirmeniz mümkün değildir. Gelecek ise belirsizdir; güvenemezsiniz. Kesin olarak sahip olduğunuz tek şey içinde yaşadığınız andır. Şu an hayatta olmaktan zevk alırsanız, süreniz sona erdiğinde pişmanlığınızı en 


aza indirmiş olursunuz. 
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Kendi yatkınlığınızı oluşturma yolunda atılacak bir sonraki adım, hayat ve ölümle ilgili inançlarınızı yeniden ele almaktır. Hayal gücünüzü kullanarak kendinize “Doğmadan önce neredeydim? 
Ölümden sonra nerede olacağım?” sorusunu sorun. Bir mezarlığı ziyaret edin ve düşünün. Her biri bir zamanlar kaygıları ve tutkuları, dostları ve düşmanları, iyi ve kötü günleri olmuş, yaşamış bir insanı temsil eden tüm o mezar taşlarını inceleyin. Kendinize onların şimdi nerede olduğunu sorun. Ne kadar uzun ya da kısa yaşadıklarını, onları hatırlayabilenlerin de ölüp ölmediğini düşünün. Öyleyse şu anda sizin için ne önemlidir? Size bugün ne anlamlı gelmektedir? Size göre yaşam için şu anda ne gereklidir? 

Bir zamanlar sürekli mezarlığın yakınlarında sıkışan trafiğe takılıyordum. Trafik iyice kilitlenerek tamamen durduğu zaman, penceremden dışarı bakarak mezar taşlarını okuyarak bu konuları düşünebiliyordum. Hayatımda hiçbir zaman trafikte takılı kaldığım ve yaşadığım için o kadar mutlu olmamışımdır. Etraftaki diğer sürücülerin de yüzlerinde sıra dışı bir minnettarlık fark ederdim; normal gelen korna sesleri, küfürleşmeler orada hiç yaşanmazdı. Sanırım onlar da trafikte sıkıştıkları ve hayatta oldukları için mutluydu. Şu anda siz tam olarak nerede sıkışıp kaldınız? 
Hayatta olmaktan memnun olduğunuz sürece bu önemli değildir. 

Platon, Pisagor, Empedokles ve diğer bazı eski Yunan âlimleri, ruhların göç ettiğine (reenkarnasyon) inanırdı; bu düşünceyi büyük olasılıkla Doğu'dan almışlardı. Çok önemli bir parçamızın ölümü atlattığını ve başka biçimlerde geri döndüğünü düşünürlerdi; dolayısıyla ölümü o kadar baskın bir son olarak görmemeleri mümkündü. Erken dönem kilisesi altıncı yüzyıla kadar reenkarnasyon öğretisini sürdürmesine rağmen, daha sonraları ölüm konusundaki Batı düşüncesi yerini Hıristiyanlığa bıraktı. 
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Hinduizm ve Budizm'in bazı dalları, ruhsal gelişim yolunu oluşturan doğum, ölüm ve yeniden doğum döngüsünün parçası olarak ruhun değil, bedenin öldüğünü savunmaktadır. Bu çemberin reenkarnasyon kısmını kabul edip etmemeniz fark etmez; dogum, ölüm ve yaşamın karşılıklı ilişkide olduğu düşüncesi, ölümü inkâr etme alışkanlığımızın önüne geçmeye yardımcı olur. Hindu felsefesi uyarınca, her yaşantı insana bir sonraki yaşamına taşıyabileceği bilgi ve deneyimi kazanarak, Tanrı ile birleşmeye doğru yavaş adımlarla ilerleme olanağı sunar. Hayatı ilerlemeye yönelik bir bilgi ve deneyim kazanma olanağı, hatta aydınlanma yolunda bu ilerlemeden yardım alma olanağı şeklinde görme fikrinden faydalanmak için de reenkarnasyona inanma şartı yoktur. 


HİÇ KİMSE ÖLMEZ 


Klasik Budizm, kişisel bir benliğin var olmaması nedeniyle ölümün de var olmadığını öğretir. Kişisel benlik veya (bütün o anıları, arzuları, özlemleri, endişeleri, bağlılıkları ve gündemleriyle) ego, gözlerimizi kamaştıran ve dikkatimizi huzurlu saf bilinç gerçekliğinden, yani “Buda” doğamızdan başka yöne çeken, sarhoş edici bir seraptır. Ben olarak tasarladığınız olgu, bir yanılsamadır. Bu yanılsamanın telefonlarınıza cevap vermesine, toplantılarınıza katılmasına ve hayatınızı idare etmesine izin verirseniz birçok soruna davetiye çıkarırsınız. Asıl soru şudur: Bu yanılsamanızı kim tasarlamaktadır? Serap doğmuş olduğu için ölür. Tasarlayan ise doğmamıştır ve dolayısıyla ölümsüzdür. Budizm uygulaması, benliği ait olduğu yere yerleştirmeyi gerektirir. Bu yer, hiçbir yerdir. Ego tabii ki bundan hoşnut olmaz ve sizi uygulamadan alıkoymaya çalışır. Eğer benlik duygunuz yoksa benliğin ölümünü de yaşamanız mümkün değildir. Bizim korkumuz budur: kişisel varlığın sona ermesi. David Hume, benliğin bir yanılsama 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olduğunu kendi kendine anlamış ve dolayısıyla bu konuda Buda ile bilmeden aynı fikri paylaşmıştı. Orada aslında kimse yoktur; öyleyse hiç kimse gerçekten yok olmaz. 


“...kendim dediğim şeyin içine derinlemesine girdiğimde, daima sıcak veya soğuk, ışık veya gölge, sevgi veya nefret, acı veya keyif gibi özel algılardan biriyle karşılaşıyorum. Kendimi asla bir algı olmadan ifade edemiyor, algı dışında hiçbir şey gözleyemiyorum.” 
—DAVID HUME 


Budizm felsefesi, egonun kasıtlı olarak imha edilmesinde esasen çirkin bir taraf gören çoğu Batılı tarafından kolayca yanlış anlaşılmaktadır. Ancak burada söz hakkı yine egodadır. Elbette ego kendi gücünden gönüllü olarak vazgeçmez ve vazgeçmeyecektir. 
Duygusal acılarını devam ettirenin benlik olduğunu ancak yeterince (veya gereğinden fazla) duygusal acı yaşayan insanlar fark ederler. Buda'nın (ve Hume'un) benliğin yanıltıcılığı hakkında söylediklerini ciddiye alabilir ve benliğinizi ait olduğu yere yerleştirirseniz, ölümü bile temkinli olarak karşılayabilirsiniz. 


“Sen kendin gayret etmelisin. Budalar ancak yol gösterebilir. 

Bu yola girip de düşünceli davrananlar keder prangalarından kurtulur... Şiddetli arzuların etrafını sardığı insanlar, tuzağa düşmüş bir tavşan gibi dönüp durur... bu tür insanlar çok uzun bir süre keder içinde yaşarlar.” 


—BUDA 


Tibet Ölüler Kitabı, ölüm sonrası hayatın bardos şeklinde adlandırılan beş aşamasını anlatır ve sizi bu süreçten geçirmek için 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düzenlenen (yoga kurslarında gördüğünüz basit hatha-yogadan farklı olarak) ileri yoga teknikleri sunar. Ölüm sonrası yaşam konusunda deneysel bilgi sahibi olduğunu iddia eden ve (en gelişmiş yogacılarına) ölümden yeniden doğmaya uzanan yolculuğu idare etme tekniklerini öğreten tek halk bildiğim kadarıyla Tibetlilerdir. Bu, daha yaygın olan edilgen reenkarnasyon inancından oldukça farklıdır. Tibetliler size yeniden hayat verecek rahmi seçmeyi öğretir. Onlara göre, yalnızca hayatınızın değil, ölümünüzün bile sorumluluğunu üstlenebilirsiniz. 

Pek çok kültürde ölüm deneyimi temel bilmece veya gizemin çözülmesi gibidir. Bazı Amerikan yerlilerinin geleneklerinde ölmeye “büyük suyu geçmek” denir. Ölüm, bir keşif süreci veya önemli bir yolculuk olarak görülür. Yüzleşmek için cesaret gerekebilir, ama ölümden muhakkak korkmak gerekmez. 


SONIA VE ISABELLE, II. BÖLÜM 


Aile konusundaki Bölüm 8'de, annesi Isabelle'e isyan eden Sonia'nın durumunu ele almıştık. Genç kadın bana geldiğinde annesinin kısıtlamalarına ve taleplerine karşı tüm gücüyle savaşıyordu. Ancak birlikte çalıştığımız sırada bu sorunlar çözülmeye başlarken, başka bir güçlük belirdi: Isabelle'e ölümcül safhada kanser teşhisi konulmuştu. 

Diğer koşulların ne olduğu fark etmeksizin, bu zor bir durumdur. Ancak Sonia ve Isabelle bu durumdan değerli bir ders çıkarmayı başardı. İlişkilerindeki sorunlar dinmeye başlamış olmasına rağmen, ölümcül hastalığı tamamen barışmak için bir fırsat olarak değerlendirdiler. Daha önce araları fena halde bozulmuş olsa da, ölümün yaklaşması ile mücadeleleri her ikisi için de doğru bir bakış açısına oturdu. Belli başlı anlaşmazlıkları eskisi kadar önemli 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gelmemeye başladı ve barıştılar. Ölüm insani yanımızı ortaya çıkarabilir; şahsi fikir ayrılıkları önemlerini kaybetmeye başlar. 

Annesinin hastalığı nedeniyle Sonia'nın büyümesi gerekiyordu. Babası bu durumla mücadele edemiyordu, dolayısıyla annesi zayıfladıkça Sonia'nın sorumluluğu artıyordu. Bu durum, Sonia'nın hayatı boyunca annesinden gördüğü özeni geri ödemesine ve Isabelle'in de her zaman verici olmak yerine sonunda kizından bir şeyler almasına olanak verdi. Sonia, ne kadar zor olursa olsun, sorumluluklarını yerine getirmesi sayesinde olgunlaştı. 

Sonia ile Isabelle'in durumundan çıkarabileceğimiz derse göre, ölüm zihni başka hiçbir şeyin yapamayacağı kadar bir noktada toplayarak insan ilişkilerini aydınlığa kavuşturmaktadır. İnsanların “Onun için hissettiklerimi, benim için ne kadar değerli olduğunu ona hiç söyleyemedim” ya da “Onu ne kadar çok sevdiğimi hiçbir zaman söyleyemedim” dediklerini o kadar sık işitirsiniz ki, bu sözlerle bir romanda karşılaşsanız klişe olarak görürsünüz. Ölüm çaresiz olabilir, ancak birisini başka türlü olabilecek koşullarda kaybetmek bunun en acı veren şeklidir. Ölümün kaçınılmazlığı ve önceden tahmin edilememesi, iyi ilişkileri korumak ve bozuk ilişkileri onarmak için en kuvvetli nedenleri sunar. Söylemek veya yapmak isteyip başaramadığınız bir şey varsa, kaybınızı çok daha yoğun hissedersiniz. Filmi geri sarıp en baştan yaşama isteğiyle baş başa kalmak kadar kötü bir şey yoktur; bunu yapmanız elbette mümkün değildir. 

Öte yandan, ölüm sağlıklı bir ilişkiyi koparıyorsa, hissedeceğiniz hüzün özellikle daha ağırlaşır; tamamen iyi olan bir şeyi kaybetmiş olursunuz. Ancak bu durumda ilişkinin mümkün olan en iyi şekilde olduğunu bildiğinizden biraz teselli bulabilirsiniz. 

Ölümün yaklaştığını daima önceden bilemezsiniz. Yıldırım düşer. Uçak düşer. Yaşam kayıp gidebilir. Birçoğumuz ne kadar 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zamanımızın kaldığını bilmeyiz ve bu bizim için muhtemelen daha iyidir. Ancak geriye kalan zamanınızı sakın boşa harcamayın. Sonia ve Isabelle bu anlamda gerçekten şanslıydı. Bedensel iyileşmenin artık mümkün olmadığı durumda, Isabelle'in kalan zamanını duygusal iyileşme için kullanmayı başardılar. Annesinin ölümüyle karşı karşıya kalan bir kız evlat için, şanslı sözünü kullanmak kulağa garip gelebilir. Ancak felsefi bir yaklaşım için bir şeyin hem olumsuz yanlarına hem de olumlu yanlarına bakmak gereklidir. İşin olumlu yanını görmezden gelmek insana hiçbir şey kazandırmaz, ama sorumlulukların değerini bilmek büyük üzüntülerin üstesinden gelmenizi kolaylaştırabilir. 


STELLA 


Stella'y1 orta yaş krizine karşılık orta yaş değişiminin olumlu bir örneği olarak tanıttığım Bölüm 10'da tanımıştık. Stella'nın geçişi görece kusursuz olduğundan, danışmanlığa başvurma nedeni kendi ölümlülüğüyle yüzleşme çabası idi. Sağlıklıydı ve henüz nispeten genç sayılırdı, ancak “ellisine merdiven dayamış” olmak ölüm konusunda makul bir şekilde düşünmenin yöntemini aramaya sevk etmişti. Yetiştirilirken edindiği dinsel inanç ve kocasıyla birlikte çocukları küçükken izledikleri inanç artık anlamlı görünmüyordu. Hayatının bu aşamasında, yaşamın sonu (kendisinin veya başkalarının ölümü) konusunda tefekkür söz konusu olunca boşluğa düştüğünü hissediyordu; ancak bu konuyu düşünmenin önemli olduğunu da hissediyordu. 

Gördüğünüz üzere, orta yaşın mayın tarlasından başarıyla geçmesi, Stella'nın hayatın her yönünün üstesinden gelmesini sağlamamıştı. Ancak, orta yaş değişiminin etrafındaki sorunlarını çözmeye çalışırken PEACE yönteminin gerektirdiği çalışmanın büyük kısmını tamamlamıştı. Ona sürecin belirli basamaklarını 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gösterdim ve Stella başka yaşam koşullarıyla karşılaştığında öğrendiklerini, bu kez ölümle yüzleşmek adına kullanmak için bir araya getirmeye çalıştı. Bu temel düzeyde, daha önceki zorlukları aşmasına yardımcı olan yatkınlıkları, yaşamın nihai sırrını çözmek için destek olarak kullanmaya gayret ediyordu. 

Stella oldukça denetimciydi; başkalarını ve etrafını mümkün olduğunca etkileme eğilimi taşıyordu. Yaşlanması hususunda da aynı yaklaşımı benimsemişti ve vücudunu korumak, zamanından önce ve hızlı yaşlanmamak için elinden geleni yapıyordu. Güven eksikliği bazen yaşama sevincinin önüne geçse de, en azından bedensel sağlığı konusunda denge kurabiliyordu. İyi besleniyor, spor yapıyor, bol bol uyuyordu; hatta stres giderici teknikleri incelemeye başlamıştı. Ancak ne kadar hareketli olursanız olun, sonunda daha az hareket edebildiğiniz bir günün geldiğini ve yaşlanma ile ölüm hususunda daima denetimimiz dışında bir dizi etmenin bulunduğunu anlamıştı. 

Bana hiç çekinmeden “Sanırım insan ya büyüyor, ya da yaşlanıyor. Ben büyümeyi uzun zaman önce bıraktım,” demişti. Yaşamdan olabildiğince faydalanmaya, aynı zamanda da ölümün kaçınılmazlığına ve yaşlanmaya boyun eğmeye kararlıydı. Ona göre asıl zor olan kısım buydu. Bunu yapması gerektiğini biliyor, ama nasıl yapacağını bilmiyordu. 

Gerçekten anladığımız tek matem türü, başkalarının ölümü için üzüntü duymaktır. Genellikle bunu bile pek beceremeyiz, ama sıra kendi ölümümüz hakkında düşünmeye gelince, bu konu tamamen boyumuzu aşar. Kendi ölümünü düşünmek her zaman soyuttur: Başka birinin ölümünü yaşayabilirsiniz ama (Tibetliler haklı değilse) kendi ölümünüzü asla yaşayamazsınız. İnsanın, kendisini var olmayan bir şey şeklinde düşünmesi imkânsızdır, çünkü bunu düşünmeye çalışmanız gerçeği bile var olduğunuz anlamına gelir. 
Zaten insanoğlu kişisel tükenişi yüzünden pek rahatsız olamayacak 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kadar kendini önemser. Burada, narsistik olduğumuzu ima etmiyorum; bununla birlikte bazı terapistler bir gün varlığınızla dünyayı şereflendirmeme düşüncesine katlanamadığınızı söyleyerek odalarına girdiğinizde bayram edecektir. Muhtemelen öleceğiniz güne dek terapiye devam edersiniz. 

Yaşlandıkça kendi ölümlülüğünüz konusunda daha çok düşünmeniz olağandır; ancak bazıları bunu asla yapmaz. Fakat insanlar yaşamlarının geriye kalandan daha büyük bir kısmını arkalarında bıraktıklarını fark ettiklerinde, henüz felsefi bir savunma hazırlığı yapmamışlarsa ölüm korkusu sessizce yaklaşır. Bazı psikologlar tüm nevrozların kaynağında ölüm korkusu yattığını söylemektedir. Ben belirli ölçüde korkunun doğal ve sağlıklı olduğuna inanıyorum, çünkü daha önce söylediğim üzere korku tehlikeli durumlardan uzak durmamıza yardımcı olur. Ancak ölüm kavramıyla barışabilirseniz, felç edici bir korku tamamıyla gereksiz hale gelir. 

Bu arenada ılımlı olmak, hayatı elinden geldiğince severek yaşatan insanlar için özellikle daha zordur. Canlı bir yaşam coşkusundan olası bir hiçliğe geçiş yapmak insan gücünü aşabilir. 
Sadece samimi bir uyarı anlamında söylüyorum; çünkü böyle bir yaşam aşkı aslında sizi benimsemeye teşvik etmek istediğim şeydir. Ancak sizi tam bir paradoksla baş başa bırakmaya niyetim yok. Dolu dolu yaşamak size sonunda ölümle barışma konusunda en iyi konumu sağlar, ancak barışma sürecinin gözünüzü korkutma olasılığı da aynı oranda artacaktır. Ölümle yüz yüze geldiğinizde (ya da uzaktan yaklaşmakta olduğunu fark ettiğinizde) dolu ve anlamlı bir yaşam geçirdiyseniz, boşuna yagamadığınızı bilirsiniz. Temiz bir yaşam sürmüş, sevmiş ve sevilmiş, hayatın sunmaya hazır olduklarından tatmış ve herhangi biri için bir şekilde önem arz etmiş olmak... Herkesin hayattan beklentisi bundan ibarettir. 
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“Eğer ölmek buysa, pek aklıma getirmiyorum.” 
—LYTTON STRACHEY 


B DİZİSİNDE OLMAK YA DA OLMAMAK 


Daha önce bahsettiğim üzere, Batı felsefesinin bize ölüm konusunda sunabildikleri görece sınırlıdır. Batı felsefesi genellikle iki aşırı uçtan birine, yani ya Yahudi-Hıristiyan öbür dünya inancının tekrarına, ya da öbür dünya inancının materyalist bir kişisel unutulma beklentisiyle harmanlanan şüpheci inkârına eğilimlidir. 
Diğer bir deyişle, ya hep ya hiç. Ancak aranızdan ne teist ne de ateist olanlar, John McTaggart'ın zaman felsefesinin meslektaşım Stanley Chan tarafından başarıyla gerçekleştirilen uygulamasında beklenmedik bir şekilde farklı bir seçenek bulabilir. McTaggart'ın zaman konusundaki çalışması genellikle fizik felsefesinin bir parcasi olarak öğretilir; ancak Stanley Chan, McTaggart'in zamanla ilgili fikirlerini kayıplarla yüzleşen insanlara yardımcı olmak için kullanmak üzere benimsemiştir. Chan, Toronto'da doktorların ölümcül kanser hastaları için ağrıyı hafifletmek dışında hiçbir şey yapamadığı durumlarda hastalarını sevk ettikleri bir sosyal hizmet uzmanıdır. 

McTaggart, zamanı düşünmenin A dizisi veya B dizisi şeklinde iki biçimi olduğunu iddia etmişti. A dizisinde her an geçmiş, şimdi ya da gelecektir. Her geçmiş an, daha önce gelecek bir an ve şimdiki bir an olmuştur. Dolayısıyla her anın, değişik zamanlarda olsa da geçmiş, şimdi ve gelecek olma özelliği bulunur. 
Ancak geçmiş, şimdi ve gelecek terimleri zaten bir zaman kavramı içerdiğinden kavranmaları zordur. Öyleyse zaman “içindeki” farklı noktaların zaman “boyunca” nasıl hareket ettiklerini anlamalıyız. Geçmiş anların sonlandığını ve gelecek anların henüz 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başlamadığını ileri sürdüğümüz takdirde, zaman sürekli devam eden bir şimdiki ana dönüşür. Chan'in belirttiği üzere bu yaklaşım ölümle barışmak için pek kullanışlı sayılmaz, çünkü tüm olanların şimdiki an olduğunu ve onu yaşamak için hayatta olmanız gerektiğini akla getirir. Öldüğünüzde saatiniz durmuş olur ve dolayısıyla zaman diye bir kavramınız yoktur. 


McTaggart'ın B dizisi, zaman anlayışına A dizisinin tersine, zamanla ilişkili bir açıdan yaklaşarak, her anın diğer her andan önce ya da sonra geldiğini iddia eder. Bir şey bir diğerinden önce olduysa, bu şey daima aynı sırada kalır; olayların sırası zaman geçtikçe değiştirilemez. Dolayısıyla B dizisindeki tüm olaylar, başka olaylarla olan ilişkileri açısından hep sabit kalır. Chan'in da altını çizdiği üzere, bu bakış açısıyla birlikte dayanıklılık ve süreklilik duygusu da gelir; daha sonraki olaylar tarafından silinemeyen bir tür kayıt gibidir. İnsan yaşamına bu açıdan bakıldığında, hayat B dizisi zaman kumaşının bir ipliği haline gelir. Yaşamınız sona erse bile asla “olmamış” hale gelmez. Yaşamınızdaki olaylar da dâhil tüm olaylar, B dizisi zamanının içinde saklanır. Yani incecik bir dilim ölümsüzlüğünüz vardır ve bu incecik dilim bile hiç yoktan iyidir. 

Chan, ölüm döşeğinde olup öbür dünyaya inanmayan, ama unutulma ihtimaline de kolaylıkla dayanamayan insanlar için bu fikri oldukça teselli edici görmektedir. Hiç kimse sonsuza dek yaşamasa da, her insanın yaşamı B dizisi zamanın içinde sonsuza dek muhafaza edilir. Herkes bunun neyi değiştireceğini görebilecek kadar felsefi düşünme kabiliyetine sahip olmasa da, Chan'in ölümcül hastalığa yakalanmış hastalarla deneyimi, bazıları için bunun çok şeyi değiştirdiğini göstermiştir. Ölümün hayatı bitirmesine rağmen ömrü silemediğini görmek, insanların ölümle daha kolay barışmasına olanak verir. Üstelik yaşamınızın bir olaylar dizisi olduğunu ve bu dizinin bir son olayı mevcut olduğu halde, 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tamamının bu son olayla silinmiş olmadığını anlamanız için elbette ki ölüm döşeğinde olmanız gerekli değildir. Bu, kendi yaşamınızın kalıcı anlamı ve dünya üzerindeki etkisi hususunda, bedenin fiziki sınırlarının dışında bir ruhun var olduğu inancına takılmadan fikir oluşturmanın elverişli bir yoludur. 


B dizisi hakkında düşünen Stella, yaşlanma olgusuyla daha kolay barıştı. Gençlik yılları geride kalmış olabilirdi, ancak bir zamanlar genç olduğu ve her gencin yapması beklenen, gençliğe özgü her şeyi yapmış olduğu gerçeği asla değişmeyecekti. Bu, geçmişe saplanıp kalmadan ve gelecekten korkmadan, yaşadığı andan mümkün olduğunca faydalanmaya çalışması için olanak sağladı. 


JOANNE 


B dizisi hakkında düşünmek, Joanne'in çocuğunun ölümüyle barışmasını da kolaylaştırdı. İki yetişkin çocuğu olan Joanne'in 
5 torunu vardı. Bir evlilik yapmış, kocasını kaybetmiş, sonra yeniden evlenip boşanmıştı. Meslek hayatı oldukça başarılı geçmişti. Artık ellilerinin sonunda, deneyim ve kavrayış doluydu. 
Kendisi, başkaları ve genel anlamda yaşamla ilgili çok şey biliyordu. Ancak bir çocuğunun uzun yıllar önce kanserden ölümü konusunda sıkıntıları bulunuyordu. Joanne, yaşamını sürdürmesine rağmen hiçbir zaman bu ölümün üstesinden gelmeyi başaramamıştı. Ölüm, özellikle de evlat ölümü, muhtemelen felsefi açıdan ele alınması en zor sorundur. 

Joanne ile çalışırken, hardal tohumunu ele alan Budist meselinden faydalanmadım; çünkü Joanne öylesine uzun süredir yastaydı ki bu durumu artık alışkanlık olarak benimsemişti. Mesellerden edinilecek kavrayışlar bazı alışkanlıkların oluşmasını önlemeyi kolaylaştırsa da, yerleşmiş alışkanlıkları bozmak için 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başka kavrayışlar lazımdır. Bunu uygulama yolunu göstermek üzere, Joanne'in durumuna PEACE süreci bağlamında bakalım. 


Sorun: Joanne'in oğlu Justin sekiz yaşındayken kanserden ölmüştü. Joanne oğlunun ölümünü bir türlü kabullenememişti. Yasını on yıllarca tutmaya devam etmiş ve üzüntüsünden hiçbir zaman tam anlamıyla kurtulamamıştı. Oğlunun her doğum ve ölüm yıldönümü onun için korkunç bir güne dönüşüyordu. 


Duygular: Joanne neredeyse sürekli üzüntü ve öfke doluydu; iş hayatında her zaman etkinliğini sürdürebilse de bu durum hem kendi yaşamını berbat bir hale getiriyor, hem de ailesi ve arkadaşlarıyla ilişkilerine zarar veriyordu. Psikoterapi ve ilaçlar kötü duygularını hafifletemiyordu. 


Analiz: Joanne iyi bir anne olmak istiyordu ve hayattaki çocuklarına iyi bir şekilde annelik yapmıştı. Her ne kadar o zamanlar yapılabilecek her şeyi yapmış olsa da, Justin'i kanserden kurtaramamış olmasını fazlasıyla şahsi görüyordu. Justin'in ölümünü anne olarak yetersizliğinin bir kanıtı şeklinde yorumluyor gibiydi, ancak bu doğru değildi. Ölen çocuğuna annelik etmesinin tek yolu arkasından yas tutmaktı; ona annelik etmeyi sürdürmenin tek yolu yasını tutmaya devam etmekti ve otuz yıldır bunu yapıyordu. 


Tefekkür: Zamanı B dizisi olarak düşünen Joanne, bu yolla Justin'in zamansız ölümünün hayatta geçirdiği sekiz yılı silemedigini fark etmeye başladı. Geçmişe, oğlunun yaşadığı yıllara baktığında mutluluk duyabilir, mutsuzluk uçurumuna yuvarlanmadan ve evladının ölümünden kendisini suçlu tutmadan Justin'in 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yaşamını kendisine verilmiş bir hediye olarak değerlendirebilirdi. 
Justin'e gerçek anlamda annelik etmenin tek yolu, onun en iyi günlerini hatırlamak ve B dizisi sayesinde ölümün hiç kimsenin en iyi anlarını çalamadığını fark etmek olacaktı. 


Denge: Bu yeni yatkınlık, Joanne'e özel ve sosyal yaşantısını zayıflatan eski alışkanlığından kurtulmanın bir yolunu kazandırdı. 
Joanne yavaş yavaş kendisine yaşamdan zevk alma imkânı verdi. 
Justin'i asla unutmayacak olsa da, onun anısını güzel bir şey olarak yaşamaya başladı. 


GREGORY 


Kanadalı meslektaşım Stephen Hare'ın, kendisine gelerek intihar etmemesi için tek bir iyi neden söylemesini isteyen, burada özellikle anılması gereken bir müşterisi vardı. Gregory renkli bir yaşam sürmüş, geniş bir ailesi ve yakın ilişkileri olmuştu; ancak son birkaç yıldır (aşağı yukarı seksen yaşındaydı) sağlığı git gide kötüleşiyordu. En sonunda, tek gerçek tutkusu olan kayağı da bırakmak zorunda kalmıştı. Hafızası pek iyi değildi ve dikkatini güçlükle topluyordu. Epeyidir mücadele ettiği kalp hastalığına ek olarak, teşhis edilmemiş bir kalp krizi geçirmiş olabileceğinden kaygılanıyordu. 

En büyük korkusu, öldürmeyip aciz kalmasına neden olacak bir kalp krizi veya felç geçirmekti. Eşine ya da çocuklarına büyük bir yük olmak ve arzu ettiğinde kendi hayatını sona erdirme yetisinden mahrum kalmak istemiyordu. Korktuğu üzere, doktorları büyük bir kalp krizi ya da felç tehlikesi bulunduğunu söylemişti. Ancak ne riski ölçebiliyor, ne de zamanını tahmin edebiliyorlar ve Gregory'e bunun kesin bir kader anlamına gelmediğini söylüyorlardı. 
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Durumu şu ana dek yavaş yavaş, ancak belirgin bir şekilde kötüye gidiyordu. Sağlık sorunları ve gelecek zorluklar konusundaki korkuları öylesine canını sıkıyordu ki, henüz denemese de doktorların antidepresan ilaç yazma fikrine sıcak bakmaya başlamıştı. 

Tüm bunlara rağmen, Gregory'nin yaşam kalitesi halen son derece yüksekti. Eşiyle devam eden güçlü ilişkisinin yanı sıra, geniş bir sosyal çevresi, sevdiği çocukları ve torunları vardı. Para mevzuunu dert etmeyecek kadar zengindi. Düzenli olarak yürüyüş yapıyor, golf oynuyor, konserlere, tiyatroya ve sergilere gidiyordu. Dolu dolu bir yaşamı vardı ve geçmişte yaptıklarının hepsini artık yapamıyor olmasına üzülse de, bugünkü durumundan aşağı yukarı hoşnuttu. Sevdiklerinin ölümüne çok üzüleceklerini itiraf ediyordu. 

Danışmanı, Gregory'den soruyu yanlış ya da en azından zamansız soruyor olma olasılığını düşünmesini istedi. Yaşamının olumlu pek çok yönü ve gelecekteki sağlık durumunun tahmin edilemediği göz önünde bulundurulursa, intihar etmenin sebebi neydi? Ne kadar ürkütücü olursa olsun, bedensel çöküş, sevgi ve canlılık dolu bir yaşamın esas değerini inkâr etmek için yeterli değildi. Çok daha vahim koşullar veya buna yakın bir zayıflık belirtisi dahi, terazinin dengesinin belirli bir ölçüde bozmasına rağmen intihara meyledemezdi. Gregory bunu kabul etti. Aslında henüz intihar etme vaktinin gelmediğinin farkındaydı; felsefi danışmanlığa başvurmak dışında bir girişimde bulunmamasının nedeni de buydu. Sonunda, sevdiklerinin onu zamanından önce kaybetmektense, bakımını gittikçe artan ölçüde üstlenmeyi tercih edeceğine inandı. 

Nihayet, iş oraya varırsa gönüllü ötenaziyi şart koşan bir vasiyetname hazırlayarak korkularını dindirmeye karar verdi. Ötenazi konusunun bazen uygulanması engellenebilecek kadar tartışmalı olduğunu bilmesine rağmen, geçerli bir yaşam kalitesine 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karşılık bu riski göze almaya hazırdı. Onu bekleyen görev, felsefi yatkınlığını yaşlanmanın doğal bir parçası olarak ilerleyen hastalıkları da kapsayacak şekilde genişletmekti. Çöküşe katlanmak cesaret ister, ancak bu cesaret bedensel riske girmeye alışkın olan Gregory'nin göstermeye alıştığından daha farklı bir cesarettir. 


“Korkaklar, ölmeden önce defalarca kez ölür; 
Cesur insan ölümü bir kere tadar. 

Ölümün zamanı geldiğinde gelecek, 

Çaresiz bir son olduğunu görerek; 

İnsanın ölümden korkması, 

Hayatta duyduğum en hayret edilesi şeydir.” 
— WILLIAM SHAKESPEARE 


Gregory'nin aslında ölümü kişisel ve duygusal bir bakış açısıyla ele alabilmek için ölüm karşısındaki felsefi bakış açısını biraz geride bırakması gerekliydi. Bu herkesin kendi kendine bulması gereken bir yoldur. Yaşamınızın kendiniz ve başkaları için değerini unutacak kadar kayıtsız olmamalısınız. 


AÇIK FİKİRLİ OLUN 


Ölümden sonra ne olacağıyla ilgili kanıtlanabilir bir yanıtımız olmadığı için, yanıt arıyorsanız farklı olasılıklar hakkında düşünerek size en değerli gelen yanıta karar vermelisiniz. Ölü veya diri olmanın gerçekte ne demek olduğunu bilmediğimizi kabul ederek açık fikirliliğinizi devam ettirin. Ben şahsen ölümün mutlak yokluk olduğu fikrinden tatmin olamayacak kadar çok şey yaşadım. Ölümün ötesinde bir şey olmasının makul olduğunu düşünsem de, her iki yönde de kesin bilgimiz olmadığını kabul ettim. 
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Ölümün oldukça üzüntülü bir ayrılık olabileceğini biliyoruz. 
Ölümden sonra bir şey olsa da olmasa da, ölen kişi kalplerimizde yaşar. Sevdiklerimizi hatırlamayı severiz. Shakespeare “İnsanların yaptığı kötülükler arkalarından yaşar, iyilikler ise kemikleriyle beraber gömülür,” sözüyle çoğunlukla tersi bir durumun gerçekleştiğini söylese de, biz iyi olanları hatırlayıp kötüleri unutmalıyız. 

Birine ne kadar yakınsanız, o kişinin ölümü sizi o kadar üzer. 
İki insan tek bir vücut olduğunda her ikisi de bir nevi yarım insana dönüşür; diğeri tamamlamayı sağladığı sürece kendisini asla eksik hissetmez, ama ikisi de diğeri olmadan kendini tam hissedemez. 

Ölüm arada büyük bir boşluk yaratabilir. Her ne kadar bu tür bir bağlılık doğası gereği çok büyük bir keder ihtimaline sahip olsa da, bunun gibi yakınlıklardan kaçınmanız gerektiğini asla söylemiyorum. İşin sırrı, bencil bir bağlılık hissetmeden sevmektedir. 
Sevdikleri birinin ölümü yüzünden ömür boyu acı çeken insanlar, sevgileri nedeniyle değil, bağlılıkları nedeniyle acı çeker. Bir insanı henüz hayattayken tüm kalbinizle sevip, öldükten sonra ise anısını sevmeniz, onun söylediği ya da yaptığı bir şeyi hatırladığınızda kahkahalara boğulup yokluğuna üzüldüğünüzde ağlamanız doğaldır. Ancak üzüntü dolu bir kozaya kendinizi kapatmak, ne gereklidir ne de arzu edilir. Sevilen kişiyle birlikte içinizdeki bir parçasının da öldüğünü hissediyorsanız, bağlılığı bırakıp tekrar bir bütün haline gelebilirsiniz. Ölen kişiye duyduğunuz sevgi aslında bu yolla gelişecektir ve siz de yeniden gücünüzü elde edersiniz. 

Bağlılığınızı terk etme konusunda yardım gerekirse, başvurabileceğiniz pek çok felsefi teori ve uygulama bulunmaktadır. Bu bölümde bazılarından bahsettim. Kendi deneyimlerime göre, Budist teori ve uygulamalar kederle başa çıkma hususunda en etkin ve güvenilir araçlardır. Bu amaçla hazırlanan ve iki bin beş yüz yıl boyunca mükemmel hale getirilmiş düşünceleri kapsar. Budizm felsefesi size keder karşısında en sağlıklı yatkınlığı sunar; 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Budist uygulamalar zararlı alışkanlıklarınız yerine olumlu alışkanlıklar edinmenize yardımcı olur. 


Budizm Batr'ya pek çok farklı gelenek yoluyla geçmiştir. Kendinize en uygun olanı seçebilirsiniz. Hepsinin ortak yanı “Buda'nın Dört Yüce Gerçeği”dir. Birincisi, hayatta acı gereklidir. İkincisi, acının belirlenebilen nedenleri vardır. Üçüncüsü, bu nedenler ortadan kaldırılabilir. Dördüncüsü, bu nedenler amaca uygun uygulamalarla ortadan kaldırılır. İlk üç gerçek teorik olup, bu teoriyi irdeleyen birçok kitap mevcuttur. Dördüncü gerçek ise uygulama gerektirir ve bunu öğrenebileceğiniz birçok alan vardır. Dindar olup olmamanızın pek önemi yoktur; çünkü dindar olanlar da olmayanlar da aynı şekilde acı çeker. Budizm hangi Tanrı'ya veya tanrılara taptığınıza ya da tapmayı reddettiğinize aldırmaz, acı çekip çekmediğinize bakar. Buna hazır olduğunuzda, kişisel kederinizin ötesine geçmeniz için yardım sağlar. 

Bedensel bir hastalık yüzünden acı çektiğinizde, hastalık iyileştiği zaman acı da kesilir. Ancak bedensel rahatsızlıkları olma-. 
yan insanlar da gündelik yaşam ve ölüm sorunlarından kaynaklanan çözüme ulaşmamış sorunlar nedeniyle bazen boşuna ya da gereğinden fazla acı çeker. Boşuna veya aşırı acı bizzat bir tür sorundur; kitabın bu bölümü ve hatta tamamı, bu sorunla felsefi olarak nasıl mücadele edebileceğinizi göstermektedir. Ancak boş yere acı çekmekten bıktığınızda, acının ötesine geçmek için gereken adımları atacaksınız. Bu sizin tercihiniz. 


“İnsan ancak rahatsızlığından rahatsız olup bıktığı zaman bu rahatsızlıktan kurtulabilir. Bilge hiçbir zaman rahatsız değildir, çünkü bu rahatsızlıktan rahatsız olur, dolayısıyla rahatsızlanmaz.” 


—LAO TZU 
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KİŞİSEL DANISMANLIGIN ÖTESİNDE 
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Gruplar ve Kuruluşlarda Felsefe Uygulaması 


“Kalabalık gerçek değildir.” 
—SOREN KIERKEGAARD 


“Çoğumuz arada sırada kısa süreliğine de olsa toplum sorunlarını çözmeye el atmak için teşvik ediliriz ve çoğumuz dünyayı bulduğumuz halinden biraz daha iyi bir şekilde bırakma görevinin bize ait olduğunu biliriz.” 


—CYRIL JOAD 


Bu kitabın odak noktası birebir felsefe danışmanlığının ve kendi kendine felsefe çalışma yollarının araştırılmasından oluşmakta olup, felsefe uygulamasının daha geniş alanları da mevcuttur. Felsefe uygulayıcıları yönetici olarak gruplarla veya danışman olarak kuruluşlarla çalışır. Grup çalışmaları biçimsel olarak veya bireysellikten uzak bir şekilde yürütülebilir. Biçimsel olmayan gruplar düzenli olarak açık tartışmalar amacıyla felsefe kafelerinde buluşurlar. Biçimsel gruplar belirli sorulara yanıt bulmak için Sokratesçi Diyalog adı verilen bir sürece katılırlar. Kurumsal danışmanlık açısından ise, felsefe danışmanlarının yirmi birinci yüzyıl kuruluşlarının kadrolu vazgeçilmez elemanı haline geleceği söylenebilir. Kitabın bu bölümünde, söz konusu felsefe 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etkinlikleri ve grup ya da kurumların bu etkinliklerden nasıl yararlanabileceği kısaca anlatılmaktadır. 


FELSEFE KAFELERİ 


Felsefe kafeleri, Avrupa'nın dört bir yanında bulunmakta olup, artık Kuzey Amerika'da da mantar gibi çoğalmaktadırlar. Bu tür biçimsel olmayan toplantılar için teknik gereklilikler oldukça azdır; yalnızca hevesli bir filozofun her hafta, her ay veya arada bir başkanlık edeceği toplantıları başlatması gereklidir. Günümüzün hızlı tempodaki gelişmiş teknoloji toplumunda, keyifle yavaş hale getirilmiş bir düşünce dünyasını keşif gezisi eşi benzeri olmayan şekilde ilgi çekicidir. Katıldığım veya yönettğiim gruplara her çeşit insan gelmektedir, ancak bu toplantıların yaygın özelliklerinden biri çoğunlukla kitle kültürüne yabancılaşma duygusu ve kendi adına düşünmenin piyasa değeri git gide azaldığından bunun kaybolmaya yüz tutmuş bir sanat olduğu yolundaki bilinçtir. 


Tek başına süslü basın kültüründen, yani TV'de konuşan kafalar, beyin gerektirmeyen filmler, anında biten kitaplar, kâğıt mendil gibi yaşamlardan hoşlanıyorsanız, bu durum her gün önünüze getirilen sabit bir beyinsizlik diyetinde olduğunuz anlamına gelir. 
Ancak bundan daha fazlasını bekliyorsanız, çok daha iyi arama yapmalısınız. Bizim 57 kanallı içerikten uzak dünyamızda, bundan fazlasına yönelik arayışlar git gide artarak, biçimsel olmayan felsefi tartışma gruplarının açılmasına vesile olmaktadır. Fikir alışverişi, borsa haberlerinde yer almamasına rağmen değerli bir metadır ve genellikle bedavadır. Felsefe kahveleri, felsefeyi insanlara gündelik yaşamlarında faydalanabilecekleri düşünce gıdasını sağlama ve onları daha irdelenmiş bir hayat yaşamaya teşvik etme yönündeki ilk amacına geri döndürmektedir. Sokrates, her 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geleni kabul eden, her şeyi her zaman herkesle tartışmaya hazır bir Agora filozofuydu. Felsefe kafeleri de bu geleneği yaşatıyor. 

Manhattan'daki bir kitapçıda her ay düzenlenen bir Filozof Forumuna ve Greenwich Village'daki ünlü bir kafede başka bir foruma başkanlık yapıyorum. Bu toplantıların hem her ay gelen müdavimleri bulunuyor, hem de her zaman yeni birilerine rastlanıyor. Gelenler New York'un ve dolayısıyla insanlığın bir kesitini temsil ediyor. Çoğunluğu çalışanlardan ve öğrencilerden oluşuyor. 
Özel bir oturum için belirli bir konu saptamak da mümkün, ancak genellikle toplananların kafalarındaki sorunları dile getirmelerine ve grubun konuyu istediği yönde ilerletmesine izin veririm. 

Anlam, ahlak, inanç ve adalet gibi başlıca başlıkların yanı sıra, her türlü konu tartışılıyor. Yabancılaşmanın üstesinden gelme yolları, teknolojinin insanlık için anlamı ve hatta insanlarla tanışma yolları gibi konularda forumlar düzenledim. Kitapta Bölüm II'de açıklanan konular, tıpkı danışmanlıkta olduğu gibi gruplarda da öne çıkıyor. Bazı müdavimlerin her toplantıda ileri sürmeyi sevdikleri kendilerine özgü favori konuları olsa da, hangi konuyu tartıştığımız fark etmeksizin başkalarının bakış açılarını dinlemenin herkese yararı dokunmaktadır. Açık bir toplantıdan genel bir ortak anlayış çıkmasını bekleyemezsiniz. Ancak ortaya çıkan sonuç genelde faydalıdır: Başkalarının görüşlerine karşı çıkma, kendi görüşlerinize meydan okunmasına müsaade etme ve karşıt görüşleri uzlaştırmayı veya müsamaha göstermeyi öğrenme. Bu meydan okuma sonunda konumunuzu güçlendirse de, çökertse de felsefi duruşunuz bu sayede kuvvetlenecektir. 

Tartışma gruplarımda tek temel kural nezakettir. Grup üyeleri nazik davranarak sabır, dikkat, hoşgörü gibi başka erdemlerini de geliştirir. Bu erdemlerin kullanılması, tartışılan konudan bağımsız olarak, başlı başına bir felsefe dersidir. İsimleri bir bir sayma, yani yayınlanmış felsefi eserlere atıfta bulunma gibi 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davranışları da onaylamam ve önlemeye gayret ederim. Fakülte dışındaki felsefi tartışmanın konusu, başkasının düşünme üzerine yaptığı kariyeriyle değil, sizin ve gruptaki diğer insanların düşündükleriyle ilgilidir. Grupta adalet konusu tartışılıyorsa, bu görüşmenin hammaddesi katılımcıların adalet ve haksızlıkla ilişkili kendi deneyimleri ve bu konudaki daha genel fikirlerdir. Tecrübe kazanmak ve kendi adınıza düşünmek için felsefe doktorası yapmanız gerekli değildir. Ünlü isimleri bir bir sayan ve engin bilgileriyle başkalarını etkilemeye çalışanlar, bu forumların gerçek anlamını kaçıranlardır. 


“Kendi adına düşünen insan, görüşleriyle ilgili otoriteleri ancak bu görüşleri edinmesinin ardından ve bu görüşlerin yalnızca onaylaması olarak tanırken, kitap filozofu başkalarının görüşlerini birleştirerek kendi görüşlerini oluşturduğu için işe otoriterlerle başlar; dolayısıyla aklı kendi kendine düşünen kişinin aklına ancak bir robotun canlı insana benzediği kadar 


benzer.” 


—ARTHUR 


Zor ve hassas hususları ele alırken nezaket kuralı oldukça önem kazanır. İnanın bana, forumlarımızda en cüretkâr televizyon ve radyo programlarında duyabileceğinizden çok daha riskli sorunları ele alıyoruz. Felsefe forumlarımda en ateşli ifade ile mantığı bir arada kullanmamıza yardımcı olan temel kurallara uydugunuz sürece, hiçbir sansür ve hiçbir tabu uygulanmaz. Düşünülemez fikir diye bir şey yoktur; isterseniz aklınıza düşünülemeyecek tek bir düşünce getirmeyi deneyin! Irk, cinsiyet, adalet, din, özgürlük, para, uyuşturucu, eğitim gibi konuları ele alıyoruz; gittikçe artan ölçüde siyasi rahatsızlığa endekslenen toplumumuzda 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açıktan açığa ve samimiyetle irdelenmesi imkânsız olmasa da, oldukça zorlaşan başka konuları da tartışıyoruz. 

Bu grupların asıl amacı (uygunsuzlukları ya da karmaşıklıkları yüzünden veya bu her iki nedenden ötürü) tartışılmayan konuları tartışmaktır. Amerika'nın gerçek özü bu sözde gem vurulmamış fikir alışverişiydi; bazı kitapevleri ve kafeler sayesinde aylık kurtarılmış bölgelerimizi kurarak, bireysel özgürlük ve ifade özgürlüğü ideallerimize sadık kalıyoruz. Siyasi komiserler bizi şimdilik kendi halimize bıraktı, düşünce polisi kimseyi tutuklamadı ve aşırı hassas ideologlar kendilerini gücendirdiğimiz için dava açmadı. Belki de daha yoğun çalışmamız gereklidir. 

Özellikle hassas konularda başka insanların kazanımlarını duymak iyi gelir. Genellikle kafamızın uyuştuğu kişilerle birlikte oluruz; sizin dostlarınızın büyük kısmının da birçok konuda sizinle aynı fikri paylaştığına bahse girebilirim. Fikirlerimizi başkalarına söylemek bizi daima mutlu etse de, çoğunlukla bizi aslen başkalarının fikirleri zenginleştirir. Diğer bakış açılarının dinlenmesi nedeniyle fikriniz illa ki değişmez, ancak en azından konu üzerinde bir kez daha düşünmenizi sağlamalıdır. Açık görüşlülük için uygulama gereklidir. Kendi felsefi yatkınlığınız artık işinizi görmediğinde, açık görüşlü olma ihtiyacı duyarsınız, Muhakkak görüşleriniz olmalıdır, ancak bunların doğruluklarından daima emin olamayız. Yüksek verimli bir felsefeye sahip olmak istiyorsanız, arada bir ince ayar yapmalı ve gerektiğinde degişiklik yapmaya razı olmalısınız. 

İlginizi çekebildiysem, kendi mahallenizde bir felsefe kafesi arayacağınızı, hatta kuracağınızı umuyorum. Kendi büyük sorunlarınızı oraya taşıyın: Toplumsal hoşgörünün bir sınırı olmalı mı? Eğitimin amacı nedir? Çocuk yetiştirmenin en iyi yolu nedir? Medya çok fazla güç mü kullanıyor? Kültürümüz bozuluyor mu? Görsel aktarımın yazılı anlatımın yerini alması nasıl 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sonuçlanmıştır? İyi bir yaşantı ne anlama gelir? Doğru ve yanlışı nasıl ayırt ederiz? Neyin iyi, neyin kötü olduğuna karar vermenin objektif bir yöntemi var mı? Anlam ve amaç diye bir şey var mı? Tanrı var mı? Tanrı dişi mi erkek mi? Bunun önemi var mı? 
Ahlak biyolojiye indirgenebilir mi? Ahlak insanın icadı mı? Güzellik nedir? Doğru nedir? 

Daha önce kendi kendinize veya başkasıyla yüz yüze çalıştıysanız, bu konuların bazılarıyla karşılaşmış olabilirsiniz, ancak dikkatinizi daha yakın, kişisel sorunlara yöneltmiş olmanız daha muhtemeldir. Büyük sorunlarla küçük sorunlar yine de kısmen yakındır. Daha genel konuları tartışmak, kişisel felsefenizi daha sağlam hale getirir ve bu sayede felsefeniz daha inandırıcı ve günlük yaşamınız için daha faydalı bir hale gelir. Büyük sorunlar hâlâ büyüktür. Atina'da 2.500 yıl önce tartışılanlar bugün hâlâ günceldir. İyi ve canlı olmak biraz da bunları tartışabilmek anlamına gelir. 


SOKRATESÇİ DİYALOG 


Kuzey Amerika'da biçimsel olmayan felsefi tartışmalar yaygın hale gelirken, Sokratesçi Diyalog olarak bilinen, daha fazla biçimlendirilmiş bir yöntem de kök salmaktadır. Sokratesçi Yöntem ile karıştırılmaması gereken (aralarında bir ilişki olsa da) Sokratesçi Diyalog, bazı büyük sorulara yanıt vermek için düzenlenen bir yöntemdir. Bu yöntemin ana hatlarını yirminci yüzyıl başlarında İngiliz isimli bir Alman filozof olan Leonard Nelson çizmiştir. Yönteme Alman, Hollandalı ve yakın zamanda Amerikalı uygulamacılar giderek daha fazla incelik katmıştır. 

Bu işlemin muhtemelen kafa karışıklığına sebep olan başlı-Bini açıklığa kavuşturmak için Sokrates adına neden iki farklı bağlamda başvurulduğunu açıklamalıyım. 
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Sokrates'in bilgi teorisi, Platon'un anlattığına göre, hepimizin doğuştan bilgiye sahip olduğunu iddia eder. “Adalet nedir?” 
gibi insanı şaşırtan bir soru sorulduğunda, belki de hemen açık bir tanım yapamazsınız; ancak büyük ihtimalle kendi deneyiminizden bazı adalet örnekleri çıkarabilirsiniz. Fakat Sokrates herhangi bir şeyin örneğini verebiliyorsanız, bu şeyin ne olduğunu (açıkça olmasa da üstü kapalı olarak) daha önceden bilmeniz gerektiğini belirtirdi. Nelson'un Sokratesçi Diyalog yönteminin temeli burada yatar: Sizi üstü kapalı olarak hâlihazırda bildiğiniz bir şeyi apaçık biçimde tanımlamaya yönlendiren güvenilir bir işlem. 

Sokrates, insanları bir dizi sorgu aracılığıyla tutarsızlıklarını ortaya çıkarana kadar sorgulamasıyla da tanınıyordu. Sokrates'e adaletin özensiz bir tanımını yaptığınızda, sorularıyla bu tanımızın adaletsizliğe yol açabileceğini itiraf etmenizi sağlardı ve böylece kendinizle çelişmiş olurdunuz. Bunun sonucunda tanımınızın doğru olamayacağı anlaşılırdı. Teknik olarak buna bilgici (Elenchic) yöntem adı verilmektedir, ancak çoğunlukla Sokratesçi Yöntem olarak da bilinir. Bunun bir şeyin ne olduğunu değil, sadece ne olmadığını gösterdiğini unutmayın. Bu yöntem günün sonunda adaletin (ya da masaya yatırdığınız durumun) belirli bir sayıda işe yaramaz tanımını ortaya çıkaracak, ancak işe yarar hiçbir tanım sunamayacaktır. 

Sokratesçi Diyalog ise bunun aksine doğrudan bir şeyin ne olduğuna yönelir. Ele alınan şeyin hem açık hem de tam bir evrensel tanımını bulmak amacıyla kişisel deneyimi temel alır. “Özgürlük nedir?” ya da “Dürüstlük nedir?” gibi sorulara cevap verebilmeniz için bireysel şüphe ve zor erişilen oybirliğini kullanır. Bunu kahve molanızda yapmanız mümkün değildir. Sokratesçi Diyalogların büyük kısmı tüm hafta sonunuzu alır. Eğitimli biri tarafından yönlendirilen küçük bir grubun sonuca varması aşağı yukarı iki gün sürer. Söz konusu iş dikkate alındığında, iki gün aslında 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oldukça kısa bir süredir. Yani adalet, özgürlük veya dürüstlük sizin için çok önemli olabilir ve yine de ömrünüzün tamamını bunların tam olarak ne anlama geldiğini hiç bilmeden kolayca geçirebilirsiniz. Bulunması zor, ama ölümsüz olan bu fikirlerden birine yakından göz atmak için harcanan hafta sonu, bence iyi geçirilmiş bir zamandır. Bu, zihninizin büyük oyun parkında felsefi bir safari macerasına çıkmak gibidir. 


Süreç 

Sokratesçi Diyaloglar en iyi sonucu beş ila on arası katılımcıyla alır. Bu sayı, yeterli kişisel deneyim türü ve herkesin katilması için yeterince zaman sağlar, gerçek bir oybirliğine varma olanağı sunar. Çok az insan olduğunda süreci zenginleştirmek için yeterince görüş açısı bulunmaz. Sayı çok fazla olduğunda ise herkesi aynı sayfaya sığdırmanız kesinlikle mümkün olmaz. 

Sokratesçi Diyalog çalışmasında ilk adım, yanıtlanacak soruya karar vermektir. Bu genellikle önceden yapılsa da, sürecin bu kısmı bile kapsamlı bir eğitici girişim olabilir. En iyi sorular “X nedir?” şeklindedir; X yerine özgürlük, doğruluk, mutluluk, doyum, umut, aşk veya herhangi başka bir büyük ama bahsi geçmeyen fikir konulabilir. Başka biçimler de işe yarabilir, ancak klasik formülle hata yapma ihtimaliniz yoktur. 

İkinci adımda, her katılımcı kendi yaşam deneyiminden X'i kapsayan bir örnek düşünür. Bu örnek, objektif olarak ve gerekirse ayrıntılı şekilde anlatabilecek kadar duygusallıktan uzak, sona ermiş, basit bir örnek olmalıdır. Herkes kendi örneğini gruba kısaca sunar. 

Ardından grup, oybirliği ile derinlemesine düşünülecek bir örnek seçer. Bir tanım yapmanın öncelikli aracı bu örnek olacaktır; ancak hangi örneği seçtiğiniz fark etmeksizin yanıt bulabilirsiniz. 
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Herkesin kavrayışını en yüksek düzeye çıkarmak üzere herkesin bir düzeyde özdeşleşebileceği bir örnek seçin. Ardından, seçilen bu senaryo çok daha ayrıntılı olarak yeniden anlatılır ve grup üyeleri aydınlatıcı sorular yöneltir. Varsayımsal sorulara izin verilmez. Bu aşamada ve sürecin büyük bölümünde gerçeklere sımsikı bağlı kalınır. 

Daha sonra grup hep birlikte hikâyeyi bileşimindeki en küçük parçalara ayırır. Aslında bir ya da iki dakika içinde meydana gelen bir şeyin bile ardında düzinelerce adım olabilir. Aradığınız şeyin kendisi, sıraya konan bu ayrıntılar arasında gizlenir. Aradığınız şey belli bir adımda ya da adımlar arasında veya birden fazla adımda, ya da belirli adımların bileşiminde bulunabilir. X^in konumunu tam olarak belirleyerek yarı yola gelirsiniz, çünkü herkes X'in nerede olduğu konusunda hemfikir olduğu anda X'in ne olduğu hakkında hüküm vermeye başlayabilirsiniz. Bir şeyin gerçek deneyimini yakalayabilirseniz, o şeyin gerçek kimliğini tespit edebilirsiniz. Mesele bundan ibarettir. Aşağıdaki örneği gözden geçirdiğinizde bunu daha net anlayacaksınız. 

Bir sonraki adımda grup eldeki örneğe uyan kesin ve net bir tanım belirler; bu tanım genellikle tek bir cümledir. Odaklandığınız denetim, tanımınızın doğruluğu konusunda size somut bir sinama noktası sağlar. Sonuçtan memnun kalırsanız, elde ettiğiniz tanımın onlara da uygun olup olmadığını görmek üzere diğer örneklere dönerek tanımınızı bunlar uyarınca düzeltirsiniz. İşte bu kadar! Genel bir tanıma vardınız. 

Son aşamada, elde edilen tanım mevcut örnekler haricindeki karşıt örneklerle çürütülmeye çalışılır. Sokratesçi Diyalog sürecinde varsayımsal durumlara izin verilen tek yer burasıdır. Tanımınız varsayılan örneklerle ters düşebiliyorsa, buna uygun olarak tanımınızı detaylandırırsınız. İyice düşünülmüş bir tanımın, 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dayanıklılığını bu serbest atış aşamasında dahi nasıl koruduğuna hayret etmeniz olasıdır. 


Umut Nedir? 


Belirli bir örneğe bakmak, bu sürecin anlaşılmasını daha kolay hale getirecektir. Yakın zamanda rehberlik yaptığım bir grup, hafta sonu oturumumuzun konusunu “Umut nedir?” şeklinde seçmişti. Gidişatı hızlandırmak için cumartesi sabahı oturumuna herkes kişisel örneğini kararlaştırmış olarak geldi ve örnekleri sunmaya başladık. 

Gruptaki bir kadın, kocasıyla birlikte ilk görüşte âşık oldukları bir apartman dairesini kiralamak konusunda nasıl umutlandığını anlattı. Oturdukları dairenin sözleşme süresi sona ermek üzereydi ve bu yeni daire mükemmel görünüyordu, ancak gerekli evrak işleri nedeniyle evi tutup tutamayacaklarını bilemediklerinden, birkaç gün boyunca merakla beklemek zorunda kalmışlardı. 
Bir adam, kısa ama tutkulu bir aşk ilişkisi yaşadığı, yakın zamanda şehirden taşınan bir kadından mektup beklerken hissettiği umudu ele aldı. Kadın, gittiği yere yerleşir yerleşmez yazacağını söylemiş ve adam her gün merakla posta kutusuna bakmış, ancak beklenen mektup asla gelmemişti. Gazeteci bir kadın, favori kahramanlarından biri hakkında yazdığı kısa biyografinin en iyi dergide basılması hakkında nasıl umutlandığını anlattı. Yaşadığı toplulukta birçok gönüllü iş yürüten bir adam, bunun başka -ücretli- işlere ön ayak olmasından nasıl umutlandığını dile getirdi. Sonunda bu vasıtayla kendi işini kurmuştu. Ve nihayet, hatırı sayılır kişisel ve mesleki özverilere katlanarak Amerika'ya göç eden bir kadın, kızının memleketinde bulunmayan fırsat ve olanaklardan nasıl yararlanacağı konusunda beslediği umutları paylaştı. 
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Önünde bu seçenekler bulunan grup, mektup bekleyen adamın tecrübesinden başlayarak çalışmayı seçti. Sam, hikâyesini ayrıntılı olarak tekrar anlattı ve birçok soruyu yanıtladı. Grup, hikâyeyi yirmi üç adıma ayırarak (1- Lisede iki kız kardeşle tanıştım. 2- Üçümüz arkadaş olduk. 3- Kızlardan birini okul balosuna götürdüm... 6- Yıllar sonra diğer kız kardeş beklenmedik bir şekilde evime geldi... 21- Ondan mektup gelip gelmediğini görmek için posta kutuma baktım) umudun tam olarak nerede devreye girdiğini birlikte araştırdı. Bu durumda yukarıdaki 21. adım ve “önümüzdeki yazı birlikte geçirmeyi planladık” şeklindeki 11. 
adım da dâhil olmak üzere beş farklı adımda umudu yakaladılar. 

Artık umudu bulduğumuza göre, “Bu örnek uyarınca umut nedir?” sorusuna döndük. Uzun görüşmelerin ardından grup şu tanımda karar kıldı: “Umut mevcut yaşam doğrultusu ile tutarlı olarak, tercih edilen bir sonuç beklentisine göre davranmaktır.” 
Böylece özel bir örnekten genel bir tanım çıkmıştı. 

Bir sonraki adımda, sunulan diğer dört örneğe geri dönerek tanımımızı seçilen örneğin yanı sıra bu örnekleri de kapsayacak şekilde değiştirdik. Ekstra pürüzleri dikkate alan grup şöyle bir tanımda anlaştı: “Umut hâlihazırdaki yaşam deneyimi ile tutarlı olarak, tercih edilen bir sonuç beklentisine girmektir.” ( Böylece bir şeye göre davranmak ifadesinin yerini bir şey içinde olmak; doğrultu ifadesinin yerini de deneyim aldı.) 

Ardından bu tanımı varsayımsal örneklerle zorladık; ancak tanımımız denemelerimize dayalı oldu. Ele alınan varsayımsal örneklerden biri, Yakışıklı Prensin kendisini fark etmesini bekleyen Külkedisi oldu. Tartışmanın odak noktasında, bunun genç kızın yaşam deneyimi sınırları dâhilinde olup olmadığı ve dolayısıyla hayal değil umut olup olmadığı, eğer öyle ise tanımımızın bunu kapsayıp kapsamadığı konuları vardı. Bu senaryo Külkedisi için imkânsız görünmediğinden, bunun umut olduğuna 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karar verdik. Külkedisi bir hizmetçi kızın, prensin aşkını kazanmasının mümkün olamayacağını bizzat düşünmüş olsaydı, belki o zaman umudu sınırları aşarak hayal olarak görülebilirdi. Bu sirada hafta sonumuz neredeyse sona ermiş, ancak tanımımız vardığımız noktaya kadar dayanıklılığını sürdürmüştü. 


Her başarılı Diyalog sırasında olacağı gibi, bizim Diyalogumuz sırasında da şimdilik çözüme ulaştıramadığımız birçok ikincil sorun çıktı. Bu sürecin tamamı deneyimlerinizi derinlemesine ölçüp biçmeye yöneltir; dolayısıyla ekstra kapıların açılması doğaldır. Bu durumda bazı ilginç sorulara dalarak amacınızdan sapmamaya dikkat etmeniz gerekiyordu. Mesela “Umudu anlamak için iyi veya kötü olması fark etmeksizin özel bir sonuca varmak gerekli miydi?” “Sonunda olanı bilmeden umudu anlamanız mümkün mü?” “Bir şeyin meydana gelme olasılığını bilmek, umudu saptamak adına önem taşır mı?” “Umut sonsuza dek sürer mi, yoksa belirli bir zamanla sınırlı mıdır?” “Başka biri için beslenen umut özgecilik belirtisi midir, yoksa her zaman kişisel çıkar mı gerektirir?” “Umut ile hayal arasında ne fark vardır?” 
Bunun gibi sorunları asıl Diyalog bitene kadar ertelemeyi ve zaman kalırsa daha sonra ele almayı kararlaştırdık. (Umudumuza rağmen zaman yetmedi.) 


Sıradan insanlardan oluşan (bir yazar, bir psikolog, bir eğitimci, bir lisansüstü öğrencisi, bir yönetici) bir grupta oybirliğiyle kabul ettiğimiz umut tanımını, bazı meşhur filozofların verdiği tanımlarla karşılaştırmak öğretici olacaktır. Örneğin Hobbes “Elde etme fikriyle beslenen İştaha Umut denir,” demişti. Diğer bir örnekte, Schopenhauer “Umut, bir şey için beslenen arzunun, sahip olma olasılığı ile karıştırılmasıdır,” demişti. Bizim grubumuzun “Umut, mevcut yaşam deneyimi ile tutarlı olarak, tercih edilen bir sonuç beklentisine girmektir,” şeklinde yazdığını hatırlayın. Sanıyorum ki, bizim grubumuzun eriştiği tanım en az Hobbes'un 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tanımı kadar ve elbette Schopenhauer'in tanımından çok daha iyidir; çünkü Schopenhauer açıkça bizim “Bir şeyin meydana gelme olasılığını bilmek, umudu saptamak adına önem taşır mı?” şeklinde tanımladığımız ikincil bir sorunun tuzağına düşmüştü. Düşünceli olmaları dışında tamamen sıradan bir grup insanın, üstün nitelikli bir umut tanımını formülleştirebilmesi, hem insan aklında sabit duran felsefi anlayışın, hem de Nelson yönteminin bu anlayışı uyandırma kabiliyetinin bir kanıtını oluşturur. 


Sokratesçi Diyalog, herkesin hayatında en az bir kere yaşaması gerektiğine inandığım bir yaşam bilgeliğiyle karşılaşmadır. 
Böyle bir şeye kişisel anlamda hazır olana kadar, bu tür bir girişimden hoşlanmayacaksınız; ancak yaşamınızın temelini oluşturan en karmaşık sorunlara yaklaşmak için bundan daha iyi bir yol yoktur. Sokratesçi Diyalog hareketi Amerika'da henüz yeni başlamaktadır (Almanya'da ise dinlenme yerlerinde bir hafta süresince Diyaloglara kaydolabilirsiniz.) Ben her üniversite öğrencisinin ileride, dört yıl boyunca sınıfta verilen konferanslar arasında bir hafta sonunu Sokratesçi Diyalog oturumuna ayıracağı günlerin hayalini kuruyorum. Diyaloglar, istekli insanlardan oluşan grupların bulunduğu her yerde, toplum merkezleri, emekli evleri, okul, kaplıca, insani gelişim merkezleri gibi mekânlarda düzenlenebilir. Meslektaşlarımdan biri olan Bernard Roy, gemi yolculuğunda Diyalog pazarlaması yapıyor. Güneş, deniz ve Sokrates. 
Beni de kaydolmuş sayın. 

Grup rehberinin görevi, diyalogun her aşamasında gruba kılavuzluk etmek ve bir sonraki aşamaya geçmeden önce her aşamada gerçek bir fikir birliğine varılmasını sağlamaktır. Ele alınmayan ve giderilmeyen şüpheler daima ilerideki aşamalarda birden ortaya çıkar ve o zamana dek grup yanlış yönlenmiş olabilir. Grup rehberi müziğin bütününde sesi duyulmayan, ancak 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herkesin birlikte, güzel ve gerektiği gibi çalmasını sağlayan bir orkestra şefi görevi üstlenir. 

Sokratesçi Diyalog katılımcıları, Batı'da neredeyse hiç bilinmeyen bir şeyi, yani görüş birliğiyle ortak karar almayı keşfeder. 
Geçmişten günümüze pek çok başka soru yanıtlama modeli miras kalmış olsa da, bunların çoğu oldukça kusurludur. Örneğin komuta zincirinden yukarıdan aşağıya doğru verilen direktiflere, makul olup olmamalarına bakılmaksızın uyulmalıdır. Veya akademilerin favori yöntemi olduğu üzere, komitelerde her önemli konu tamamen rasyonel olmayan ölçütlere (örn. öğle yemeği vaktinin gelmesi gibi) bağlı olarak kararlaştırılır veya herhangi birinin ısrarla karşı çıkacağı bir karardan kaçınmak için hiç kimsenin tam olarak hemfikir olmadığı bir uzlaşma kararı alınır. Bir başka örnek de oy pusulasıyla yapılan seçimlerdir;, bu yöntemin asıl zaafı, seçmenlerin en iyi adayda olması gereken özellikleri araştırmak yerine, bir çarpı işaretiyle seçim yapmalarıdır. Birçok kişi alışkanlıklarına göre ya da bir karalama kampanyasının etkisi altında kalarak oy verir. 

Ancak Sokratesci Diyalogda grup sorunun kaynağına, özüne kadar iner. Kararlar yöntemli şekilde tartılarak dengelenir. Burada söz konusu olan uzlaşma değil, görüş birliğidir. Cilalanmamış gerçeği ya elde edersiniz, ya da bunu yapmaya çalışırken vaktiniz sona erer. 


KURUM FİLOZOFU 


Amerikan sanayisinin Kapitalizmin Altın Çağı olarak bilinen en parlak dönemi, İkinci Dünya Savaşı'nın sonu ile 1973'teki sahte enerji krizinin başlangıcı arasında gelişmiştir. Bu refah döneminde doğanlara nüfus patlaması döneminin çocukları adı verildi; birçoğumuz 1960'lı yıllarda reşit olduk. Amerika'daki bu 


336 


DR. LOU MARINOFF 


essiz zenginlik dónemi, cagin bereketine katki saglayan beklenmedik bir mesleğin çıkmasına da tanıklık etti. Üretim sanayisi ile birleşen davranışçı psikoloji melez bir çocuk doğurdu: sanayi psikologu. Sanayi Devrimi gittikçe artış gösteren verimliliğe sahip makineler ve montaj hatları geliştirmeye odaklanırken, kendi insan kaynaklarını çoğunlukla acımasız bir şekilde sömürmüş ve istismar etmişti (Charles Dickens ve Karl Marx bunu ısrarla hatırlatmıştır.) Yirminci yüzyıl sanayi psikologu bu sorunun yanıtını aramaktadır: Üretim sürecinin günümüzdeki teknolojik düzeyinden yola çıkarak, bu son teknolojiye en uygun çalışanları nasıl oluşturabiliriz? Elverişli iş makineleri ve verimli montaj hatları yapabiliyoruz, ancak işçileri ve yöneticileri en az maliyetle en verimli şekilde çalışmaya nasıl teşvik edebiliriz? 

Sorunun kolay yanıtının “duvarları yeşile boyayarak fon müziği eşliğinde çalıştırın” şeklinde olduğu anlaşıldı. Üstelik yeşil duvarları sevmeyip fon müziğinden nefret edenler bile sanayi psikologlarının, sanayinin kas gücüyle teşvik etme sanatı arasında gerçek bir ortak yaşamı başardığını itiraf etti. 

Geçmişe dönüp baktığımızda, sanayi psikologunun kurumsal filozofun ilkel bir habercisi olduğunu görürüz. Çok uluslu sanayi ve küreselleşme nedeniyle, Amerikan ekonomisi bir tüketim malları üssü olmayı bırakarak hizmet sağlama üssüne dönüşmektedir. Eskiden yaşamsal bağlantı insan vücuduyla katı makine arasındaydı ve pratik soru şuydu: “İnsan becerisi en iyi şekilde nasıl makineleştirilir?” Cevap: “Bir sanayi psikologu tut, o sana nasıl yapılacağını anlatsın.” Artık yaşamsal bağlantı değişti; insan aklı ile siber uzay gibi akışkan ve sınırları belirsiz yapılar arasındaki bağlantı önemli oldu. Dolayısıyla işe yarayacak soru “İnsan becerisi en iyi şekilde nasıl sistemleştirilir?” oldu. Bunun cevabı: “Bir kurumsal psikolog tut, o sana nasıl yapılacağını anlatsın.” Genel tablo bu şekildedir. 
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Bu ciddi, gerçek ve hâlâ devam eden bir konudur. Kuzey Amerika, İngiltere, Avrupa ve başka yerlerde filozoflar hükümetler, sanayiciler ve sektörler için her türlü mevkide danışman olarak çalışmaktadır. Zorlu durum eğitimi, bütünsellik eğitimi ve kısa Sokratesçi Diyaloglar devlet dairelerine, şirketlere ve meslek örgütlerine pazarlanmaktadır. 

Meslektaşım Kenneth Kipnis gibi bazı felsefi danışmanlar, kurumlar için etik tüzükleri ve özel görev bildirimleri konusunda uzmanlaşmakta ve daha sonra bunlar için uygulama çalıştayları düzenlemektedir. Çalışanlarınıza faks veya e-posta ile bir etik tüzüğü yollayarak, bunu kendiliğinden uygulamalarını bekleyemezsiniz. Yönetim danışmanları bunu yıllarca denedi, ancak hiçbir zaman işe yaramadı. (O zaman bile etik hakkında bilginiz varsa yararı olur, ancak yönetim danışmanlarının çoğu bu konuda bilgisizdir.) Çalışanların soyut etik ilkelerin uygulanmasını anlamaları için ve kişisel ahlak anlayışları ile profesyonel yönetim kuralları arasında oluşması muhtemel çelişkileri önceden tahmin ederek, bunları çözebilmeleri için somut etik alıştırmalarına katılmaları lazımdır. Felsefi danışmanlar bunun gibi konularda hizmet sunar. 


Amerika'da büyük şirketler her bir çalışanın eylemlerinden git gide artan ölçüde yasal olarak sorumlu tutulduğu için, etik uygunluk büyük bir ilgi alanı oluşturmaktadır. Mahkemelerin tazminat kararlarında kullandıkları özel hüküm kuralları vardır. Kuruluşunuz etik uygunluğa sahipse (yani işyeri etik eğitimi uygulamışsa) maddi tazminatlar önemli ölçüde azalabilir. Etik uygunluğa sahip olmadığı takdirde, tazminat miktarları önemli ölçüde artabilir. 
Gelecek soru şöyledir: “Etik uygunluk programınızı değerlendirmek, planlamak, uygulamak ve izlemek için kimi tutmalısınız?” 
Etik konusunda hemen hemen hiçbir bilgisi olmayan, ancak iyi bir iş fırsatını da kaçırmak istemeyen bir yönetim danışmanı ile etik konusunda bilmek isteyeceğinizden çok daha fazla bilgiye 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sahip olan ve ihtiyaç duyduğunuz programı değerlendirme, planlama, uygulama ve izleme yeteneği bulunan bir felsefi danışman arasında tercih yapmak zorundasınız. Durum bu kadar nettir. 


Alaycı kimseler etik uygunluk çabasını ucuz bir sigorta yöntemi olarak görebilir, ancak ben etik uygunluğu daha iyi bir çalışma ortamı sağlamak için güçlü bir teşvik yolu olarak görüyorum. Erdemli kurumların, kötü kurumlardan daha işlevsel olduğu aşikârdır. Bir yılanın etik anlayışıyla kârlı bir iş yapabilirsiniz: Her türlü suçlu ve dolandırıcı, bazen de avukatlar bu şekilde çalışır. Ancak bu tür insanlar daima arkalarını kollamak, polisten ve başka soruşturmacılardan uzak durmak, misillemelere hazırlıklı olmak zorundadır ve kötülüklerle ne zaman ve nasıl karşılaşacaklarını asla bilemezler. Bu yaşam türü ne iyidir, ne de özenilesidir. Kâr sağlayan bir işi, modern bir etik planla da yürütmeniz, müşterileriniz karşısındaki itibarınızın keyfini sürmeniz, işyerinizdeki uyumun tadını çıkarmanız, ahlaki olmanın kazandıracağı olumlu genel imajı edinmeniz mümkündür. Bu yaşam çok daha özenilecek türdendir. Etik, hem kendiniz hem de işiniz için faydalıdır. Felsefi danışman, size yılan çukurlarından çıkma olanağı veren bir merdiven inşa eder. 

Kurumsal düzeydeki felsefi uygulama, aslında bu kitapta tartıştığımız her şeyi kapsamaktadır. Tam zamanlı çalışan bir felsefi danışman, her bir çalışana işlerini yapmalarını engelleyen sorunları çözmekle ilişkili olarak danışmanlık yapar; servis sağlayıcı ekipler ve yöneticiler için çalışmalarını kuvvetlendirecek çalıştaylar düzenler ve en üst yönetim kademeleri ile şirket etiğini ve dinamiklerini geliştirmek adına görüşür. 

Aydınlanmış yöneticiler, örneğin çalışanlarına sağlık hizmeti sağlama hususunda kendi sorumluluklarını bilmek veya geçici olarak işten çıkarma ve işgücü azaltma konularına mümkün olan en insani biçimde yaklaşma yollarını öğrenmek isteyebilir. Çalışanlar, 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kendi aralarındaki anlaşmazlıkları çözmek için bir filozofa danışabilir. Örneğin, işyerine yapılan felsefi bir müdahale ile Vincent'a ve bürosuna astığı tabloya itiraz eden iş arkadaşına yardım etmek mümkün olabilirdi. Veya işçilerin aklını meşgul eden genel bir konu da felsefi bir sunum için uygun olabilir. “Cam tavan” konusunda kaygılanarak bunu nasıl kırabileceklerini öğrenmek isteyen kadın yönetici grupları için felsefe çalıştayları düzenliyorum. 


Tüm bu felsefi etkinlikler işi ve hayatı en az miktarda sürtüşmeyle en faydalı hale getirme konusunda kritik bir öneme sahiptir. Yeni milenyumun başında, artık yeşil duvar kâğıdı, Muzak, grup terapisi ve yatıştırıcı ilaçlar sayesinde günü kurtarabilecegimiz noktayı çoktan geçtik. Amerikalılar artık felsefi düşünüşe daha yatkın olduğuna göre, Amerikan şirketlerinin de onlara uyum sağlaması gereklidir. Aslında, belki de bu yolda öncü olmalılar. 


SONSÖZ 


Ne kadar özgür yaşadığımız, hem siyasi sistemimize hem de bu sistemin özgürlüklerini savunma konusunda tetikte olmamıza bağlıdır. Ne kadar uzun süre yaşayacağımız, hem genlerimize hem de sağlık hizmetlerimizin kalitesine bağlıdır. Ne kadar iyi yaşadığımız, yani ne kadar düşünceli, ne kadar soylu, ne kadar erdemli, ne kadar neşeyle yaşadığımız hem felsefemize, hem de bu felsefeyi başka her şeye uygulama şeklimize bağlıdır. İrdelenmiş bir hayat, daha iyi bir hayattır ve erişebileceğiniz mesafededir. Platon'u deneyin, Prozac'i değil! 
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EKA 


Filozofların Sıralı Listesi 


Aşağıda, fikirlerini felsefi danışmanlıkta faydalı olarak gördüğüm altmış civarında filozofun ve bu kitapta bahsi geçen klasik eserlerinin kısa bir listesi bulunmaktadır. Adını anmadığım başka pek çok filozof da vardır. Ancak burada en önemli olanlarından bazılarını bulacaksınız. 


ARİSTOTELES, M.Ö. 384 — 322 

Yunan filozof, bilin adamı ve doğalcı 

Temalar: Mantık, metafizik, etik 

Tekrarladığı Fikir: Orta Yol (ideal ve davranışlarda aşırı unsurlardan kaçınmak) 

Başyapıtlar: Metafizik, Nikomakhos'a Etik 

Platon'un Akademisinde öğrenci olan Aristoteles'in asıl ilgi alanı dogal olguları gözlemleyerek edinilen bilgiydi. Varlıkları sınıflandırmaktan hoşlanıyordu (hatta Kategoriler adlı bir kitabı vardır.) Mantık bilimini icat etti, birçok başka bilim alanına da öncülük yaptı. Büyük İskender'in özel öğretmeniydi. Aristoteles yaklaşık iki bin yıl boyunca “Filozof” olarak biliniyordu. 


AUGUSTİNUS, 354 — 430 

Kuzey Afrikalı filozof ve teolog 

Tema: İlk günah 

Tekrarladığı Fikir: Kurtuluş bu dünyada değildir. 

Başyapıtlar: Jtiraflar, Tanrı'nın Şehri 

Hippo Piskoposu ve bir Platoncu olan Augustinus, 410 yılında Roma'nın Vizigotlar tarafından yağmalanması sırasında tesadüfen orada bulunuyordu. 
Oysa Roma çoktan Hıristiyanlığa geçmişti ve dolayısıyla Tanrı'nın koruması altında olması gerekiyordu. Augustinus, ilk günah doktrinini geliştirerek 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bu sorunu ortadan kaldırdı. Ayrıca İfiraflar eserindeki duasıyla da ünlüdür: “Beni iffetli kıl... ancak henüz değil” 


MARCUS AURELIUS, 121 — 180 

Roma imparatoru ve stoaci düşünür 

Tema: Stoacilik 

Tekrarladigi Fikir: Diger insanlarin sizden alabileceklerine fazla de-Ber vermeyin. 

Başyapıt: Kendime Düşünceler 

“Sarayda bile iyi yaşamak mümkündür.” Marcus Aurelius pek mutlu bir imparator olmasa da, Stoacı düşünce tarzıyla kendini teselli etmiştir. 
İnsanlar “olayları felsefi olarak ele alma” dediklerinde genelde Stoacı düşünce tarzından, yani dünyevi acı ve hazlara aldırmamaktan bahsetmektedir. 


FRANCIS BACON, 1561 — 1626 

İngiliz filozof ve politikacı 

Tema: Deneycilik 

Tekrarladığı Fikir: Bilgi güçtür. 

Başyapıtlar: Novum Organum, Bilimin İlerlemesi 

Bilimsel devrimin manevi babası olan Bacon, gözlemlenen olguların belirli örneklerinden hareketle yapılan genellemeler ile bilimsel yasa veya deneylerle test edilebilecek teorilere varılabileceğini savunuyordu. Kendi deneylerinden birinde, Hampstead Heath'de tavuk dondurma deneyini yürütmesinin ardından zatürree olarak yaşamını yitirdi. 


SIMONE DE BEAUVOIR, 1908 — 1986 

Fransız filozof ve feminist 

Temalar: Varoluşçuluk, feminizm 

Tekrarladığı Fikir: Ahlaki sorumluluk, cinsiyetler arası doğal farklılıklar. 

Başyapıtlar: İkinci Cins, Belirsizlik Ahlakı Üzerine 

Simone de Beauvoir, Jean Paul Sartre'ın ruh eşi olmakla birlikte onun Varoluşçuluk akımını da yürekten destekliyordu. İnsan cinsiyetleri arasındaki farklılıklara ve söz konusu farklılıkların toplumsal sonuçlarına yönelik anlaşılır ve felsefi yazılar da yazdı. 
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JEREMY BENTHAM, 1748 — 1832 

İngiliz filozof 

Tema: Faydacılık 

Tekrarladığı Fikir: En çok sayıda insanın cn büyük mutluluğu 

Başyapıt: 4hlakın ve Yasamanın İlkelerine Giriş 

Faydacılık akımının kurucusu olan Bentham, öncelikle eylemlerin onlardan etkilenenler için acıyı azaltıp hazzı artırması halinde ahlaki olduğunu savunuyordu. Buna “haz hesabı” adı verilir. Bentham'ın mumyalanmış kemikleri, kendisinin kurduğu University College London'ın manastırında kıyafetleri ile sergilenmektedir. Kalıntıları her yıl vasiyeti uyarınca Senato'ya taşınmakta ve “burada, ancak oy kullanmıyor,” şeklinde kaydı alınmaktadır. 


HENRI BERGSON, 1859 — 1941 

Fransız filozof ve hümanist, 1927 Nobel Edebiyat Ödülü 

Temalar: Dirimselcilik, dinamizm 

Tekrarladığı Fikir: élan vital (“yaşam gücü” bilim tarafından açıklanamaz) 

Başyapıt: Yaratıcı Evrim 

Bergson, dünyaya mekanik ya da materyalist bakış açılarını eleştirirdi; onun yerine yaşama karşı daha ruhani (ama dini olması şart koşulmayan) bir yaklaşım gerektiğini savunuyordu. 


GEORGE BERKELEY, 1685 — 1753 

İrlandalı filozof ve piskopos 

Tema: İdealizm 

Tekrarladığı Fikir: Olmak demek anlaşılmaktır. 

Başyapıtlar: Beşeri Bilginin Prensipleri Hakkında Bir Eser, Hylas ile Philonous Arasında Üç Konuşma 

Berkeley, gerçekliğin akıllar ve akılların oluşturduğu fikirlerden meydana geldiğini savunarak, maddi şeylerin bağımsız varoluşlarını reddetti. 
Şeyler yalnızca kavrandıkları sürece var olmaktadır. Dolayısıyla Berkeley, olguları aklın yarattığına yönelik Buda öğretisine yaklaşmıştır. 
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BHAGAVAD GITA, M.Ö. 250 — M.S. 250 

Eski Hint epik şiiri, Mahabharata 'nın altıncı kitabı, yazarı bilinmiyor (Vyasa'nın mistik varoluşuna affedilmiştir) 

Temalar: Ruhani farkındalık, sağlıksız arzunun giderilmesi, görev, karma 

Tekrarladığı Fikir: Atman eşittir Brahma: Şahsi ruhunuz ilahi evrensel ruhun bir parçasıdır. 

Bhagavad Gita; insan acıları, acıların nedenleri ve çareleri hakkında birçok yararlı bilgi ile doludur. Reenkarnasyon ve kozmik bilince uzanan ruhani yolda ilerlemeyle ilişkili klasik doktrini temel alır. 


ANICIUS BOETHIUS, YAKLAŞIK 480 — 524 

Romalı filozof, teolog ve konsül 

Temalar: Platonculuk, Hıristiyanlık, Putperestlik 

Tekrarladığı Fikir: Bütün şeylere bakış açısı kazanmak için felsefe kullanımı 

Başyapıt: Felsefenin Tesellisi 

Boethius, Romalı bir aristokrat olup gözden düşerek ölüm cezasına çarptırılmadan önce büyük bir güç elde etmişti. Hapishanede idamını beklerken başyapıtını yazdı; bu eser kalıcı ve ilham verici bir çalışma olarak günümüze kadar ulaşmıştır. 


MARTIN BUBER, 1878 — 1965 

Alman — Musevi filozof ve teolog 

Temalar: İnsan ve insan-ilah ilişkileri 

Tekrarladığı Fikir: Ben-Sey'e karşı Ben-Sen 

Başyapıt: Ben- Sen 

Buber'e göre ilişkiler ya eşitler arası ortak ve iki taraflı bağlantıya sahiptir, ya da birinin diğeri üzerinde bir dereceye kadar kontrolü olan öznenesne ilişkileridir. İnsanlar ya da insanlar ile Tanrı arasındaki ilişkiler ilk sıralarda olmalıdır (Ben-Şey'in aksine Ben-Sen.) 


BUDA (SIDDHARTHA GAUTAMA), M.Ö. 563 — M.S. 483 
Hint bilge ve öğretmen 

Tema: Budizm 

Tekrarladığı Fikir: Acının üstesinden gelme yolları 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Başyapıtlar: Dört Yüce Gerçek, Dhammapada ve öğrencileri ile takipçileri tarafından kaydedilen birçok Sutra (öğreti) 

Buda, “aydınlanmış olan” ya da “gerçeğin farkına varan” anlamında bir unvandır. Siddhartha Gautama, Budizm'in kurucusuydu. Hint tanrıbilimi/felsefesinin geleneklere aykırı bir branşını kapsayan öğretileri ve uygulamaları, dini boş inançlara kapılmadan anlamlı, faydalı, sevecen ve acıdan uzak bir hayat sürmenin en açık yolunu gösterir. Yine de, bazı insanlar Budizm'i din olarak uygulamaktadır. Her halükârda, Budizm felsefesinin ruhu saftır. 


ALBERT CAMUS, 1913 — 1960 

Fransız roman yazarı ve filozof, 1957 Nobel Edebiyat Ödülü 

Tema: Varoluşçuluk 

Tekrarladığı Fikir: Evren zalim veya anlamsız olsa da doğru olanı yap. 

Başyapıtlar: Yabancı, Veba 

Camus'nün romanları ve hikâyeleri, insanın bireysel özgürlük ve hareketlerinin ötesinde hiçbir şeye inanmama deneyimini keşfeder ve bu şekilde düşünmenin ahlaki etkilerini tartışır. 


THOMAS CARLYLE, 1795 — 1881 

İskoçyalı tarihçi ve toplumsal eleştirmen 

Temalar: Bireycilik, romantizm 

Tekrarladığı Fikir: Başarı bireyseldir. 

Başyapıtlar: Kahramanlar 

Eski bir Kalvenist olan Carlyle, dünyanın dinamik bir görüntüsünü edinmek için kullanılan mekanik veya faydacı dünya görüşü yöntemlerini reddetti. Sıradan olayların etkisi ve kitlelerin irade gücüne karşı duran “tek güçlü adam"m bireysel ahlakına inandı. İlginçtir ki, hiçbir sahtekârın büyük bir din kuramayacağına da inandı. 


CHUANG TZU, M.Ö. 369 — M.S. 286 

Çinli filozof-bilge, Lao Tzu'dan sonra ikinci ünlü Taocu 

Tema: Taoculuk (“Yol”u, şeylerin doğal düzenini anlama) Tekrarladığı Fikir: wu-wei (eylemsiz eylem) ile ulaşmayı öğrenme Başyapıt: Chuang Tzu'nun Tüm Çalışmaları 
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Chuang Tzu, örnek alınacak bir Taocu olmakla birlikte kendini tam anlamıyla Taocu olarak nitelendirmiyordu. Cömert ve doğru, neşeli, mücadeleden uzak, toplumsal ve medeni düzenlerden bağımsız bir hayatın yollarını arıyordu. 


KONFÜÇYÜS (KUNG FU TZU), M.Ö. 551 — M.S. 479 

Çinli filozof, öğretmen ve devlet görevlisi 

Tema: Konfüçyüsçülük 

Tekrarladığı Fikir: Ritüel, hizmet ve görev vasıtasıyla Yolu takip etme. 

Başyapıt: Konuşmalar 

Konfüçyüs, devleti güçten ziyade erdemle korumuştur. Onun görüşüne göre, mutluluk sadece toplumsal değil bireysel yaşamda da mükemmeliyetçiliğin takibiyle elde edilirdi. Kendini Tanrı'ya adama, saygı, dini ritüelleri ve doğruluğu, düzgün bir yaşamın bileşenleri olarak yüceltti. Çin kültürü üzerindeki etkileri, Aristoteles'in Batı'daki etkileriyle kıyaslanabilir; hatta onun etkisi Aristoteles'inkine oranla çok daha güçlü olabilir. 


RENE DESCARTES, 1596 — 1650 

Fransız filozof ve matematikçi 

Temalar: Kuşkuculuk, düalizm 

Tekrarladığı Fikir: “Düşünüyorum, öyleyse varım.” 

Başyapıtlar: Meditasyonlar, Yöntem Üzerine Konuşma 

Modern felsefenin kurucularından Descartes, bize akıl ve madde (Descartes Düalizmi) arasındaki farkı sundu. Bilginin temeli olarak, şüphe yoluyla edinilen kesinliğini önemini vurguladı. Tüm bilimleri bir bilme sistemi altında birleştirmeye çalıştı. İsveç Kraliçesi Catherine'e özel öğretmenlik yaptı. 


JOHN DEWEY, 1859 — 1952 

Amerikalı filozof, eğitmen ve toplumsal reformcu 

Tema: Pragmatizm 

Tekrarladığı Fikir: Sorgulama kendini doğrulamadır. 

Başyapıtlar: Felsefede Yeniden Yapılanma, Deneyim ve Doğa, Kesinlik Arayışı 

Dewey pragmatik, bilimsel ve demokratik idealleri daha da popüler hale getirdi. Eğitmenlerin alışılagelmiş bilgi aktarımı yerine sorgulama 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sürecine değer vermelerini sağlamak için yöntemler aradı. Ardından yirminci yüzyıl Amerikan eğitiminde trajik bir şekilde Dewey'nin felsefesinde aşırıya kaçıldı ve sonuçta bilgi ve barbarlığın alışılagelmiş aktarımının şeytanlaştırılmasına neden olundu. 


EKLEZİ AST, YAKLAŞIK M.Ö. 3. YÜZYIL 

İsrail'de bir kral (İbranice Kohelet), bazen Süleyman olarak tanınmıştır 

Tema: Yaşamın amacı ve ilerlemesi 

Tekrarladığı Fikir: “Hepsi kendini beğenmişlik ve rüzgârın ardından çabalamaktır.” 

Başyapıtlar: Ekleziast (Eski Ahit'in kitaplarından biri) 

Ekleziast, insanın bencilliği ve ölümlülüğü ile ilgileniyordu. Eserleri hem iyimser hem de kötümser olarak yorumlanabiliyordu, ancak fazla haz tutkunu olduklarını düşünen hahamlar tarafından zaman zaman yasaklanıyorlardı. Ekleziast, romancılara kitap isimleri konusunda ilham vermiştir (örn. Earth Abides (Dünya Duruyor) ve The Sun Also Rises (Güneş de Doğuyor).) The Byrds'e ünlü şarkıları “Turn, Turn, Turn”ün sözlerini kazandırmıştır. Ayrıca birçok özdeyişiyle ünlüdür (örn. “Güneşin altında yeni hiçbir şey yok” ve “Ekmeğinizi suya banın.”) 


EPİKTETOS, YAKLAŞIK 55 — 135 

Romalı filozof ve öğretmen 

Tema: Stoacılık 

Tekrarladığı Fikir: Tamamıyla kendi kontrolünüzde olan şeylere (erdem gibi) bağlılık 

Başyapıtlar: Konuşmalar, Enchiridion 

Marcus Aurelius'a özel öğretmenlik yapan ve özgürlüğe kavusturulmuş bir köle olan Epiktetos mütevazılık, hayırseverlik, kendini kontrol etme ve aklın bağımsızlığı konularına odaklandı. Hizmet verdiği imparatordan daha soğukkanlı olduğu söylenirdi. 


EPİKÜR, M.Ö. 341 — M.S. 270 

Yunan filozof ve öğretmen 

Tema: Pratik bilgelik 

Tekrarladığı Fikir: Tefekkürün haz tutkusuna üstünlüğü 

Başyapıtlar: Doğa Üzerine (bazı parçaları hayatta kalmıştır), De Rerum Natura (Lucretius'un Epikür felsefesini yansıtan şiiri) 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Epikür felsefesi, nasıl olduysa hazcılık ile karıştırılmasına rağmen (“Ye, iç ve eğlen, çünkü yarın öleceğiz”) Epikür aslında arkadaşlık ve estetiğin peşinden gitmek gibi daha ılımlı zevklerin savunucusuydu. İlk komünlerden birini (Bahçe) kurmuş ve felsefeyi yaşam için uygulamalı bir rehber olarak görmüştür. İlk hippi olarak kabul edilebilir. 


HALİL CİBRAN, 1883 - 1931 

Lübnan asıllı Amerikalı şair ve filozof 

Tema: Arap romantizmi 

Tekrarladığı Fikir: Hayal gücü, duygu, doğanın gücü 

Başyapıt: Ermiş 

Cibran'ın felsefi tefekkür ve özlü sözlerden oluşan kitabı genç yetişkinlerin en sevdiği kitaplardan biridir. 


KURT GÖDEL, 1906 — 1978 

Çek — Alman — Amerikalı matematikçi, mantıkçı ve filozof 

Tema: Eksiklik teoremleri 

Tekrarladığı Fikir: Her şeyin doğruluğu veya yanlışlığı kanıtlanamaz. 

Başyapıt: Principia Mathematica ve İlişkili Dizgelerin Biçimsel Olarak Kararlaştırılamayan Önermeleri Üzerine | 

Kurt Gödel, 1931 yılında tüm matematik ve mantık sorularının yanıtlanamayacağını kanıtlayabilmişti. Bu da mükemmel ve tam bilgiyi arama yönündeki rasyonalist kusursuzluğa noktayı koydu. Gödel, Amerika'ya göç etmesinin ardından Gelişmiş Çalışmalar için Princeton Enstitüsü'nde Einstein'a eşlik etti ve zaman yolculuğunun imkânsız olmadığını kanıtladı. 
Amerikan vatandaşı olmasının arifesinde, anayasada bir diktatörün yönetimi yasal olarak ele geçirmesine olanak sağlayacak bir hata buldu. Arkadaşı Oskar Morgenstern, kendi yemin töreninde yargıcın dikkatini bu konuya çekmemesi için onu ikna etti. 


THOMAS GREEN, 1836 — 1882 

İngiliz filozof 

Tema: İdealizm 

Tekrarladığı Fikir: Gerçek olmak, diğer şeylerle bağlantılı olmaktır. 

Başyapıtlar: Hume'un çalışmasının kendi düzenlediği baskısı, Etiğe Giriş 

Deneycilerin aksine, Green aklı sadece kavrayış, duygular ve deneyimlerden oluşan bir depodan ziyade ilişkiler, kararlar, hareketler oluşturabilme 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yeteneğine sahip rasyonalist farkındalığın bir oturağı olarak görüyordu. Tüm inançlarımızın birbirine bağlı olduğuna dair fikri, Quine'in ünlü “inançlar ağı”na öncülük etti. 


GEORG WILHELM FRIEDRICH HEGEL, 1770 — 1831 

Temalar: Tarih, politika, mantik 

Tekrarladığı Fikir: Rasyonel bir şekilde düzenlenen toplumda kişisel farkındalık olarak özgürlük 

Başyapıtlar: Tinin Görüngübilimi, Hegel Mantığı, Felsefi Bilimler Ansiklopedisi Taslağı, Tüze Felsefesi 

Hegel özgürlük, tarihi gelişim, kişisel farkındalığın dengesizliği ve diger insanların kabulüne bağlı olan bağımlılığı gibi geniş kapsamlı fikirleri ile geçmişte etkili bir filozof olmakla birlikte, bugün de etkisini sürdürmektedir. Maalesef Marx ve Engels'i de etkilemiş, bu nedenle totaliter doktrinler yüzünden farkında olmadan müdafiye dönüşmüştür. 


EFESLİ HERAKLİT, ÖLÜMÜ M.Ö. 480 SONRASI 

Yunan filozof 

Tema: Değişim 

Tekrarladığı Fikir: Her şey akışkan durumundadır; aynı nehre iki kez giremezsiniz. 

Başyapıt: Evren Üzerine (bazı parçalar hayatta kalmıştır) 

Heraklit, karşıtların birliğinin savunucusu ve dünyada bir güç düzenleyicisi olarak gördüğü /ogos'un (neden veya bilgi) taraftarıydı. 


HILLEL, M.Ö. 70 — M.S. 10 

Babil doğumlu haham, âlim ve hukukçu 

Temalar: Ahlaklılık, tanrıya adanmışlık, mütevazılık 

Tekrarladığı Fikir: “Kendi nefret ettiğinizi komşunuza yapmayın.” 

Başyapıt: Hillel'in Yedi Kuralı (Museviliğin pratik uygulamaları) 

Hillel, Talmud'un ilk kısmını düzenleyenlerden biriydi, eski yazıların serbest olarak yorumlanması gerektiğini savundu. Büyük bir bilge olarak saygı görüyordu, öğrencileri nesiller boyunca Musevilik ilkelerini belirlemişlerdir. 
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THOMAS HOBBES, 1588 — 1679 

İngiliz filozof 

Temalar: Materyalizm, otorite taraftarlığı 

Tekrarladığı Fikir: İnsanlar doğaları gereği “herkese ve her şeye karşı” savaş halindedir ve “onları dehşete düşürecek” ortak bir güce ihtiyaçları vardır. 

Başyapıt: Leviathan 

Thomas Hobbes, siyaset bilimi ve deneysel psikoloji alanlarının kurucusuydu. Aristoteles'ten beri gelen en büyük filozoftu ve bunu kendisi de biliyordu. Mezar taşına “Burada gerçek bir felsefe taşı yatıyor,” yazilmasını istemişti. İnsanların son derece bencil, vahşi, tutkulu, kolayca yanlış yönlendirilen, bariz bir şekilde güce aç, bu sebeple de oldukça tehlikeli yaratıklar olduğunu anlatan fikirleri pek rağbet görmese de, sağlıklı olduğu aşikârdı. Siyasetin, teolojinin bir kolu olmaması gerektiğini, şiddet ve anarşinin yalnızca güçlü bir devlet tarafından önlenebileceğini savundu. Birçok düşmanı vardı. Felsefesi Freudyen psikolojiye öncülük etti ve Rousseau'nun liderlik yaptığı romantik karşıt hareketi tetikledi. İngiliz İç Savaşı sırasında sürgüne gönderildiğinde, Prens II. Charles'a geometride özel öğretmenlik yapmakla birlikte, siyasi talimatları prense aktarması yasaklanmıştı. 


DAVID HUME, 1711 — 1776 

İskoç filozof 

Tema: Deneycilik 

Tekrarladığı Fikir: “Tüm fikirlerimiz, izlenimlerimizin kopyasıdır.” 

Başyapıt: İnsanın Doğası Üzerine Bir İnceleme 

Önemli kuşkucu deneycilerden biri olan Hume'un lakabı “kâfir”di. 
Platon'un aksine, hiçbir fikrin doğuştan gelmediğine inanıyordu. Kişisel gerçekliği, neden ve sonucun gerekliliğini, değerlerin kaynağının durumlar olduğunu da reddediyordu. Tüm bunlar onun bir süreliğine sevilmemesine sebep oldu. Metafizik çalışmalarının yakılması gerektiğini savundu; teselliyi uzun yürüyüşler, içki ve kumarda buldu. 


Yİ ÇİNG (DEĞİŞİMLER KİTABD, YAKLAŞIK M.Ö. 12 YÜZYIL Antik Çin bilgelik kitabı, yazarı/yazarları bilinmiyor Temalar: Tao, pratik bilgelik 
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Tekrarladığı Fikir. Eylemlerimizde aptalca olan yerine bilgece olanı seçme yolları 

Yi Çing kişisel, ailevi, toplumsal ya da siyasi durumların, bilgelerin anlayıp karar verme aşamasında göz önünde bulundurduğu doğal yasalara uygun olarak değişip biçim kazandığını savunur. Tao'ya uygun şekilde hareket eden insan, doğru zamanda doğru olanı yaparak herhangi bir durumdan mümkün olan en iyi faydayı sağlar. Yi Cing'i yaklaşık otuz yıldır danışmanlıkta kullanıyorum ve bundan pişman olmamı gerektirecek tek bir olay bile yaşamadım. 


WILLIAM JAMES, 1842 — 1910 

Amerikalı psikolog ve filozof 

Tema: Pragmatizm 

Tekrarladığı Fikir: “Nakit değer” (bir fikir ne kadar verimli olduğuna bakılarak yargılanmalıdır) 

Başyapıtlar: Psikolojinin Prensipleri, Dini Deneyimin Çeşitleri 

James, felsefeye karşı pratik bir yaklaşım edinerek (pragmatizm), bir fikrin yararlı sonuçları olması halinde “doğru” olduğuna inanmış ve felsefe ile psikolojiye yönelik iki yönlü ilgisini açığa vurmuştur. Hem psikolojiye deneysel yaklaşımların gerekliliğinin, hem de bunların kendi deneyimleri üzerindeki çözüm sağlayan yansımalarının altını çizmiştir. 


CYRIL JOAD, 1891 — 1953 

İngiliz filozof ve psikolog 

Temalar: Bütüncülük, hümanizm 

Tekrarladığı Fikir: Evren hayal ettiğimizden çok daha zengin, gizemli ve düzenlidir. 

Başyapıtlar: Modern Düşünce Rehberi, Savaş Zihniyetinde Seyahat 

Joad, birçok ve sayısına eşdeğer kazanç sağlamamızı yardımcı olacak sorgulama süreci vasıtasıyla anlayışımızı zengin kılabileceğimize inanan, ancak ne üzücüdür ki ihmal edilen bir filozoftur. Ona göre bu sorgulama süreçleri mantıksal, matematiksel veya bilimsel olabilirdi, ancak aynı zamanda estetik, etik ve ruhsallardı. Büyük bir ahlakçı ve hümanist olduğundan, insan çatışmasının felsefesi ve psikolojisiyle de ilgiliydi. 
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CARL JUNG, 1875 — 1961 

İsviçreli psikanalist ve filozof 

Temalar: Kolektif bilinçsizlik, eşzamanlılık 

Tekrarladığı Fikir: Nihai (ruhani) hedefe doğru gelişim sağlayan bir yolculuk 

Başyapıtlar: Psikolojik Tipler, Eşzamanlılık 

Jung, esasen Freud yanlısı ve mirasçısıydı, ancak büyük bir felsefi olguda yolları ayrılmıştı. Freud, her nevroz ya da psikoz için biyolojik bir neden olduğunu varsayıyor, ancak Jung psikolojik sorunların, çözümlenmemiş ruhsal çöküntülerin belirtisi olduğuna inanıyordu. Jung, Yi Çing (Wilhelm-Baynes baskısı) ve Tibet Ölüler Kitabı (Evand-Wentz baskısı) hakkında önemli bilgiler yazarak, bu mükemmel çalışmalara Batı dünyasında daha kolay ulaşılmasını sağlamıştır. 


IMMANUEL KANT, 1724 — 1804 

Temalar: Eleştirel felsefe, ahlaki teori 

Tekrarladığı Fikir: Kategorik imperatif (“Yalnızca evrensel bir yasa olabilecek kurallara uygun hareket edin”) 

Başyapıtlar: Pratik Aklın Eleştirisi, Ahlak Metafiziğinin Temellendirilmesi 

Kant, aklın sınırlarından emin olmaya çalışan oldukça etkili bir rasyonalistti. Daha yüksek ilkelere sahip olabilmek için ahlaklı olmanın görevimiz olduğu ve sonuçlar hakkında önceden tahmin yapmama teorisi, dindar olmayan idealistler için zorluydu. 


SØREN KiERKEGAARD, 1813 — 1855 

Danimarkalı filozof ve teolog 

Tema: Varoluşçuluk 

Tekrarladığı Fikir: Özgür irade, bireysel seçim 

Başyapıtlar: Either/Or, Ölümcül Hastalık Umutsuzluk 

Kierkegaard, ilk Varoluşçu olup Hegel'in sistematik felsefesine de, organize bir dine de karşıydı. Onun bakış açısına göre, insan yargısı eksik, sübjektif ve sınırlı olmakla birlikte seçim yaparken özgürdük ve seçimlerimizin sorumlusu bizlerdik. Sadece araştırarak ve asıl endişelerimizin üstesinden gelerek, cehaletimiz kapsamında özgürleşebilirdik. 
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ALFRED KORZYBSKI, 1879 — 1950 

Polonya asıllı Amerikalı filozof 

Tema: Genel anlambilim 

Tekrarladığı Fikir: İnsanlar eşsiz bir şekilde zamanın farkındadır (“zaman bağlantılı” hayvanlar.) Geleneksel toplumsallaşma ve dil, gereksiz karmaşaları ilerletir. 

Başyapıtlar: Bilim ve Ussallık, Manhood of Humanity 

Korzybski, insan hayvanını kendi kolektif çocukluk koşulları altında gözlemleyen ve netice itibariyle insanı bir tür olarak olgunlaştırabilmemiz için yöntemler öneren ihmal edilmiş, ancak önemli bir başka filozoftur. 
Dilin yapısının ve düşünce alışkanlıklarının yıkıcı duyguları nasıl tetiklediğini açıklamış ve düşünce tarzımızı yeniden yapılandırmanın yollarını araştırmıştır. 


LAO TZU, YAKLAŞIK M.Ö. ALTINCI YÜZYIL 

Çinli filozof 

Tema: Taoculuk 

Tekrarladığı Fikir: Zıtların tamamlayıcılığı, mücadele olmadan hedefe ulaşma, uyumlu ilişkiler 

Başyapıt: Tao Te Ching (Yol ve Yol'un Gücü) 

Lao Tzu'nun kimliği ve yaşadığı yüzyıl halen belirsizdir, ancak Yol'a uygun bir yaşamla ilişkili fikirleri her durumda etkili ve güçlüdür. Felsefesini emekli olduktan sonra yazan üst düzey bir devlet görevlisi olduğu, bölgeden ayrılmasına izin vermeyen bir sınır görevlisinin emrine itaat etmek zorunda kaldığı sanılmaktadır. Gerçekten mükemmel bir felsefi kılavuz yazmış, bu sayede Taoculuğu kurmuştur. 


GOTTFRIED WILHELM LEIBNIZ, 1646 — 1716 

Alman matematikçi, filozof ve tarihçi 

Tema: Rasyonalizm 

Tekrarladığı Fikir: Bu, tüm olası dünyaların en iyisidir. 

Başyapıtlar: İnsan Zihni Üzerine Yeni Denemeler, Theodise, Monadoloji 

Voltaire, Candide isimli romanında Dr. Pangloss karakteri aracılığıyla Leibniz'in bu dünyanın “tüm olası dünyaların en iyisi” olduğu yönündeki inancını eleştirirken, Leibniz her şeyin gerçekleşmesinde çoğunluğunu 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anlamadığımız bir dizi yeterli sebebin olduğuna inandı. Leibniz (Newton ile aynı zamanda) hesabın icat edilmesine katkıda bulundu ve çift sayı kavramını geliştirdi. Özgür iradeye inanıyordu. 


JOHN LOCKE, 1632 — 1704 

İngiliz filozof ve fizikçi 

Temalar: Deneycilik, bilim, politika 

Tekrarladığı Fikir: Deneyim bilginin temelidir; insan aklı doğumda tabula rasa'dır (boş bir sayfa.) 

Başyapıtlar: İnsanın Anlama Yetisi Üzerine Bir Deneme, Yönetim Üzerine İki İnceleme 

Locke, en önemli İngiliz deneycilerinden biridir. Aslen fizikçi olmakla birlikte, Shaftesbury Kontu'nun karnındaki çıbanın cerahatini çıkarmak için ilk kez boru kullanarak hayatını kurtardı. Bu sayede, felsefi önerilerine başvuran nüfuzlu insanların desteğini aldı. Locke, siyasi anlamda İngiltere'de kendisini zamanın ötesine taşıyan ve henüz olgunlaşmamış Amerikan siyasi düşüncesi üzerinde fazlasıyla etkili olan bireysel özgürlükleri ve anayasal kuralları savunuyordu. 


NICCOLO MACHIAVELLI, 1469 — 1527 

İtalyan devlet adamı 

Tema: Siyasi felsefe 

Tekrarladığı Fikir: Başarılı bir lider olmak için, geleneksel ahlak kurallarını düşünmeden ne gerekiyorsa yapmalısınız. 

Başyapıt: Prens 

Zamanında şok etkisi yaratan gerçekçilik akımının yanı sıra, Machiavelli dünyanın ahlaki bir yer olmadığını ve özellikle de siyasetin etik mafya kılavuzu” olarak tanimlasa da, yerinde olsam daha ziyade Despotluga Giriş 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bir yatırım olmadığını beyan etti. Bertrand Russell, Prens Kılavuzu olduğunu söylerdim. 


JOHN MCTAGGART, 1866 — 1925 

İngiliz filozof 

Tema: İdealizm 

Tekrarladığı Fikir: Gerçeklik maddeden fazlasıdır. 
Başyapıt: Varoluşun Doğası 
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McTaggart, Tanrı'nın olmadığına, ancak bireysel ölümsüzlüğün varlığına inanıyordu. Zaman felsefesi (B Dizisi) insana zamana karşı direnen bir kalıcılık düşüncesi kazandırmaktadır. 


JOHN STUART MILL, 1806 — 1973 

İskoç filozof, ekonomist ve politikacı 

Temalar: Faydacılık, özgürlükçülük, eşitlikçilik 

Tekrarladığı Fikir: Bireysel özgürlük 

Başyapıtlar: Özgürlük Üzerine, Faydacılık, Mantık Sistemi, Kadının Boyun Eğişi Üzerine 

Mill, bireysel özgürlük sınırlamalarına ancak diğer insanlara yönelik zararları önlemek adına izin verilebileceğini düşünüyordu; konuşma özgürlüğü, bireysel sorumluluklar ve toplumsal eşitlikçilik konularının ateşli bir savunucusuydu. Mill iyiliğinin tek ölçütünün haz olduğunu düşünmediği için, faydacılık düşüncesi Bentham'ın düşüncesinden farklıydı. 
“Sokrates'in tatmin olmaması bir domuzun tatmin olmasından iyidir,” iddiasında bulunmuştu. 


GEORGE EDWARD MOORE, 1873 — 1958 

İngiliz filozof 

Temalar: Analitik felsefe, idealizm 

Tekrarladığı Fikir: “Sağduyunun savunması”; iyilik belirlenemez ancak sezgisel olarak anlaşılır. 

Başyapıt: Principia Ethica 

Moore, özellikle sözde doğalcı mantık hatası ile yani var olan herhangi bir nesne ya da eşya vasıtasıyla iyiyi tanımlamaya ya da herhangi bir yolla ölçmeye kalkıştığımızda hata yaptığımızı iddia etmesi ile ünlüdür. Bununla birlikte, Moore iyiliğin tam olarak tanımlanması mümkün olmasa da, eylemlerin doğru veya yanlış olabileceğini iddia etmiştir. 


IRIS MURDOCH, 1919 — 1999 

İngiliz filozof ve romancı 

Temalar: Din ve ahlak bilimi 

Tekrarladığı Fikir: Parçalanmış bir dünyada iyilik ve amaca eski konumlarının kazandırılması 
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Başyapıt: İyiliğin Egemenliği 

Murdoch, yirminci yüzyıl dünyasındaki anlam ve ahlak yoksunluğuna panzehir olarak Platonculuğu yeniden canlandırdı. Felsefesini öncelikle ve sanatsal bir şekilde romanlarında kullandı. 


LEONARD NELSON, 1882 — 1927 

Temalar: Rasyonalizm ve deneyciliğin sentezi 

Tekrarladığı Fikir: Evrensel bir kavrayışa erişmek için kendi deneyimlerimizden faydalanabiliriz. 

Başyapıt: Sokratik Yöntem ve Eleştirel Felsefe 

Nelson, Sokratesçi Diyalog teorisini ve yöntemini geliştirmek suretiyle felsefi uygulamaya eşsiz bir katkıda bulunmuştur. Nelson'un Sokratesçi Diyalogu doğru şekilde uygulandığında, “Özgürlük nedir?”, “Bütünlük nedir?” ve “Sevgi nedir?” gibi bazı evrensel sorulara kesin yanıtlar bulunmasını sağlamaktadır. 


JOHN VON NEUMANN, 1903 — 1957 

Macar asıllı Amerikalı matematikçi ve filozof 

Temalar: Oyunlar teorisi, hesaplama, fizik 

Tekrarladığı Fikir: Riskli olan, her durumda sorun yaratabilecek veya belirsizlik halinde verilecek kararlardan hangisinin en iyisi olduğu, oyunlar teorisi ile çözülebilir. 

Başyapıt: Oyunlar ve Ekonomik Davranış Teorisi (Oskar Morgenstern ile) 

John von Neumann matematik, hesap teorisi ve kuantum mekaniği dâhil birçok alana eşsiz katkıda bulunmuştur. (Morgenstern ile) geliştirdiği oyunlar teorisi; felsefe, sosyoloji, biyoloji, ekonomi, siyasi bilimler ve tabii ki felsefi danışmanlık alanında uygulamalara sahip matematiğin yepyeni bir kolunun ortaya çıkmasını sağlamıştır. 


FRIEDRICH NIETZCHE, 1844 — 1900 

Tema: Geleneklere aşırı karşılık 

Tekrarladığı Fikir: Güç istemi, insana karşı insanüstü 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Başyapıtlar: Böyle Buyurdu Zerdüşt, İyinin ve Kötünün Ötesinde, Ahlakın Soykütüğü Üzerine 

Frengiden mustarip filozof, şair, peygamber Nietzsche, nadiren vurdumduymaz olmuştur. Toplumu eleştirerek, Hıristiyanlığı köleliğin dini olarak görmüştür. Geleneksel ahlak yargılarını değiştirecek bir Übermensch'in (üst insan) ortaya çıkacağını savunmuş, bu fikir Naziler tarafından korkunç bir şekilde kötüye kullanılmıştır. Ancak fikirleri aynı zamanda politikaları diğer aşırı uca yönlenen postmodernizm taraftarlarına da cazip gelmiştir. Bu, Nietzsche'nin zekâsına (ya da muhtemel çılgınlığına) vasiyettir. Birçok özdeyişi bulunmakta olan Nietzsche, düşünce için kışkırtıcı yemekler pişirmiştir (örn. “Tanrı öldü”, “Sokrates ayak takımından biriydi.”) 


CHARLES SANDERS PEIRCE, 1839 — 1914 

Amerikan filozof ve bilim adamı 

Tema: Pragmatizm 

Tekrarladığı Fikir: Gerçek neticede hepimizin kabul ettiği bir düşüncedir ve objektif bir gerçekliği temsil eder. 

Başyapıt: Mantık Üzerine Yazılar 

Peirce, daha sonra Dewey ve James tarafından daha farklı bir noktaya taşınan Amerikan pragmatizmin kurucularından biriydi. Kendi versiyonunu James'in versiyonundan ayırmak için, pek rağbet görmeyen edimbilim terimini kullanmıştır. Peirce^in felsefesi, belirgin nitelikteki sübjektifliği nedeniyle Russell tarafından eleştirilse de, aslında Peirce oldukça bilimsel bir tablo çiziyordu. 


PLATON, M.Ö. 429 — M.S. 347 

Yunan filozof ve akademisyen 

Tema: Esasçılık 

Tekrarladığı Fikir: İyiliğin, güzelliğin ve adaletin özü ancak felsefi bir yolculuk sayesinde anlaşılabilir. 

Başyapıt: Platon'un Diyalogları (Cumhuriyet dâhil) 

Platon, Atina'da Akademiyi (prototip üniversite) kurdu. Öğretmeni Sokrates'in de dâhil olduğu diyalogları, Sokrates'in felsefesi hakkında bildiklerimizin büyük kısmını da kapsadığı için, Platon ve Sokrates'in fikirlerini birbirinden ayırmak çok zor olabilir. Platon'un bugün uygulanmaya 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devam eden şekliyle felsefi çalışma ve söylemlerin kurucusu olduğu düşünülmektedir. 


ABDERALI PROTAGORAS, YAKLAŞIK M.Ö. 485 — 420 

Yunan filozof ve öğretmen 

Temalar: Görececilik, sofizm 

Tekrarladığı Fikir: “İnsan her şeyin ölçüsüdür” 

Başyapıtlar: Özellikle Platon'un diyaloglarındaki “Protagoras” ve “Thaetetus” ile tanınmaktadır. 

Protagoras, değeri göreceli olsa da ahlaki doktrinlerin daha fazla geliştirilebileceğine inanıyordu. Erdemin öğretilmesinin mümkün olduğuna da inanıyordu. Ardından, Platon tarafından Sokratesçi Yöntem adıyla bilinen diyalektik ve retorik yöntemleri geliştirdi. Sofizm, haksız yere kötü bir şöhret edindi. Sofistler, belirli bir ücret karşılığında insanlara ne kadar yanlış veya adaletsiz olduğu fark etmeksizin, herhangi bir konuda ikna edici şekilde tartışmayı öğretti. Bu sayede sofistler, ilk avukat neslini eğitmiş oldu. 


PİSAGOR, DOĞUMU YAKLAŞIK M.Ö. 570 

Yunan filozof ve matematikçi 

Temalar: Ruh göçü ve matematik 

Tekrarladığı Fikir: Her şeyin temelinde geometrik şekiller bulunur. 

Başyapıtlar: Pisagor teoremi, Pisagor virgülü 

Pisagor hakkında bilinenden çok daha fazlası ona atfedilmiştir. Ruh göçü (ruh sıçraması veya reenkarnasyon) doktrinini öğretti. Ünlü Óklit geometrisi teoremi de onun adıyla anılmaktaydı. On iki sesli (diyatonik) müzik gamının enstrümanlarla kusursuz olarak çalınamayacağının keşfi de ona atfedildi. Sonunda, J. S. Bach'ın zamanında bu kuralsızlık, eşit ölçülü icraya sebep olmuştur (örn. doğru ahenkli klavye.) 


WILLARD QUINE, 1908 - 

Amerikalı filozof 

Tema: Analitik felsefe 

Tekrarladığı Fikir: Tüm inançlar başka inançlara dayalıdır. 
Başyapıt: Mantıksal Bir Bakış Açısından 
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Quine, yirminci yüzyılın son yarısının en önemli Amerikalı filozofudur. Felsefeye mantık ile katkıda bulunmaya başladı; kümeler teorisi, bilgi ve anlam üzerine birçok başka teoriyle devam etti. Mantıksal pozitivizmden ayrıldığı için Kant'a meydan okumasıyla ve Green'in, inançların daima başka inançlarla iç içe geçmiş olmasına ilişkin fikrinin ana hatlarını çizmesiyle ünlüdür. 


AYN RAND, 1905 — 1982 

Rusya doğumlu Amerikalı yazar ve filozof 

Temalar: Objektif etik, romantik kapitalizm (özgürlükçülük) 

Tekrarladığı Fikir: Egoizmin erdemleri, özgeciliğin kusurları 

Başyapıtlar: Hayatın Kaynağı, Atlas Silkindi, Bencilliğin Erdemi 

Verimli ve başarılı bir toplumun anahtarı olarak bütünlük ve iktidarı öven önemli ve benzersiz bir düşünürdür. Rand'a göre, sömürülmemiş bir kapitalizm (aydınlanmış kişisel çıkarlar) en iyi; sömürülmüş sosyalizm (aydınlanmamış toplum çıkarı) en kötü sistemdi. Rand'ın kurgusal kapitalistlerinin tamamı okullu ve erdemli varlıklardı. 


WILLIAM ROSS, 1877 — 1971 

İngiliz filozof 

Tema: İlk bakışta zorunluluk teorisi 

Tekrarladığı Fikir: Bazı görevlerin katı bir şekilde takip edilmesi digerlerine göre daha zorunludur, öncelik duruma göre değişir. 

Başyapıtlar: Doğru ve İyi, Etiğin Temelleri 

Ross, genelde görevlerden birini diğeri pahası yerine getirmek zorunda kalmamız nedeniyle bu görevlerdeki uzlaşmazlığa dikkat çekmektedir. Teorisi uyarınca, her duruma uygun olarak görevleri dikkatli bir şekilde öncelik sırasına dizmemiz gereklidir. 


JEAN-JACQUES ROUSSEAU, 1712 — 1778 

İsviçreli filozof 

Tema: Romantizm 

Tekrarladığı Fikir: İnsanoğlu “vahşi bir soylu” olarak doğar ve medeniyet ile yozlastirilir. 
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Başyapıtlar: Toplum Sözleşmesi, İnsanlar Arasındaki Eşitsizliğin Temeli ve Kökenleri 

Rousseau, insan ve doğa arasındaki boşluklara, doğa ve duyguların daha yüce bir varoluş şekli olduğunu iddia ederek zekâ ve duygular arasındaki gerginliğe odaklanmıştı. Romantizm anlayışı Hobbes'un otorite yanlılığına eşit bir güçle karşı koymasına rağmen, Rousseau'nun eğitim felsefesi tam anlamıyla felakete davetiye çıkartmaktadır. 


BERTRAND RUSSELL, 1872 — 1970 

İngiliz filozof; 1950 Nobel Edebiyat Ödülü 

Temalar: Gerçekçilik, deneycilik, mantık, toplumsal ve siyasi felsefe 

Tekrarladığı Fikir: “Felsefe olağandışı becerikli bir şekilde hatalı düşünme girişimidir.” 

Başyapıtlar: Principia Mathematica (Alfred North Whitehead ile), Batı Felsefesi Tarihi, İnsan Bilgisi: Sınırları ve Faaliyet Alanı, Popüler Olmayan Makaleler 

Russell, hayatı boyunca yetmişin üzerinde kitap yayınlamış, felsefi çözümlemeleri makul olan her konuya değinmiştir. Siyasi nedenler veya toplumsal münakaşalardan çekinmeyen önemli ve bilgili bir adamdı. New York Eyalet Mahkemesi, açık evlilik ve boşanma ile ilgili o zamanlar avangart (günümüzde revaçta) olarak görülen fikirleri nedeniyle halkı ahlaksızlığa yönelttiğini beyan ettikten sonra, New York Şehir Koleji'ndeki iş talebi reddedilmiştir. Atinalılar Sokrates'i gençliği yozlaştırdığını iddia ederek öldürürken, Amerikalılar yalnızca Russell'a iş vermeyi reddetmişti. 
Russell da belki bunun toplumsal gelişmeyi vurguladığını kabul etmiştir. 


JEAN-PAUL SARTRE, 1905 — 1980 

Fransız filozof ve romancı, 1964 Nobel Edebiyat Ödülü 

Temalar: Varoluşçuluk, politika, Marksizm 

Tekrarladığı Fikir: Özgür irade, “kötü inanç” (eylemlerimizin sorumluluğunu inkâr etmek) 

Başyapıtlar: Bulantı, Varlık ve Hiçlik, Varoluşçuluk Hiimanizmdir 

Sartre, kendi çağının önde gelen Fransız entelektüeliydi. Husserl (fenomenolojinin kurucusu) ve Heidegger ( Varoluşçulukta lider Alman filozoflardan biri) ile birlikte çalışmıştır. Marksizm'e inanan Sartre, Fransa'da siyasi bir parti kurma girişiminde bulunmuştur. Marksist düşüncelerinin yanı sıra, bireysel sorumluluk konusundaki inançlarını da ısrarla savunmuştur. 
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ARTHUR SCHOPENHAUER, 1788 — 1860 

Temalar: İrade, geri çekilme, kótümserlik 

Tekrarladığı Fikir: İstem zaman ve uzayın ötesindedir, ancak söylediklerine uymak asla kedere neden olmaz. 

Başyapıt: İstenç ve Tasarım Olarak Dünya 

Schopenhauer, iyi eğitim alan, birçok Avrupa dilini ve klasik dili iyi bilen biriydi ve annesiyle efsanevi derecede zor birilişkisi vardı. Kendi etki alanından bir sofist ve şarlatan olarak gördüğü Hegel'in tahtını sarsmayı denemesi ve bu konuda başarısız olması ile ünlüydü. Hint felsefesinde duygusal acılar için sığınak aradı. Sivri dilli makaleler ve acı özdeyişler kaleme aldı, Wittgenstein'ın okuduğu veya takdir ettiği nadir filozoflardan biriydi. Bunun iyi mi kötü mü olduğu, Wittgenstein okuyup okumamanız veya beğenip beğenmemenize bağlıdır. 


LUCIUS SENECA, M.Ö. 4 — M.S. 65 

Romalı filozof ve devlet adamı 

Temalar: Stoacılık, etik 

Tekrarladığı Fikir: Tıpkı yaşam gibi, felsefe de öncelikle erdemle ilgili olmalıdır. 

Başyapıt: Ahlaki Mektuplar 

Seneca, karışık Cordoba bölgesinde yükselerek İmparator Neron'un özel öğretmeni, askeri ve sonunda da kurbanı olmuştur. Seneca, stoacılığın ahlaki söylemlerine uygun olarak zorluklara ve zaferlere katlanıp, ölüme sakinlikle yaklaşarak yaşamış ve ölmüştür. Çılgınlık derecesinde paranoyak olan Neron tarafından emredilmesi üzerine, Roma geleneklerine uygun şekilde sıcak banyoda damarlarını keserek intihar etmiştir. 


SOKRATES, YAKLAŞIK M.Ö. 470 — 399 

Yunan filozof ve öğretmen 

Tema: Sokratesçi yöntem 

Tekrarladığı Fikir: İyi bir yaşam, ne pahasına olursa olsun bilgelik peşinden gidilmiş, sorgulanmış bir yaşamdır. 
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Başyapıtlar: Sokrates'in fikirleri sadece Platon'un diyaloglarında korunabilmiştir, dolayısıyla bazen Sokrates isimli şahsı Sokrates isimli karakterden, Platon'un fikirlerini Sokrates'in fikirlerinden ayırmak zordur. 

Tarihi Sokrates ve tarihi Platon'u birbirinden ayırmak daha kolaydır. 
Sokrates (Buda, Gandhi, İsa gibi) resmi bir görevi veya konumu olmayan, ancak bilgeliği ile önemli takipçilere cazip gelen, ölümünün ardından da ünü git gide artan etkili bir bilgeydi. Sokrates, kendini felsefi ihmalkârlıkları nedeniyle Atinalıları sürekli sokan bir atsineği gibi gördü. Arkadaşları kaçış planını hazırlamasına rağmen, fikirleri kendisini direnmeye zorladığı için yozlaşmış devletin kendisini öldürmesine izin verdi. Bu sayede felsefeyi bizzat hayattan üstün tuttu. Platon, Sokrates'i ölüme mahküm ettikleri için Atinalıları hiçbir zaman affetmedi. Hıristiyanlar İsa'nın insanları günahlardan kurtarmak için öldüğüne inanır; aynı doğrultuda Sokrates'in filozofları işsizlikten kurtarmak için öldüğü iddia edilebilir. 


BARUCH SPINOZA, 1632 — 1677 

Hollandalı filozof ve mercek ustası 

Tema: Rasyonalizm 

Tekrarladığı Fikir: Tüm bilgilerden mantıklı sonuçlar alınması mümkündür. 

Başyapıtlar: Tractatus Theologico — Politicus, Etika 

Spinoza, fikirleri nedeniyle Musevi cemaatinden atılmış, yazdıklarına da saldırılarak Hıristiyan teologlar tarafından yasaklanmıştı. Felsefi sığınak olarak gördüğü, her şeye karşı müsamahalı yaklaşan Hollanda'da bile düşmanca karşılanmıştı. Spinoza, kişisel korunmayı sağlayan insan tutkularının (şehvet ve iğrenme gibi) önceden belirlenmiş eylemlere sebep oldučuna, fakat aklımızı tutkuların prangalarindan kurtarmak suretiyle özgürleştirebileceğimize inanıyordu. Hobbes gibi, Spinoza da herhangi bir şeyi iyi olduğu için sevdiğimizi değil, herhangi bir şeyi sevdiğimiz için ona iyi dediğimizi düşünüyordu. 


SUN TZU, YAKLAŞIK İ.Ö. 4. YÜZYIL 

Çin ordu danışmanı 

Tema: savaş felsefesi 

Tekrarladığı Fikir: “Ele geçirilmezlik içinizdedir.” 
Başyapıt: Savaş Sanatı 
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Sun Tzu, karmaşayı felsefi bir sanat türü olarak yeniden tanımlamıştı. 
Düşmanınıza kavga etmeden boyun eğdirmenin “kusursuzluğun doruğu” olduğunu öğretmiştir. Sun Tzu'ya göre savaş felsefesi, evlilikteki sorunlardan ofisteki uzlaşmazlıklara kadar birçok insani karmaşaya benzer şekilde uygulanabilmektedir. 


HENRY DAVID THOREAU, 1817 — 1862 

Amerikalı yazar, şair ve filozof 

Tema: Yeni İngiltere aşkınsalcılığı (özgürlükçülüğü) 

Tekrarladığı Fikir: “İnsanın bilinçli çabalarıyla yaşamını daha iyi bir noktaya taşıma kabiliyeti.” 

Başyapıtlar: Walden, Sivil İtaatsizlik Üzerine 

Thoreau, yalınlığın, bireysel sorumluluğun ve doğal çevreyle iletişimi sürdürmenin iyi bir yaşamın anahtarları olduğunu savunuyordu. Kendi felsefesini başlatmış, onunla nefes alıp vermiştir. Sivil itaatsizlik hakkındaki teorisi, Gandhi ve Martin Luther King'i derinden etkilemiştir. 


ALFRED NORTH WHITEHEAD, 1861 — 1947 

İngiliz filozof 

Tema: deneycilik 

Tekrarladığı Fikir: Doğa bilimi kavrayışlarımızın içeriğini araştırmalıdır. 

Başyapıtlar: Principia Mathematica (Bertrand Russell ile), Doğanın İçeriği, Süreç ve Gerçeklik 

Whitehead, fizikten psikolojiye kadar her şeyin bütünleşik yorumunu araştırmıştır. 


LUDWIG WITTGENSTEIN, 1889 — 1951 

Avusturyalı filozof 

Tema: Dil felsefesi 

Tekrarladığı Fikir: Dilin kapsamı ve sınırları; sosyal bir araç olarak dil 

Başyapıtlar: Tractatus Logico-Philosophicus, Felsefi Soruşturmalar 

Wittgenstein, felsefenin en azından bir adet “terapötik” görevinin olduğuna inanmıştır; bu görev dilin yanlış anlaşılmalarını ve yanlışlıklarını gidermektir ve felsefi sorunlara neden olan da budur. Yirminci yüzyıldaki en etkili filozoflardan biridir. 
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MARY WOLLSTONECRAFT, 1759 — 1797 

İngiliz filozof ve feminist 

Tema: Eşitlikçilik 

Tekrarladığı Fikir: Sosyal işlev cinsel farklılıklara göre belirlenmemelidir. 

Başyapıtlar: Kadın Haklarının Korunması, Erkek Haklarının Korunması 

Wollstonecraft, kadın hakları konusunu ele aldığında yaşadığı dönemin oldukça ilerisindeydi. Eşitliği savunan açık ve ikna edici yazılar yazdı. 
Ünlü muhafazakâr Edmund Burke ile yazışmaları oldukça aydınlatıcıdır. 
Frankenstein'in yazarı Mary Shelley'nin de annesiydi. 
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EK B 


Felsefi Uygulama Kurumları 


AMERİKAN KURUMLARI 

AMERİKAN FELSEFE UYGULAYICILARI BİRLİĞİ (APPA) 

APPA, 1998'de kurulan ve kâr amacı gütmeyen bir eğitim örgütü olup, felsefi farkındalığı teşvik eder ve irdelenmiş hayat sürmeyi savunur. Felsefe kişisel eylem, müşteri danışmanlığı, grup çalışmaları, kurumsal danışmanlık veya eğitim programları yoluyla uygulanabilir. APPA üyeleri felsefi sistemler, kavrayışlar ve yöntemleri insani sorunların yönetimi ve insani durumların düzeltilmesi için uygular. APPA üyeliği herkese açıktır. 


+ o Sertifikalandırılmış Üyelikler 

Sertifikalandırılmış Üyelikler, APPA şartlarını yerine getiren deneyimli felsefi danışmanlara, yani bireysel danışmanlara, grup çalışması yürütenlere ya da kurumsal danışmanlık hizmeti verenlere sunulur. Sertifikalı Üyeler, APPA Sertifikalı Uygulayıcılar Rehberi'nde listelenir ve sevk etme veya diğer profesyonel avantajlardan yararlanabilir. Sertifikalı Üyeler, APPA Etik Profesyonel Uygulama Kanunu'na bağlı olup, düzenli profesyonel gelişimi taahhüt eder. 


* Bağlı Üyelikler 

Bağlı Üyelikler, felsefi uygulama konusunda daha bilgili olmak veya bu konuya aşina olmak isteyen, ancak APPA sertifikasına ihtiyaç duymayan (örneğin tıp, psikiyatri, psikoloji, toplumsal çalışmalar, yöneticilik, hukuk) diğer alanlardaki tanınmış danışmanlık uzmanlarına sunulur. Bağlı Üyeler özel etkinliklere, toplantılara ve çalıştaylara katılma hakkına sahiptir. Nitelikli Bağlı Üyelere sertifika verilebilir. 
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*  Yedek Üyelikler 

Yedek Üyelikler, felsefe eğitimini (lisans ve/veya doktora derecesi) tamamlamış veya buna eşdeğer bir felsefi özgeçmişe sahip olanlara sunulur. 
Yedek Üyeler, APPA Sertifikasyon Eğitim Programlarına İlk (Seviye 1) ve Gelişmiş (Seviye IT) aşamalarından katılma hakkına sahip olup, söz konusu programların tamamlanması ile Sertifikalı Üye olmaktadır. Yedek Üyeler ayrıca özel etkinliklere, toplantılara ve çalıştaylara katılma hakkına sahiptir. 


» — Yardımcı Üyelikler 

Yardımcı Üyelikler, felsefi uygulamayı destekleyenlere veya arkadaşlara sunulur. APPA Yardımcıları, aralarına katılmak isteyen herkese açıktır (öğrenciler, işçiler ve emekliler dâhil) İrdelenmiş bir yaşama duyulan ilginin ötesinde, hiçbir özel nitelik gerekli değildir. Yardımcı Üyeler özel etkinliklere, toplantılara ve çalıştaylara katılma hakkına sahiptir. 


. Kurumsal Üyelikler 

Kurumsal Üyelikler, hizmetinden veya felsefi uygulamadan faydalanmak isteyen her türlü kuruma (örn. şirketler, kuruluşlar, mesleki örgütler) sunulur. Kurumsal Üyelikler APPA Fakültesi tarafından sağlanan bir dizi felsefi hizmetten yararlanma hakkına sahiptir: etik uyumluluk, değerler sisteminin geliştirilmesi, çalışanlara yönelik çalıştaylar, idareye yönelik seminerler. Ayrıca APPA Başkanı tarafından yapılan yıllık konuşmaya katılma hakkına sahiptirler. 


Tüm APPA üyelerine bülten, davetiye veya etkinliklerle ilgili diğer bilgiler gönderilmektedir. 


APPA, katılımcı bir örgüttür. Sertifikalı, Bağlı ve Yedek Üyelerini yalnızca benzersiz özelliklerine; Yardımcı ve Kurumsal Üyelerini de yalnızca söz konusu üyelerin felsefi uygulamaya yönelik ilgi ve desteklerine bağlı olarak kabul etmektedir. APPz, üyelerini ya da müşterilerini milliyet, ırk, etnik köken, cinsiyet, yaş, dini inançlar, siyasi görüşler, mesleki veya felsefi olarak ilgisi bulunmayan herhangi diğer bir kriterden bağımsız olarak eşit görmektedir. 
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Üyelik formları ve diğer bilgiler faks, e-posta yoluyla, APPA web sitesinden veya APPA'ya yazılı olarak başvurmak suretiyle edinilebilir. Lütfen tüm taleplerinizi şu adreslere yönlendirin: 


APPA 

The City College of New York 
137th Street at Convent Avenue 
New York, NY 10031 

tel: 212-650-7827 

faks: 212-650-7409 

e-posta: admin(Dappa.edu http://www.appa.edu 


Kurucu Başkan: Lou Marinoff 

Kurucu Başkan Yardımcısı: Vaughana Feary, Thomas Magnell, Paul Sharkey 

Kurucu Sekreter-Haznedar: Keith Burkum 


FELSEFE, DANIŞMANLIK VE PSİKOTERAPİ İÇİN AMERİKAN TOPLULUĞU (ASPCP) 

ASPCP (1992'de kurulmuştur) felsefe, danışmanlık ve psikoterapi arasındaki ilişkiyi araştırmaya adanan, herkese açık akademik bir topluluktur. 
Yılda bir kez Amerikan Felsefe Derneği (APA) ile ortak toplantılar düzenler. 

Lütfen tüm taleplerinizi şu adrese yönlendirin: 


Vaughana Feary 
President Elect, ASPCP 
37 Parker Drive 

Morris Plains, NJ 07950 tel/faks: 973-984-6692 
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ULUSLARARASI KURUMLAR 


KANADA 

Canadian Society for Philosophical Practice 
437 Besserer Street 

Ottawa, Ontario KIN 6C2 

Kanada 

Stephen Hare, Geçici Başkan 

tel: 613-241-6717 

faks: 613-241-9767 


FİNLANDİYA 

Finnish Society for Philosophical Counseling 
Tykistonkatu 11 B 30 

SF — 00260 Helsinki 

Finlandiya 

Chair: Antti Mattila, MD 


ALMANYA 

International Society for Philosophical Practice (önceki adıyla German Society for Philosophical Practice) 

Hermann-Loens Strasse 56c 

D-51469 Bergisch Gladbach 

Almanya 

Gerd Achenbach, Baskan 

tel: 2202-951995 

faks: 2202-951997 

e-posta: Achenbach.PhilosophischePraxis(gt-online.de 


İSRAİL 

Israel Society for Philosophical Inguiry 
Horkania 23, Apt. 2 

Jerusalem 93395 

İsrail 

tel: 972-2-679-5090 

e-posta: msshstar(a)pluto.mscc.huji.ac.il 
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Shlomit Schuster, Sorgu Amiri 


HOLLANDA 

Dutch Society for Philosophical Practice 
Wim van der Vlist, Secretary 

E. Schilderinkstraat 80 

7002 JH Doetinchem 

Hollanda 

tel: 33-314-334704 

e-posta: W.vanderV list(g)inter.nl.net 
Jos Delnoy, Başkan 

Herenstraat 52 

2313 AL Leiden 

Hollanda 

tel: 33-71-5140964 

faks: 33-71-5122819 

e-posta: ledice(a)worldonline.nl 


NORVEÇ 

Norwegian Society for Philosophical Practice Cappelens vei 19c 

1162 Oslo 

Norveç 

tel: 47-88-00-96-69 

e-posta: filosofispraksis(Obigfoot.com http://home.c2i.net/aholt/e-nsfp.htm 
Henning Herrestad, Başkan 

e-posta: herrestad(a)online.no 

tel: 47-22-46-14-18 

cep: 47-92-86-43-47 


SLOVAKYA 

Slovak Society for Philosophical Practice 
Dept. of Social & Biological 
Communication 


DR LOU MARINOFF 


371 


PROZAC'I BIRAK PLATON'A BAK 


Slovak Academy of Sciences 
Klemensova 19, 81364 Bratislava 
Slovakya 

Emil Visnovsky, Başkan 

tel: 00421-7-375683 

faks: 00421-7-373442 

e-posta: ksbkemvi(g)savba.sk 


İNGİLTERE 

Anglo-American Alliance for Philosophical Practice (AASPP) Keynes House, Austenway 

Gerrards Cross, Bucks SL9 SNW 

İngiltere 

Anne Noble, Sekreter 

tel: 01753-981874 

faks: 01753-889419 


Eş Başkan İngiltere: Ernesto Spinelli 
Eş Başkan ABD: Lou Marinoff 


Society of Consultant Philosophers 

The Old Vicarage 

258 Amersham Road 

Hazlemere nr High Wycombe 

Bucks HP15 7P2 

tel: 01494 521691 

e-posta: 106513.30245(2)compuserve.com 


Elizabeth Aylward, Sekreter 
Karin Murris, Başkan 
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APPA Sertifikalı Felsefe Uygulayıcıları Rehberi 


Not: APPA, felsefe uygulayıcılarını devamlı eğitime tabi tutmakta ve sertifikalandırmaktadır. Eğitim programları APPA Fakültesi tarafından yürütülmekte veya denetlenmektedir. Aşağıdaki APPA sertifikalı uygulayıcı rehberi, bu kitabın basım tarihinde günceldir. Güncellenmiş rehber için, lütfen APPA ile iletişime geçin veya web sitemizi (www.appa. 


edu) ziyaret edin. 


EYALET SIRALAMASINA GÖRE ABD 


ALABAMA: 
James Morrow, Jr. 
1055 W. Morrow St. 
Elba, AL 36323 

tel: 334-897-6522 danışman 


ARIZONA: 

Richard Dance 

6632 East Palm Lane 
Scottsdale, AZ 85257 

tel: 480-945-6525 

faks: 480-429-0737 e-posta: rdance(g)swlink.net danışman 


CALIFORNIA: 

Wills Borman 

22477 Highway 94 

Dulzura, CA 91917 

tel: 619-468-9693 

e-posta: wborman(ag)mindspring.com danigman 


Harriet Chamberlain 
1534 Scenic Avenue 
Berkeley, CA 94708 

tel: 510-548-9284 e-posta: think(a)flash.net danışman, yönetici 


Clinton Combs 

146 E. Foothill Blvd. 
Claremont, CA 91711 

tel: 909-625-1369 

e-posta: clinton.combs(a)cgu.edu danışman 


Julie Grabel 

Academy of Philosophical Midwifery 
1011 Brioso Dr. #109 

Costa Mesa, CA 92627 

tel: 949-722-2206 

faks: 949-722-2204 

e-posta: julieg(a)deltanet.com danigman 
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Pierre Grimes 

Academy of Philosophical Midwifery 
1011 Brioso Dr. #109 

Costa Mesa, CA 92627 

tel: 949 -722-2206 

faks: 949-722-2204 

e-posta: pierreg(g)deltanet.com danigman 

APPA Fakültesi 


Sushma Hall 

315 W. Radcliffe Drive 
Claremont, CA 91711 

tel: 909-626 2327 

e-posta: sushmahall(g)hotmail.com danigman 


James Heffernan 
Department of Philosophy 
University of the Pacific 
Stockton, CA 95211 

tel: 209-946-3094 

c-posta: jhcffernan(gjuop.edu danigman 


Gerald Hewitt 
Department of Philosophy 
University of the Pacific 
Stockton, CA 95211 

tel: 209-946-2282 e-posta: ghewitt(a)uop.edu danigman 


Lou Matz 

Department of Philosophy 
University of the Pacific 
Stockton, CA 95211 

tel: 209-946-3093 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e-posta: İmatz(Duop.edu danışman 


Christopher McCullough 

175 Bluxome St. #125 

San Francisco, CA 94107 

tel: 415-357-1456 

e-posta: cmccull787(2)aol.com danışman 


J. Michael Russell 

Philosophy and Human Services 
California State University 
Fullerton, CA 92834 

tel: 714-278-2752 

faks: 714-278-1274 

e-posta: jmrussell(2)fullerton.edu danışman 

APPA Fakültesi 


Paul Sharkey 

819 West Avenue H-5 

Lancaster, CA 93534 

tel: 661-726-0102 

faks: 661-726-0307 

e-posta: pwsharkey(Demail.msn.com danışman, rehber 

APPA Fakültesi 


Regina Uliana 

16152 Beach Blvd. 4200 

East Huntington Beach, CA 92647 tel: 714-841-0663 

faks: 714-847-8685 

e-posta: rlu(gdeltanet.com danışman 


Lawrence White 
1345 Arch Street 
Berkeley, CA 94708 


tel: 510-845-0654 

faks: 510-845-0655 

e-posta: LW WHITEMD@aol.com danışman 


Eleanor Wittrup 
Department of Philosophy 
University of the Pacific 
Stockton, CA 95211 

tel: 209-946-3095 danışman 


Martin Young 

1102 S. Ross Street 

Santa Ana, CA 92707 

tel: 714-569-9225 

e-posta: mzyoung@uci.edu danışman 


COLORADO: 

Alberto Hernandez 

1112 N. Wasatch Apt. A 

Colorado Springs, CO 80903 

tel: 719-448-0337 

e-posta: aherandez@coloradocollege.edu danışman 


DISTRICT OF COLUMBIA: 
Alicia Juarrero 

4432 Volta Place NW 
Washington, D.C. 20007 

tel: 202-342-6128 

faks: 202-342-5160 

e-posta: ja83@umail.umd.edu danışman 


FLORIDA: 

Robert Beeson 

1225 Osceola Dr. 
Fort Myers, FL 33901 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tel: 941-332-7788 

faks: 941-332-8335 

e-posta: rbsun(g)cyberstreet.com danışman 


Car! Colavito 
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EK E 


Yi Çing'e Başvurma 


“Yi Çing baştan sona kişinin kendi bilgisini savunur. Buna ulaşmak için kullanılacak yöntem her türlü yanlış kullanıma karşı savunmasızdır, dolayısıyla aklı havada olan veya olgunlaşmamış kişiler için uygun degildir... Yalnızca ne yaptığını ve kendisine ne olduğunu düşünmeyi seven, düşünceli ve hassas kişiler için uygundur...” 

-CARL JUNG 


Yi Çing, diğer adıyla Değişimler Kitabı, Konfüçyüs ve Lao Tzu'dan çok daha önceleri var olmuştur. Bu büyük filozofların ikisi de söz konusu kitaba başvurmuş olmakla birlikte, kitabın yazarı (veya yazarları) bilinmemektedir. 
Eski ve zamana direnen bilgeliklerle dolu Yi Çing, Batı'da yaygın bir şekilde yanlış anlaşılmış ve birçok farklı amaç için yorumlanmıştır. Pek çok insan bu kitabı falcılık veya kehanet aracı olarak kullanmıştır. Aslında bu kitap felsefi bir ilim hazinesi olup, doğru kullanılması halinde tam olarak ne düşündüğünüzü, hatta bilinçaltınızda neler saklandığını gösteren bir aynaya dönüşebilir. 
Sizi belirli bir paragrafa götürmesi amacıyla kandil çiçeği saplarından birini çekme veya yazı tura atma yönteminin, kalbinizden veya aklınızdan geçenlere (belki bilinç sınırınızdan geçmek üzere olan, ancak henüz gerçekleşmemiş durumlara) ulaşmakla alakası yoktur. Bu ek, bozuk paraları en doğru şekilde kullanma yöntemlerini kısaca anlatmaktadır. 

Yi Cing' falcı olarak görmek suretiyle saf dışı bırakan (veya yücelten) şey, kitabın söz konusu etkileşimli özelliğidir. Sözler sizi okumaya yönlendirir; deneyimlerime göre, seçilen paragrafın genellikle acil ihtiyaçlara doğrudan cevap vermek şeklinde önemli bir özelliği bulunmaktadır. Kimileri paragraflar için yazı tura atmanız ile kitapta bu sonucun sizi götürdüğü cevaplar arasında mistik bağlantılar olduğuna inanmaktadır. Ancak bu şekilde olmak zorunda değildir. Kitabın herhangi bir sayfasını rastgele açarsanız, açtığınız sayfa kitabın ortasına muhtemelen başından veya sonundan yakın olacaktır. Genellikle, ilk veya son bölümlere rastlama olasılığınız kitabın ortasındaki bölümlere rastlama olasılığınızdan düşüktür. Kısacası, yazı tura atmak bu eşitsizliği 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giderir. Ancak hangi bólüme denk gelirseniz gelin, etkin bilinciniz metinde sizin için anlamlı ve yararlı olan, aslen altta gömülü düşüncelerinizi yansıtan bir şeyler bulacaktır. Sizin bilgeliğinizle kitabın bilgeliği arasında bir yankılanma olacaktır, çünkü Yi Çing kalbinizdekileri yansıtır. 

Kitabın tamamını okuyarak size uyanları seçmek suretiyle de kitaptan faydalanabilirsiniz. Ancak kitap yüzlerce sayfa olduğundan biraz zamanınızı alabilir. Zaten tüm bölümler kavrayışlarla doludur. Kitaba başvurmayı her istediğinizde, size bir bölüm yetecek ve hatta artacaktır. 

Yi Cing^i aşağıda ana hatlarıyla belirtilen yöntem ile kullanmayı denemenizi tavsiye ediyorum. Wilhelm-Baynes'in tercümesinin diğer tüm tercümelerden daha iyi olduğunu düşünüyorum; ben kitabın sadece bu baskısını kullanmayı düşünebilirim. Ancak kitapevlerinde sizin için pek çok farklı baskı seçeneği daha mevcuttur. 

Yi Çing, altmış dört farklı başlığa sahip bölümlere ayrılmış olup, her bölüm bir hegzagramla, yani altı dizeden oluşan bir şekille tanımlanmıştır. Her dize, kesintili veya sürekli (kısa ya da düz) çizgilerden oluşur. Kesintili çizgiler yin (dişi) dizeleri olarak, sürekli çizgiler ise yang (erkek) dizeleri olarak düşünülür. Dizelerin bu şekilde kategorize edilmesi, bu mısraların birbirlerine zıt olmaktan ziyade bilinen Tao simgesindeki gibi birbirini tamamlayan kavramlar olduğunu hatırlatır. Çin felsefesinde bu kavramların arasındaki denge oldukça önemlidir. 

Hegzagramınızı seçmenin ve herhangi bir durumda hangi bölüme başvuracağınızı bulmanın iki yöntemi mevcuttur. Bu yöntemlerin birinde kandil çiçeği sapları kullanılır ve diğer yönteme göre biraz daha karmaşıktır. Ancak üç adet sıradan bozuk para kullanılarak da aynı sonuca ulaşmak mümkündür. 
Gelenekler, ihtiyacınız olan öneriyi yüceltmek adına en küçük parayı kullanmanızı şart koşsa da, ben | peni kullanıyorum (herhangi bir bozuk para da aynı işi görecektir.) Üç adet bozuk para alın ve yazı tura atın, böylece şu dört muhtemel kombinasyondan birine ulaşacaksınız: üç tura, üç yazı, bir tura iki yazı veya iki tura bir yazı. Turaların değeri 2, yazıların değeri 3 olarak kabul edilmektedir. Kendi kombinasyonunuzun değerini hesaplayın (3 tura 6, iki tura bir yazı 7, bir tura iki yazı 8, üç yazı 9'a eşittir.) Bu sayede yazı tura atışını rakamlara göre yorumlamış olursunuz, artık bu rakamları dizelere dönüştürebilirsiniz: 6 ya da 8 yin (kesintili) dizesini, 7 veya 9 ise bir yang (sürekli) dizesini gösterir. Yin ve yang dizelerinden her biri “değişen” veya “degişmeyen” dizeler de olabilir. 6 ve 9 değişen, 7 ve 8 değişmeyen dizelerdir. 

Toplamda altı kez yazı tura atın; bulduğunuz yin (kesintili) ve yang (sürekli) dizelerini her seferinde kâğıda not edin. Değişen dizeleri de bir yıldızla (veya 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başka bir işaretle) belirtin. Dizeleri aşağıdan yukarıya sıralamayı unutmayın: İlk atışınız hegzagramın en alt dizesini, son atışınız da en üst dizesini oluşturur. Yöntemi bir kez öğrendiğinizde, tüm bu süreç bir iki dakika sürecektir. 


JASON 

Örneğin Jason, misyonuna inandığı bir kuruma hizmet vermek için zaman harcamaya gönüllü olmuştu. Hizmeti takdir kazanmış, önemli sorumlulukları olan, yine gönüllü statüsündeki bir konum teklifi için genel kuruldan davetalmıştı. Jason teklifi kabul etti. Kurum büyüyüp gelişti. Ancak genel kuruldakilerin tamamı Jason'la dost değildi. Bir ya da iki kişi muhtemelen kıskançlık yüzünden veya diğer şahsi sorunları nedeniyle ona teklif edilen göreve itiraz etmişti. Jason'ın aleyhtarlarından biri, adına George diyelim, bağımsız bir uzmana Jason'ı araştırtarak, seçtiği belgeleri Jason'ın bilgisi olmadan uzmana iletmişti. Bağımsız uzman da bu sınırlı bilgilere dayanarak Jason'ın kurumdaki gönüllü çalışmaları ile kendi mesleki endişeleri arasında bir çıkar çatışması yaşadığı kanısına varmıştı. Jason her iki ilişkiyi de sürdürmek istiyordu; hem kurumla hem de mesleğiyle olanı. Ancak George, Jason'ın kurumdaki görevini bırakmasını istedi; Jason'ı bırakmaya zorlamak için de bu araştırmayı kullanmaya çalıştı. 

Jason, George'un bu mesnetsiz saldırısına karşı savunmaya mı, yoksa genel kuruldan George'u uzaklaştırmalarını isteyerek karşı saldırıya mı geçmesi gerektiğine karar veremiyordu. Dolayısıyla (kuruldaki arkadaşlarının yanı sıra) Yi Çing'e başvurdu. Jason'ın bulduğu dizeler şu şekildeydi: 8, 8, 7, 7, 9, 9. Bu rakamlara karşılık gelen hegzagram da şöyle görünüyordu: 


Burada yıldızlar değişen dizeleri göstermektedir: Beşinci ve altıncı sıralarda birer dokuz. 

Bu hegzagramın numarası 33, konu başlığı ise “Geri Çekilme” şeklindedir. (Hegzagramınızın numarasını ve yerini kitabın pek çok baskısında bulunan tablo aracılığıyla bulabilirsiniz.) Geri Çekilme, birçok başka önerinin yanı sıra şunları da tavsiye etmektedir: 
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“Yer değiştirme, insanı her durumda kurtarma anlamına gelir, bununla birlikte geri çekilme bir güç göstergesidir... Bu sayede cepheyi aleyhtarımıza bırakıp gitmemiş, basit direnme hareketleri ile sabırla bekleyerek onun ilerlemesini zorlaştırmış oluruz. Geri çekilirken bir taraftan da karşı harekete hazırlanırız.” 

Jason buradan konumunu hemen bırakmasının gerekmediğini, “çıkar çatışması” iddiasına karşı direnmekle birlikte George'a (en azından bu kez) karşı saldırıda bulunmaması gerektiğini çıkardı. Ayrıca, Geri Çekilme olanları ele alma şeklinde olduğu kadar Jason'in tutumu hakkında da önemli önerilerde bulunuyordu: 

“Dağ cennetin altından yükselir, ancak doğası gereği bir noktada son bulur. Bununla birlikte, cennet yukarı doğru uzanmakta olup ulaşılmazdır. Bu, yukarıdaki bir insanın kendisini aşmaya çalışan aşağıdaki bir başkasına karşı tutumunu simgeler; aşağıdaki ilerledikçe yukarıdaki kendi düşüncelerine gömülür. Yukarıdaki aşağıdakinden nefret etmez, çünkü nefret bizi nefret edilen nesneye bağlayan sübjektif bir birliktelik şeklidir. Yukarıdaki insan güçlü (cennet) davranarak soylu ilgisizliği ile aşağıdakini duraksama (dağ) noktasına getirir.” 

Bu yeterince açık görünüyordu: George'un iddiaları tüm kurulun karşısında geçerli olamazdı, dolayısıyla Jason'ın ondan nefret etmeden ve itiraz etmeden onu yenmesi mümkündü. (Benzer bir öneri, Matta 5:39'da yer almaktadır — “,..kötüye karşı direnmeyin.” 

Jason'ın beşinci ve altıncı dizeleri gibi değişen dizeleriniz olduğunda, onları karşıtlarıyla (yin'i yang'la ve yang'ı yin'le) değiştirir, böylece yeni bir hegzagram elde etmiş olursunuz; bu da eskisinin ardından gelecek yeni durumu açıklar. Altı değeri yediyle değişirken, dokuz değeri de sekizle yer degiştirir. Jason'ın iki dokuzunu sekiz ile değiştirince, yeni hegzagram şöyle görünmektedir: 


Bu da 62. hegzagramdır, yani “Küçüğün Üstünlüğü.” Bu, Jason'a kurumla ilişkisi hakkında daha fazla öneri sunmaktadır: 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“Olağandışı tevazu ve dürüstlük mutlaka başarıyla ödüllendirilir; ancak insanın kendisinden vazgeçmeden, boş biçimlere ve rıza gösteren varlıklara dönüşmeden kişisel davranışlarına her zaman uygun olacak bir asillikle davranması önem taşır. Çağın gereklerini anladığımız takdirde, noksanlıklarını ve hasarlarını dengelemenin yollarını bulabiliriz.” 

Yi Çing bu sayede Jason'ın kurumla ilişkisini sürdürmesine ve başkaları tarafından günah keçisi ilan edilmeye engel olmasına yardımcı olmuştur. 

Yi Çing'e başvururken, dizeleriniz üzerinde uzun süreliğine düşünün ve içinde bulunduğunuz durum hakkında sağlayacağı faydaları keşfedin. En azından içsel imgelemlerinizden tatmin olduğunuz an, “değişen” veya “değişmeyen” dizelerin etkisini gösterdiği andır. Netice itibariyle bu kitap Değişimler Kitabrdir, dolayısıyla bu kısım oldukça önemlidir. Değişen dizeleriniz yoksa durumunuzun şimdilik bir nebze değişmez olduğu anlamını çıkarabilirsiniz. 
Bununla birlikte, tüm dizeleriniz değişiyorsa bu, sizindurumunuzda aynı anda pek çok şeyin gerçekleştiği anlamına gelir. Ancak genellikle (Jason vakasında olduğu gibi) kendinizi ortalarda bulursunuz. Hiçbir durum için kesin bir zaman sınırlaması yoktur; değişimler hâlihazırda gerçekleşmekte olabilir, ancak önümüzdeki hafta veya beş yıl sonra da olabilir. Okuduklarınızın sizin için ne anlama geldiğini anlarsınız. Değişim oranını kendiniz belirlersiniz. Her bölümün değişen tüm dizeler için ilave özel yorumları bulunmaktadır. 

Bir hegzagram başka bir hegzagrama dönüşebilir. Bu felsefenin özünde de sembolik olarak bu yatmaktadır: Her durum başka bir duruma dönüşebilir. 
Bunun uygulamalı anlamına göre, Yi Çing sadece 64 özel duruma değil, çok daha fazla duruma uygulanabilir. Her hegzagramın içinde değişen ve değişmeyen dizelerle birlikte 64 muhtemel kombinasyon mevcuttur (örn. hiç değişen dize olmaması, hiç değişmeyen dize olmaması ve bu ikisi arasındaki tüm ihtimaller.) Ayrıca 64 farklı hegzagram vardır ve dolayısıyla 64 çarpı 64'ten 4.096 
muhtemel durum çıkmaktadır. Ayrıca, değişen dizelerin bulunduğu herhangi bir hegzagram (yani 4.032 değişen durumdan herhangi biri) herhangi başka bir hegzagrama dönüşebilir (64 yeni durum ihtimali.) Bu durumda Yi Çing toplam 4.032 çarpı 64, yani 258.048 muhtemel duruma karşılık gelir. (Gazetelerin günlük falı ise yalnızca 12 durumda kullanılabilmektedir.) 

Yi Çing, Çin felsefesinin genelinde görüldüğü üzere kaderci değildir. Herhangi bir durum için mümkün olan en iyisini başardığından, bunun anlamı büyüktür. Mevcut durumda en iyi bakış açısı ve onu ayarlamanın en akıllıca yolu size aittir. Bugününüz, olası birçok yarınınızdan biri haline gelecek olsa da, sorumluluk alarak ve sağduyulu hareket ederek istenmeyen sonuçlardan kaçınmayı ve istediğiniz sonuçları almayı başarmanız mümkündür. 
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Düşündükleriniz, söyledikleriniz ve yaptıklarınız size bağlıdır. Yi Çing kötü bir durumdan iyi bir duruma, iyi bir durumdan daha iyi bir duruma geçmeniz veya kötü bir durumdan daha kötü bir duruma düşmenize engel olmak amacıyla size kılavuzluk sağlar. 15. hegzagram olan “Alçak Gönüllük” dâhilindeki şu paragrafı düşünün: 

“İnsanların kaderleri gerçekleşmesi gereken değişmez kuralların etkisindedir. Ancak insan yardımsever veya zararlı güçlerin etkisine karşı kendi doğası gereği mümkün olduğunca kaderini şekillendirme gücüne sahiptir.” 

Batı felsefesinin büyük kısmı sağduyudan yola çıkıp paradoksa ulaşırken, Çin felsefesinin büyük kısmı paradokstan yola çıkarak sağduyuya ulaşır. 

Yazı tura atarak karşınıza çıkanı okuduğunuzda, Sarah'nın ve Jason'ın durumlarında olduğu gibi okuduklarınızın aklınızdakilerle nasıl bağdaştığını görünce hayrete kapılabilirsiniz. Bu kitabın nasıl tam olarak doğru noktaya parmak bastığını açıklamam mümkün değil, ancak sonuçlarını şükranla kabul ediyorum. Bana isterseniz mistik bir faydacı deyin. Jung buna “eşzamanlılık” ilgisiz oldukları bariz sıralı iki olayın tesadüfi olmayan karşılaşması demektedir. Öneriye ihtiyaç duyduğunuzda yazı tura atarsınız ve Yi Çing size yüzde yüz şans eseri olmakla birlikte uzman kılavuzluk sunar. Aslında bu durumu pek açıklamasa da kesinlikle işe yaramaktadır. Hume “şans” kelimesinin sadece cahilliğimizi açıklayan kaba bir sözcük olduğunu düşünüyordu. Yi Çing'in güvenilirliği Hume'un haklı olduğunu göstermektedir. 

Yi Çing'de önerileri açık olmayan bir hegzagrama da denk gelebilirsiniz. 
Her iki durumda da, tefekkür için okuduklarınızı bir sıçrama tahtası olarak düşünmelisiniz. Platon şu iddiaya katılırdı: Dışarı çıkarmak için arada sırada yardım gerekse de, bilgi zaten içinizdedir. 

Yi Cing'i nesneler hakkında aslında ne düşündüğünüzün manzarasını gösteren bir pencere olarak görmekteyim. Psikanalistler ve psikologların da aklınızın içini görmek için kullandığı kendi pencereleri vardır. Freudyen serbest çağrışım teknikleri (analist bir kelime söyler, siz de aklınıza gelen ilk kelimeyi söylersiniz) veya rüyalarınızın yorumlanması, derin düşüncelerinize ve duygularınıza ulaşmanın iki yöntemidir. Bu, Rorschach (mürekkep lekesi) deneyinde olduğu gibi sözlü olmayan bir şekilde de yapılabilir. Yi Cing'e başvurmak, bu derin sularda balık avlamanın felsefi bir yoludur. Ancak bu yol kendinizle ilgili bir yanlışı bulmanıza değil, doğru olanı yapmanıza yardımcı olur. Ve orada bir farklılıklar dünyası yatmaktadır. 
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